D. Rot

Het getal 666

en andere getallen in de Bijbel

Getallen hebben in Gods Woord een grote en belangrijke waarde. Zoals God de
grootte en het gewicht van Zijn schepping naar maat en gewicht geordend heeft,
zo heeft Hij ook de aantallen geordend. Het getal van de maanden is bij Hem
bekend, en Hij telt de voetstappen en wegen van de mensen (Job 14:5, 16). Hij telt
het aantal sterren, Hij brengt ze voltallig tevoorschijn (Ps. 147:4; Jes. 40:26). Ja, zelfs
de tranen (Ps. 56:9), en de haren van ons hoofd zijn door onze God en Vader geteld.
(Matt. 10:30; Luk. 12:7). Alles wat voor de mens ontelbaar is, telt Hij (Jer. 33:22).
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In het getal twee ligt het begrip van splitsing, verscheidenheid en contrast, maar
ook van het getuigenis van mensen tegenover elkaar, relaties en gemeenschap van
mensen onderling en van de mens met God. Lees bijv. Matthels 6:24; Efeziérs 2:15
wat splitsing betreft; Deuteronomium 25:13 wat tegenstelling aangaat. En wat het
getuigenis onder mensen betreft: Johannes 8:17; 2 Korinthiérs 13:1; Hebreeén
10:28. Zo lezen wij ook dat in de dagen van ‘de zoon van het verderf’, de antichrist,
door God twee getuigen verwekt worden (zie Openb. 11:3 en 10).
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Door het getal drie worden wij direct bepaald bij de Drie-Enige God: de Vader, de
Zoon en de Heilige Geest, van Wie wij in Romeinen 11:36 lezen: ‘Want uit Hem, en
door Hem, en tot Hem zijn alle dingen’.



In dit getal ligt tevens de vereniging van verleden, heden en toekomst; of aanvang,
midden en einde. De hemellichamen ter verlichting van de aarde, bestaan uit de
zon, de maan en de sterren. De drie oudvaders: Adam, Seth, Enos, waaruit het
menselijk geslacht ontstaan is — waarin God Zijn Naam bewaarde onder de mensen
voor de zondvloed; en na de zondvloed weer drie: namelijk Sem, Cham en Jafeth.
Daarna de drie aartsvaders van het volk van God op aarde: Abraham, Izak en Jakob.

Het heiligdom onder Israél bestond uit drie afdelingen, nl. het voorhof, het heilige
en het heilige der heiligen; terwijl de dienst door drie groepen mensen verricht
werd: de hogepriester, de priesters en de Levieten. Wij lezen in 2 Korinthiérs 12:2,
dat de apostel Paulus, als een mens in Christus, is opgetrokken geweest tot in de
derde hemel.
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Het getal vier geeft ons de zaken of dingen aan, die gaan over de aarde. Bijv. de vier
hoofdwindstreken, de vier jaargetijden en de verdeling van het etmaal in morgen,
middag, avond en nacht. Vier rivieren bevochtigden de hof van Eden. Daniél spreekt
ons van de vier grote wereldrijken.

Alles wat in betrekking staat tot de eredienst in Israél, nl. de tabernakel, de tempel,
het voorhof, het altaar, de ark van het Verbond, het is allemaal vierkant
(uitgezonderd het wasvat en de koperen zee). Ja, zelfs als straks de heerlijkheid van
de gemeente van Christus op aarde geopenbaard zal worden, in de vorm van een
stad, deelt Johannes ons mee: ‘En de stad lag in het vierkant’ (Openb. 21:16).
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Wanneer wij nu drie en vier samennemen, komen we bij het getal van de
volmaaktheid, nl. zeven, dat hemel en aarde met elkaar verbindt. Opmerkelijk is
het dat de Geest van God vaak zevenvoudig de dingen aan ons voorstelt.
Bijvoorbeeld in Deuteronomium 32:4 geeft Mozes ons een beschrijving van God,
en in Openbaring 1:13, 14 en 15 stelt Johannes ons zevenvoudig de Persoon van de
Mensenzoon voor.

In Johannes 10 spreekt de Heer Jezus over Zijn schapen, en op zeven manieren
deelt Hij ons Zijn liefdevolle en trouwe zorg voor Zijn schapen mee.

In het boek de Openbaring komt het getal zeven herhaaldelijk voor: de zeven
gemeenten in Klein-Azié; zeven horens en zeven ogen van het Lam; zeven zegels,
waarvan er vier op de aarde en drie op de hemel betrekking hebben; zeven
bazuinen, zeven schalen van de toorn, zeven donderslagen.
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Het getal tien geeft ons de verantwoordelijkheid van de mens tegenover God aan.
Denk maar aan de tien geboden en aan de gelijkenis van de tien maagden. De mens
heeft 10 vingers en 10 tenen. Onder de regering van Salomo, waar Israél op de
hoogste trap van macht, heerlijkheid en eer gekomen was, bevonden zich in de
tempel tien tafels, tien kandelaars en tien stellingen, zo ook een tienvoudige spijs,
tienvoudig licht en tienvoudige middelen tot reiniging van hen die in het heiligdom
dienden.

‘U zult een verdrukking hebben van tien dagen,” spreekt de Heer de gemeente te
Smyrna toe, en voegt er bemoedigend en troostvol bij: “‘Wees getrouw tot de dood,
en |k zal u de kroon van het leven geven’ (Openb. 2:10).
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Vermenigvuldigen wij nu het getal tien met vier, dan krijgen wij het getal van de
beproeving, nl. veertig, dat ons het eerst genoemd wordt in Genesis 7:4, waar God
tegen Noach zegt dat Hij het veertig dagen en veertig nachten op de aarde zal laten
regenen. Israél verbleef veertig jaar in de woestijn, Mozes veertig dagen en veertig
nachten op de berg; in die tijd werd Israél op de proef gesteld. De Ninevieten
kregen veertig dagen de tijd om zich te bekeren tot God. De Heer Jezus, de
volmaakte Mens, werd veertig dagen in de woestijn verzocht door de duivel, opdat
zou blijken dat Hij de Volmaakte is.

De mensheid is veertig eeuwen lang beproefd door God, maar het is gebleken dat
zij zelf krachteloos en onbekwaam was iets ter verzoening en behoudenis aan te
brengen. Daarom zond God te rechter tijd Zijn Zoon, en stierf Christus voor
goddelozen (Rom. 5:6).
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Gods getuigenis op de aarde wordt in het getal twaalf weergegeven, bijv. de twaalf
geslachten van Israél, de twaalf apostelen, de twaalf maal twaalfduizend Israélieten
als verzegelden in Openbaring 7, en daarna op de berg Sion (Openb. 14:1). Er waren
twaalf mannen die het beloofde land verkenden (Deut. 1:23). En straks, als ‘de
wedergeboorte’, ‘de tijden van het herstel van alle dingen’ (Hand. 3:21), zal
aanbreken, en ‘de Mensenzoon gezeten zal zijn op de troon van Zijn heerlijkheid’,
dan zullen de twaalf apostelen van het Lam zitten op twaalf tronen, en oordelen
over de twaalf geslachten van Israél (zie Matt. 19:28 en Luk. 22:30).



En zo zouden we kunnen doorgaan; maar wij willen liever de belangstellende lezer
aanmoedigen om in de Schrift te zoeken naar de betekenis van de getallen, en ons
nu verder beperken tot het getal dat hierboven aangegeven is; dan komen wij weer
op profetisch terrein, en onze gedachten worden opnieuw op het toekomstige
Romeinse rijk gericht.

666

In Openbaring 13:18 hebben wij de mededeling van een voor ons geheimzinnig
getal. De profeet zegt: ‘Hier is de wijsheid.” Wie verstand heeft, laat die het getal
van het beest berekenen: want het is het getal van een mens, en zijn getal is
zeshonderdzesenzestig.’

Met de woorden: ‘Hier is de wijsheid’ zal wel alleen bedoeld worden: ‘Hier hebt u
de oplossing voor hem die wijs en verstandig is.” Met dezelfde bewoordingen zegt
de apostel later, wanneer hij ‘de verborgenheid van de vrouw en van het beest’
onthult: ‘Hier is het verstand dat wijsheid heeft: de zeven hoofden zijn zeven
bergen’ (Openb. 17:9). Door het berekenen van het getal 666 in de naam van de
vorst, die nog te komen staat, kan de verstandige en godvrezende gelovige zo te
weten komen dat de heerser — hoe mooi en onschuldig zijn naam ook mag lijken —
‘het beest’ zal zijn dat door de profeet is aangekondigd.

In de zogenaamde ‘dode talen’ hebben vele letters, zoals wij weten, een bepaalde
getalswaarde. Wij hebben er slechts aan te herinneren dat de letter X in het Latijn
voor 10, en de C voor 100 staat. Bedraagt nu de som, die uit de letters van de naam
van de komende vorst gevonden wordt, het getal 666, dan zal de wijze en de
verstandige snel begrijpen dat wie deze naam draagt, ‘het beest uit de afgrond’ is,
van wie het rijk het vierde wereldrijk vormt, die door Christus, de Steen zonder
mensenhanden afgehouwen, getroffen zal worden aan de voeten van ijzer en leem.
En niet alleen de voeten, maar ook het ijzer, leem, koper, zilver en goud zullen
worden verbrijzeld (zie Dan. 2:34, 35 en 45). Daarop volgen dan de woorden: “Het
koninkrijk van de wereld van onze Heer en van Zijn Christus is gekomen, en Hij zal
heersen tot in alle eeuwigheid” (Openb. 11:15). De steen die het beeld getroffen
heeft, werd tot een grote berg die de hele aarde vulde (Dan. 2:35).

Tevergeefs zal de nieuwsgierigheid van de mens heden proberen het getal 666 van
de profetisch aangekondigde heerser, ‘het beest uit de afgrond,’ te berekenen,
d.w.z. met zekerheid aan te geven. Maar dit neemt niet weg dat het getal 666 voor
ons toch heel belangrijk is. Het getal 6 drukt namelijk moeite en arbeid uit, want
het geeft ons het getal van de werkdagen van de week aan.



Als deze dagen op zichzelf blijven — d.w.z. wanneer de zevende dag, de rustdag van
God ontbreekt — dan zijn zij de uitdrukking van onvolmaaktheid. Het getal 6 is ook
het getal van de onvolmaaktheid, zelfs wanneer de mens zijn toppunt heeft bereikt.
Goliath, de reus van de Filistijnen bijvoorbeeld, de vijand van David, de gezalfde van
God, was zes el en een span groot. En een van de zonen van Rafa, een lang man,
had aan elke hand zes vingers en aan elke voet zes tenen, maar Jonathan, Davids
neef, versloeg hem (1 Kron. 20:6-7).

Terwijl we meer dan eens het getal 6 tegenkomen, komt bij het begrip van de
onvolmaaktheid nog dat van de menselijke eer, aanmatiging en boosheid. Dat van
de eer wordt ons genoemd in 1 Koningen 10:14, waar wij lezen: ‘Het gewicht nu
van het goud dat voor Salomo in één jaar binnenkwam, was 666 talenten goud.’
Dat van de aanmatiging wordt ons in Daniél 3:1 getoond in het gouden beeld, dat
Nebukadnezar, het hoofd van de eerste wereldmacht, in het landschap van Babel
oprichtte, wat aangebeden moest worden, en 60 el lang en 6 el breed was. Nu is
echter ‘het getal van het beest’: 666, dus driemaal 6. Het toont ons de boosheid
van de zondige mens op de hoogte van al zijn kunnen, op het toppunt van al het
menselijk bereikbare; maar bij dit alles, bereikt hij niet ‘de heerlijkheid van God’
(Rom. 3:23).

Het getal 6 staat naast het getal van de goddelijke volmaaktheid, namelijk zeven;
maar hoe juist ook ervdor, en hoe nabij ook, het bereikt het getal 7 niet.

De Schrift zegt ons, dat de mens en de heerser van de eindtijd, die door het getal
666 (driemaal 6), wordt aangeduid, alle roem en verheerlijking voor zichzelf zal
opeisen en zich in zijn satanische boosheid en verblinding tegen God zal verheffen,
zeggend dat hijzelf God is. Maar waar hem het sieraad en de ware grootheid van
de mens, nl. godsvrucht, afhankelijkheid van en gemeenschap met God ontbreekt,
noemt God hem ‘het beest.’

888

Hoogst merkwaardig en betekenisvol is het getal 888, wat ons in het Grieks, de
oorspronkelijke taal van het Nieuwe Testament, de boven alles en iedereen
verheven Naam van de Heer Jezus aangeeft.

De Zoon van God, Jezus Christus, is Mens geworden. Hij wandelde te midden van
zondige mensen, maar was toch gescheiden van de zondaars (Hebr. 7:26). Hij was
hier beneden de volmaakt van God afhankelijke Mens. Wij horen Hem in Psalm 16:1
profetisch zeggen: “Bewaar Mij, o God, want Ik heb tot U de toevlucht genomen.”



Ja, Hij was de Mensenzoon, die te midden van een vijandige en van God afkerige
wereld, Zichzelf volmaakt heeft geopenbaard en Zijn Vader in alles volkomen heeft
gehoorzaamd en verheerlijkt. Aangaande Hem heeft God vanuit de geopende
hemel kunnen getuigen: “U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen
gevonden” (Luk. 3:22).

En deze Jezus, het onberispelijke en onbevlekte Lam (1 Petr. 1:19), is aan het kruis
op Golgotha gestorven. Hij heeft door Zijn sterven en door Zijn opstanding uit de
doden, verzoening en verlossing, behoudenis en eeuwig leven aangebracht voor
allen die in Hem geloven.

Op de achtste dag, dat is de eerste dag van een nieuwe week, is Hij door de
heerlijkheid van de Vader uit de doden opgewekt en het Hoofd van een nieuwe
schepping geworden. In Openbaring 3:14 spreekt Hij de gemeente te Laodicea toe
en draagt Hij deze verheven namen: “Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige
Getuige, het Begin van de schepping van God.”

En hoewel Hij op aarde de trouwe en waarachtige Getuige was, juist hierom heeft
de mens Hem gehaat, verworpen en naar het kruis verwezen om de meest verachte
dood te sterven (Ps. 40:10-16; Joh. 8:40, 45). Maar God heeft Hem uitermate
verhoogd en Hem de naam gegeven die boven alle naam is (Fil. 2:9). Hij heeft Hem
alle macht en gezag en een plek aan Zijn rechterhand gegeven, en eens zal alles en
iedereen aan Hem onderworpen zijn. Het zal daarom wel geen toeval zijn dat het
getal, dat de Naam Jezus aangeeft — de Naam, waarvoor eens alle knie zich zal
buigen van hen die in de hemel, en die op de aarde en die onder de aarde zijn — 888
is.

Het getal acht geeft ons het begin van een nieuwe orde van zaken. De achtste dag
van het Oude Verbond, waar een week zeven dagen had, werd vanzelf de eerste
dag van de nieuwe bedeling. Deze achtste dag was de dag van de opstanding van
de Heer der heerlijkheid. Aan de morgen van die grote dag van Zijn wederkomst zal
de overwinning over elke vijand, over de satan, de zonde, de dood en de wereld,
volkomen aan het licht getreden zijn.

In wat voor contrast staat zo de Mensenzoon, die in de hemel is (Joh. 3:13), tot de
mens van de zonde (2 Thess. 2:3), het hoofd van de afvallige mensheid en tevens
het hoofd van de laatste wereldmacht!

Bron: De Morgenster
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