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Jan Paul Spoor 

Mirre en Aloë 
  

‘Want wij zijn voor God een welriekende reuk van Christus in hen die behouden 
worden en in hen die verloren gaan; voor de laatsten wel een reuk uit de dood tot 

de dood, maar voor de eersten een reuk uit het leven tot het leven’ 

2 Korinthiërs 2:14-16 
 

 

We vinden in de Bijbel mirre en aloë vaak bij elkaar genoemd. Om te beginnen heeft 
de aloë uit de Bijbel niets te maken met de Afrikaanse Aloë Vera. U weet wel die 
plant met zijn dikke bladeren en het sap dat eruit gewonnen wordt. Nee, de aloë 
uit de Bijbel is een zoetgeurende houtsoort en wordt ook wel agarhout, 
adelaarshout of sandelhout (SV) genoemd. Het is een plant die in Vietnam op de 
bergen groeit en via de handel in Israël komt. 

De mirre is een struik, en die groeit in de woestijn. Men kan van de struik gedroogde 
en geurige korreltjes gomhars oogsten. In uitzonderlijke gevallen – bij zeer hoge 
temperaturen in de woestijn – kan men de vanzelf vloeiende mirre oogsten (de 
heilige zalfolie in Ex. 30:23). 

Mirre werd tijdens het leven van de Heere Jezus gebruikt: 

1. bij Zijn geboorte als gift (Matt. 2:11);  

2. bij het kruis als bedwelmend middel, maar Hij wilde dit niet drinken (Matt. 
27:35); 

3. bij het balsemen van het lichaam van de Heere Jezus.  

In het laatste geval gebruikten Nicodemus en Jozef van Arimathea een mengsel van 
mirre en aloë van ongeveer honderd pond, om het samen met het lichaam in linnen 
doeken te wikkelen (Joh. 19:39). 
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In de Bijbel worden mirre en aloë vaak samen genoemd (Ps. 45:9; Hoogl. 4:14). Een 
bittere smaak (mirre), en een heerlijke geur (aloë). Wist u dat de naam van de 
gemeente te Smyrna hetzelfde betekent als het woord mirre? Deze gemeente had 
te maken met lijden, verdrukking en dood. En ook de drie bovengenoemde punten 
spreken hiervan en hebben ermee te maken. 

Als het goed is bevinden wij ons in een vergelijkbare situatie (misschien niet zo 
extreem als de gemeente in Smyrna). Want in de tekst aan het begin van dit stukje 
staat dat wij een welriekende reuk van Christus zijn, een reuk uit het leven tot het 
leven. Maar voor hen die verloren gaan, zijn wij een reuk uit de dood tot de dood: 
een doodsgeur. Wij behoren bij Christus en zijn met Hem verbonden in Zijn dood 
én in Zijn opstanding! 

 

Links: Commiphora myrrha (Mirre) 

Rechts: Aquilaria agallocha (Aloë) 

 

 

Bronnen Christipedia: Aloë; Mirre; Wikipedia: Mirre; e.a. 

 

 

https://www.christipedia.nl/wiki/Mirre
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mirre

