Johan Schep

Het afleggen van het oude en het
aandoen van het nieuwe leven

Efeziérs 4:17-5:2

Als iemand de Heere Jezus belijdt als de Heer van zijn leven, dan vindt er een
metamorfose plaats — zoals een rups die verandert in een vlinder. Die verandering
is nog groter dan op het moment dat een gelovige sterft. Als een gelovige sterft,
dan is hij al passend gemaakt voor de hemel; want wij zijn nu hemelburgers (Fil.
3:20). Het sterven is een relatief kleine stap vooruit, omdat de gelovige dan
definitief bevrijd wordt van het oude bestaan in het viees (1 Kor. 15:42-54). Een
gelovige wordt door het sterven niet beter, want hij is qua positie reeds volmaakt
in Christus (Kol. 2:10).

Het Nieuwe Testament toont dat de ware gelovigen een totaal nieuwe denkwijze,
wil, hart, erfenis, relatie, kracht, kennis, wijsheid, begrip, liefde, rechtvaardigheid,
verlangens en ook burgerrechten hebben. Samengevat in de woorden: nieuw leven
en nieuwe schepping. Het woord schepping betekent iets creéren uit het niets. Net
zoals gebeurde bij onze eerste schepping (Gen. 1:1; Job 26:7).

Zoals Jozef altijd te maken had met twee dromen, zo is het ook met de waarheid
van het kruis. De Heere Jezus stierf voor ons (Rom. 5:6), en wij zijn gestorven met
Hem (Rom. 6:5). Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus
leeft in mij. En wat ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,
Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij overgegeven (Gal. 2:20).



Dit is het evangelie dat werkelijk vrij maakt en waar de Jood Paulus zich zo voor
heeft ingespannen. Hoe heerlijk is het om de mensen over de ware vrijheid te
vertellen. Door Christus’ inwonende opstandingsleven is het echt mogelijk om niet
meer in de zonde te leven (Rom. 8:11). Daarvoor moeten wij wel tot overgave
komen!

Al het kwaad uit ons oude leven dat in het nieuwe leven wordt meegenomen, zal
de duivel een bruggenhoofd geven. Paulus noemt zaken als liegen, boos worden,
stelen, vuile taal, bitterheid en een gebrek aan vergevensgezindheid. Door deze
zonden laten wij de duivel toe in ons leven, ze doen ons veel kwaad en brengen ook
schade toe aan de gemeente, en dat bedroeft de Heilige Geest. Als wij wandelen in
de liefde, zal ons leven een levend offer zijn (Rom. 12:2; Fil.2:17). Met vreugde heb
ik dit opgeschreven, omdat ik er zelf ook deel aan heb. Zegen van boven gewenst.
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