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			‘Want ik had mij voorgenomen niets onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.’

			1 Korinthiërs 2:2
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			Voorwoord

			In september 2013 ben ik voor het eerst begonnen met het geven van Bijbelonderwijs over de eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs. Het resultaat heb ik gebundeld in het boek ‘Ontspoord’. In de jaren die volgde nam ik zelf steeds weer onderwijs over deze belangrijke brief tot me vanwege de vele vragen die tot mij kwamen en vanwege diverse leerstellige verschillen waarmee ik te maken kreeg in de gemeenten die ik bezocht. Hierdoor verdiepte mijn inzicht in deze brief nog meer en groeide het besef dat de meeste problemen in de gemeenten te maken hadden met deze brief. In het najaar van 2021 besloot ik opnieuw met een kleine groep belangstellenden bij ons thuis door deze brief heen te gaan. Na een ongeveer twee jaar konden we na tweeëndertig avonden het project afronden. De samenvattingen die ik voor de avonden beschikbaar stelde voor de cursisten zijn gebundeld in het boek dat u nu in handen heeft. Tijdens de bestudering van de tekst heb ik dankbaar gebruik gemaakt van www.kingcomments.com, www.stempublishing.com en www.oudesporen.nl.  De brief is van het grootste belang voor onze tijd waarin de gedachte veelvuldig de ronde doet dat het niet zoveel uitmaakt hoe men over ‘bijzaken’ denkt. Paulus maakt overduidelijk dat al zijn onderwijs ‘een gebod van de Heer is’ (1Kor.14:37). Menselijke gedachten en theologische beschouwingen over deze brief moeten in overeenstemming gebracht worden met wat er ‘staat geschreven’. Dit gaat in tegen menselijke wijsheid en Paulus bracht daarom Christus als de gekruisigde in Korinthe (1Kor.2:2). De enige oplossing voor de gemeente van God vandaag is daarom om terug te keren naar dit onderwijs, terug naar het kruis.

			Alle dank gaat uit naar de Heer Jezus die mij iedere keer weer door zijn Geest heeft aangespoord en inzicht heeft gegeven. Uiteraard ook dank aan de cursisten die tijdens deze avonden ook mij hebben bemoedigd. De citaten uit het Nieuwe Testament zijn (in tegenstelling tot ‘Onspoord’ waar ik de NBG gebruikte) uit de Telosvertaling. Voor het Oude Testament gebruik ik de Herziene Statenvertaling.
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			Inleiding

			We staan voor een belangrijke taak om deze eerste brief aan de Korinthiërs te gaan bestuderen. Bijna alle verwarring binnen de christenheid vindt zijn oorsprong in het niet 

			verstaan (en niet gehoorzamen) van de inhoud van deze brief. Deze brief toont ons de voorrechten en de verantwoordelijkheden van de gemeente van God en leert ons hoe de plaatselijke gemeenten deze orde dient uit te voeren. De vele misstanden in Korinthe zorgen ervoor dat dit vooral een corrigerende brief is. Daarnaast geeft de apostel Paulus ons goddelijke, geïnspireerde instructies voor alle tijden om in het huis van God een heilige discipline te handhaven plus een orde die past bij God als zij als de plaatselijke uitdrukking van het lichaam van Christus (1Ko12:27) samen kwamen. 

			De problemen in Korinthe werden veroorzaakt door a: morele onverschilligheid, b: gemeentelijke wanorde en c: verkeerde leringen. Het ene kwaad leidt tot het andere en het blijkt uit het verleden dat wereldgelijkvormigheid en morele traagheid leidt tot gemeentelijke wanorde, terwijl dit laatste weer de deur weer voor verkeerde leringen. De indeling van de brief is de bespreking en correctie van al deze vormen van kwaad:

			
					Eerst confronteert de apostel hun morele laksheid door het kruis van Christus en de Heilige Geest op de voorgrond te plaatsen om de wijsheid van deze wereld en de wil van het vlees uit te sluiten als bronnen in de gemeente. Zo geeft Paulus ook ons richting om de gehoorzaamheid te bewerken aan het woord en niet volgens onze eigen gedachten de gemeente op aarde vorm te geven.

					Ten tweede, in 1Ko11-14 behandelt Paulus hun gemeentelijke wanorde door de vrije werking van de Heilige Geest uit te leggen in de gemeente die het lichaam van Christus is.

					Ten derde behandelt hij in 1Ko15 de verkeerde leringen die het evangelie ondermijnen en de persoon van Christus beschadigen doordat sommigen leren dat er geen opstanding van de doden is.

			

			Pas als deze zaken naar het woord van God worden ingevuld, kan men spreken over een plaatselijke gemeente die functioneert naar de goddelijke orde en dus naar Gods gedachten. Het wordt in onze tijd steeds moeilijker om zo’n gemeente te vinden waar Christus centraal staat, het woord van God alle gezag heeft en de Heilige Geest vrij kan werken!

			 

		

	
		
			1 Korinthiërs 1:1-9

			Vers 1

			Paulus, geroepen apostel van Christus Jezus door de wil van God, en Sosthenes, de broeder, 

			Paulus is de schrijver. Al zijn brieven begint hij met het noemen van zijn naam (m.u.v. die aan de Hebreeën, als deze daadwerkelijk van hem is, wat ik persoonlijk wel denk). Hij wordt hier genoemd met Sosthenes (zie Hd18:17) om zodoende aan te tonen dat ook deze ‘gewone’ broeder achter de inhoud van deze brief staat. Paulus is de apostel, door Christus Zelf geroepen (Hd26:16-18; Gl1:1) ten behoeve van de heidenen met een bijzondere, unieke bediening. In het openbaren van het hemelse karakter, de roeping en bestemming van de gemeente als het lichaam en de bruid van Christus en als het huis van God op aarde, is Paulus de enige die dit heeft geopenbaard in de Schrift. 

			…dat mij door openbaring de verborgenheid is bekend gemaakt - zoals ik tevoren in het kort geschreven heb; daardoor kunt u, als u dit leest, mijn inzicht opmerken in de verborgenheid van Christus. Ef3:3-4

			Willen wij als gelovigen groeien in het geloof, moeten we ons laten leren in Paulus’ evangelie 

			Ik nu maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u heb verkondigd, dat u ook hebt aangenomen, waarin u ook staat, waardoor u ook behouden wordt (als u vasthoudt aan het woord dat ik u heb verkondigd), tenzij u tevergeefs hebt geloofd. 1Ko15:1-2

			Paulus geeft ons in zijn brieven ook de bevelen en inzettingen door van de verhoogde Heer (1Ts4:2) die passen bij het huis van God op aarde (1Tm3:15), waar de Heilige Geest in woont. 

			Vers 2a

			aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen, 

			De Heer Jezus spreekt ons dus aan, door Paulus via deze brief die oorspronkelijk aan Korinthe was gericht. De brief is gericht aan de gemeente van God. Dit om alvast aan te geven dat partijschappen niet hiermee overeenkomen. De gemeente is niet van Paulus, of van Petrus of Apollos, maar van God. God sprak tegen Paulus: ‘Want Ik heb veel volk in deze stad (Hd18:10)’. Omdat het de gemeente van God is kunnen wij niet onze eigen ideeën en gedachten daarover hebben en uitvoeren. Zij worden, ondanks de vervallen staat waarin ze verkeerden, ‘geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen’ genoemd. Dit was hun positie in Hem welke altijd onaantastbaar is, wat ons gedrag ook is, maar Paulus noemt dit expliciet om hen wakker te schudden. Ze gedroegen zich namelijk niet bepaald heilig. 

			Vers 2b

			met allen, in elke plaats, die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, zowel hun als onze Heer:

			Gods woord is altijd voor iedere gelovige van iedere tijd persoonlijk bedoeld! Vandaar dat er ook bij staat ‘met allen, in elke plaats, die de naam van de Heer Jezus Christus aanroepen’. Dat zijn alle mensen die door hun belijdenis zich verbinden met de Heer Jezus over de hele wereld en van alle tijden. Dit ‘belijden’ is een uiterlijke zaak en daarom behandelt Paulus de consequenties daarvan. Hij is de ‘Heer van allen’, hoe het ook is gesteld met het innerlijk, of het nu ware of schijngelovigen zijn (Hd10:36). De instructies van deze brief zijn niet cultureel bepaald of alleen voor de begintijd, maar voor ‘allen in elke plaats die de naam van de Heer Jezus Christus aanroepen’. Daar horen wij ook bij.

			Vers 3

			genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. 

			De gebruikelijke groet volgt: ‘genade’ (Grieks) en ‘vrede’ (Joods). Paulus verbindt zich met hen door te spreken van ‘onze Vader’ zoals in vers 2 ‘onze’ Heer Jezus Christus. 

			Vers 4

			Ik dank mijn God altijd over u, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus, 

			Positief beginnen betekent dat de hoorder ook beter kritiek kan aanhoren, vandaar dat Paulus begint met ‘mijn God’ dank te zeggen. Iedere gelovige is door de Vader in Christus gezegend met alle geestelijke zegeningen (Ef1:13) zodat Paulus kan danken vanwege deze geweldige genade die hen door God is gegeven. Alles is ons gegeven door de ‘God van alle genade’ (1Pt5:10). Het is ‘in Christus’ (zie ook 1Ko1:30) en niet naar onze werken. Hoe wij omgaan met deze zegeningen is een ander verhaal en de Korinthiërs deden dat niet best tot hun beschaming. 

			Vers 5

			dat u in alles rijk geworden bent in Hem: in alle woord en alle kennis, 

			Zij waren ‘in alles rijk geworden’, maar dit was ‘in Hem’. De Korinthiërs dreigden dit te vergeten. Ze dachten zelf veel te weten (1Ko4:7,10; 14:37) en zochten de wijsheid van de wereld zoals we zullen zien. Toch hadden ze het woord van God ontvangen (Hd18:8) en aangenomen wat hen rijk maakte. Bovendien hadden ze uit dit woord kennis ontvangen van het evangelie en van de gedachten van God. 

			Vers 6

			zoals het getuigenis van Christus onder u bevestigd is, 

			Dit woord en deze kennis betreffen altijd de Heer Jezus. Dit getuigenis van Christus was onder de Korinthiërs bevestigd. Hij is het centrum van Gods gedachten en van Gods woord. Iedere Bijbelstudie behoort over Hem te gaan en iedere gemeente behoort rondom Hem samen te komen. 

			Vers 7

			zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht, 

			De gaven die God vanuit zijn genade geeft zijn altijd bedoeld om meer zicht te krijgen op zijn Zoon! Het kennen van Hem is het doel en het middel van het geestelijke leven (Ef4:13; Ko1:28; 2:3). Dit is het opbouwen van de gemeente waar het in de hoofdstukken 12 t/m 14 over gaat. Tevens verwachtten zij de openbaring van onze Heer Jezus Christus (zie ook 1Ts1:10). Bij deze openbaring worden ook de gelovigen geopenbaard nadat zij voor de rechterstoel zijn gesteld (2Ko5:10). Dit moet de Korinthiërs en ons aansporen om op een juiste manier om te gaan met de ons gegeven rijkdommen (zie ook 1Ko4:5). Overigens leren we hier dat het bezit van de gaven niets zegt over de geestelijke staat van een gemeente. Zie bij 1Ko3:1-3. 

			Vers 8

			die u ook zal bevestigen tot het eind toe, zodat u onstraffelijk bent op de dag van onze Heer Jezus Christus. 

			God in zijn genade zal altijd de ware gelovigen ‘bevestigen tot het einde toe’ (zie ook 1Ts5:23) zodat zij ‘onstraffelijk’ zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. Deze dag is de dag dat Hij openbaar wordt voor deze wereld (zie ook 2Ts1:7; 1Pt1:7; 4:13; Op1:7) en zijn regering zal uitvoeren. In deze dag (die duizend jaar duurt) worden de gelovigen openbaar (Rm8:19).

			…wanneer Hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die hebben geloofd; want ons getuigenis aan u is geloofd geworden. 2Ts1:10 

			Dat zij straks ‘onstraffelijk’ zijn zou hen en ons moeten aansporen ook nu onstraffelijk te zijn in alles. 

			Vers 9

			God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. 

			God is getrouw die ervoor zal zorgen dat wij tot het einde toe zullen blijven volhouden en volmaakt voor Hem gesteld zullen worden. Ondanks de verdeeldheid en de vele problemen in Korinthe noemt Paulus de naam van Christus negenmaal in de eerste negen verzen! Alles is in Hem en door Hem. We zijn geroepen tot gemeenschap ‘van’ de Zoon van God. Er wordt bedoeld dat wij relatie, gemeenschap met God en met elkaar hebben die gekenmerkt wordt door de Zoon. Alles heeft betrekking op Hem in onze relatie met God. De Korinthiërs hadden toegestaan dat er scheuringen waren en dat mensen een rol gingen spelen, maar wij zijn door God geroepen in een gemeenschap die niet wordt gekenmerkt door meningen, visies of menselijke leiders, maar door zijn Zoon die onze Heer is. De sfeer van de gemeente zou moeten bestaan uit de vreugde in Hem. 

		

	
		
			1 Korinthiërs 1:10-20

			Er was veel mis in de gemeente in Korinthe, een stad vol immoraliteit en Griekse wijsgerigheid. Voordat Paulus op al deze problemen ingaat, heeft hij eerst voor hen gedankt en ze gewezen op de rijke genade die hen was deelgevallen (1Ko1:4-9). Ondanks de verdeeldheid en de vele problemen in Korinthe noemt Paulus de naam van Christus negenmaal. Alles is in Hem en door Hem (1Ko1:30). We zijn geroepen tot gemeenschap ‘van’, dus gekenmerkt door de Zoon van God (1Ko1:9). Hij gaat vanaf nu in op de complexe problematiek en pakt de wortel van alles aan: de verdeeldheid. Hij kan hen daarom niet aanspreken met ‘getrouwen’ of ‘trouwe broeders’ zoals in Ef1:1 en Ko1:2. Dit zou ons zeker moeten aanspreken, aangezien de christenheid is terechtgekomen in eindeloos veel verschillende denominaties en innerlijk bedroevend verdeeld is. Dit is in tegenspraak met onze roeping, om de gemeenschap te beleven rondom Christus.

			Vers 10

			Maar ik vermaan u, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u allen hetzelfde spreekt en dat er onder u geen scheuringen zijn; maar dat u vast aaneengesloten bent, één van denken en één van bedoeling. 

			Het grote probleem in deze gemeente was innerlijke verdeeldheid. Hierdoor waren de Korinthiërs ‘vleselijk’, ‘kleine kinderen in Christus’ en niet geestelijk, volwassen (1Ko3:1). Er hadden zich verschillende partijen gevormd, die zich vormden rondom hun favoriete leraar. Dit zorgde voor twisten en leidde tot scheuringen. Paulus vermaant hen ‘door de naam van de Heer Jezus Christus’ (namens het gezag van de verhoogde Heer) waar zij zich verzamelden rondom namen van mensen als Paulus, Kefas en Apollos. Paulus stelt dat de normale toestand van een gemeente zou moeten zijn: ‘dat u vast aaneengesloten, één van denken (Gr. nous =denken, begripsniveau), één van bedoeling bent (Gr.gnoomé =bedoeling, mening, wil). In Fp2:2 schrijft hij:

			…maakt dan mijn blijdschap volkomen door hetzelfde te bedenken, terwijl u dezelfde liefde hebt, eenstemmig bent, het ene bedenkt. 

			Paulus waarschuwt voor scheuringen (Gr. Schismata), groepsvorming rondom favoriete personen of leerstellingen binnen de gemeente. Later spreekt hij ook over ‘sekten (Gr. Hairesis)’, uit elkaar gevallen, afzonderlijke groepen in 1Ko11:19. Het probleem is: gebrek aan één doel, één object van geloof: de Heer Jezus. Paulus wil dat de gemeente voortdurend vast aaneengesloten is en op één doel is gericht; de Zoon van God. Zodra wij dit uit het oog verliezen krijgt het vlees de kans zich te manifesteren om scheuringen te veroorzaken. 

			Vers 11

			Want mij is over u bekend gemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloë, dat er twisten onder u zijn. 

			Er waren dus twisten, ruzies, tegenstellingen onder de gelovigen die geroepen waren tot de gemeenschap van de Zoon van God. Dit was aan Paulus bekend gemaakt door de huisgenoten van Chloë (‘de blonde’) die hier erg onder leden. Hij noemt openlijk de bron zodat hij duidelijk maakt niet op geruchten af te gaan. ‘Twisten’ (Gr. Eris) is negatief, zie Gal5:20 als een werk van het vlees. Als wij te maken krijgen met verdeeldheid, moeten ook wij ‘naar Paulus gaan’ zijn onderwijs hierover bestuderen en toepassen. Dit is in hoofdzaak deze brief.   

			Vers 12

			Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt: Ik ben van Paulus, ik van Apollos, ik van Kefas, en ik van Christus. 

			De één volgde Paulus na want die openbaarde verborgenheden, de ander was in beslag genomen door de kennis van Apollos (een Alexandrijnse Jood, ‘machtig in de Schriften’ Hd18:23,24), weer een ander was ‘van’ de vurige Kefas (Petrus). Mensen tot het middelpunt van samenkomen maken is klerikalisme, wat leidt tot sektarisme. Hier begint het onder gelovigen, maar al snel zouden leiders de gelovigen achter zich aan trekken door verdraaide dingen te leren (Hd20:30). De geschiedenis van de christenheid laat zien dat eerst gelovigen zich rondom favoriete leiders verzamelen, waarna deze hen achter zich aan trekken en zo sekten veroorzaken. 

			Dan was er ook nog een groep die zei: ‘Maar wij zijn van Christus’. Veel uitleggers vinden dit een moeilijke uitdrukking, ‘van Christus’, want dat lijkt toch een juiste belijdenis te zijn. Het duidt op de groep die Christus tot partijhoofd maakte en zich afzonderde van de anderen. 

			Helaas vinden we vandaag de dag ook christenen die zich noemen naar mensen (‘Luthers’, ‘Calvinisten’) of naar bepaalde leringen (‘Baptisten’, ‘Charismatisch’). Anderen willen alleen nog maar de brieven, of bepaalde van Paulus onderwijzen. We zouden moeten leren luisteren naar wat Paulus hier zegt. Op een andere plaats roept hij op om de eenheid van de Geest te bewaren (Ef4:3). Als men al in verschillende denominaties is terechtgekomen, zoals bij ons, dan nog kan men eenheid van Geest bewaren door andere gelovigen te erkennen en praktische gemeenschap met hen te hebben aan het avondmaal (mits zij niet verbonden zijn met zonde, daarover later). 

			Vers 13

			Is Christus gedeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd, of bent u tot de naam van Paulus gedoopt? 

			Paulus veroordeelt sektarisme door te vragen ‘is Christus gedeeld’? Er is immers één Heer tot Wie wij geroepen zijn, en niet tot verschillende andere centra van aandacht. Hij veroordeelt vervolgens Klerikalisme door te vragen of Paulus soms voor hen is gekruisigd. Waarom richten sommigen hun aandacht dan op hem i.p.v. op Christus? Zijn kruis betekent het einde van de wijsheid van de mens zoals we zullen zien. Zijn jullie dan tot de naam van Paulus gedoopt? Dopen betekent dat iemand tot de naam van Christus wordt gedoopt, d.w.z., dat hij wordt verbonden aan de hemelse Christus (Rm6:4-6). Hij is vanaf dat moment hier op aarde zijn discipel door te erkennen dat hij in Zijn dood is geplaatst en in Zijn opstanding is ééngemaakt door God.

			Vers 14

			Ik dank God, dat ik niemand van u gedoopt heb dan Crispus en Gajus, 

			‘Gelukkig heb ik weinig mensen gedoopt’, vervolgt hij dan, anders zou men nog kunnen beweren dat ik mensen aan mezelf verbind. Hij noemt Crispus (Hd18:8) en Gajus (Hd19:29), twee broeders zodat de gedachte dat er een hele groep hem zou maken tot hoofd van een partij wel erg belachelijk is.

			Vers 15

			opdat niemand kan zeggen, dat u tot mijn naam gedoopt bent. 

			Het kruis maakt de dienaar totaal onbelangrijk. Paulus wil zichzelf op geen enkele manier belangrijk maken. Door maar weinig mensen te dopen kon niemand beweren door de ‘grote’ Paulus gedoopt te zijn. Het maakt totaal niet uit door wie of waar we gedoopt worden. Sommigen hechten grote waarde aan gedoopt worden in de Jordaan, maar het gaat om het gedoopt worden tot Christus. 

			Vers 16

			Ik heb ook nog het huisgezin van Stefanas gedoopt; verder weet ik niet of ik iemand anders heb gedoopt. 

			Dan schiet het Paulus nog te binnen dat hij ook het huisgezin van Stefanas gedoopt heeft. Op grond van dit vers zijn hele theorieën de wereld in gebracht alsof Paulus de doop zou hebben afgeschaft. Het hele punt is dat het Paulus’ bediening niet was om te dopen (hoewel hij dit wel deed, dat blijkt hier), maar om de verborgenheid van het evangelie (Rm16:25) te verkondigen. Stefanas komt ook nog voor in 1Ko16:15. 

			Vers 17

			Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen; niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet krachteloos zou worden. 

			Dopen was dus niet de kern van de bediening van Paulus. Zijn thema is: Het einde van de eerste mens en gelovigen verbonden met een verheerlijkte Heer in de hemel, niet het navolgen van een verworpen Heer op aarde (discipelschap) wat meer het thema van de twaalf apostelen is. De opdracht die Jezus aan Paulus gaf lezen we in Hd26:16-18:

			Maar sta op en ga op je voeten staan; want daartoe ben Ik je verschenen, om je voor te bestemmen tot een dienaar en getuige zowel van wat je van Mij hebt gezien als van dat waarin Ik je zal verschijnen, opdat zij zich bekeren van de duisternis tot het licht, en van de macht van satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden ontvangen door geloof in Mij. 

			Paulus werd gezonden om te getuigen van de verheerlijkte Heer in de hemel. In Zijn Naam moest hij bekering prediken en het geloof in Hem. Bekering heeft zeker met de doop te maken, maar Paulus richtte zich op de prediking. Opvallend is dat Petrus, na het evangelie gepredikt te hebben aan Cornelius en ‘velen (Hd10:27)’ hij niet zelf doopt, maar aan anderen de opdracht geeft hen te dopen (Hd10:48). Paulus verkondigde het evangelie niet met wijsheid van woorden, maar in de kracht van de Geest. Hij wilde niet met menselijke wijsheden komen die in die tijd zo werden gewaardeerd en wat de natuurlijke mens aanspreekt. Het kruis betekent het einde van de natuurlijke, oude mens en daarom wil Paulus op geen enkele wijze de natuur van de oude mens aanspreken in zijn prediking.

			Vers 18

			Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan, dwaasheid; maar voor ons die behouden worden, is het kracht van God. 

			Paulus gaat twee zaken gebruiken om de dwaasheid van de Korinthiërs tegemoet te treden: Het kruis en de aanwezigheid van de Heilige Geest. Hij begint met het kruis. Het kruis omvat veel meer dan redding van zondaren alleen. Het betekent een definitief oordeel over de mens uit Adam. ‘Allen zijn gestorven’, 2Ko5:14. God heeft op het kruis de zonde veroordeeld (Rm8:3). Het ‘woord van het kruis’ is het evangelie waarin het definitieve oordeel over de hoogmoedige mens zonder schroom wordt verkondigd. God is verheerlijkt in Christus op het kruis (Jh13:30-33). Daar werden de overheden en machten openlijk tentoongesteld en is de basis gelegd voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde (Ko1:20; 2:14). Daar is ook de liefde van god openbaar geworden. Voor de natuurlijke wijsheid van de mens is dit woord van het kruis dwaasheid, maar voor de gelovigen is het de kracht van God. Niet alleen om behouden te worden, maar om, als behouden mensen te leven in de waarheid van het kruis en onze eigen natuurlijk bronnen die op dit kruis zijn veroordeeld te allen tijde te wantrouwen. 

			Vers 19

			Want er staat geschreven: ’Ik zal de wijsheid van de wijzen doen vergaan, en het inzicht van de verstandigen te niet doen’. 

			Paulus beroept zich op de Griekse vertaling van Js29:14. Paulus schrijft dat God de wijsheid zal verderven, terwijl in Js29:14 staat: ‘Ik zal verbergen, in de schaduw stellen’. De strekking is duidelijk: dat wat de mens bedenkt aan wijsheid, is door God op het kruis veroordeeld, want deze wijsheid van de ‘verstandige’ mens kruisigde Zijn Zoon (zie 1Ko2:8). 

			Vers 20

			Waar is de wijze? Waar de Schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze eeuw? Heeft God niet de wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt? 

			‘Waar is de wijze?’ dit is geciteerd uit Js19:12. Daar gaat het over de wijzen van Egypte. Dit land staat symbool voor de goddeloze wereld. ‘Waar is de Schriftgeleerde?’ Dit is geciteerd uit Js33:18. Daar gaat het over het volk van God, over Jeruzalem. Ook binnen de Joodse kringen, was de wereldse wijsheid binnengedrongen, zelfs bij de ‘Schriftgeleerden’. Het kruis van Christus maakt ook aan hen en hun wijsheid een einde. ‘Waar is de redetwister van deze eeuw?’ Korinthe was het centrum van de Grieks wijsheid. Al deze menselijke ‘wijsheden’ hebben tot nul kennis van god geleid en dus heeft God tot deze wijsheid tot dwaasheid gemaakt door hier tegenover te stellen: een Mens, gekruisigd aan een martelpaal, een kruis. Daar op dat kruis hing een Man die de plaats innam van al deze ‘wijze’ mensen. Zij hadden daar moeten hangen. Geen enkele wijsheid van de wereld kan iemand behouden of het kruis begrijpen. Het is door God tot dwaasheid gemaakt. Door eigen partijen te vormen loochenden de Korinthiërs het kruis en handelden ze naar de wijsheid van deze wereld. Ze bewezen hierdoor de verkeerde wijsheid te bewonderen.

			 

		

	
		
			1 Korinthiërs 1:21-31

			God heeft op het kruis iets heel bijzonders gedaan. De oude mens, de eerste mens uit Adam die Hem onteerd heeft door de zonde, heeft Hij daar in de dood geplaatst (zie Rm8:3; 2Ko5:14). In Christus heeft Hij een nieuwe mens geschapen, bestaande uit het hoofd in de hemel en het lichaam (bestaande uit gelovige Joden en heidenen) op aarde; de Christus (1Ko12:12). 

			…toen Hij in zijn vlees de vijandschap, de wet van de geboden die in inzettingen bestaat, te niet gedaan had, opdat Hij die twee in Zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vrede makend, en die beiden in een lichaam met God zou verzoenen door het kruis, terwijl Hij daardoor de vijandschap gedood heeft. Ef2:15-16

			Deze nieuwe mens is geroepen om de heerlijkheid van God in Christus te vertegenwoordigen op aarde totdat Hij komt (2Ts1:12). Dit gebeurt in het collectief van de gemeente door elkaar lief te hebben en één te zijn in het geloof, heilig en onberispelijk. Door ons te houden aan het woord van God en alles van het vlees te oordelen blijven we in deze roeping. In Korinthe ging dit al heel snel mis, ze waren als kleine kinderen, vleselijk (1Ko3:1-3). Ze hadden het weer nodig het kruis te leren kennen (1Ko2:2).  

			Vers 21

			Want daar in de wijsheid van God de wereld niet door de wijsheid tot kennis van God is gekomen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking te behouden hen die geloven. 

			Als wij weer, net als de Korinthiërs de wijsheid van deze wereld gaan bewonderen en dus menselijke leiders gaan vereren vanwege hun capaciteiten, hebben we het kruis nog niet begrepen. Het kruis heeft de oude mens met zijn wijsheid, de wijsheid van deze wereld, naar de geest van deze wereld (1Ko2:12) voorgoed veroordeeld tot de dood. De wijsheid van deze wereld heeft namelijk niet geleid tot kennis van God. ‘Er is niemand die verstandig is’ (Rm3:12), d.i. inzicht hebben in Wie God is. Hoewel dit de verantwoordelijkheid is van de mens, is dit naar de wijsheid van God want anders kon de nieuwe schepping er nooit komen. Alleen door geloof in het evangelie, door de prediking worden mensen behouden uit deze wereld die onder het oordeel ligt. Men wordt alleen behouden door de prediking over Jezus te geloven, niet door dromen en visioenen (hoewel deze wel de aanleiding daartoe kunnen zijn). 

			Vers 22

			Immers, Joden begeren tekenen en Grieken zoeken wijsheid, 

			God behoudt hen die in hun geweten aangesproken worden door de ‘dwaasheid’ van de prediking. De Joden begeren tekenen. 

			Jezus dan zei tot hem: Als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u geenszins geloven. Jh4:48

			We zien dit verlangen naar tekenen van de Joden ook in Mt16:1, Jh2:18,23; 3:2; 6:2,14,26; 7:31; 9:16; 11:47; 12:18,37. Dit was niet verkeerd op zichzelf, aangezien het Oude Testament tekenen had genoemd die gepaard zouden gaan met de komst van de Messias. Het evangelie van Mattheüs laat ons zien dat de komst van Christus gepaard ging met vele tekenen (van bijv. genezing). Toch stemde dit het Joodse volk niet tevreden, vandaar dat Jezus tenslotte tegen hen zegt dat ze alleen nog het teken van Jona zouden ontvangen (zie boven). In Jh20:25 symboliseert Thomas deze Joden die tekenen wilde zien. Jezus zegt dan in vers 29: ‘Gelukkig zij die geniet zien en toch geloofd hebben’. De Grieken zoeken wijsheid, maar deze zaken brengen hen niet dichter bij de waarheid. Het zijn immers menselijke instrumenten, de ogen en het hart (zie 1Ko2:9), terwijl God werkt door zijn Geest in het geweten van de mens. 

			Vers 23

			maar wij prediken Christus, de Gekruisigde, voor Joden een aanleiding tot vallen en voor volken een dwaasheid, 

			De prediking van de apostelen was een gekruisigde Christus. Voor de Joden een aanleiding tot vallen want een mens aan een kruis kan onmogelijk hun Messias zijn. De Grieken verachtten een mens aan het kruis want dat paste helemaal niet in hun verheven ideeën over de goden. Vandaag is de wereld in de ban van de ‘wetenschap’. Kom niet aan met een mens aan het kruis als middel tot behoud, dat past niet in hun wetenschappelijke denken. 

			Vers 24

			maar voor de geroepenen zelf, zowel Joden als Grieken, Christus, de kracht van God en de wijsheid van God; 

			Zij die geloven in de prediking, zijn de ‘geroepenen’ (zie 1Ko1:2). God heeft hen geroepen door het evangelie uit deze wereld (zie Rm8:30). Gelovige Joden en zij uit de volken hebben ontdekt door de genade van God dat Christus de kracht en de wijsheid van God is. Hij is het middel tot behoud naar de wijsheid van God. 

			Vers 25

			want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. 

			Paulus noemt de prediking van de gekruisigde Christus hier het ‘dwaze’ en het ‘zwakke’ van God. Dit is zoals de wereld het ziet, maar God draait alles om. Dit alles is sterker dan ‘de mensen’, dat is: dan wat mensen vinden of bedenken. De mens bereikt niets met zijn eigen wijsheid. Het blijkt dwaasheid te zijn. Wij hebben van nature niets om trots op te zijn, niet onze inzichten, maar het feit dat God ons heeft geroepen is onze roem. 

			Vers 26

			Want kijkt naar uw roeping, broeders, dat er niet vele wijzen zijn naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele aanzienlijken; 

			De wereld veracht mensen die geen wijsheid hebben, terwijl God juist de ‘niet-wijzen’, de niet invloedrijke en de ‘niet- aanzienlijken’ geroepen heeft om aan hen zijn wijsheid (die voor de wereld juist weer dwaasheid is) te openbaren. De broeders in Korinthe stelden niet veel voor in de ogen van de wereld, want er waren niet veel invloedrijke of aanzienlijke personen bij. Zo bewijst God aan de wereld zijn wijsheid en hun dwaasheid. De Korinthiërs waren ondanks dit alles toch weer gevoelig geworden voor wijsheid van de mens, macht en eer. Ze dachten al te kunnen ‘regeren’ (zie 1Ko4:8). 

			Vers 27

			maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, 

			De mensen die in de ogen van de wereld zwak, dwaas en onbelangrijk zijn, heeft God juist uitgekozen om deze ‘wijzen’ en ‘sterken’ te beschamen. Zo laat God zien dat het allemaal genade is en dat niemand kan beroemen op zijn afkomst of status. Zij die wijs denken te zijn worden door de behoudenis van de dwazen die geloven in een gekruisigde Christus beschaamd. Met hun wijsheid gaan zij verloren terwijl de dwazen worden behouden. Zo koos God Israël ook uit omdat zij de kleinste van alle volken waren (zie Dt7:6-8). 

			Vers 28

			en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen, en het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is te niet te doen, 

			Wat in de ogen van de wereld belangrijk is, dat heeft God juist uitgekozen. De wereld vindt het ‘niets’. God ontneemt dan de kracht aan dat wat ‘iets’ is, namelijk dat wat de wereld van zichzelf denkt. Straks zal God deze wereld met haar wijsheid oordelen.

			Vers 29

			opdat geen vlees roemt voor God. 

			Dit is een bekende uitspraak van Paulus (zie vs31 en Rm3:27; 5:11). Alle roem gaat uit naar God. Hij verdient alle lof. Hij heeft ons lief en Hij heeft ons gered door zijn genade en door zijn Zoon. Alles was God werkt door de raad van zijn wil zal zijn tot lof van de heerlijkheid van zijn genade (Ef1:6). Straks zal in de hele kosmos bekend zijn hoe groot deze genade is, en God gebruikt ons daarvoor! Niets van het vlees, de natuurlijke capaciteiten van de oude mens zal daaraan hebben kunnen bijdragen. Laten we daarom niet, zoals de Korinthiërs weer elementen van de oude mens gaan bewonderen. Het vlees is en blijft altijd voor God verdorven. Hij heeft het in de dood geplaatst, laten wij het daar dan houden!

			Vers 30

			Uit Hem toch bent u in Christus Jezus, die ons geworden is: wijsheid van Godswege, gerechtigheid, heiliging en verlossing; 

			Dit is één van de mooiste en meest troostrijke verzen uit de Bijbel. God nam het initiatief om ons in Christus te plaatsen. We zijn in Christus, dat is onze positie ongeacht onze praktische wandel. Hij is onze wijsheid. Wij zijn aan Hem verbonden en door de kennis van Hem gaan wij groeien (zie Ko2:3: In Wie al de schatten van de wijsheid en kennis verborgen zijn). Hij is ook onze gerechtigheid. Wij zijn ’gerechtigheid van God in Hem’ (2Ko5:21). God ziet ons aan als rechtvaardige mensen omdat Christus onze gerechtigheid is namens God. We worden niet voor Gods oog rechtvaardig door eigen werken of prestaties, maar doordat Christus onze gerechtigheid is. In Hem gezet staan wij heilig voor God. Hij is daarom ook onze heiliging. Dit houdt in dat we beantwoorden aan het wezen van God, we zijn niet meer onheilig en mogen tot Hem gaan zonder angst. Hij is tenslotte mijn verlossing. Hij geeft me het niet, Hij is het. Ik ben voor het oog van God alles wat Christus ook is voor Hem. Door Hem zijn we gerechtvaardigd, geheiligd en verlost, niet door allerlei wijsheden van de wereld. Houd je dan ver van die wijsheid en gedraag je niet als de wereld. Richt je op Jezus Christus!

			Vers 31

			opdat, zoals geschreven staat: ’Wie roemt, laat hij roemen in de Heer’. 

			Dit citaat komt uit Jr9:23-24:

			Zo zegt de HEERE: Laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid, laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte, laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en Mij kent dat Ik de HEERE ben, Die goedertierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde [doe], want in die dingen vind Ik vreugde, spreekt de HEERE.

			Hier gaat het om het kennen van Jahweh, maar Paulus past het toe op de Heer Jezus Christus. Er is voor een gelovige nog maar één ding belangrijk, het gaan kennen van deze Heer. Hoe meer je Hem kent, hoe meer je in Hem gaat roemen en hoe meer je gaat inzien dat er helemaal niets van onszelf bij zit.

		

	
		
			1 Korinthiërs 2:1-11

			God is op het kruis iets totaal nieuws begonnen. De eerste mens, Adam, de stoffelijke en diens nageslacht de ‘stoffelijken’ (1Ko15:47-48) hebben door de zonde God diep onteerd. Ondanks dat aan die eerste mens de Joodse godsdienst werd gegeven heeft dat de mens niet heeft verbeterd. Integendeel, zij die de wet hadden ontvangen kruisigden de Heer. Daarom heeft God op het kruis het hele mensengeslacht uit Adam tot de dood veroordeeld (Rm8:3) én biedt Hij via datzelfde kruis redding en verlossing aan voor hen die behouden worden (1Ko1:18). Zij die behouden worden zijn een nieuwe schepping (2Ko5:17) en worden verbonden met een verheerlijkt hoofd in de hemel, Christus (Ef1:22-23). Dit is de nieuwe mens, geschapen in de tweede mens die uit de hemel is (Ef2:10). Op het kruis is ook de wijsheid van deze wereld veroordeeld. Deze wijsheid van de volken, in hun filosofie en wetenschap heeft hen geen enkel zicht gebracht op wie God is. Door behoudenis te geven via een mens op een kruis heeft God deze wijsheid tot dwaasheid gemaakt. Dit alles opdat geen vlees zou roemen voor God (1Ko1:29). Alle zegen is uit Hem, de mens uit Adam is hopeloos verloren. In hoofdstuk 2 zien we hoe dit evangelie in de prediker Paulus vorm heeft gekregen.

			Vers 1

			En toen ik bij u kwam, broeders, kwam ik niet met uitnemendheid van woorden of wijsheid u het getuigenis van God verkondigen. 

			Paulus was de brenger van het evangelie van de genade van God (Hd20:24). Hij verkondigde het kruis, ‘het getuigenis van God’, het einde van de natuurlijke mens en de genade die er is in Jezus Christus (Hd20:21). In Hd18:5 en 11 zien we hoe hij in Korinthe onderwees. Om nu de Heilige Geest de ruimte te geven via deze boodschap in de gewetens te werken van de toehoorders, moest Paulus in zijn prediking niets brengen wat de natuurlijke mens aan zou kunnen spreken. Hij gebruikte dus geen intellectueel of filosofisch aantrekkelijke woorden, of woorden die de emotie zouden aanspreken. Zijn prediking bleef trouw aan het getuigenis van God door niets van het vlees in hemzelf of in de hoorders te eren. 

			Vers 2

			Want ik had mij voorgenomen niets onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd. 

			De van nature ‘wijze’ Korinthiërs moesten leren, net als wij, dat er in de gekruisigde Christus geen glorie is voor de natuurlijke mens. Het kruis spreekt van schande en dood en dat is de plaats die God aan de natuurlijke mens geeft. Hoe hoog opgeleid een mens ook is, en hoe geweldig hij ook is in de ogen van anderen, zijn plaats voor God is die van een schuldige zondaar die onder het oordeel van eeuwige straf en de dood staat. Daarom had Paulus zich voorgenomen onder hen dit oordeel van het kruis te brengen in Christus, de gekruisigde. De prediking van het kruis laat niets heel van de trots van de mens. 

			Vers 3

			En ik was bij u in zwakheid, in vrees en in veel beven; 

			Naast de boodschap die geen enkele roem voor het vlees inhield, was dit ook het geval met de houding van Paulus. Hij kwam niet als een zelfverzekerde prediker, maar in zwakheid, in vrees en veel beven. We weten dat hij fysiek vaak klachten had:

			En u weet dat ik u de eerste maal in lichamelijke zwakheid het evangelie heb verkondigd; Gl4:13

			De Heer had hem gesterkt (Hd18:9) en Paulus wilde op geen enkele wijze mensen aan zichzelf verbinden maar aan Christus (2Ko11:2). 

			Vers 4

			en mijn woord en mijn prediking bestond niet in overredende woorden van wijsheid, maar in betoon van de Geest en van kracht, 

			De ‘geest van deze wereld’ (vs12) werkt altijd op dezelfde manier. Via indrukwekkende wijsheid of wetenschap probeert men anderen voor zich te winnen. Paulus handelde volstrekt tegengesteld. Zijn prediking bestond niet uit deze zaken. Zijn wijsheid was ‘niet van deze wereld’ (vs6) en daarom gebruikte hij ook niet de methoden van deze wereld, de ‘overredende woorden van wijsheid’. Doordat hij niets van het vlees verwachtte en volkomen afhankelijk was van de Heer bestond zijn prediking ‘in betoon van de geest en van kracht’. Dus zowel het onderwerp van zijn prediking, de conditie waaronder hij dit deed én de manier waren allemaal getuige van het wantrouwen van het vlees (zie Fp3:3).

			Vers 5

			opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. 

			Geloof is het door de kracht van de Heilige Geest voor waar aannemen van de feiten die God heeft volbracht via het kruis. Als er menselijke, natuurlijke middelen voor dit doel gebruikt worden zoals intellectuele, rationele overtuigingskracht of emotionele druk, dan is geloof niet in de kracht van God, maar in wijsheid van mensen. En dat is nu precies wat het kruis heeft veroordeeld. 

			Maar ik wil volstrekt niet roemen dan alleen in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door Wie voor mij de wereld gekruisigd is en ik voor de wereld. Gl6:14

			Vers 6

			Maar wij spreken wijsheid onder de volmaakten; maar een wijsheid niet van deze wereld, ook niet van de oversten van deze wereld, die te niet gedaan worden; 

			‘Wij’, dit zijn de apostelen brachten wel degelijk boodschap van wijsheid, maar niet volgens de principes van deze wereld. Hun wijsheid is een wijsheid ‘onder de volmaakten’, dit zijn de geestelijk volwassen gelovigen. Dit waren de Korinthiërs niet, want zij waren vleselijk (1Ko3:1). Paulus kon deze wijsheid dus niet kwijt aan hen. Het is een wijsheid die niet van deze wereld is, ook niet van de leiders van deze wereld. Deze wijsheid van de wereld zal uiteindelijk te niet gedaan worden want de wereld ligt onder het oordeel. 

			Vers 7

			maar wij spreken Gods wijsheid in verborgenheid, de bedekte wijsheid, die God voor alle eeuwen heeft voorbestemd tot onze heerlijkheid, 

			De wijsheid van God werd door de apostelen ‘in verborgenheid’ gesproken, niet zichtbaar voor de wereld of te ontdekken in haar scholen en universiteiten. Alleen de gelovigen konden deze, voor de wereld ‘bedekte’ wijsheid begrijpen door de Heilige Geest. Deze wijsheid is in tegenstelling tot de wijsheid van de wereld die te niet gedaan zal worden, ‘voor alle eeuwen’ door God voorbestemd tot de heerlijkheid van de gelovigen. 

			…en om bekend te maken de rijkdom van zijn heerlijkheid over de vaten van de barmhartigheid, die Hij tevoren tot heerlijkheid heeft bereid...Rm9:23

			God heeft in zichzelf een voornemen gehad voordat de wereld er was om de gelovigen te leiden in zijn eeuwige heerlijkheid (Ef1:5; 1Pt5:10). Zij die door deze wereld met al haar wijsheid als niets worden beschouwd of als ‘dom’, ‘kortzichtig’, ‘fundamentalistisch’ of ‘ouderwets’ zijn juist door de wijsheid van God bestemd tot heerlijkheid. 

			Vers 8

			die geen van de oversten van deze wereld heeft gekend (want als zij haar hadden gekend, zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben); 

			Deze wereld of ‘eeuw’, deze bedeling of tijdsperiode (gekenmerkt door de geest van de wereld, vs12), kent vele ‘oversten’, regeerders. Geen één van hen heeft geweten van de verborgenheid van God, deze bedekte wijsheid. Als zij immers hadden begrepen wie Jezus is, de wijsheid van God (zie 1Ko1:30) dan hadden zij Hem zeker niet gekruisigd. Toch moest dit gebeuren onder de raad van God, maar hier wordt de verantwoordelijkheid belicht van diegenen die dit hebben gedaan. Denk aan Pilatus en Herodes. ‘Heer der heerlijkheid’ betekent de Heer (Jezus) die wordt gekenmerkt door heerlijkheid zoals we lezen in Jh1:14 en 2Ko3:18; 4:4.

			Vers 9

			maar zoals geschreven staat: ’Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben’. 

			Dit is een citaat, samengesteld uit een aantal verzen uit Jesaja, te weten 64:4, 52:15, 65:16. Het laatste deel van dit vers is samengesteld uit Ps31:20 en Ex20:6. Het toont ons de totale onmacht van de wijsheid van mensen. ‘Wat geen oog heeft gezien’ doet denken aan de wetenschap met haar observaties. ‘Wat geen oor heeft gehoord’ doet denken aan de vele ervaringen van de geschiedenis van de mensheid. ‘Wat in geen mensenhart is opgekomen’ doet denken aan de filosofie van deze wereld met al haar ideeën over het leven. Niets van dit alles heeft de mens ooit enig inzicht gebracht in wat Gods wijsheid heeft bereid voor hen die Hem liefhebben.

			U ontmoet wie zich [in U] verblijdt, wie gerechtigheid doet, wie op Uw wegen aan U blijven denken. Jd64:5

			Vers 10

			Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. 

			God heeft dat wat Hij heeft bereid voor hen die Hem liefhebben en wat de wereld niet kan ontdekken aan de apostelen geopenbaard. Dit gebeurde ‘door de Geest’. Ze ontvingen dit niet langs menselijke wegen volgens de wijsheid van deze wereld. Er waren openbaringen voor nodig (zie bijv. Ef3:3-5), omdat niet alles in het Oude Testament was geopenbaard. De Korinthiërs hadden niet de juiste gezindheid om dit allemaal te ontvangen (zoals we in hoofdstuk 3 zullen zien). Zij zaten nog vast aan de wijsheid van de wereld, die geïnspireerd is door de geest van de wereld (vers 12). Dit bleek uit hun hang naar partijschappen en liefde voor menselijke leiders. De wijsheid van de Grieken stelde dat God niet gekend kan worden. Paulus schrijft dat de Geest ‘zelfs’ de diepten van God onderzoekt. Dit ‘onderzoeken’ betekent dat wat er in God is, in Zijn hart, door de Geest aan mensen is geopenbaard. De Geest weet immers alle dingen van God, omdat de Geest uit God is. Als wij de wijsheid van mensen, de intellectuele eigenschappen van het vlees wantrouwen en ons van de Geest afhankelijk opstellen, zullen we vervuld worden tot heel de volheid van God (Ef3:19).

			Vers 11

			Want wie van de mensen kent het innerlijk van de mens, dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand het innerlijk van God, dan de Geest van God. 

			De Geest van God ‘kent’ wat er ‘in’ God is. Om dit duidelijk te maken vergelijkt Paulus dit met de geest van de mens. Ons innerlijk, ons hart ‘kent’ ons zoals we zijn. Dit kennen betekent bewuste, innerlijke kennis. Onze geest is ons diepste ‘ik’. Wij weten hierdoor wat onze drijfveren en onze verlangens zijn. Gods Geest, is de Geest van God Zelf die naar buiten heeft gebracht wat er in God is. Dit is het diepste verlangen in God, wat uitgebreid beschreven is in Ef1:3-14. 

			…in Hem, in Wie wij ook erfgenamen zijn geworden, waartoe wij tevoren bestemd waren naar het voornemen van Hem die alles werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid, wij die vooraf in Christus hebben gehoopt; Ef1:11-12

			De dingen die in God zijn, kunnen dus alleen door de Geest aan de mens worden doorgegeven via openbaring. De apostelen, met name Paulus, ontvingen deze openbaringen en hebben deze opgeschreven. 

			Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Gl1:11

			Deze ‘diepten van God’ zijn beschreven in het Nieuwe Testament, vooral in de brieven van Paulus. 

		

	
		
			1 Korinthiërs 2:12-3:7

			De gemeente in Korinthe was vergeten wat het kruis precies inhield. Ze wisten behouden te zijn maar niet meer dat het kruis een volkomen radicaal einde betekent van de oude mens met al diens natuurlijke capaciteiten. Onder invloed van de tijdgeest, die de Griekse wijsheid hooghield, keken ze op tegen de wijsheid van mensen en vormden partijschappen rondom hun favoriete leraren. Mensen werden boven de Heer geplaatst en dit betekende het roemen in het vlees (zie 1Ko1:29). Paulus beschrijft de kracht van het kruis en past dit toe op zijn eigen optreden onder hen. Hij kwam immers niet ‘met wijsheid van woorden’ (1Ko1:17; 2:1,4), maar ‘in zwakheid, in vrees en in veel beven’ (1Ko2:3), opdat de kracht van zijn prediking zou zijn van de Geest en niet van hemzelf. Dan zou ook hun geloof niet zijn in de wijsheid van mensen (waar ze weer naar terug keerden), maar ‘in de kracht van God’ (vs5). In Paulus was de kracht van het kruis openbaar geworden, en ook in de andere apostelen. Hij gaat nu laten zien hoe dat kruis zich manifesteerde in hun boodschap. 

			Vers 12

			En wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die uit God is, opdat wij weten de dingen die ons door God geschonken zijn. 

			Er zijn twee ‘geesten’ of twee manieren van denken. De ene is de geest, de mentaliteit van de wereld, van de natuurlijke mens. Dit is de menselijke manier van denken en weet niets van de dingen van God. Het staat onder invloed van ‘de overste van de macht van de lucht’ (Ef2:2) en komt tot uiting in onze filosofie, psychologie, politiek, etc. De andere is de Geest ‘die uit God is’, welke totaal tegengesteld is aan de geest van de wereld. Wij de apostelen, zegt Paulus nu, hebben die Geest die uit God is ontvangen, niet de geest van de wereld. 

			Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld hoort hen. Wij zijn uit God; wie God kent, hoort ons; wie niet uit God is, hoort ons niet. Hieraan kennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. 1Jh4:5-6

			De Geest maakte de apostelen duidelijk hoe groot Gods genade is en wat Hij hun heeft gegeven. Wij mogen daarvan genieten via hun onderwijs. Niet om de zegen te benadrukken, maar omdat we de God leren kennen die ons dit heeft geschonken. Zo groot is zijn genade!

			Vers 13

			Hiervan spreken wij ook, niet met woorden door menselijke wijsheid geleerd, maar met woorden door de Geest geleerd, terwijl wij geestelijke dingen door geestelijke woorden meedelen. 

			De apostelen waren door God aangesteld om deze genade te verkondigen. Dit deden zij met woorden die, niet zoals in de wereld gebruikelijk is, gekenmerkt werden door wijsheid die indruk maakt, maar door woorden die door de Geest zijn geleerd. Geestelijke dingen werden meegedeeld door geestelijke woorden, welke wij nu in geschreven vorm hebben in de Bijbel. De apostelen waren niet volmaakt, maar hun woorden waren door de Geest geïnspireerd. Goddelijke wijsheid is tegenovergesteld aan menselijke wijsheid. Het evangelie is ‘niet naar de mens (Gl1:11)’. Mensen verkondigen wijsheid zodat de natuurlijke intelligentie toeneemt. De Geest verkondigt goddelijke wijsheid zodat mensen geestelijk gezind worden en op de Heer Jezus gaan lijken. Het heeft een moreel effect.

			Vers 14

			Maar de natuurlijke mens neemt niet aan wat van de Geest van God is, want het is hem dwaasheid, en hij kan het niet begrijpen, omdat het geestelijk beoordeeld wordt. 

			Paulus gaat nu spreken over verschillende soorten mensen:

			
					De natuurlijke mens (Gr. psuchikos) Dit is de mens die leeft vanuit zijn ziel (psuche), de niet wedergeboren mens zonder God.

					De geestelijke mens (Gr. pneumatikos) Dit is de mens die de Geest heeft ontvangen en volgens die Geest leeft.

					De vleselijke mens (Gr. sarkikos). In 1Ko3:1-3 zullen we hier in detail naar kijken. Dit is de mens die een ‘klein kind is in Christus’. Hij is wel wedergeboren, maar leeft vanuit zijn vlees i.p.v. uit de Geest omdat hij het kruis niet kent.

			

			De natuurlijke mens is niet in staat te beoordelen wat van God komt. Hij kan het niet begrijpen en neemt het dus niet aan. Sterker nog: Hij vindt het allemaal dwaasheid. Alleen de gedachten die zijn ondergedompeld in Gods Geest kunnen dit verstaan. Een mens moet eerst de Geest ontvangen én door die Geest geleid worden om door de Geest geleerd te worden. Van nature kan hij niets dat van God komt begrijpen of waarderen. ‘Er is niemand die verstandig is’ (Rm3:12), dat is inzicht hebben in de dingen van God. 

			Vers 15

			Maar wie geestelijk is, beoordeelt alle dingen, maar hijzelf wordt door niemand beoordeeld. 

			De geestelijke mens, ‘wie geestelijk is’, zegt Paulus, wordt door niemand (niet door de natuurlijke mensen) beoordeeld. Later, in 1Ko4:3-5 komt hij hierop terug omdat men hem en zijn medewerkers in een kwaad daglicht stelde. De geestelijke mens beoordeelt, onderzoekt ‘alle dingen’, welke zijn de dingen van Christus. Hij kan dat omdat hij geestelijk gezind is. In 1Ko14:29,32 zien we dat geestelijke mensen de uitingen van de Geest in de gemeente moeten beoordelen. De geestelijke mensen worden zelf niet beoordeeld, d.w.z. door natuurlijke mensen. Zij begrijpen niet de motieven van de geestelijke mens. We vinden dus dat er eerste openbaring is door de Geest, welke door geestelijke woorden ons worden meegedeeld en tenslotte door geestelijke mensen worden begrepen. 

			Vers 16

			Want ’wie heeft het denken van de Heer gekend, dat hij Hem zou onderrichten?’ Maar wij hebben het denken van Christus. 

			Wij hebben de zin (nous=gedachtewereld) van Christus, die volgens het citaat uit Js40:13, dezelfde is als Jahweh! Niemand hoefde de Heer te onderrichten. Zijn gedachten waren altijd volmaakt geestelijk, gericht op de Vader. Onze gedachtewereld wordt, als het goed is, beïnvloed door Christus. Zijn wij natuurlijk, vleselijk of geestelijk? Als wij geestelijk zijn, ons richten op Hem dan is onze denkwereld gecentreerd rondom Christus. Wij volgen geen mensen of favoriete leraren, maar stellen onze focus op Gods Woord en dus op Hem die het centrum is van dit Woord. Helaas ontbrak het de Korinthiërs aan dit ‘denken van Christus’.

			Hoofdstuk 3, Vers 1

			En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleselijken, als tot kleine kinderen in Christus. 

			Nu pakt Paulus de draad weer op in zijn directe aanspreken van de gemeente in Korinthe. Paulus spreekt hen nog wel aan als ‘broeders’ om aan te geven dat hij zich niet van hen distantieert. Hier introduceert Paulus het derde ‘type’ mens: de vleselijke. Het Griekse woord is hier sarkinos (‘bestaande uit vlees’). Dit is de christen die wel het evangelie heeft aangenomen, maar nog leeft zoals de natuurlijke mens (vs4). Dit gold voor de Korinthiërs, terwijl zij roemden in hun wijsheid en vele geestelijke gaven. Paulus kon aan hen niet de ‘diepten van God’ kwijt. Door hun vleselijke toestand waren de Korintiërs niet in staat om ‘vast voedsel te eten’. Het is juist de wil van God dat we geestelijke mensen worden, beheerst en geleid door de Heilige Geest! Ze waren weliswaar ‘in Christus’ (1Ko1:30), maar gedroegen zich vleselijk. 

			Vers 2

			Ik voedde u met melk, niet met vast voedsel, want dat kon u niet verdragen, ja, dat kunt u ook nu nog niet; 

			Ze kregen zoals baby’s alleen nog maar melk van de apostel (Zie ook Hb5:13). Dit zijn de eenvoudige beginselen, ‘Christus, en die gekruisigd’ (2:2). De wijsheid van God (1Ko2:6-7) konden ze niet aan. Dit stelt ons voor de vraag of wij wel het vaste voedsel kunnen verdragen! Het doel is echter dat wij geestelijke mensen worden, geleid door de Geest. Het grote gemis binnen de christenheid vandaag de dag is de vervulling met de Geest zoals die in de Bijbel gekend wordt. Dit is het gericht zijn op de belangen van Christus en niet op die van jezelf.

			…want allen zoeken hun eigen belang, niet dat van Jezus Christus. Fp2:21

			Paulus zegt als het ware dat zij destijds vleselijk waren, maar nu nog steeds. Hij heeft gemerkt dat zij nu nog steeds niet het vaste voedsel konden verdragen. Er was geen verbetering.

			Vers 3

			want u bent nog vleselijk. Want als er jaloersheid en twist onder u is, bent u dan niet vleselijk en wandelt u niet naar de mens? 

			Het feit dat men binnen de gemeente ruziet, twist en partijschappen vormt, bewijst dat men nog vleselijk is, onmondig, kleine kinderen het geloof. Men leeft dan als onveranderlijke mensen. De wereld kent partijschappen waarbij men de anderen afkraakt en de eigen mensen verheerlijkt vanwege jaloersheid. 

			Legt dan af alle boosheid, alle bedrog, huichelarijen, afgunst en alle kwaadsprekerijen. 1Pt2:1

			Men had in Korinthe eigen groepen, theologische scholen gevormd, waar men hun favoriete leraren beluisterde. Men bestreed elkaar onderling, waardoor er ‘kinderachtig’ gedrag plaatsvond. ‘Nijd en twist’ hoort niet bij volwassen christendom. Hoe tragisch is het dat men ‘in alles rijk’ is geworden, ‘in alle woord en kennis’ en het ‘aan geen genadegave’ ontbreken kan terwijl men wat God betreft vleselijk en onvolgroeid is.

			Vers 4

			Want wanneer iemand zegt: Ik ben van Paulus, en een ander: Ik van Apollos, bent u dan niet menselijk? 

			Hier zien we de oorzaak van dit onvolgroeid zijn. Men richtte zich op dienstknechten van de Heer in plaats op de Heer zelf. Men scheidde zich innerlijk af van de ander door een favoriet te volgen. Het ging hen daarbij niet om de waarheid, maar om of hun favoriet iets had gezegd. Vandaag zien wij om ons heen dat veel christenen hun ‘groepjes’ hebben. Het is niet verkeerd om onderwijs van bepaalde leraren te ontvangen maar zodra men zich afzet tegen een andere ‘groep’ omdat deze hun favoriet niet volgt, is men vleselijk en onveranderd. Er was dus verdeeldheid wat tegen het ene lichaam ingaat én men plaatste mensen boven zichzelf wat tegen Christus het hoofd ingaat. 

			Vers 5

			Wat is dan Apollos, en wat is Paulus? Dienstknechten door wie u tot geloof gekomen bent, en dat zoals de Heer aan ieder heeft gegeven. 

			Paulus gaat de dwaasheid tonen van dit sektarische denken. Deze mensen betekenen niets, ze zijn slechts instrumenten geweest in Gods handelen. De Heer heeft deze dienstknechten in zijn genade gebruikt tot zegen voor de gemeente. Is dit dan reden om de instrumenten op een voetstuk te plaatsen? 

			Vers 6

			Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft de groei gegeven. 

			Bovendien hadden deze instrumenten hun diverse bedieningen. Paulus ‘plantte’, kwam in onontgonnen gebied, Apollos begoot, gaf de gelovigen onderwijs, maar het leven dat het gevolg is van beide bedieningen is afkomstig van God, niet van de dienstknechten. ‘Geplant’ en ‘begoten’ staan in de verleden tijd, het is een eenmalig, tijdelijk werk, terwijl ‘de groei gegeven’ in een tijdsvorm staat (imperfectum) dat benadrukt dat dit een voortdurende zaak is. Planten en begieten staan niet tegenover elkaar, ze waren allebei nodig. 

			 Vers 7

			Dus is noch hij die plant iets, noch hij die begiet, maar God die de groei geeft. 

			Paulus bracht het evangelie, Apollos zorgde verder voor hen, maar de groei is van God dus zijn de dienstknechten niet belangrijk, maar Hij die de groei geeft. Daarom mogen wij nooit mensen vereren of bewonderen, maar de God die door hen heen werkt. 

		

	
		
			1 Korinthiërs 3:8-17

			Paulus is de apostel aangesteld door Jezus Christus en God de Vader (Gl1:1). Hij werd geroepen om als prediker, apostel en leraar (2Tm1:11) het ‘evangelie van de genade van God’ (Hd20:24) te betuigen voor de volken. Deze dienst vervult hij nog steeds via zijn brieven die behoren tot de Schriften (zie 2Pt3:16). Dit evangelie openbaart allereerst de toorn van God over alle mensen (Rm1:18v.) en vervolgens wordt daarin de raad van God openbaar (Hd20:27). Deze is dat zijn Zoon openbaar moet worden in de levens van gelovigen in deze tijd van duisternis (Gl1:15) én dat straks in de volheid van de tijden alles onder Hem wordt samengevat (Ef1:10). Paulus voerde een strijd voor de gemeenten om ervoor te zorgen dat alles wat de oude mens betrof buiten de deur bleef (Ko2:1). Zo was er ook een strijd om Korinthe gaande. Daar waar bijv. in Galatië de wet werd ingevoerd werd in Korinthe de wijsheid van de wereld niet veroordeeld en dus toegelaten in het denken. Dit zorgde ervoor dat er partijschappen ontstonden (1Ko1:10). Men bewonderde de wijsheid van specifieke predikers en vormden groepen om hen heen. Paulus gebruikt zijn eigen naam en die van Apollos en Kefas als voorbeelden, terwijl hij de werkelijke namen niet noemt (zie 1Ko4:6). Men behoort op te groeien in Hem alleen, maar dat betekent wel dat er een praktisch veroordelen moet plaatsvinden van alles wat zijn oorsprong vindt in Adam, de eerste mens. Dit is het kruis dat een zeer belangrijk element is van het evangelie dat Paulus bracht. 

			Vers 8

			En wie plant en wie begiet zijn één; maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen naar zijn eigen arbeid. 

			Paulus toont aan wat de arbeiders nu werkelijk zijn. Allereerst zijn zij slechts ‘dienstknechten’ (vs5) die ten tweede zijn aangesteld en begiftigd door de Heer (vs5). Ten derde hebben zij verschillende bedieningen die allen nodig zijn (vs6). Ten vierde geeft God de groei dus zijn de instrumenten die Hij gebruikt niet zo bijzonder (vs6-7). Ten vijfde zien we in dit vers dat, hoewel zij verschillende bedieningen hebben, ze toch allen één zijn, want ze hebben immers hetzelfde doel. Waarom zouden de Korinthiërs het dan nodig vinden ze tegenover elkaar te zetten via partijschappen? Ten zesde zal ieder van deze dienstknechten loon ontvangen naar zijn eigen arbeid van God. Niet mensen bepalen hoe waardevol zij wel niet zijn, maar God. Loon vindt plaats voor de rechterstoel van Christus (Rm14:10; 2Ko5:10) op grond van de bewezen trouw in dat wat iemand ontvangen heeft. Meer over loon onder vs13 en 14. 

			Vers 9

			Want Gods medearbeiders zijn wij, Gods akker, Gods gebouw bent u. 

			Ten zevende zijn zij allemaal ‘Gods medearbeiders’, dus niet arbeiders samen met God, maar onder de leiding van God. Ze staan dus niet tegenover elkaar, zoals in Korinthe gebeurde, maar staan samen onder Gods leiding. Het resultaat van die arbeid was dat de gemeente van Korinthe niet de akker of het gebouw van Paulus of van Apollos was, maar van God. Zo zijn alle leden van het lichaam van Christus gesteld in een bepaalde dienst. 

			Nu is er verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest; en er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heer; en er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. 1Ko12:4-6

			Iedere individuele gelovige staat hierin onder het gezag van de Heer en werkt mee naar het ene doel: Het openbaren van de Zoon in de anderen. Een akker zegt iets over vrucht terwijl een gebouw iets zegt over de heiligheid ervan welke licht verspreidt. Er wordt vrucht van de Geest gezien als wij onze bediening uitvoeren en de heiligheid van God in Zijn huis wordt gehandhaafd (zie ook 1Ko14:24-25). Zo heeft de Heer ook deze beide beelden gebruikt.

			Wat nu in de goede aarde valt, dat zijn zij die als zij het woord horen, het in een uitnemend en goed hart bewaren en met volharding vrucht dragen. Niemand nu die een lamp ontstoken heeft, bedekt haar met een vat of zet haar onder een bed, maar hij zet haar op een kandelaar, opdat zij die binnenkomen het licht zien. Lk8:15-16 

			Vers 10

			Naar de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt erop. Maar laat ieder uitkijken hoe hij erop bouwt. 

			Paulus vervolgt door te gaan spreken over zijn eigen dienst. In Korinthe aangekomen had hij ‘als een wijs bouwmeester’ het fundament gelegd, namelijk Jezus Christus (zie vs11). Hij was door de dienst van Paulus in de harten van de Korinthiërs gegrifd (Hd18:5,11) en een ander moest ervoor zorgen dat na het vertrek van Paulus, Christus groter en groter zou worden voor hun harten. Hij waarschuwt hoe er op dit fundament gebouwd wordt door anderen. Ieder die iets komt brengen in een gemeente moet goed uitkijken met welke boodschap hij komt. Brengt het de Heer Jezus als de verheerlijkte mens aan Gods rechterhand, de Geliefde van de Vader in de harten? Of brengt men iets van zichzelf, van de mens? 

			Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer, en onszelf als uw slaven om Jezus’ wil. 2Ko4:5

			Zie ook in Hd11:23 welke boodschap Barnabas brengt in Antiochië.

			Toen hij daar aankwam en de genade van God zag, verblijdde hij zich en vermaande allen met het voornemen van hun hart bij de Heer te blijven. 

			Vergelijk dit met Ko2:6-7, Ef3:14-17 en 2Pt3:18 en je ziet dat er steeds wordt benadrukt dat men meer zicht moet gaan krijgen op Christus. 

			Vers 11

			Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er ligt, dat is Jezus Christus. 

			Het fundament, Christus in de harten van de gelovigen, was in Korinthe gelegd door Paulus. Overal ontstonden gemeenten, sommigen door anderen begonnen. Maar steeds is het fundament Jezus Christus want niemand kan een ander fundament leggen. Er is namelijk maar één fundament en dat is Hij. 

			Vers 12

			Als nu iemand op het fundament bouwt: goud, zilver, kostbare stenen, hout, hooi, stro, 

			Paulus gebruikt hier het beeld van een gebouw dat wordt gebouwd. We moeten wel goed bedenken dat hij hier de verantwoordelijkheid van de bouwers centraal stelt. Het is daarom het gebouw van God, bezien vanuit de verantwoordelijkheid van de mens en niet vanuit Gods perspectief. Dán is het een volmaakt gebouw zoals beschreven in deze teksten: 

			En ook Ik zeg je dat jij Petrus bent, en op deze rots zal Ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hades zullen haar niet overweldigen. Mt16:18

			Dus bent u geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar u bent medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, opgebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Jezus Christus Zelf hoeksteen is, in Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, opgroeit tot een heilige tempel in de Heer; in Wie ook u mee opgebouwd wordt tot een woonplaats van God in de Geest. Ef2:19-22

			…tot Wie u komt, tot een levende steen, door mensen wel verworpen maar bij God uitverkoren en kostbaar, en u wordt ook zelf als levende stenen gebouwd, als een geestelijk huis tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden te offeren, die voor God aangenaam zijn door Jezus Christus. 1Pt2:4-5

			Zo bezien is het een heilig gebouw waarin geen verderf binnen kan komen en waarover satan niets te zeggen heeft. God is de bouwer en arbeiders zijn er niet. Maar hier in dit hoofdstuk is het gebouw overgelaten aan de verantwoordelijkheid van de arbeiders en dus is er ook sprake van loon. Men heeft de verantwoordelijkheid te bouwen aan dit huis met de juiste materialen, goud, zilver en kostbaar gesteente. Dit zijn de dingen van Christus, de dingen van boven (Ko3:1), het apostolische onderwijs (Hd2:42). Hout, hooi en stro zijn de dingen van de mens, de natuurlijke elementen zoals de wijsheid (die de Korinthiërs bewonderden), wijsbegeerte, wet, religie, emotie etc. Deze verbranden in het vuur van Gods oordeel. Er is bovendien verschil in de kwaliteit van gezonde woorden die iemand kan brengen, en er is verschil in slechtheid van dat wat vanuit de mens komt. 

			Vers 13

			-ieders werk zal openbaar worden. Want de dag zal het aan het licht brengen, omdat deze in vuur geopenbaard wordt, en hoe ieders werk is, dat zal het vuur beproeven. 

			Iedere dienst in dit gebouw, de gemeente zal in de dag van Christus openbaar worden. Dit is ‘de dag’. Hierover spreekt de Bijbel veelvuldig. 

			
					De ‘dag van Christus Jezus’; Fp1:6

					De ‘dag van de Heer <Jezus>; 1Ko5:5

					De ‘dag van onze Heer Jezus’; 2Ko1:14

					De ‘dag van de Heer’; 1Ts5:2; 2Ts2:2

			

			We leven nu in de nacht (Rm13:12), waar alles nog verborgen is. Men kan in de gemeente van alles doen, maar de dag maakt straks openbaar welk werk dit ten diepste was. Deze dag wordt ‘in vuur geopenbaard’ (zie 2Ts1:8). Alles wat niet vanuit Gods Geest is gebeurd, komt onder het oordeel. Alles wat vanuit Gods Geest is gebeurd ontvangt lof. Spreekt de Bijbel over de ‘dag van Christus’ dan gaat het vooral om de gevolgen voor de gelovigen. Spreekt de Bijbel over de ‘dag van de Heer’ dan ligt de nadruk op de gevolgen voor de ongelovigen. 

			Vers 14

			Als iemands werk dat hij daarop gebouwd heeft, zal blijven, zal hij loon ontvangen; 

			Paulus spreekt nu over drie soorten arbeiders. Eerst noemt hij de goede arbeider die met de goede materialen heeft gebouwd. Hij heeft ertoe bijgedragen dat de Heer Jezus groter werd voor de andere gelovigen en dat zij meer en meer gefundeerd en geworteld werden in Hem (zie Ko2:7). Dit gebeurt, net als bij Paulus, ‘naar de genade’ die God deze arbeider gaf, maar toch is er loon want men wordt hier beschouwd als verantwoordelijk over het pand dat ons is toevertrouwd (zie 2Tm1:14). 

			Vers 15

			als iemands werk zal verbranden, zal hij schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, maar zo als door vuur heen. 

			De tweede soort arbeider is de goede arbeider maar met het verkeerde werk. Dit zijn de wedergeboren gelovigen die verkeerde leer brengen en ervoor zorgen dat men andere zaken gaat navolgen dan Christus alleen. 

			…en uit uzelf zullen mannen opstaan, die verdraaide dingen spreken om de discipelen achter zich af te trekken. Hd20:30 

			De arbeider zelf wordt behouden, maar ‘als door vuur heen’, omdat diens werk mensenwerk was. Er was geen sprake van bouwen met goede materialen, maar met slechte. 

			Vers 16

			Weet u niet, dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? 

			De gemeente is Gods tempel, Hij woont daar in de Geest (Ef2:22). Wij zijn niet slechts een groep gelovigen, maar ook een gebouw waarin God woont. De Geest woont in alle gelovigen als in een tempel. Het is daarom van het grootste belang dat er arbeiders zijn die dit weten. 

			Vers 17

			Als iemand de tempel van God verderft, God zal hem verderven. Want de tempel van God is heilig, en dat bent u. 

			De derde groep arbeiders zijn zij die niet op het fundament staan. Ze zijn niet uit God geboren en brengen valse leer die de tempel van God verderft. Dit zijn de ‘roofzuchtige wolven’ die de Heer noemt in Mt7:15 en die Paulus noemt in Hd20:29, de ‘valse apostelen, bedrieglijke arbeiders’ uit 2Ko13, de ‘boze mensen en bedriegers’ uit 2Tm3:13, de ‘valse leraars’ uit 2Pt2:2 die ‘verderfelijke sekten heimelijk zullen invoeren’, de ‘spotters met spotternij’ uit 2Pt3:3, de ‘vele antichristen’ uit 1Jh2:18, ‘hen die u misleiden’ uit 1Jh2:26, ‘valse profeten’ uit 1Jh4:1, de ‘goddelozen’ uit Jd:4. 

			Zij vervalsen het woord van God (2Ko2:17) en brengen lasterlijke leringen die de Heer en zijn werk aan het kruis verloochenen. God zal hen uiteindelijk verderven in die dag. Iedere ware arbeider met ‘gezonde woorden’ (2Tm1:13) zal altijd als doel hebben Christus te verheerlijken opdat er ‘vrucht van de gerechtigheid’ (Fp1:11) zal zijn overeenkomstig Gods heilige normen. Want de tempel van God is heilig en dat zijn wij als gelovigen met elkaar. 

		

	
		
			1 Korinthiërs 3:18-4:5

			God zond zijn Zoon naar deze wereld om de mensen vrij te kopen (Gl4:4). Hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben Hem niet gekend (Jh1:11). De oversten van deze wereld kruisigden Hem (1Ko2:8). God echter, heeft Hem uit de dood opgewekt en Hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand (Hd5:30-31). Door het geloof in de naam van Jezus wordt ieder mens gerechtvaardigd (Rm3:25-26), uit deze boze wereld getrokken (Gl1:4) en in Christus gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten (Ef1:3). Dit evangelie van de genade van God (Hd20:24; Rm1:1) werd door Paulus in Korinthe verkondigd, eerst aan de Jood en later aan de Griek (Hd18:5,11). Zij die geloofden, moesten leren op te groeien in de genade en kennis van de Heer Jezus (2Pt3:18). Dit is alleen mogelijk via de gezonde leer. Daarom waarschuwt Paulus in 1Ko3:10 dat iedereen die ‘bouwt’ op het fundament dat hij had gelegd, dat moet doen met ‘goud, zilver of kostbaar gesteente’ (1Ko3:12). Zoals Christus in hun harten was geschreven door de verkondiging van Paulus (2Ko3:3), zo moesten de ‘bouwers’ die na hem kwamen dit werk voortzetten. Zij die met ongezonde leer komen, met ‘hout, hooi of stro’, zullen weliswaar behouden worden in ‘de dag’ (1Ko3:13), maar als door vuur heen. Zij die de tempel van God verderven, worden door God verdorven (1Ko3:17).

			Vers 18

			Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u meent wijs te zijn in  deze eeuw, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs wordt. 

			Laat dus niemand zichzelf bedriegen door te denken dat hij met waardevol materiaal aan het bouwen is aan het huis van God, met goed onderwijs, terwijl hij in werkelijkheid met waardeloze materialen, met on-Bijbelse leringen bouwt. Vandaag wordt er door heel veel leraars ‘gebouwd’. Er zijn talloze visies en veel uiteenlopende uitleggingen van de Bijbel. De vraag is: Welke van al die uitleggingen zorgen ervoor dat zij de Schrift recht doen en dat daardoor Christus in onze harten groter wordt? Hét grote kenmerk van bouwers met waardeloze materialen is dat zij de wijsheid van de wereld volgen om zo het christendom aantrekkelijk te maken voor de natuurlijke mens. Dit is onderwijs dat volgens de ‘elementen van de wereld’ (Ko2:20) wordt gegeven en niet volgens Christus. Iemand die dit doet en meent wijs te zijn in deze eeuw, moet leren dwaas te worden in de ogen van deze wereld. Het eigen, natuurlijke intellect en alle knappe koppen van de wereld moeten gewantrouwd worden. Zij die Christus de gekruisigde onderwijzen zijn dwazen in de ogen van de wereld. 

			Vers 19

			Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God. Want er staat geschreven:’ Die de wijzen vangt in hun sluwheid’; 

			Paulus herhaalt wat hij in 1Ko1:20 heeft gezegd. Wat de wereld als wijsheid ziet is voor God dwaasheid. Het komt namelijk voort uit de natuurlijke mens. Het is kennelijk zo belangrijk dat wij dit leren, want de geschiedenis laat zien dat de wijsheid van de wereld steeds weer ingang kreeg in de gemeente. Paulus citeert uit Job 5:13.

			Hij vangt de wijzen in hun [eigen] sluwheid, zodat de raad van hen die slinks zijn, mislukt.

			Dit is één van de weinige keren dat er wordt geciteerd uit Job. 

			Vers 20

			en eveneens: ’De Heer kent de overleggingen van de wijzen, dat zij inhoudsloos zijn’. 

			Paulus citeert Ps94:11 om aan te tonen dat God de gedachten van de natuurlijke mens ‘inhoudsloos’ vindt. Dit is het woord ‘vluchtig’ of ‘ijdel’, ‘ademtocht’, ‘onbeduidend’ dat we kennen uit het boek Prediker.

			De HEERE kent de gedachten van de mens: vluchtig zijn ze.

			Paulus vervangt het woordje ‘mensen’ door ‘wijzen’. Dit past in het verband en de Heilige Geest heeft dit zo toegestaan. Al het intellectuele gepraat van ‘wijze’ mensen is voor God volkomen waardeloos. Als de Korinthiërs denken dat natuurlijke wijsheid interessant is, zoals ze laten blijken door naar favoriete leraars te luisteren en zo scheuringen te veroorzaken, dan moet dit het toch wel van gedachten doen veranderen. 

			Vers 21

			Laat daarom niemand in mensen roemen; want alles is van u: 

			De wijsheid van deze wereld roemt in mensen en in hun kennis. Zo behoort het onder christenen niet te zijn. Als we zouden roemen in mensen zouden we doen alsof we bij de wereld willen horen, maar alles is al van ons. We zijn in Christus over alle dingen gesteld (Ef1:11). 

			Vers 22

			hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij Kefas, hetzij wereld, hetzij leven, hetzij dood, hetzij tegenwoordige, hetzij toekomstige dingen, alles is van u; 

			De verschillende groepen in Korinthe gedroegen zich zo alsof ze behoorden tot een favoriete leraar. Maar Paulus zegt dat zij hen toebehoren. Alles is gegeven aan de gelovigen omdat zij Christus toebehoren die hoofd is boven alles.

			En Hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen en Hem als hoofd over alles gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, de volheid van Hem die alles in allen vervult. Ef1:22-23

			De wereld met al zijn kracht, het leven met al zijn grillige veranderlijkheid, de dood met al zijn angst, het heden en de toekomst, alles is van zij die geloven. 

			Vers 23

			en u bent van Christus, en Christus is van God. 

			Wij zijn van Christus. Daarom is alles wat van Hem is van ons. Alles is onder zijn voeten gesteld en dus ook onder die van ons. Christus is van God die Hem deze positie heeft gegeven. God zal zijn hele raad volbrengen door Christus, en God zal uiteindelijk ‘alles in allen’ zijn (1Ko15:28). 

			Hoofdstuk 4, Vers 1

			Laat men ons zo beschouwen: als dienaren van Christus en rentmeesters van de verborgenheden van God. 

			De Korinthiërs hadden de dienstknechten van de Heer verkeerd beoordeeld door hen hoofden te maken van hun eigen partijen. Beïnvloed door hun eigen tijd waar Griekse filosofen allemaal hun eigen scholen hadden, vormden de Korinthiërs hun eigen partijen rondom hun favoriete leraars. Paulus corrigeert deze houding, door in hoofdstuk 3 de verantwoordelijkheid van de Korinthiërs te benadrukken en in dit hoofdstuk die van de dienaren. Deze zijn in de eerste plaats dienaren van Christus en dus niet van mensen. Daarnaast zijn zij ‘rentmeesters van de verborgenheden van God’. Dit zijn alle gevolgen van het kruis die in het Oude Testament nog verborgen waren en nu openbaar zijn geworden. Deze verborgenheden hebben te maken met de verheerlijkte Heer en onze positie in Hem.

			dat mij door openbaring de verborgenheid is bekend gemaakt - zoals ik tevoren in het kort geschreven heb; daardoor kunt u, als u dit leest, mijn inzicht opmerken in de verborgenheid van Christus - die in andere geslachten de zonen van de mensen niet bekend is gemaakt, zoals zij nu in de Geest geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten: dat zij uit de volken medeerfgenamen zijn en medeïngelijfden en mededeelgenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie, Ef3:3-6

			Dit is de verborgenheid van Christus (Ko4:2). Andere verborgenheden zijn de tijdelijke verharding van Israël (Rm11:25), de verandering van de levenden bij de komst van de Heer (1Ko15:51), de koesterende liefde van Christus voor de gemeente, voorgesteld in het huwelijk (Ef5:32), de verborgenheid van de wetteloosheid (2Ts2:7), de verborgenheid van het geloof (1Tm3:9), en de verborgenheid van de godsvrucht (1Tm3:16). 

			Vers 2

			Verder wordt hier van de rentmeesters vereist, dat men trouw wordt bevonden. 

			Zij die deze verborgenheden waren toevertrouwd moesten niet ‘slim’, ‘ontwikkeld’ of ‘intellectueel’ zijn, maar trouw (zie Lk12:42). Deze trouw bestond in de bediening van de verborgenheden en zich niet laten verleiden deze gezonde leer te vermengen met wereldse wijsheid. De onheilige ‘mysteriën’ van de Griekse afgoderij stonden tegenover de verborgenheden van God en de rentmeesters hiervan moesten trouw blijven aan hun roeping. Dit betekende dat zij door de wereld werden veracht. 

			…en wat je van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen, die bekwaam zullen zijn ook anderen te leren. 2Tm2:2

			Vers 3

			Maar het betekent voor mij het minste, dat ik door u of door een menselijk gericht word beoordeeld; ja, ik beoordeel ook mijzelf niet. 

			Paulus werd door sommigen in Korinthe vereerd, door anderen bekritiseerd. Voor hem was het enige belangrijke dat hij trouw bleef aan zijn roeping. Hij maakte zich niet druk om de beoordeling van mensen of door die van hemzelf. Het menselijke gericht was voor hem niet het belangrijkste, maar het goddelijke gericht wel. Deze zou aanbreken bij ‘die dag’ waar hij over had in 1Ko3:13 en ook verderop in vers 5. 

			Vers 4

			Want ik ben van mij niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd; maar Hij die mij beoordeelt, is de Heer. 

			Paulus kon zich niet bewust zijn van zijn innerlijke, diepste motieven. Vond hij zichzelf trouw? Hij kon dat niet juist beoordelen. Ook al zou hij dit kunnen, daardoor was hij niet gerechtvaardigd. Hij was hierdoor volkomen vrij van de meningen en invloeden van anderen, ook van complimenten en bewondering. Al het oordeel over onze innerlijke motieven en ook die van een ander, moeten wij dus overlaten aan de Heer en trouw onze dienst vervullen. 

			Vers 5

			Oordeelt daarom niets voor de tijd, totdat de Heer komt, die ook wat in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen van de harten openbaar zal maken; en dan zal ieder zijn lof ontvangen van God. 

			Paulus gebruikt nu het woord ‘oordelen’ en niet, zoals in vs3 ‘beoordelen’. Hij maakt daarmee duidelijk dat de Korinthiërs hun beoordeling als een eindvonnis in de zaak beschouwden. Wij mogen geen anderen beoordelen op hun werk voor de Heer. Wij kunnen hun motieven nooit ten diepste doorgronden. God zal diegenen lof toebrengen die het verdienen (2Ko5:10) op ‘de tijd’, het geschikte tijdstip, als Hij komt op ‘die dag’. Hij alleen doorgrondt de harten van de mensen en zal dan een zuiver oordeel geven over hun motieven. Ieder zal dan zijn lof ontvangen van God, wat aangeeft dat als mensen lof zouden moeten ontvangen, dan in die dag en van Hem, niet van mensen. Het gaat hier over het oordelen over motieven van dienstknechten van de Heer. Oordelen over de daden van een gelovige of iemand die zich zo voordoet is juist wel de bedoeling (1Ko5:12). 

			Want wat heb ik hen die buiten zijn te oordelen? Oordeelt u niet hen die binnen zijn? 

			We moeten mensen op hun verantwoordelijkheid aanspreken als het gaat over zondig gedrag, maar als het gaat over hun motieven, dan hebben wij daar niets over te zeggen. Straks als de Heer komt, zal blijken dat veel dat uiterlijk mooi leek, voortkwam uit verkeerde motieven. Ook zien we in de christenheid dat dienstknechten door mensen worden aangesteld i.p.v. door Christus met als gevolg dat de kennis van de verborgenheden grotendeels verloren is gegaan.

		

	
		
			1 Korinthiërs 4:6-16

			De gemeente in Korinthe was ontstaan door de bediening van de apostel Paulus (zie Hd18:1-17). Daar had hij het fundament gelegd voor hun geloof: Jezus Christus en die gekruisigd (1Ko2:2; 3:10-11). Doordat hun Christus voor ogen was geschilderd als de gekruisigde wisten zij dat:

			
					Zij in zijn dood gestorven waren wat betreft hun verbinding met Adam.

					Hij, de hemelse Heer nu hun leven was geworden (Ko3:4).

					Hij nu in hun harten meer en meer woning moest gaan maken om zo de Heer ‘waardig te wandelen’ (Ko1:10).

			

			Ondanks dit fundament dreven de Korinthiërs af van wat hen was geleerd en gingen volgens de wijsheid van deze wereld begaafde broeders bewonderen en hen tot hoofden van hun eigen partijen maken. Zo ontstond er een vleselijke verdeeldheid (1Ko1:11) waardoor men tegenover elkaar kwam te staan. Paulus is hier zeer verbolgen over (1Ko3:3) en maakt hen duidelijk dat God het werk doet via de dienaren en dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het bouwen op het fundament (1Ko3:11-17). In hoofdstuk 4 belicht hij de verantwoordelijkheid van de dienaren die geroepen zijn om trouw te zijn aan hun roeping. Zij zijn niet bezorgd om de beoordeling door mensen, maar wel om die van de Heer (1Ko4:4).

			Vers 6

			Dit nu, broeders, heb ik ter wille van u toegepast op mijzelf en Apollos, opdat u in ons leert niet te denken boven wat er geschreven staat; opdat u zich niet opblaast de één voor de één tegen de ander. 

			Paulus past dat wat hij heeft geschreven over dienaren toe op hemzelf en op Apollos. Waarschijnlijk doet hij dit om de werkelijke namen van de leiders die de Korinthiërs volgden niet te hoeven noemen. Bovendien is in hen te zien dat de principes van Gods woord gehoorzaamd worden zodat zij in hen leren niet te denken boven wat er geschreven staat. Onze norm moet altijd het geschreven woord van God zijn. De Heer Jezus heeft Zelf gezegd in dat woord:

			…want één is uw Meester, en u bent allen broeders. Mt23:8

			Zodra wij mensen gaan bewonderen of zelfs vereren, ontstaan er partijschappen en dit zorgt voor twisten. De één stelt zich boven de ander en zodoende ‘blaast de één voor de één tegen de ander’ zich op. Dit is een stuitende ontkenning van de eenheid van het lichaam van Christus en tot oneer van het hoofd van dit lichaam, Jezus Christus. 

			Vers 7

			Want wie onderscheidt u? En wat hebt u, dat u niet hebt ontvangen? En als u het dan hebt ontvangen, waarom beroemt u zich, alsof u het niet had ontvangen? 

			Als men zichzelf belangrijker vindt dan de ander, of als wij sommige dienaren belangrijker vinden dan anderen, bedenk dan dat allen de verschillende gaven hebben ontvangen van de Heer. 

			Nu is er verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest; en er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heer; en er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. 1Ko12:4-6

			Niemand mag zichzelf of anderen verhogen vanwege een gave of bediening die uit genade aan hemzelf of aan die persoon is gegeven (zie Mt23:12). Men gedraagt zich dan alsof de gave iets van de mens zelf is die roem verdient, alsof het niet ontvangen is. Als niet het vlees geoordeeld wordt door het kruis en de Geest niet wordt bedroefd, is de dienaar, in plaats van tot opbouw van de gemeente in afhankelijkheid van de Heer, in constant gevaar zichzelf te verhogen en in het middelpunt te plaatsen. 

			Vers 8

			Reeds bent u verzadigd, reeds bent u rijk geworden, zonder ons hebt u geregeerd; en ik zou wel willen dat u regeerde, opdat ook wij met u regeerden. 

			In plaats van te wachten op de openbare lof voor de dienaren in de dag van de Heer (vs5), werd deze nu al door mensen gegeven aan hen. Zij zijn nu reeds verzadigd in plaats van straks en de Korinthiërs plaatsten zichzelf nu al als heersers over anderen in plaats van straks in het koninkrijk. Zij zochten eer van elkaar en regeerden als koningen. Dit duidt wellicht op invloed in de plaatselijke politiek. Zij wilden invloed uitoefenen in deze tijd. Maar dat is dan wel ‘zonder ons’, zegt de apostel. Het regeren is niet nu, in de tijd van de verwerping van Christus op aarde, maar straks in het koninkrijk van God als wij met Hem zullen regeren (2Tm2:12). Dan zullen de apostelen met de Korintische gelovigen regeren, maar nu is dat niet de tijd daarvoor!

			Vers 9

			Want ik meen dat God ons, de apostelen, als laatsten heeft gesteld, als ten dode gedoemden; want wij zijn een schouwspel geworden voor de wereld en voor engelen en voor mensen. 

			De apostelen wisten maar al te goed dat het nu niet de tijd is om te regeren. Zij leken wel de laagste plaats in te nemen. In een wereld waar hun Heer verworpen is, delen ze in hetzelfde lot (Jh15:20). Ze leden honger, dorst, naaktheid, vernedering, een zwervend leven, vervolging, lastering etc. (vs.11-13). De apostelen ‘regeerden’ helemaal niet, ze waren juist ‘voetveeg’ voor iedereen, ‘als ten dode gedoemden’, een schouwspel, als in de arena, voor de wereld, engelen en mensen. Paulus schreef dit in Efeze, waar juist de vervolging om het geloof zo hevig was. ‘De zegeningen van het geloof in Christus nemen jullie van harte aan, maar de moeilijke kant, de eigen verantwoordelijkheden, daar hebben jullie het niet over.’ Rijk geworden, verzadigd, is dat niet het evangelie wat we vaak horen: als je God gehoorzaamt, dan zal het voor de wind gaan? Maar dit is niet het evangelie. De kracht die er in Christus is, wordt juist in zwakheid zichtbaar (2Ko12:9). Helaas is het in onze tijd niet erg anders. Men is continu bezig met het zoeken van comfort in deze wereld, eer te zoeken van anderen, elkaar te beoordelen in plaats van trouw de eigen dienst uit te voeren. Bovendien is het ‘welvaartsevangelie’ een groot kwaad, dat gelovigen belooft materieel gezegend te worden op grond van geloof.

			Vers 10

			Wij zijn dwaas om Christus’ wil, maar u bent wijs in Christus; wij zwak, maar u sterk; u geëerd, maar wij veracht. 

			De wereld verachtte de apostelen, terwijl de Korinthiërs eer en wijsheid van dezelfde wereld zochten. De apostelen waren in de ogen van de wereld ‘dwaas’, en ‘zwak’ maar om Christus’ wil, terwijl de Korinthiërs wijs en sterk wilden zijn voor de ogen van de wereld. Als wij indruk willen maken op de wereld, door bijv. onze samenkomsten ‘laagdrempelig’ te maken, dan worden wij door de wereld geëerd. Maar Christus werd in deze wereld veracht en dus ook zijn apostelen. Zo zou het ook met ons moeten zijn. 

			Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als [iemand] voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. Js53:3

			Vers 11

			Tot op dit ogenblik lijden wij zowel honger als dorst, en zijn naakt, en worden met vuisten geslagen, en hebben geen vaste woonplaats, 

			Zoals de Heer in deze wereld geen plaats had om zijn hoofd neer te leggen (Mt18:20), zo verging het ook de apostelen. Wat een contrast met de weelderig levende Korinthiërs! In deze wereld die de Heer heeft gekruisigd leden de apostelen honger, dorst, waren zij naakt, werden zij met vuisten geslagen en hadden zij geen vaste woonplaats. Zorgt de Vader dan niet voor ons? Als we met de Heer Jezus leven wil dat niet zeggen dat we altijd voldoende hebben naar wereldse maatstaven, maar als de nood het hoogst is, dán zal Hij voor ons zorgen (1Pt5:7)! 

			Vers 12

			en vermoeien ons door met onze eigen handen te werken. Worden wij gescholden, wij zegenen; vervolgd, wij verdragen; 

			Ze werkten dag en nacht als dat nodig was, het kwam ze niet aanvliegen. Maar in dit alles openbaarde het karakter van de Heer Jezus zich in hen (zie Mt5:38-40). Zij zegenden waar zij werden uitgescholden was en zij verdroegen waar zij werden vervolgd, precies zoals de Heer dit Zelf ook had gedaan. 

			Vers 13

			gelasterd, wij bidden; wij zijn als het uitschot van de wereld geworden, aller uitvaagsel tot nu toe. 

			Werden zij gelasterd, dan rechtvaardigden zij zichzelf niet, zoals de wereld dat zou doen, maar zij baden voor hen die hen lasterden. Ze waren het uitschot van de wereld geworden, ze werden gehaat, verworpen, uitgespuwd en veracht. 

			Maar ik wil volstrekt niet roemen dan alleen in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door Wie voor mij de wereld gekruisigd is en ik voor de wereld. Gl6:14

			Het christendom heeft zich een positie in de wereld verworven, ze hebben hun woonplaats daar waar de troon van de satan is (zie Op2:13). Wij volgen echter de Heer Jezus en hebben in deze wereld geen enkele plaats. Onze woonplaats is in de hemel. 

			Vers 14

			Ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen, maar om u terecht te wijzen als mijn geliefde kinderen. 

			De Korintiërs waren ‘geliefde kinderen’ van Paulus. Door hem waren ze tot geloof gekomen. Als hun ‘vader’ wil hij ze nu opvoeden (Dt8:5,6). Hij houdt hun deze dingen voor, niet om hen te beschamen, maar om ze terecht te wijzen. Ze zijn verkeerd bezig en het schaamrood zou op hun kaken moesten staan als zij zien hoe het Paulus en de andere apostelen verging in vergelijking met henzelf. Wij hebben geestelijke vaders en moeders nodig, die ons opvoeden en ons de waarheid vertellen! We ontvangen onderwijs van ‘opvoeders’, maar liefdevolle vermaning van geestelijke ‘vaders en moeders die tegelijkertijd ook ons voorbeeld zijn.’ Dat laatste is hard nodig.

			Vers 15

			Want al had u tienduizend leermeesters in Christus, dan hebt u toch niet vele vaders; want in Christus Jezus heb ik u door het evangelie verwekt. 

			Het verlangen om begaafde broeders na te volgen was groot in Korinthe, maar ze moesten zich beseffen dat ze maar één geestelijke vader hadden en dat was Paulus. Hij had hun het leven gegeven door hen het evangelie te prediken in Christus Jezus. Er waren misschien wel tienduizend leermeesters in Korinthe, die hen allemaal een makkelijk christelijk leven voorspiegelde. Paulus roept hen op naar hun vader te luisteren. Vandaag zijn er ook tienduizend leraars te vinden. De vraag is of hun onderwijs ‘Paulinisch’ is, naar de leer die hij brengt in de brieven van het Nieuwe Testament (zie 2Tm2:2; 3:10). 

			Vers 16

			Ik vermaan u dus: weest mijn navolgers. 

			Het praktische leven van de ‘kinderen’ in Korinthe leek in de verste verte niet op dat van hun ‘vader’. Daarom vermaant hij hen (en ons) om hem na te volgen, zoals hijzelf Christus navolgde (zie 1Ko11:1). Wat zijn wij ver afgedreven van dit leven van het kruis. Ook wij kiezen voor de eer en de acceptatie van de wereld, in plaats van het lijden dat ook het deel was van de Heer Jezus. Laten we dit hoofdstuk daarom goed in ons opnemen. 

			En zijn wij kinderen, dan ook erfgenamen: erfgenamen van God en medeerfgenamen van Christus, als wij inderdaad met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. Want ik acht, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Rm8:17-18

		

	
		
			1 Korinthiërs 4:17-5:13

			Paulus is de apostel aan wie God de volle waarheid bekend heeft gemaakt over de gevolgen van het kruis en de opstanding van de Heer Jezus. Dit ‘evangelie van God’ (Rm1:1) is in de eerste plaats rechtvaardiging van de goddeloze mens door het geloof in Christus (Rm3:25-26; 4:5). Ten tweede is het de identificatie van de gelovige, door God, met de dood en de opstanding van de Heer Jezus. De oude mens met Hem gekruisigd en nu met Hem levend gemaakt voor God (Rm6:5-6). Ten derde de eenmaking met het hoofd Christus in de hemel, samen met alle gelovigen, de nieuwe mens (Ef2:15) als het lichaam van Christus (Ef1:22-23). In Hem zijn wij boven alle hemelen in een onwankelbare positie voor God geplaatst, als zijn zonen, geliefd in de Geliefde (Ef1:5-6). Zij die dit evangelie kennen en gehoorzamen, hebben de verantwoordelijkheid om in hun praktische leven te wandelen ‘waardig hun roeping’ (Ef4:1) en de Heer Jezus ‘aan te doen’ (Rm13:14), op Hem te gaan lijken. De Korinthiërs weken hiervan af doordat zij naar de wijsheid van de wereld mensen tot leiders van hun partijen maakten, de menselijke wijsheid gingen vereren en als koningen heersten (1Ko4:8). Paulus vermaant hen om hem na te volgen die in deze wereld lijden kenden (1Ko4:9-16).

			Vers 17

			Daarom juist heb ik Timotheüs naar u toe gezonden, die mijn geliefd en trouw kind in de Heer is; die zal u mijn wegen, die in Christus Jezus zijn, in herinnering brengen, zoals ik overal in elke gemeente leer. 

			Paulus heeft zijn ‘geliefd en trouw kind’ Timotheüs naar hen toegezonden om hen deze dingen te leren. Paulus leerde in iedere gemeente hetzelfde. Zijn wegen in Christus Jezus, in woord en in daad waren onveranderlijk. Hij had ze immers van Hemzelf ontvangen (zie Gl1:10-11). Vandaag is er veel verwarring en het lijkt wel of iedere gemeente weer wat anders leert. Dit komt omdat men niet heeft vastgehouden aan wat Paulus ons schriftelijk heeft nagelaten over zijn wegen in Christus, de volle waarheid. Dit is een eenheid, zoals de hele Bijbel een eenheid is. 

			Vers 18

			Maar sommigen zijn opgeblazen, alsof ik niet naar u toe zou komen. 

			Sommigen binnen de gemeente waren ‘opgeblazen’ en dachten dat Paulus Timotheüs stuurde omdat hij zelf niet durfde komen. Vandaag vinden we binnen de christenheid niet ‘sommigen’, maar ‘velen’ die tegenover het geïnspireerde onderwijs van Paulus ingaan en zo zich ‘opblazen’ tegen hem, dat is tegen Christus Zelf.  

			Vers 19

			Maar ik zal spoedig naar u toekomen, zo de Heer wil, en ik zal kennisnemen niet van het woord van de opgeblazenen, maar van hun kracht. 

			Toch zou Paulus hen spoedig bezoeken. Dan zou hij met eigen ogen zien waar de werkelijke kracht is van deze praatjesmakers. Met ‘kracht’ bedoelt Paulus niet de uiterlijke zaken zoals wonderen, tekenen, welbespraaktheid, kennis of intellect, maar geestelijke kracht zoals hij dit schrijft in 1Ko2:4.

			…en mijn woord en mijn prediking bestond niet in overredende woorden van wijsheid, maar in betoon van de Geest en van kracht.

			Ware kracht is innerlijke kracht, in het leven dat in Christus Jezus is, door de Heilige Geest. Het zijn levens die ‘met alle kracht bekrachtigd zijn’ (Ko1:11) doordat zij Christus vertonen. 

			Vers 20

			Want het koninkrijk van God bestaat niet in woord, maar in kracht. 

			Het koninkrijk van God is dat terrein op aarde waar zij die de Heer Jezus belijden zich bevinden (zie Hd8:12; Rm14:17; Ko4:11). Daar gaat het niet om mooie woorden, maar om geestelijke kracht. Deze wordt in onze levens zichtbaar als we de geboden van de Heer Jezus onderhouden (Jh14:21; 1Jh5:2-3). Hij is namelijk de Heer van dit koninkrijk. 

			Vers 21

			Wat wilt u? Moet ik met de roede naar u toe komen, of in liefde en een geest van zachtmoedigheid? 

			Paulus is zeer verontrust over wat hij over de gemeente in Korinthe hoort. Christus behoort immers gezien te worden in de gemeente. Als de mens en het vlees er weer een plaats krijgt, moet er iets gebeuren. Paulus vraagt zich af hoe hij dit tij moet keren. Zal hij dit met ‘de roede’ doen, in strenge vermaning of in liefde en in een geest van zachtmoedigheid? Hoe zou hij naar ons toe komen en naar onze gemeenten?

			Hoofdstuk 5, Vers 1

			Men hoort algemeen van hoererij onder u, en zo’n hoererij als zelfs onder de volken niet bestaat, dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. 

			Paulus begint met een nieuw onderwerp. Naast de wijsheid van de wereld die er in de gemeente werd toegelaten, was er nog een ander punt van grote zorg voor de apostel. Zodra men de eenheid verliest in Christus is er geen goed besef meer van onheiligheid en zonde. Er was sprake van hoererij onder de gelovigen in Korinthe die zo erg was dat dit zelfs niet voorkwam onder de ongelovige volken. Zo snel was het verval dat in de begintijd van de gemeente er al sprake was van een droeviger staat dat die van de wereld! Er was iemand in Korinthe, die een broeder genoemd werd (vs11), die de vrouw van zijn vader, dus zijn stiefmoeder tot vrouw had genomen en hier hoererij mee bedreef. Seksuele zonden zijn altijd aanwezig in gemeenten zodra de wijsheid van de wereld ingang krijgt in het denken van gelovigen, niet in de laatste plaats daar waar, net zoals destijds in Korinthe, de nadruk ligt op de gaven van genade zoals profetie, genezing en talen (zie 1Ko12-14). 

			Vers 2

			En u bent opgeblazen, en hebt niet veeleer getreurd, opdat hij die deze daad begaan heeft, uit uw midden werd weggedaan? 

			Waren er sommigen nog opgeblazen tegenover Paulus’ onderwijs, hier zijn alle gelovigen in Korinthe opgeblazen. Ze waren immers zo trots op hun gaven. ‘De kennis blaast op’ (1Ko8:1). Zij treurden niet om deze zondige daad in hun midden en deden deze man niet weg uit de gemeente (zie vs13). Paulus houdt de hele gemeente verantwoordelijk voor het toestaan van kwaad en niet allen de oudsten. Hoe toepasselijk is dit vandaag nu het homohuwelijk en relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht worden toegelaten in gemeenten terwijl er niemand om ‘treurt’! ‘Heiligheid’ is het onderwerp van de hoofdstukken 5-7. De tempel van God is immers heilig (zie 1Ko3:17). Collectieve heiligheid in hfst5, persoonlijke heiligheid in hfst6 en heiligheid in familierelaties in hfst7. 

			Vers 3

			Want ik, naar het lichaam afwezig maar naar de geest aanwezig, heb reeds, alsof ik aanwezig was, hem geoordeeld die dit zo bedreven heeft, in de naam van onze Heer Jezus Christus 

			Paulus was weliswaar niet fysiek aanwezig in Korinthe, maar had deze man al geoordeeld naar zijn daden, in de naam, de autoriteit van de Heer Jezus Christus. Paulus schrijft ‘onze Heer’ opdat de Korinthiërs zouden begrijpen dat zij onder dezelfde autoriteit van hem moesten handelen. 

			Vers 4

			(als u en mijn geest vergaderd zijn met de kracht van onze Heer Jezus) 

			De gemeente is één en Paulus wist zich verbonden met hen die ‘vergaderd’ zijn, als gemeente samen zijn gekomen ‘met de kracht van onze Heer Jezus’. 

			Voorwaar, Ik zeg u: alles wat u zult binden op de aarde, zal gebonden zijn in de hemel; en alles wat u zult ontbinden op de aarde, zal in de hemel ontbonden zijn. Mt18:18

			De gemeenten zouden één moeten zijn in het toepassen van tucht. Helaas is dit niet meer mogelijk aangezien gemeenten onafhankelijk van elkaar opereren en met in veel gevallen helemaal niet meer treuren over de zonde in hun midden. Het wordt zelfs in veel gevallen goedgepraat.

			Vers 5

			zo iemand aan de satan over te geven tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden wordt in de dag van de Heer Jezus. 

			Paulus in zijn apostolische gezag gaf deze man over aan de satan. Dit betekent hem buiten de gemeente plaatsen in het gebied van de satan. Niemand mocht meer met hem omgaan (zie 2Ts3:14). Onder de invloed van satan en de wereld zou het vlees tot ‘verderf’ zijn, opdat de geest van deze boosdoener behouden zou worden. Satan is een instrument van God om zo iemand te laten ervaren wat hij heeft gedaan opdat hij het zelf oordeelt en zo behouden mag worden ‘in de dag van de Heer Jezus’, dat is de dag dat Hij komt en verheerlijkt zal worden in zijn heiligen (2Ts1:10). 

			Vandaag is ‘aan de satan overleveren’ dit niet meer mogelijk. Geen gemeente kan zeggen dat buiten hun muren het terrein van satan is of dat binnen hun muren alleen heiligen zijn. Het kwaad is binnengedrongen in de gemeenten en als iemand onder de tucht wordt gesteld in gemeente A gaat hij/zij rustig naar gemeente B waar hij vaak met open armen wordt ontvangen. 

			Vers 6

			Uw roemen is niet goed. Weet u niet, dat een beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? 

			De Korintiërs roemden in zichzelf maar beseften niet dat het toestaan van een zondige wandel van iemand in hun midden, een ‘beetje zuurdeeg’ het hele deeg, de hele gemeente doorzuurt. Allen worden hierdoor moreel verontreinigt. Het ‘beetje zuurdeeg’ is hier niet de zondige daad, maar de onverschillige houding hierover en het niet oordelen ervan. Men behoort dus niet allen de zondige man weg te sturen, maar de eigen onverschilligheid te belijden. 

			Vers 7

			Zuivert het oude zuurdeeg uit, opdat u een nieuw deeg bent; u bent immers ongezuurd. Want ook ons Pascha, Christus, is geslacht. 

			Door hun eigen onverschilligheid te belijden en weg te doen, zouden zij het ‘oude zuurdeeg’ uitzuiveren en weer een ‘nieuw deeg’ worden, zonder zuurdesem, de aanwezigheid van zonde. Wij zijn ‘ongezuurd’, dat is onze positie voor God, ‘geroepen heiligen’ (1Ko1:1). Paulus refereert hier aan het Pascha, ingesteld in Ex12. Het ware Pascha is Christus. Hij is geslacht. Dan volgde er zeven dagen van ongezuurde broden, beeld van het praktische leven van de gemeente. 

			Zeven dagen moet u ongezuurde [broden] eten. Meteen op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huizen wegdoen, want ieder die iets gezuurds eet, van de eerste tot de zevende dag, die persoon moet uit Israël worden uitgeroeid. Ex12:15

			Vers 8

			Laten wij daarom feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. 

			De zeven dagen van ongezuurde broden is het ‘feestvieren’ dat wij in ons hele leven moeten doen. Er hoort geen zonde bij de gelovige en in de gemeente. Het gaat hier niet over ‘vallen in de zonde’, maar over een zondige leefstijl waarmee men niet wil breken. Het oude zuurdeeg, de onverschilligheid, én het zuurdeeg van slechtheid en boosheid past niet bij de gemeente van God, oprechtheid en waarheid wel. Dan zijn wij ongezuurd.

			Vers 9

			Ik heb u in de brief geschreven, dat u geen omgang moet hebben met hoereerders; 

			Paulus verduidelijkt wat hij hen hiervoor in de brief heeft geschreven over het niet omgaan met hoereerders. Een ongezuurd brood blijven betekent niet omgaan met hoereerders. 

			Vers 10

			niet in het algemeen met de hoereerders van deze wereld, of de hebzuchtigen en rovers, of afgodendienaars, want dan zou u wel de wereld moeten uitgaan. 

			Maar Paulus bedoelt dit niet in het algemeen. We komen in contact met allerlei mensen die niet geloven en in zonde leven zoals hoereerders, hebzuchtigen, rovers, afgodendienaars etc. Het is uiteraard onmogelijk niet met hen om te gaan, want dan zouden we uit deze wereld moeten gaan. 

			Vers 11

			Maar nu heb ik u geschreven, dat als iemand die broeder genoemd wordt, een hoereerder is, of een hebzuchtige, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard of rover, u met hem geen omgang moet hebben, dat u met zo iemand zelfs niet moet eten. 

			Her hele punt is dat wij niet mogen omgaan met iemand die bekend staat als een christen, en tóch volhardt in een zondige leefstijl. Met zo iemand mogen wij zelfs niet eten, laat staan dat we avondmaal kunnen vieren met zo iemand! Dit geldt uiteraard niet als het een familierelatie is zoals de eigen man of vrouw (zie 1Ko7). Maar in het algemeen behoren wij om te gaan met hen die de Heer aanroepen vanuit een rein hart (zie 2Tm2:22). Als iemand belijdt een gelovige te zijn, deel is van de gemeente en toch volhardt in zonde, dan moeten wij ons van hem/haar distantiëren. 

			Vers 12

			Want wat heb ik hen die buiten zijn te oordelen? Oordeelt u niet hen die binnen zijn? 

			De wereld hoeven wij niet te oordelen, dat zal God doen op Zijn tijd (vs13). Wij hebben te maken met hen die ‘binnen zijn’, en tot de gemeente behoren. Wij mogen nooit oordelen over motieven (Mt7:1), maar het gedrag en de leer (Gl5:9) van hen die binnen zijn moeten wij oordelen, opdat wij een ongezuurd brood blijven. 

			Vers 13

			Maar hen die buiten zijn, zal God oordelen. Doet de boze uit uw midden weg. 

			Daarom geldt dat wij de boze uit ons midden weg moeten doen. Dit is die persoon die bekend staat als een christen en toch niet wil breken met een leven in openlijke zonde. De toestand vandaag is dat bijna overal zonde wordt getolereerd. Dan behoren wij onszelf uit te zuiveren en hen op te zoeken die wel rein voor God leven.

			In een groot huis nu zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden; en sommigen wel tot eer, maar anderen tot oneer. Als dan iemand zich van deze vaten reinigt, zal hij een vat zijn tot eer, geheiligd, bruikbaar voor de Meester, tot alle goed werk toebereid. Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd en jaag naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart. 2Tm2:20-22

		

	
		
			1 Korinthiërs 6:1-11

			Iedere gemeente van God op aarde is geroepen ‘tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer’ (1Ko1:9). Dit betekent dat plaatselijke gemeenten zijn gezag erkennen in alles en de vertegenwoordigers zijn van Hem. In de levens van de gelovigen behoort alles ‘de Heer waardig’ (Ko1:10) te zijn. Dit was in Korinthe verre van het geval. Zij waren niet geestelijk, maar vleselijk, gericht op hun eigen belangen (zie 1Ko3:1; Fp2:21). Paulus is bezig in deze brief deze misstanden in de gemeente te Korinthe aan de orde te brengen. Zij hadden partijschappen (1Ko1:11) en invloed in de stad en meenden hierdoor ‘wijs’ en ‘sterk’ (1Ko4:8,10) te zijn. In hoofdstuk 5 kwam het vreselijke probleem van onverschilligheid t.o.v. zonde in hun midden aan de orde. Deze morele lauwheid is het ‘oude zuurdeeg’ dat de hele gemeente doorzuurt (1Ko5:6,8). Hun vertrouwen op de menselijke wijsheid zorgde voor al deze problemen. Zij kenden het kruis nog niet in de praktijk, dat alles wat uit Adam voorkomt in de dood heeft geplaatst, volkomen heeft veroordeeld. ‘De Geest is het die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut’, zegt de Heer Jezus in Jh6:63. In dit hoofdstuk 6 gaat Paulus opnieuw misstanden van het vlees aan de kaak stellen: de rechtszittingen tegen elkaar (vs1-11) en de achteloosheid waarmee sommige mannen hoererij bedreven (vs12-20).

			Vers 1

			Durft iemand van u, als hij een zaak heeft tegen de ander, recht te zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen? 

			Paulus had de gemeente opgeroepen in 1Ko5:12-13 om te oordelen wie een broeder of zuster genoemd wordt. Dit is de geestelijke aanpak. Toch waren de Korinthiërs niet alleen op dat gebied afgezakt, ze handelden onderlinge ruzies en geschillen af voor de rechters van deze wereld. Ruzie en twist zijn werken van het vlees. 

			Maar als u bittere jaloersheid en twistzucht in uw hart hebt, roemt en liegt dan niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven neerkomt, maar zij is aards, ongeestelijk, demonisch. Want waar jaloersheid en twistzucht is, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Jk3:14-16

			‘Durft iemand van u?’, ‘Hoe wagen jullie het?’. Paulus is hierover zeer verontwaardigd. ‘Weten jullie dan niet dat deze rechters ‘onrechtvaardigen (niet alleen in de betekenis van zondaren, maar mensen die Gods rechtsnormen niet kennen)’ zijn, onbekend met de gerechtigheid van God?’ 

			Vers 2a

			Of weet u niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? 

			Paulus vraagt in deze hoofdstukken diverse malen ‘weet u niet?’. Het is niet de intellectuele kennis die hij aanspreekt, maar het geestelijke inzicht in morele zaken. Zij zouden de wereld oordelen, niet andersom! De Korinthiërs hadden kunnen weten dat de heiligen de wereld zouden oordelen uit Daniël 7:22

			…totdat de Oude van dagen kwam, de heiligen van de Allerhoogste recht verschaft werd en het tijdstip was bereikt dat de heiligen het koningschap in bezit namen.

			Zie ook Mt19:28; 2Tm2:12; Op3:21; 20:4. Het toekomstige aardrijk is aan het zaad van Abraham onderworpen (Hb2:7,16). Dit zijn de gelovigen uit alle tijden. Er is in die regering met Christus wel een onderscheid tussen de gelovigen van de gemeente en de andere gelovigen. De gelovigen van de gemeente zullen in de nauwste verbinding met Christus als Zijn lichaam regeren (Ef1:10,22-23). De andere gelovigen zullen met koninklijk gezag op tronen zitten en de aarde besturen als vertegenwoordigers van de grote Koning (Op 20:4). Wij zullen dus allemaal over de bewoners van de aarde regeren in onze verheerlijkte lichamen, zonder de aanwezigheid van het vlees waardoor we volmaakt deze taak zullen kunnen uitvoeren.

			Vers 2b

			En als door u de wereld wordt geoordeeld, bent u dan onwaardig voor de geringste rechtszaken?

			Dit ‘oordelen’ over de wereld betekent dus ‘regeren’ en niet een soort strafvonnis uitspreken. Als nu de gemeente is bestemd om te regeren over deze aarde, zou ze dan nu de wereld over haar laten oordelen? Zou ze niet kunnen oordelen over innerlijke conflicten? Het gaat er dus niet over dat we nooit naar de rechter zouden mogen stappen, maar in het geval van onenigheid tussen gelovigen zeker niet. Een misdrijf dient altijd voor de rechter te komen. Civiel recht is iets om onderling op te lossen, strafrecht is iets heel anders. Hierin zijn ook grote fouten gemaakt door bijv. seksueel misbruik niet aan te geven en het onderling proberen op te lossen met alle kwalijke gevolgen van dien. 

			Vers 3

			Weet u niet, dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer de dingen van dit leven? 

			Niet alleen zal de gemeente regeren over de aarde, maar over de hele kosmos, inclusief de engelen. Straks zijn wij met Christus verenigd (zie Ef1:9-11) in zijn koningschap (zie ook Op3:21) die ook in de hemelen zal gelden. Hij zal over alles gesteld worden, de gemeente, die zijn lichaam is, met Hem. Wij zullen engelen vertellen wat ze moeten gaan doen, die nu uitgezonden worden ten behoeve van ons (zie Hb1:14). Zij zijn machtige wezens, zie Js37:36. Kunnen wij dan de alledaagse problemen die er in de gemeente zijn, niet oplossen? De engelen zien toe op de gemeente (1Ko11:10; Ef3:10). Wat een slecht getuigenis tegenover hen als wij de gewone conflicten niet zelf kunnen oplossen. 

			Vers 4

			Als u dan rechtszaken hebt over de dingen van dit leven, stelt dan daarover hen die in de gemeente niet geacht zijn! 

			Als er dan eens ‘rechtszaken’ voorkomen over bepaalde conflicten binnen de gemeente, laat dan hen die in de gemeente niet geacht zijn daarover zich uitspreken. Niet hij met een geweldig indrukwekkende gave, maar hij die gering is, maar wel wijs. 

			Vers 5

			Ik zeg het tot uw beschaming. Is er dan onder u niet een wijze, ook niet een, die uitspraak zal kunnen doen tussen zijn broeders? 

			Verontwaardigd vraagt Paulus zich af of er dan geen één wijs man binnen de gemeente is voor al deze problemen? En dat terwijl ze juist zo prat gingen op de wijsheid van hun partijleiders en van zichzelf en roemden in hun gaven (zie 1Ko4:10; 12:1-3)! Maar ‘een wijze’ is iemand met praktische wijsheid om een uitspraak te kunnen doen in geschillen tussen broeders. We hebben wijze broeders vandaag broodnodig in de gemeente. Ik vrees dat ze zeer weinig meer gevonden worden. Wij vinden deze wijsheid in onze omgang met Hem die de wijsheid van God is (1Ko1:30).

			Als nu aan iemand van u wijsheid ontbreekt, laat hij die aan God vragen, die aan allen mild en zonder verwijt geeft en zij zal hem gegeven worden. Jk1:5

			Vers 6

			Maar een broeder voert met een broeder een rechtsgeding, en dat bij ongelovigen! 

			Weer komt de verontwaardiging van Paulus naar boven: ‘hoe is het mogelijk dat iemand zijn recht tegenover een broeder wil halen bij de ongelovigen?’ Dit spreekt niet van broederliefde. Hoe kan een ongelovige nu weet hebben van de levensrelaties in Gods koninkrijk?

			Vers 7

			Reeds in het algemeen nu is het een gebrek bij u, dat u rechtszaken met elkaar hebt. Waarom lijdt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever te kort doen? 

			Het feit dat jullie rechtszaken hebben, is al een nederlaag, zegt Paulus. Je kunt bij gebrek aan wijze broeders toch beter onrecht lijden en geen gelijk krijgen tegenover een medegelovige, dan dat je winst haalt bij een ongelovige rechter? Onderlinge twisten zijn altijd geestelijk verlies. Procederen voor de wereldlijke rechter is absoluut onaanvaardbaar. Recht zoeken kan eventueel, maar dan bij wijze broeders. Maar is het niet nog veel beter om onrecht te verdragen en te kort te komen mocht dit niet mogelijk zijn? Een proces beginnen is al verlies, terwijl onrecht lijden winst is. Het zoeken van eigenbelang is de oorzaak van al dat geruzie. Neem een voorbeeld aan de Heer, die nooit zijn eigen belang zocht (Rm15:3). 

			Vers 8

			Maar u doet onrecht en doet te kort en dat aan broeders! 

			Christus wordt niet gezien in het gedrag van de Korinhiërs. Ze doen daarentegen onrecht en te kort aan broeders die zij behoren lief te hebben.

			Doet niets uit partijzucht of uit ijdele roem, maar laat elk in nederigheid de ander uitnemender achten dan zichzelf; laat ieder niet alleen op zijn eigen belangen, maar ieder ook op die van anderen zien. Want laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Fp2:3-5

			Vers 9

			Weet u niet, dat onrechtvaardigen Gods koninkrijk niet zullen beërven? 

			Wederom volgt een ‘weet u niet?’ Onrecht doen betekent op de onrechtvaardigen lijken die het koninkrijk van God niet zullen beërven (zie ook Mt25:34; 1Ko15:50; Gl5:21; Ef5:5). Dit ‘beërven van het koninkrijk van God’ duidt op het binnengaan ervan (zie 2Tm4:18). Het spreekt van de duizendjarige regering van de Heer Jezus. Straks zal de gemeente in dit (hemelse deel van dit) koninkrijk, samen met Christus, regeren over de aarde. Men gaat daar niet binnen door inhalige acties van het ego. Door hun onrechtvaardige optreden tegenover, naar elkaar stapten ze weer terug in hun oude levenspatroon. Dit patroon houdt Paulus hen nog even voor. Ze dwaalden. Let eens op wat jullie waren, zegt de apostel. Je begeeft je langzaam weer op dat niveau. 

			Vers 10

			Dwaalt niet! Geen hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, zij die bij mannen liggen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars of rovers zullen Gods koninkrijk beërven. 

			De Korinthiërs moesten stoppen met dwalen. Paulus noemt dan dat wat zij vroeger voor levenspraktijken hadden: hoereerders (seksuele omgang buiten het huwelijk om; een onderwerp dat vanaf vers 12 verder wordt behandeld), afgodendienaars (zie 1Ko8:1vv.; 10:18vv., 23vv.), overspelers (heel specifiek ontucht van getrouwden), schandjongens (‘verwijfd’, was de standaardterm voor mannelijke homoseksuelen die de passieve vrouwenrol speelden), knapenschenders (‘zij die bij mannen liggen’, de meer actieve partners in de homoseksuele relatie. Vandaag horen we dit steeds minder, maar dus ook homoseksueel gedrag hoort hierbij. Zij die in dit soort relaties leven zullen Gods koninkrijk niet beërven), dieven, hebzuchtigen (duiden op hebzucht en onrechtmatig verkrijgen van bezit, dat wat de Korinthiërs indirect deden door onderlinge vorderingen bij de rechter te incasseren), dronkaards (zie 11:21), lasteraars en rovers. Iedereen die dit soort gedrag consequent vertoont, en zich niet bekeert, zal het koninkrijk Gods niet beërven. Door onrecht te doen aan de broeders, brachten zij zich op dezelfde vreselijke diepten als hoe zij vroeger leefden.

			Vers 11

			En dit waren sommigen van u; maar u bent afgewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd door de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God. 

			Sommigen in de gemeente van Korinthe hadden een dergelijke levensstijl. Ze leefden vroeger in ongerechtigheid. Maar er was iets met hen gebeurd:

			
					Ze waren afgewassen. Rein door de wassing van de wedergeboorte door woord en Geest (Jh3:10; Ef5:26; Tt3:5). Deze uitdrukking beschrijft onze staat t.o.v. het vlees.

					Ze waren geheiligd. Meer dan rein van de zonde is dit voor God apart gezet (Hb10:10). Dit is meer onze staat t.o.v. God.

					Ze waren gerechtvaardigd. Volkomen vrij van iedere schuld van Adam, nu rechtvaardig verklaard door het geloof in het bloed van Christus. De Geest brengt deze dingen in onze harten (zie Rm3:26; 5:1; Tt3:7). Het is een volkomen nieuwe staat tegenover God. Rechtvaardiging legt de nadruk op geschikt te zijn voor God. 

			

			Nu wij in deze staat voor God staan, mag het vlees geen ruimte meer krijgen binnen de gemeente. Als dit toch gebeurt, is het door lauwheid en onwetendheid. Het is tot oneer van de Heer en wij hebben deze brief om deze zaken, als ze voorkomen, weg te doen. 

		

	
		
			1 Korinthiërs 6:12-20

			Paulus, de ‘vader’ (1Ko4:15) van deze gelovigen in Korinthe, had vernomen dat hun gedrag tot oneer van de Heer was. Ze waren ‘vleselijk’ en gedroegen zich als kleine kinderen (1Ko3:1-3). Hun morele laksheid leidde tot gemeentelijke wanorde en tenslotte tot dwaalleer.

			
					In hoofdstuk 1-10 brengt Paulus het kruis en de werking van de Heilige Geest om de invloed van de wereld en het zondige vlees in te perken.

					In hoofdstuk 12-14 leert hij de vrije werking van de Heilige Geest in de gemeente om de ontstane wanorde op dit gebied aan de kaak te stellen.

					In hoofdstuk 15 benoemt hij de dwaalleer van de ontkenning van de opstanding van de doden welke een aantasting is van het werk en de persoon van Christus, en corrigeert dit. 

			

			Iedere plaatselijke gemeente heeft de verantwoordelijkheid om, als vertegenwoordiging van lichaam van Christus (1Ko12:27), de orde van God zoals deze is opgetekend in het Nieuwe Testament uit te voeren. Het feit dat de Korinthiërs zo waren afgedreven van deze orde, geeft ons inzicht in hoe deze is bedoeld via de correcties en onderwijs van de apostel in deze brief. Tegelijk leert deze brief ons dat wij ver zijn afgedreven van de goddelijke orde. Bijna iedere verwarring binnen de christenheid vandaag vindt zijn oorsprong in het niet naleven van wat er in deze brief staat geschreven. 

			Vers 12

			Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig; alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten overheersen. 

			Een gelovige is afgewassen, geheiligd en gerechtvaardigd ten opzichte van alles waarin hij tevoren leefde (zie 1Ko6:11). Hij behoorde tot de nakomelingen van Adam, die ‘onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, aan allerlei begeerten en genietingen verslaafd’ waren (Tt3:3). Nu is hij een nieuwe schepping (2Ko5:17) en is alles wat betreft eten, drinken en aardse relaties hem geoorloofd. We zijn niet meer onder wetten en regels om op die manier een verandering in ons teweeg te brengen. We zijn in de ware christelijke vrijheid gezet (zie Gl5:1). Paulus voegt er twee zaken bij ter verduidelijking van deze vrijheid. Het eerste is dat niet alles nuttig is. Zodra we onder de invloed komen van iets dat op zichzelf onschuldig is, maar dat ons van de Heer aftrekt is het niet nuttig. Ik zal mij ook door niets laten overheersen, de tweede toevoeging. Bovendien bouwt niet alles op (1Ko10:23). Ik ben vrij alles in deze schepping te gebruiken als het mij maar niet overheerst en het mij belemmert in de opbouw in het geloof. 

			Vers 13

			De spijzen zijn voor de buik, en de buik is voor de spijzen, maar God zal zowel het één als het ander te niet doen. Maar het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor de Heer, en de Heer voor het lichaam. 

			Neem nu eten. In het Jodendom, maar ook in veel religies vandaag is eten of juist het niet eten van bepaald voedsel erg belangrijk. Het wordt gebruikt om een staat van ‘geestelijkheid’ te meten. Eten en drinken is echter ‘voor de buik’, het heeft een natuurlijk doel (zie Mk7:18-19). Zo zijn wij geschapen, we mogen God ervoor danken (1Tm4:3). Maar eten kan ook een doel op zich worden waardoor wij erdoor beheerst gaan worden. We zien dat bij Ezau (Gn25:29-34). Paulus spreekt over mensen wier god de buik is (Fp3:19). Maar God zal zowel het eten en drinken als de buik te niet doen op Zijn tijd als wij ontslapen of worden opgenomen de Heer tegemoet. Daar tegenover is het niet geoorloofd om seksueel losbandig te leven. De maag is voor het voedsel, maar het lichaam is niet voor de hoererij. Hoererij is seksuele verbinding met anderen dan de eigen huwelijkspartner. Het lichaam is voor de Heer en de Heer voor het lichaam. Voor heidenen (wat de Korinthiërs waren geweest) was dit nieuw. Zij beschouwden hun lichaam als onbelangrijk. Het was volgens hen dus heel normaal om seksuele omgang te hebben met meerdere mensen zoals we dit nu ook in onze tijd zien.

			Vers 14

			God nu heeft de Heer opgewekt en zal ook ons opwekken door zijn kracht. 

			God heeft de Heer Jezus lichamelijk opgewekt uit de dood. 

			(Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want waar de dood is door een mens, is ook de opstanding van de doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 1Ko15:20-22

			Ook onze lichamen zullen worden opgewekt uit de dood door de kracht van de Heer. In vele religies is er een bepaalde minachting voor het lichaam alsof dat tot de ‘lagere materie’ zou behoren, terwijl de geest tot de ‘hogere’ en dus belangrijker materie behoort. Zo is het in het christendom niet!

			Vers 15

			Weet u niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen en ze tot leden van een hoer maken? Volstrekt niet! 

			Weer moet Paulus zijn twijfels over de kennis van de Korinthiërs uiten. Weten zij dan niet dat hun lichamen leden van Christus zijn? Wat wij met onze lichamen doen, doen we dus in verbinding met Hem! Wij zijn immers zijn leden. Toen Paulus de gelovigen vervolgde sprak Christus tot hem de woorden: ‘Waarom vervolg je Mij? (Hd9:4)’. De gelovigen vervolgen is Christus vervolgen. Hun lichamen aanraken is Hem aanraken. Als wij onze lichamen dus verbinden met een hoer maken we onze lichamen tot leden van een hoer en verbinden wij Christus met hoererij. Terecht zegt Paulus zeer verontwaardigd dat dit volstrekt niet de bedoeling is.

			Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u zich onthoudt van de hoererij; dat ieder van u zijn eigen vat weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid (niet in begerige hartstocht, zoals de volken die God niet kennen). 1Ts4:3-5 

			Vers 16

			Of weet u niet, dat wie een hoer aanhangt, één lichaam met haar is? ’Want die twee’, zegt Hij, ’zullen tot een vlees zijn’. 

			Weer het ‘weet u niet?’ De woordkeus is hier heel nauwkeurig:

			
					’Wie een hoer aanhangt (‘plakken, kleven, zie Lk10:11’)’. Dit drukt de prikkeling uit van de verleidende kracht van de seksualiteit. Het is een magnetische werking, vandaar ook ‘ontvlucht’ (vs18).

					…’is [niet één vlees, maar] één lichaam (met haar). Binnen het huwelijk is er ‘één vlees’ zoals Paulus hier citeert uit Gn2:24. Dit duidt op de totale wezenseenheid van man en vrouw binnen het huwelijk. Om te spreken van een huwelijk in de ogen van God is het volgende af te leiden uit Gn2:24:	Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten. Het proces van de onthechting van de ouderlijke relaties van een man (niet: een jongen, maar een volwassene).
	en zich aan zijn vrouw hechten; de officiële huwelijkssluiting voor de wet
	en zij zullen tot één vlees zijn. ‘Zij’, dat is dus het getrouwde stel, zullen in de seksuele gemeenschap tot één vlees zijn, deze eenheid van het huwelijk tot uitdrukking brengen. 



			

			Een seksuele daad met een hoer leidt slechts tot één lichaam, maar niet tot één vlees aangezien de stappen 1 en 2 van hierboven niet zijn gevolgd. Er is geen sprake van een ‘huwelijk voor God’, gebaseerd alleen op het feit dat twee mensen met elkaar seks hebben gehad. Toch geloven veel christenen dit. Bij de hoererij is de enige eenheid die er plaatsvindt, die van het lichaam. Het is dan ook onterecht op grond van deze tekst te leren dat iedere seksuele handeling leidt tot een ‘huwelijk voor God’. 

			Vers 17

			Maar wie de Heer aanhangt, is één geest met Hem. 

			Dat wij ons lichaam zouden verbinden met een hoer waarmee we één lichaam zouden zijn en dus de Heer hierin betrekken is voor Paulus ondenkbaar. We behoren niet een hoer aan te hangen maar de Heer. Ieder die gelooft hangt Hem aan en is [niet één vlees of één lichaam, maar] ‘één geest’ met Hem. Dit mag niet door verkeerde lichamelijke verbindingen verloochend worden.

			Vers 18

			Ontvlucht de hoererij! Elke zonde die een mens doet, gaat buiten het lichaam om, maar wie hoereert, zondigt tegen zijn eigen lichaam. 

			De enige manier om te komen tot reinheid op het seksuele terrein is: ‘ontvluchten’, niet ‘strijden tegen’ of ‘standhouden’. Het Griekse woord staat in de ‘praesens’: ‘Maak er een gewoonte van zover mogelijk uit de buurt te blijven’. Dit betekent heel concreet wegblijven bij alle gebieden waar je kunt worden geconfronteerd met verleiding, zoals: de verkeerde tv-zenders, internet, personen die een onreine levensstijl hebben, verkeerde kranten, tijdschriften etc. Hoofdzakelijk mannen zijn gevoelig voor visuele verleidingen op dit gebied dus die worden hier ook aangesproken. 

			Maar laat hoererij en alle onreinheid of hebzucht onder u zelfs niet genoemd worden, zoals het heiligen past, Ef5:3, zie ook Ko3:5

			Iedere andere zonde gaat buiten zijn eigen lichaam om, zegt de apostel. Kennelijk is de zonde van hoererij de enige die de mens in de kern van zijn wezen aantast. Het lichaam wordt onderworpen en verbonden met een ander dan de Heer. Zo bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam, hoewel andere zonden ook gevolgen hebben voor het lichaam, is de hoererij de ergste omdat men het lichaam met een ander dan de huwelijkspartner verbindt (zie ook 1Ko10:8). In 2Ko12:21 moet Paulus tot zijn grote verdriet en zorg moest vrezen dat sommigen onder de Korinthiërs, ondanks deze eerste brief nog steeds niet gebroken hadden met deze zonde.

			…dat, als ik weerkom, mijn God mij wat u betreft zal vernederen en ik zal treuren over velen van hen die vroeger hebben gezondigd en nog geen berouw hebben over de onreinheid, hoererij en losbandigheid die zij hebben bedreven. 

			Vers 19

			Of weet u niet, dat uw lichaam de tempel is van de Heilige Geest die in u is, die u van God hebt, en dat u niet van uzelf bent? 

			Voor de zesde keer in dit hoofdstuk stelt Paulus hen de vraag: ‘Weet u niet?’ Gezonde levens worden gevormd via gezond onderwijs. In dit geval behoorden de Korinthiërs te weten dat hun lichamen een tempel was van de Heilige Geest en dat geldt voor iedere gelovige. In 1Ko3:16 betrok Paulus dit op de gemeente, in dit vers op de gelovige. De Heilige Geest woont in ieder die het evangelie van de behoudenis heeft aangenomen (Ef1:13).

			En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees maar in de Geest, als inderdaad Gods Geest in u woont; maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. Maar als Christus in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de Geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de Geest van Hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij die Christus uit de doden heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest die in u woont. Rm8:8-11

			De Heilige Geest is van God gegeven aan ons, we zijn dus niet meer van onszelf om maar te doen wat wij willen. Er woont een goddelijk Persoon in ons!

			Daarom dan, broeders, zijn wij schuldenaars, niet aan het vlees om naar het vlees te leven; want als u naar het vlees leeft, zult u sterven; maar als u door de Geest de werkingen van het lichaam doodt, zult u leven. Rm8:12-13

			Vers 20

			Want u bent voor een prijs gekocht; verheerlijkt dan God in uw lichaam! 

			God heeft Zich de gemeente verworven door het bloed van zijn Zoon (Hd20:28). We zijn voor een hoge prijs gekocht. Onze lichamen horen daar uiteraard ook bij. We kunnen niet meer zomaar doen wat we willen hiermee. Het is onze roeping om God te verheerlijken in onze lichamen door ons te houden aan het woord van God. Dit doen wij ‘door de Geest’. Als we ons laten leiden door Hem, via het geschreven woord, verheerlijken we God in onze leden. 

		

	
		
			1 Korinthiërs 7:1-13

			De gemeente van God is het huis van God, Zijn tempel en deze is heilig (1Ko3:17). In hoofdstuk 5 gaat het over de heiligheid in de gemeente en in hoofdstuk 6 over de individuele heiligheid. Welk gedrag hoort bij christenen? In hoofdstuk 5 is Paulus fel op de gemeente, omdat ze een geval van openlijke, morele zonde tolereerden in hun midden. ‘De boze moet weg worden gedaan,’ zegt hij heel resoluut in het laatste vers. In hoofdstuk 6 behandelt hij de onderlinge rechtszaken tegen elkaar en op het einde, de zonde van hoererij. Vanaf 1Ko6:13 gaat hij in op het probleem van de seksuele onheiligheid. Er was sprake van hoererij in de gemeente bij sommigen waarvan Paulus zegt dat zij dit moeten ontvluchten (1Ko6:18). In dit hoofdstuk behandelt Paulus de heiligheid in de natuurlijke relaties van het leven, vooral het huwelijk. Het christendom zet deze natuurlijke orde van relaties niet aan de kant, maar keert zich wel tegen de corruptie ervan door de wereld en de gedachte dat een ‘hoger’ geestelijk leven betekent dat huwelijk en seksualiteit maar beter vermeden kunnen worden (ascese). Paulus was ongetrouwd (misschien getrouwd geweest en weduwnaar?) maar kende de bedoeling van het huwelijk dat een afspiegeling zou moeten zijn van de eenheid tussen de Heer en de gemeente (zie Ef5:22-33).

			Vers 1

			Wat nu de dingen aangaat waarover u geschreven hebt: Het is goed voor een mens geen vrouw aan te raken. 

			De Korinthiërs hadden schriftelijk een aantal vragen aan Paulus gesteld en hier gaat hij op één van die vragen in. Hij begint met een stelling die erg afstandelijk en kil klinkt, dat het goed is voor een man om ‘geen vrouw aan te raken’ (een bedekte term voor seksuele gemeenschap). Het is goed na te gaan tegen welke mensen de apostel deze woorden zegt. Daarom een aantal belangrijke achtergronden zodat we dit hoofdstuk gaan begrijpen!

			A:) Waarschijnlijk waren er groepen in de gemeente van Korinthe die dachten: ‘Als Paulus ongetrouwd is, zou dit dan niet beter zijn voor ons, omdat wij ook geestelijk willen zijn? Huwelijk en seksualiteit zijn toch niet echt geestelijke zaken?’ Dit kwam voort uit de gedachte dat seksualiteit niet geestelijk was. Men wilde zich daarvoor afsluiten. Paulus stelt daartegenover dat het hebben van gemeenschap binnen het huwelijk bij de verantwoordelijkheid hoort van beide partijen (vs4,5). Het evenwicht moet worden bewaard: seksuele reinheid buiten en seksuele omgang binnen het huwelijk.

			B:) Als je werkelijk de Heer fulltime wilt dienen (vs32), staat de sociale status van het getrouwd zijn je alleen maar in de weg. De Korinthiërs dachten: ‘Je kunt dus beter van je verloofde/vrouw scheiden om de Heer beter te kunnen dienen’. Nee, zegt Paulus, blijf in de status waarin je bent geroepen. Toch gaat het dienen van de Heer bij Paulus’ vermaningen steeds boven alles uit: Als je fulltime de zaak van de Heer wilt behartigen, kun je inderdaad maar beter niet trouwen. Het is dan beter voor een mens om niet verbonden te zijn aan een vrouw. Je aandacht wordt dan verdeeld tussen twee partijen, de Heer en de je vrouw (vs33).

			Vers 2

			Maar laat vanwege de hoererijen ieder zijn eigen vrouw hebben en laat iedere vrouw haar eigen man hebben. 

			De lichamelijke behoefte aan seksualiteit is niet verkeerd, zoals sommigen dachten. Hiervoor is het huwelijk ook ingesteld, zodat men binnen deze band de seksualiteit veilig kan beleven. Paulus weet hoe de mens in elkaar zit, en hij wil voorkomen dat men in hoererij vervalt omdat men denkt ongetrouwd te kunnen blijven en tegelijkertijd de seksualiteit te kunnen beteugelen. De meeste mensen kunnen dit niet (zie het misbruik binnen de Rooms-katholieke kerk) zodat ieder zijn eigen partner moet hebben. 

			Vers 3

			Laat de man voldoen wat verschuldigd is aan de vrouw, evenzo ook de vrouw aan de man. 

			Sommigen dachten, in navolging van de Griekse idee dat het lichaam ondergeschikt en on-geestelijk was (ascese), dat seksualiteit iets minderwaardigs was. Paulus zegt daarop heel nuchter: ieder moet zijn verplichtingen op seksueel gebied gewoon nakomen. Dit is niet on-geestelijk, maar heel normaal en horend bij het huwelijk. 

			Vers 4

			De vrouw heeft geen gezag over haar eigen lichaam, maar de man; en evenzo heeft ook de man geen gezag over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. 

			Deze brief heeft het vaak over ‘bevoegdheden’ waar men vrijwillig van afziet (zie bijv. het aanspannen van rechtszaken). Binnen het huwelijk moet men voor elkaar klaarstaan. Dit vers zegt niet dat de één over de ander kan ‘beschikken’ in de zin van ‘gebruiken’. Zodra er sprake is van seksuele beleving, is dit altijd in samenspraak (zie vs5). In die tijd werd een vrouw als minderwaardig gezien waarover men kon beschikken naar behoeften. Binnen het huwelijk mag de seksualiteit zo worden beleefd dat de één er voor de ander is en niet voor zichzelf. De man behoort verstandig te wonen bij zijn vrouw, ook op dit gebied.

			Mannen, evenzo, woont bij hen met verstand als bij een zwakker vat, het vrouwelijke, en bewijst hun eer, omdat zij ook medeerfgenamen van de genade van het leven zijn, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. 1Pt3:7

			Vers 5

			Onttrekt u niet aan elkaar, tenzij dan met onderling goedvinden, voor een tijd, opdat u zich aan het gebed wijdt en daarna weer samen bent, opdat de satan u niet verzoekt, omdat u zich niet kunt onthouden. 

			Ja, seksuele omgang binnen het huwelijk is goed. Er is een hogere weg (zoals altijd), namelijk je tijdelijk van gemeenschap te onthouden door samen intensief de Heer te zoeken in gebed. Paulus weet wat er in de mens is aan lusten, dus zegt hij dat de tijd niet te lang moet zijn, zodat satan niet kan verzoeken door mensen hun zelfbeheersing te laten verliezen. Hoewel dit laatste volledig de verantwoordelijkheid is van mensen, is satan toch degene die ‘verzoekt’ opdat men in zijn strikken terechtkomt. De zonde komt voort uit de oude natuur, maar satan is de verzoeker. 

			Vers 6

			Maar dit zeg ik als toelating, niet als bevel; 

			Het advies om getrouwd te zijn en om binnen het huwelijk zich in seksueel opzicht aan elkaar ter beschikking te stellen is een toelating, geen bevel. Er is een hogere weg (vs7) maar onder toelating is het niet verkeerd dat iedere man zijn eigen vrouw heeft. 

			Vers 7

			ik zou echter willen dat alle mensen waren zoals ook ikzelf; maar ieder heeft zijn eigen genadegave van God, die één deze, de ander die. 

			Paulus’ eigen wens was dat men zoals hij was, ongetrouwd. Maar tegelijk heeft God ook gezegd: ‘Het is niet goed dat de mens alleen is’ (Gn2:18) en: ‘Twee zijn beter dan één’ (Pr4:9). Ieder heeft zijn eigen genadegave van God, zoals Paulus deze had van het alleen de Heer dienen. Die mensen die ongetrouwd blijven en ook niet willen trouwen, hebben daarvoor een gave ontvangen. Zij zijn de ‘gesnedenen’ omwille van het koninkrijk der hemelen (Mt19:12). De normale orde echter is dat een man zijn eigen vrouw heeft. 

			Vers 8

			Maar tot de ongetrouwden en de weduwen zeg ik: Het is goed voor hen, als zij blijven zoals ook ik. 

			In de eerste 7 verzen sprak Paulus de gehuwden aan die het als on-geestelijk beschouwden om seksuele gemeenschap te hebben en er zich van wilden onthouden. Dat zou de satan juist in de kaart spelen (vs5). De verzen 8 en 9 gaan over de ongehuwden (hier waarschijnlijk: weduwnaars) en weduwen die seksuele gemeenschap als on-geestelijk zien en zich afvragen of het goed is te trouwen. Het meest wenselijk voor deze laatste groep zou zijn: niet trouwen en blijven zoals Paulus. Dit kan echter alleen als hier van God een bijzondere gave voor wordt geschonken (vs7). 

			Vers 9

			Maar als zij zich niet kunnen onthouden, laten zij trouwen; want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. 

			Zij die verlangen naar een partner kunnen het best toch beter trouwen. Als het verlangen naar seksualiteit en fysieke intimiteit te groot is, betekent dat dat men niet de genadegave heeft om alleen te blijven. Het is beter om te trouwen dan om te worstelen met begeerten op seksueel gebied. Dit vers is dan ook duidelijk dat seksualiteit uitsluitend voor het huwelijk is bedoeld. 

			Vers 10

			Maar aan de getrouwden beveel ik - niet ik, maar de Heer -, dat de vrouw niet mag scheiden van haar man 

			Nu richt Paulus zich tot de gelovigen die getrouwd zijn (tegenover ‘de overigen’, huwelijken tussen gelovigen en ongelovigen, vs12). We komen nu op het uiterst gevoelige terrein van het thema ‘trouwen, echtscheiding en hertrouwen’, waar zeer verschillend over wordt gedacht. Er waren vrouwen die, omdat ze ‘geestelijk’ wilde leven, waren gescheiden van haar man. De Heer Zelf had immers gezegd dat de mens niet mag scheiden wat God heeft samengevoegd (Mt19:6).

			Vanaf de schepping (Mt19:4) heeft God bedoeld dat het huwelijk onontbindbaar zou zijn. Het is een scheppingsorde voor alle mensen, gelovig of niet! Voor een gelovige zou de norm moeten zijn: het huwelijk is tot de dood (of tot de opname door de Heer), zie 1Ko7:39, maar er is in dit leven met al zijn complexe gevolgen van de zonde niet altijd deze optie. Dit roept vele vragen op, vandaar een korte uitleg over dit gevoelige thema. Pas op voor al te starre conclusies.

			Onder Bijbelgetrouwe christenen zijn er grofweg gezien drie groepen:

			
					Echtscheiding kan en mag alleen bij overspel.

					Echtscheiding kan in andere moeilijke situaties ook. 

					Echtscheiding kan en mag in geen enkel geval. Een huwelijk is voor God tot de dood.

			

			De vraag die ten diepste hier mee samenhangt, is de vraag of voor God een huwelijk altijd tot de dood is, of dat er voor God een einde aan een huwelijk komt als een van de partijen zich heeft ingelaten met een derde partij en zo het huwelijk een onherstelbare breuk heeft toegebracht. 

			We kunnen nu onmogelijk ingaan op alle problemen en teksten rondom dit thema. Ik beperk me tot wat losse opmerkingen.

			
					De genoemde ‘uitzondering’ op het verbod tot echtscheiding van Jezus in Mt5:32 (‘…anders dan uit oorzaak van hoererij…’) en 19:9 (‘…niet om hoererij…’) vormen voor groep 1 het bewijs dat er bij ontucht ‘toestemming’ is om te scheiden. De vraag of ze dan ook kunnen hertrouwen wordt niet beantwoord. 

					Als tijdens het huwelijk één van beiden tot geloof komt en de ongelovige partner wil scheiden, dan is de gelovige niet gebonden en God staat de echtscheiding in dit geval toe (zie 1Ko7:15. Dit geldt ook als een gelovige is getrouwd met een ongelovige en deze laatste wil scheiden. 

					De dood is dus niet het enige ‘einde’ van een huwelijk. De nieuwe status van de gevallen onder 2 beschreven is die van ongetrouwd blijven. 

					Dt24:1-5 behandelt niet een voorschrift, maar gaat in wat te doen ALS iemand zijn vrouw een scheidbrief heeft gegeven (wat God toestond om de hardheid van hun harten; Mt19:8). Het hertrouwen van de vrouw met een andere man wordt niet veroordeeld, alleen als zij weer de vrouw wordt van haar eerste man (zie Dt24:4). 

					Jezus moest kiezen tussen twee opvattingen destijds van vooraanstaande rabbijnen; Sjammai (‘alleen bij hoererij mag een man zijn vrouw verstoten’) en Hillel (‘om ieder wangedrag mag een man zijn vrouw verstoten’). Hij gaat terug tot de algemene bedoeling van God, dat echtscheiding ingaat tegen Gods orde (zie ook Ml2:16).

					Jezus noemt deze gevallen in ieder geval overspel:	Hij die zijn vrouw verstoot en met een andere vrouw trouwt (Mt19:9a; Mk10:11; Lk16:18a).
	Zij die haar man verstoot en met een andere man trouwt (Mk10:12).
	Zij die door haar man verstoten is en met een andere man trouwt om een andere reden dan hoererij (Mt5:32)
	Hij die met een verstoten vrouw trouwt (Mt5:32b; Lk16:18b).
	Hij die door zijn vrouw verstoten is en met een andere vrouw trouwt (Mk10:12).
	Zij die met een verstoten man trouwt (Mk10:12)Zowel wie verstoot of verstoten wordt en hertrouwt, als wie een verstotene trouwt pleegt overspel. Zowel het hertrouwen door als met een verstotene is overspel. Het moment van hertrouwen is weliswaar zondig, maar na belijdenis kan het nieuwe huwelijk wel degelijk door God worden erkend.




			

			Hierbij moet nog wel worden gezegd dat ‘verstoten’ niet hetzelfde is als onze hedendaagse echtscheiding. Het woord ‘verstoten’ geeft meer de zaak aan tussen man en vrouw, terwijl ‘echtscheiding’ meer een juridische term is. Een totaal andere vraag is hoe je omgaat met gescheiden mensen of met mensen die dit van plan zijn omdat zij het anders zien in de Bijbel. Ieder is verantwoordelijk voor wat hij/zij ‘ziet’ als Gods geboden. Daarbij is Gods genade en liefde ook voor die mensen die door een moeilijke periode van scheiding heen zijn gegaan en weer zijn hertrouwd. Het is en blijft een zeer lastig thema!

			Vers 11

			(en als zij toch gescheiden is, laat zij ongetrouwd blijven of zich met haar man verzoenen), en dat de man zijn vrouw niet mag verstoten. 

			Als de gelovige vrouw toch is gescheiden van haar man (in Korinthe omdat zij ‘geestelijk’ wilde zijn en al haar tijd aan de Heer wilde besteden), moest zij ongetrouwd blijven. Dit impliceert al dat niet in alle gevallen het ongetrouwd blijven voor de hand ligt. In dit geval wel. Een andere optie voor haar was om zich met haar man te verzoenen. De man wordt opgedragen zijn vrouw niet weg te sturen omdat hij in dit geval ‘geestelijker’ wilde leven. 

			Vers 12

			Maar aan de overigen zeg ik, niet de Heer: Als een broeder een ongelovige vrouw heeft en deze vindt het goed bij hem te wonen, laat hij haar dan niet verstoten. 

			De ‘overigen’ zijn die mensen die een gemengd huwelijk hebben, dat met een ongelovige. Tijdens het huwelijk was de één tot geloof gekomen. Het voorgaande was min of meer ook al door Jezus gezegd. Nu komt een onderdeel dat de apostel, met gezag van de Heer, als nieuw element invoegt: Als een broeder nu tot geloof gekomen is, terwijl de vrouw een ongelovige blijft. Mag hij dan van haar scheiden? Nee, zegt Paulus. Laat de vrouw blijven als zij dit goed vindt.

			Vers 13

			En als een vrouw een ongelovige man heeft, en hij vindt het goed bij haar te wonen, laat zij haar man niet verstoten. 

			De vrouw die tot geloof is gekomen, waarbij de man ongelovig is gebleven, moet deze man niet verstoten als hij het prima vindt bij haar te blijven. Uit alles is deze regel te trekken: Blijf zoals je was toen je tot het geloof kwam en ga niet je sociale status wijzigen omdat je denkt dat dit tot een hoger geestelijk leven zou leiden (zie vs24). 

		

	
		
			1 Korinthiërs 7:14-28

			Door de genade van God was er in de stad Korinthe een gemeente ontstaan door de prediking van de apostel Paulus (1Ko18:4). Deze gelovigen waren door de Heer Jezus uit de wereld getrokken (Gl1:4) en worden in deze brief dan ook aangesproken als ‘geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen’ (1Ko1:2). Ondanks dat Paulus onder hen een jaar en zes maanden het woord van God leerde (Hd18:11) en ook ‘nog vele dagen was gebleven’ (Hd18:18) was dit niet voldoende om de gemeente dicht bij het geloof te houden. Naast de vele problemen die er waren ontstaan door hun vleselijke gedrag 
(1Ko3:1-3) hadden zij ook een aantal vragen aan Paulus gestuurd m.b.t. het geestelijke leven. Deze vragen behandelt de apostel in deze brief vanaf hoofdstuk 7 (zie vs1). Het eerste onderwerp is het huwelijk en de vragen die de Korinthiërs daar omheen hadden. Was het niet beter om helemaal niet te trouwen als men toch fulltime de Heer wilde dienen? Paulus antwoordt dat dit slechts voor hen geldt die daar een genadegave voor hebben ontvangen (vs7), maar dat ieder gewoon zijn eigen vrouw moest hebben met het oog op de hoererij (vs2). Na de ongetrouwden (vs8), de getrouwden (vs10), komen de ‘overigen’ aan bod. Als tijdens het huwelijk één van de twee tot geloof kwam en de ander wilde niet weggaan, dan mocht deze niet verstoten worden (vs12-13).

			Vers 14

			Want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door de broeder; anders toch waren uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. 

			God beschouwt het huwelijk niet als ‘onheilig’ als één van beiden ongelovig is. De ongelovige man of vrouw is geheiligd door de ander voor het aangezicht van God. Dat wil niet zeggen dat hij/zij in Gods ogen heilig is (want als iemand zich niet bekeerd heeft betekent dit voor eeuwig verloren zijn), maar dat hij/zij een geheiligde plaats inneemt in de wereld. Er is zegen op het terrein van het christendom zodat ook de kinderen van een dergelijk echtpaar onder deze gezegende invloed staan. 

			Vers 15

			Maar als de ongelovige scheidt, laat hij scheiden. De broeder of de zuster is in zulke gevallen niet gebonden; maar God heeft ons geroepen in vrede. 

			Als echter de ongelovige wil scheiden van de gelovige is Paulus daar niet tegen. De broeder of de zuster is niet gebonden in dit huwelijk om koste wat het kost de scheiding te voorkomen. Over de optie hertrouwen gaat het hier niet. Het gaat om de vrede waartoe wij geroepen zijn en niet het conflict in een huwelijk met een ongelovige. Het is dus niet zo dat echtscheiding altijd wordt verboden, want in dit geval is het toegestaan. 

			Vers 16

			Want hoe weet u, vrouw, of u de man zult behouden? Of hoe weet u, man, of u de vrouw zult behouden? 

			De gelovige weet eenvoudig niet of hij/zij de ongelovige kan behouden. Dus als deze weg wil laat deze scheiden en ga niet koste wat het kost de strijd aan in de hoop dat de ander behouden wordt. Als de ongelovige man bleef, schrijft Petrus:

			Evenzo, vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, opdat, ook als sommigen ongehoorzaam zijn aan het woord, zij door de wandel van hun vrouwen zonder woord gewonnen worden, wanneer zij uw kuise wandel in vrees hebben opgemerkt. 1Pt3:1-2

			Vers 17

			Maar zoals de Heer aan ieder heeft toebedeeld, zoals God ieder geroepen heeft, zo moet hij wandelen. En zo verorden ik in alle gemeenten. 

			In vele plaatsen zochten christenen naar een verandering van hun aardse situatie. Soms door hun onvrede over hun sociale status, soms in afwachting van de Heer. Steeds weer vermaant Paulus hen genoegen te nemen met hun plek en te blijven wat ze waren. God ‘roept’ ons in de situatie waarin we zijn om in die situatie de Heer waardig te wandelen. Dit leerde hij in alle gemeenten. Als je bijv. was getrouwd met meerdere vrouwen, dan moest dat niet ongedaan gemaakt worden na je bekering. Een oudste moest wel de man van één vrouw zijn (1Tm3:12). 

			Vers 18

			Is iemand als besnedene geroepen, dan moet hij het niet laten verhelpen; is iemand als onbesnedene geroepen, dan moet hij zich niet laten besnijden. 

			Twee voorbeelden noemt Paulus vervolgens. Allereerst de besnijdenis, een godsdienstige positie. Als men besneden was, moest men het niet laten verhelpen (lett: ‘oprekken’ van de voorhuid. Deze ingreep was niet ongebruikelijk onder de afvallige Joden). Sommigen wilde dit omdat in de sportzaal en in het badhuis dan zichtbaar geen Jood meer was. Als men niet besneden was, moet men zich niet laten besnijden, waar Paulus in de brief aan de Galaten dieper op ingaat. We worden allemaal in een bepaalde situatie op aarde geroepen. God weet dat en wil dat we juist in die situatie de Zoon vertegenwoordigen (zie Gl1:14-15). Onze status veranderen om ‘geestelijker’ te zijn is niet wat de Heer dus wenst. 

			Vers 19

			De besnijdenis is niets, en het onbesneden zijn is niets, maar de onderhouding van Gods geboden. 

			De besnijdenis is niets als het gaat om waarde voor God in het christendom (onder het oude verbond was het wel belangrijk, men hoorde bij het aardse volk Israël) en het niet besneden is ook niets.

			Want noch besnijdenis is iets, noch onbesneden zijn, maar een nieuwe schepping. En allen die naar deze regel zullen wandelen, vrede en barmhartigheid zij over hen en over het Israël van God. Gl6:15-16

			Het gaat in de Bijbel altijd over uiterlijke werken die het gevolg zijn van het innerlijke leven. De Heilige Geest bewerkt dit innerlijke leven van Christus (de nieuwe schepping) en dit resulteert in het houden van Gods geboden, het doen van zijn wil (zie Mt7:21; 1Jh2:17), de vrucht van de Geest (Gl5:22). ‘Geloof, door liefde werkend’, Gl5:6. Religie volgens de gedachten van mensen is gefocust op uiterlijke tekenen waarin men zich van een ander wil onderscheiden. Gods Geest is gericht op het leven. Dit leven is Christus (Ko3:4).

			Vers 20

			Laat ieder blijven in de roeping waarin hij is geroepen. 

			Paulus vat zijn onderwijs samen. Sommige Korinthiërs wilden hun sociale status veranderen om zo de Heer nóg beter te kunnen dienen, maar Paulus vermaant hen te blijven in de roeping waarin ze zijn geroepen. Zo geldt dit ook voor ons. Een maatschappelijke status is niet ‘ongeestelijk’. 

			Vers 21

			Bent u als slaaf geroepen, bekommer u daarover niet; maar wanneer u ook vrij kunt worden, gebruik dat liever. 

			Het tweede voorbeeld dat Paulus gebruikt is dat van de slavernij, een maatschappelijke positie die destijds algemeen aanvaard was. Sommigen waren als slaaf tot bekering gekomen, maar daar moesten ze zich geen zorgen over maken, want God had een bedoeling met die status. 

			Vermaan de slaven aan hun eigen meesters onderdanig te zijn, in alles welbehaaglijk te zijn, niet tegen te spreken, niet te ontvreemden, maar alle goede trouw te bewijzen, opdat zij de leer van God, onze Heiland, in alles versieren. Tt2:9-10 

			Hij zegt er wel bij: ‘Als het mogelijk is, dan adviseer ik om de vrijheid te zoeken daar waar het je wordt aangereikt.’ 

			Vers 22

			Want de slaaf die in de Heer geroepen is, is een vrijgelatene van de Heer; evenzo is de vrije die geroepen is, een slaaf van Christus. U bent voor een prijs gekocht; 

			Een maatschappelijke ondergeschikte positie is niet leidend. Als zo iemand een gelovige is, heeft hij/zij een hoge positie voor God. De gelovige slaaf is een ‘vrijgelatene van de Heer’, terwijl de vrije gelovige een slaaf is van Christus die voor een prijs is gekocht (1Ko6:20), net zoals de slaven destijds werden gekocht. Alleen onze geestelijke status is belangrijk. 

			Vers 23

			wordt geen slaven van mensen. 

			Paulus voegt een kort zinnetje toe met daarin een hele moeilijke opdracht. Wij behoren altijd de Heer te gehoorzamen boven mensen. Velen zijn slaven van mensen en doen wat anderen zeggen. Dit vers staat in een bepaalde tijdsvorm zodat de betekenis is dat wij voortdurend moeten oppassen niet in de netten van mensen gevangen te worden genomen zodat zij ons gedrag bepalen. Petrus is hiervan een voorbeeld Gl2:11-14.

			Mensenvrees legt [iemand] een valstrik, maar wie op de HEERE vertrouwt, wordt in een veilige vesting gezet. Sp29:25

			Vers 24

			Broeders, laat ieder bij God blijven in de staat waarin hij geroepen is. 

			Na vs20 herhaalt Paulus weer zijn oproep om te blijven in de maatschappelijke verhoudingen waarin iemand is op het moment dat hij/zij tot geloof komt. Dit geldt voor zowel de huwelijkse staat, het wel of niet besneden zijn, wel of geen slaaf zijn en ook, zoals we zullen zien, het wel of niet verloofd (verbonden) zijn aan een vrouw. Dit vers betekent niet dat men nooit iets mag veranderen aan zijn positie of toestand, maar dat dit afhangt van Gods uitgedrukte wil. Is die toestand duidelijk tegen het woord van God (bijv. een beroep als sekswerker), dan is dat uiteraard nodig dit meteen te veranderen.

			Vers 25

			Aangaande de maagden nu heb ik geen bevel van de Heer; maar ik geef mijn mening als iemand die barmhartigheid van de Heer gekregen heeft om trouw te zijn. 

			Paulus gaat nu spreken over een andere doelgroep: de ‘maagden’, de mannen/vrouwen die ongetrouwd waren en van plan waren te trouwen, die dus verloofd waren. Het lijkt op het eerste gezicht alsof Paulus hier zegt dat hij, door zijn eigen mening te geven, zich op een lager niveau begeeft dan als het een gebod van Jezus zelf betrof. Dit is echter niet het geval. Er was op dit punt wel geen rechtstreeks gebod van de Heer, maar dat neemt niet weg dat de mening van Paulus gelijk staat met een apostolisch bevel, door de Geest geïnspireerd. Ook dit vers is ‘Schrift!’ Paulus ontving ‘barmhartigheid van de Heer om trouw te zijn.’ Dit betekent dat hij voortdurend barmhartigheid ontving van de Heer om trouw of betrouwbaar te zijn om in alle gemeenten te leren en dit ook voor te leven. 

			Vers 26

			Ik denk dan, dat het goed is, om de tegenwoordige nood, - dat het goed voor een mens is zo te blijven. 

			Het is goed ongehuwd te blijven vanwege de ‘bestaande (tegenwoordige nood)’ of ‘huidige nood.’ Dit slaat op de situatie van destijds, waarin er door vervolging grote problemen ontstonden voor getrouwden om hun gezin te onderhouden. Het kan ook slaan op de algemene ‘aardse beslommeringen’, maar dat lijkt mij persoonlijk minder aannemelijk, gezien Paulus’ hoge visie op het huwelijk in Ef5.

			Vers 27

			Bent u aan een vrouw verbonden, zoek geen losmaking; bent u los van een vrouw, zoek geen vrouw. 

			Als iemand verbonden was aan een ander, moest dat niet ongedaan gemaakt worden. ‘Zoek geen losmaking’ betekent dat men de huidige verloving niet moest verbreken (zie 2Ko11:2 voor dit Griekse woord parthenos). ‘Bent u los van een vrouw’ is het hebben verbroken van een verloving. Dan moest men niet opnieuw een vrouw zoeken. 

			Vers 28

			Maar ook al trouwt u, u zondigt niet; en al trouwt de maagd, zij zondigt niet. Maar zulke personen zullen verdrukking hebben in het vlees, en die wil ik u besparen. 

			Als de verloofde trouwt is het geen zonde. Dat geldt voor zowel de verloofde man als de vrouw (‘maagd’). De verdrukking in het vlees dat een huwelijk meebrengt wilde Paulus hen echter wel besparen. Dit gaat niet over het huwelijk in het algemeen, want zo spreekt de Bijbel niet over het huwelijk, alsof dat een zware belasting zou zijn, maar over de toenmalige situatie van verdrukking en vervolging. Voor hen die de Heer hierin fulltime wilde dienen zou het huwelijk een sta in de weg zijn. 

		

	
		
			1 Korinthiërs 7:29-40

			De Korinthiërs hadden hun geestelijke vader Paulus (1Ko4:15) een aantal schriftelijke vragen gestuurd (1Ko7:1). Toen ze tot het geloof kwamen waren ze in de problemen gekomen met hun geweten i.v.m. hun huidige sociale status. Sommigen vonden dat je maar beter niet kon trouwen (vs8-9) of je man of vrouw beter kon wegsturen (vs10-11) omdat het huwelijk de aandacht alleen maar zou afleiden van het dienen van de Heer. Paulus antwoordt dat het huwelijk een nuttige functie heeft (vs1-5) en dat er maar enkelen zijn, met een speciale gave van de Heer, die alleen kunnen blijven (vs6-9). Dan waren er nog die een ongelovige man of vrouw hadden die dus niet tot geloof was gekomen, terwijl zij dat wel waren. De neiging was deze weg te sturen zodat de Heer beter kon worden gediend maar Paulus staat dat niet toe, alleen als de ongelovige partij dit zelf wil (vs12-16). Ieder moest gewoon de Heer dienen in de situatie waarin hij/zij was geroepen (vs17-24). Er waren ook nog ‘maagden’, zij die verloofd waren en in voorbereiding van een huwelijk. Paulus draagt hen op geen losmaking te zoeken en als iemand los was van een vrouw, er geen één meer te zoeken (vs25-28). 

			Vers 29

			Dit nu zeg ik, broeders, de tijd is kort. Overigens, laten ook zij die vrouwen hebben, zijn als hadden zij ze niet; 

			Paulus gaat nu de Korinthiërs op het hart drukken zich te beseffen hoe ze moeten leven in de huidige situatie. De tijd waarin zij (en wij) leefden is een tijd die gekenmerkt is door de strijd tussen het licht en de duisternis. Daarbij is de tijd ‘kort’, het einde is nabij (Rm13:11-12; 1Jh2:18). Het komt erop aan hoe we met deze tijd omgaan. 

			Het einde van alles nu is nabij, weest dus bezonnen en nuchter tot gebeden. 1Pt4:7

			Alles wat Paulus nu schrijft moet tegen deze achtergrond worden gelezen. De aandacht mag niet te veel uitgaan naar de dingen van de aarde, zoals het huwelijk opdat de belangen van de Heer naar de achtergrond verdwijnen. Dus zij die een vrouw hebben behoren zó te leven als dat ze die niet hadden. Het werk van de Heer heeft de hoogste prioriteit, wat overigens niet wil zeggen dat je het gezin qua tijd en aandacht moet verwaarlozen. Volkomen in beslag worden genomen door het huwelijk heeft vele jonge broeders geestelijk uitgeschakeld. 

			Vers 30

			en zij die wenen, als weenden zij niet; en zij die blij zijn, als waren zij niet blij; en zij die kopen, alsof ze niet bezaten; 

			Er gebeuren verdrietige en blijde dingen in ons leven, dat is onvermijdelijk. Toch moeten wij leren dat deze dingen ons niet in beslag mogen nemen. We moeten niet worden overheerst door verdriet of blijdschap, maar we moeten nuchter zijn, zien op wat Hij wil. 

			De lamp van het lichaam is het oog; als dan uw oog eenvoudig is, zal uw hele lichaam verlicht zijn; Mt6:23

			Deze wereld gaat voorbij, we moeten ons leren richten op de eeuwige dingen (2Ko4:17-18). Wat we kopen moet met die houding zijn. Spullen zijn maar tijdelijk en niet van ons maar van Hem. Laten we zo niet door spullen in beslag worden genomen dat het werk voor de Heer eronder lijdt. 

			Vers 31

			en zij die de wereld gebruiken, als hadden ze die niet in eigendom; want het uiterlijk van deze wereld gaat voorbij. 

			Wij leven allemaal in deze wereld. Wij maken gebruik van alles wat zij heeft te bieden aan noodzakelijks voor onze levensbehoeften. Toch is de houding die de apostel hier wenst de houding van reserve. Het uiterlijk van deze wereld is al bezig te verdwijnen (1Jh2:17). Het is niet fout gebruik te maken van de dingen (zoals auto’s, hobby gerelateerde zaken, vakantie, etc.) in deze wereld, zodra we beseffen dat het maar uiterlijke dingen zijn, die voorbijgaan zullen we bruikbaar zijn voor de Heer. 

			Vers 32

			En ik wil dat u zonder zorgen bent. De ongetrouwde wijdt zijn zorg aan de dingen van de Heer, hoe hij de Heer zal behagen; 

			Paulus wil dat de gemeente ‘zonder zorgen’ is. Betekent dit dat er geen zorg is? Zegt dezelfde apostel niet in Gl4:20 dat hij ‘in zorg’ was over de Galaten? In dit vers betekent ‘zorgen’ datgene wat je in beslag neemt. Men moet zijn tijd besteden aan de Heer als hij niet getrouwd is. Je ‘wijdt zorg’ aan datgene waar je hart vol van is en waar je de prioriteiten in het leven hebt gelegd. Men moet dus gepaste zorg besteden aan de dingen van deze wereld, maar zodra dat te veel is, komen er problemen vanwege het verdeelde hart. Een christen is iemand die in geen ding bezorgd is, omdat hij zijn hoop op de Heer heeft gesteld (Fp4:6). Paulus’ zorg over de Galaten was van een geestelijke aard. Hij maakte zich geen zorgen over zijn eigen omstandigheden, maar was niet gerust op de situatie in de gemeenten (2Ko11:28).

			Vers 33

			maar de getrouwde wijdt zijn zorg aan de dingen van de wereld, hoe hij zijn vrouw zal behagen. 

			De getrouwde broeders kunnen hun zorg niet onverdeeld aan de Heer geven. Zij hebben de verantwoordelijkheid ook hun zorg aan de dingen van de wereld te wijden. Hier wordt met de ‘wereld’ niet het zondige systeem bedoeld zoals in 1Ko2:12 of in 1Jh2:15, maar de zichtbare, tijdelijke zaken van deze aarde. Het behagen van de vrouw is voor de getrouwde man een grote verantwoordelijkheid en dus geeft hem dit niet de gelegenheid zijn zorg voor de volle honderd procent aan de Heer te wijden. Uiteraard hoort het behagen van de vrouw ook tot het dienen van de Heer, maar dan toch in een andere zin. Het is niet in de directe dienst aan de Heer. 

			Vers 34

			Er is ook onderscheid tussen de vrouw en de maagd. De ongetrouwde wijdt haar zorg aan de dingen van de Heer om heilig te zijn, zowel naar het lichaam als naar de geest; maar de getrouwde wijdt haar zorg aan de dingen van de wereld, hoe zij haar man zal behagen. 

			Hier is de vertaling ‘er is ook onderscheid’ niet waarschijnlijk. Beter is: ‘en de vrouw en de maagd en de ongetrouwde wijden hun zorg’. Paulus spreekt in parellel met vs32-33 nu over de ongetrouwde vrouwen. Ook zij wijden hun zorg aan de dingen van de Heer met als doel heilig te zijn niet van deze wereld maar geheel Hem toegewijd. 

			Evenzo dat ook vrouwen zich tooien in waardige kleding met bescheidenheid en ingetogenheid, niet met haarvlechten en goud of parels of kostbare kleding; 1Tm2:9

			De getrouwde vrouw heeft ook zorg over haar man, hoe ze deze zal behagen. 

			Vers 35

			En dit zeg ik tot uw eigen nut; niet om een strik over u te werpen, maar ter wille van de welvoeglijkheid, en om u te doen blijven bij de Heer, zonder afgetrokken te worden. 

			Paulus onderwijst hen vanuit de leiding van de Heilige Geest tot hun eigen nut. Het zijn woorden ‘niet naar de mens (Gl1:11)’ zodat de natuurlijke mens er aanstoot aan zou kunnen nemen. Het is niet om hen ‘een strik over u te werpen’. Paulus wil de gemeente dus bewaken (zie 2Ko11:2) zodat ze niet van de Heer af worden getrokken ‘ter wille van de welbevoeglijkheid’. Dit zou snel gebeuren als er ongezond zou worden omgegaan met huwelijk en seksualiteit. Alles wat ons te veel in beslag neemt in dus niet goed.

			Vers 36

			Maar als iemand meent dat hij onwelvoeglijk handelt jegens zijn maagdelijke dochter, als die de jeugdige leeftijd reeds voorbijgaat, en het zo moet wezen, laat hij doen wat hij wil, hij zondigt niet; laten zij trouwen. 

			Het probleem is hoe het woord vertaald met ‘maagdelijke dochter’ hier moet worden vertaald. De betekenis van dit woord ‘maagd’ (‘toekomstige vrouw’ in de NBV) is zeer lastig. Dit komt vooral door het woord ‘uithuwelijken’ wat in vers 38 staat en het woord ‘bewaren’ in vers 37 (‘met haar trouwen’ in NBV). Het zou kunnen dat Paulus denkt aan de beslissing van de vaders of voogden om hun maagdelijke dochters uit te huwelijken. Bezwaar hiertegen is weer dat deze ‘vaders’ nergens genoemd worden. Bovendien staat er hier ‘laten zij trouwen’ wat de zelfstandige keuze van de maagden zelf benadrukt. We gaan er vanuit dat Paulus hier de ongetrouwde maagden op het oog heeft, die op het punt stonden te trouwen. Waren zij de jeugdige leeftijd voorbij, was het geen zonde om toch nog te trouwen.

			Vers 37

			Maar wie in zijn hart vaststaat en niet genoodzaakt wordt, maar over zijn eigen wil macht heeft en in zijn hart heeft besloten zijn maagdelijke dochter te bewaren, die doet wel. 

			Het probleem van het woordje ‘maagd’ (Gr. parthenos) is in dit vers dat er staat: ‘zijn maagd bewaren’ (vertaald in de Telos door ‘zijn maagdelijke dochter bewaren’). We kijken naar een paar mogelijke uitleggingen:

			
					Dit biedt ruimte aan de gedachte dat het gaat om vaders die op het punt stonden hun dochters uit te huwelijken, maar tot het geloof kwamen. De vraag is nu wat ze moeten doen: wel of niet uithuwelijken. De beste keus zou dan zijn om dit niet te doen. 

					Het kan ook betekenen dat iemand die in een ongehuwde staat is (maagd) de beslissing zelf neemt om wel of niet te trouwen. Hij moet niet onder de druk van de ‘overgeestelijke’ groep in Korinthe bezwijken om niet te trouwen. Hij doet ‘wel’ als hij ongehuwd blijft, mits hij in zijn hart vaststaat, niet genoodzaakt wordt (door omstandigheden) en ‘macht heeft over zijn wil’. Het probleem ontstaat dan weer in het volgende vers: hoe kan iemand zijn eigen ongehuwde staat dan ‘uithuwelijken’?

					Een andere optie is dat deze verzen betekenen: Het gaat hier om ‘zijn maagd’ in de zin van ‘zijn verloofde’. Probleem is hoe men zijn verloofde kan uithuwelijken (vs38).

			

			Vers 38

			Dus wie zijn eigen maagdelijke dochter uithuwelijkt, doet wel; en wie haar niet uithuwelijkt, doet beter. 

			Lezen we hier dat een vader zijn maagdelijke dochter uithuwelijkt dan is dit goed, doet hij dit niet, is dat nog beter met het oog op de verdrukkingen. Lezen we dit vers als de verantwoordelijkheid van de maagd zelf, dan gelden dezelfde voorwaarden. 

			Vers 39

			Een vrouw is verbonden zolang haar man leeft; maar als haar man ontslapen is, is zij vrij om te trouwen met wie zij wil, mits in de Heer. 

			Tenslotte geeft de apostel nog een niet mis te verstane conclusie. Een vrouw is verbonden aan haar man zolang deze leeft. Alleen als hij gestorven is, is ze vrij om te trouwen met wie zij wil. Hij voegt er dan nog wel aan toe dat dit in verbondenheid ‘in de Heer’ moet zijn. Geen huwelijk met een ongelovige dus en ook naar de wil van de Heer. Dit vers plaatst op het eerste gezicht, iedere vorm van hertrouwen tijdens het leven van de (ex-)man buiten de wil van God. Er zijn hier verschillende visies op, vooral als er van overspel sprake is, waardoor iemand vrij zou zijn om opnieuw te trouwen. Er is veel wijsheid nodig vandaag de dag om met de vele verschillende situaties rond echtscheiding en hertrouwen om te gaan.

			Vers 40

			Maar zij is gelukkiger als zij zo blijft, naar mijn mening; en ik denk ook de Geest van God te hebben. 

			Vandaag de dag denken wij precies andersom; iedere weduwe/weduwnaar heeft toch ‘recht’ op geluk? Dat betekent dan toch meestal: weer trouwen. Onze visie op levensgeluk is niet die van Paulus. Hij beweert juist dat ze gelukkiger is als ze ongetrouwd blijft. Het gaat hier dus niet meer over het dienen van de Heer, maar over het levensgeluk. Misschien waren sommigen in Korinthe die hun eigen mening kracht wilden bijzetten door hun bewering dat ze door de Geest geïnspireerd waren. Paulus zegt daarop: ‘Ik denk ook de Geest van God te hebben’.

		

	
		
			1 Korinthiërs 8:1-13

			De gemeente in Korinthe kampte met meerdere problemen. We hebben gezien dat dit zijn oorsprong vond in het niet toepassen van het kruis op het vlees, de oude natuur. Hierdoor werden elementen van de wijsheid van de wereld bewonderd i.p.v. geoordeeld en genegeerd. Paulus leert nadrukkelijk dat de gelovigen zijn gestorven voor de wereld. 

			Als u met Christus aan de elementen van de wereld bent afgestorven, waarom onderwerpt u zich, alsof u in de wereld leeft, aan inzettingen? Ko2:20

			Wat betreft de wijsheid van de wereld leefden de Korinthiërs alsof ze nog in de wereld leefden, als kleine kinderen (1Ko3:1-3). Nadat Paulus hen in de eerste zes hoofdstukken heeft vermaand en onderwezen over hun gedrag, behandelt hij de door hen schriftelijk ingezonden vragen (zie 1Ko7:1). De eerste betrof het huwelijk en hoe de Korinthiërs hier mee om dachten te gaan. Nu in dit hoofdstuk 8 behandelt hij de volgende vraag, over afgodenoffers. De situatie was dat sommigen zonder gewetensbezwaren deze aten, terwijl anderen dit veroordeelden. De gelovigen te Korinthe waren vroeger heidenen. In die tijd namen ze deel aan de afgodsrituelen en afgodsmaaltijden in de tempel. Daarnaast kon je in een afdeling van die tempel ook vlees eten zonder aan de cultus deel te nemen. Toen ze tot bekering kwamen leerden deze mensen dat een afgod eigenlijk helemaal niet bestaat. Dus wat hindert het als je daaraan deelneemt? Op deze problematiek gaat de apostel in hoofdstuk 8 en 10 in. 

			Vers 1

			Wat nu de afgodenoffers betreft, wij weten - (want wij hebben allen kennis; de kennis blaast op, maar de liefde bouwt op. 

			Voordat Paulus op dit specifieke probleem ingaat, wijdt hij nog enkele verzen aan een zeer belangrijk principe: De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Diegenen onder de Korinthiërs die kennis van de nietigheid van de afgoden, ‘wisten’ genoeg om vrijmoedig offervlees te eten, en zij hoopten dat de apostel die informatie nog zou bevestigen en uitbreiden. De apostel doet dat, maar stelt eerst dat geïsoleerde kennis, zonder liefde, geen echte kennis is. ‘Wij hebben allen kennis’, dus deze is niet het exclusieve bezit van een groep binnen de gemeente. Kennis op zichzelf blaast een persoon op, hij voelt zich verheven boven de rest, wat binnen Korinthe een groot probleem was. 

			…opdat u zich niet opblaast, de één tegen de ander. 1Ko4:6

			Reeds bent u verzadigd, reeds bent u rijk geworden. 1Ko4:8

			U bent wijs in Christus. 1Ko4:10

			Maar sommigen zijn opgeblazen…1Ko4:18

			…en u bent opgeblazen. 1Ko5:2

			De liefde is juist stichtend. Het bouwt iemand in zijn geloof op. De liefde:

			…handelt niet onwelvoeglijk, zoekt niet haar eigen belang, wordt niet verbitterd, rekent het kwade niet toe, 1Ko13:5

			Vers 2

			Als iemand meent iets te weten, dan kent hij nog niet zoals men behoort te kennen; 

			 

			Iemand die Bijbels inzicht heeft, kennis over bepaalde zaken en zich daardoor meent te verheffen, te handelen zonder rekening te houden met anderen, ‘kent nog niet zoals men behoort te kennen’. De mensen die dus wisten wat een afgod was en daarmee wisten dat zij zonder problemen van het aan afgoden gewijd vlees konden eten, vonden zichzelf ‘hoger’ door hun ‘vrijheid’. De andere gelovigen die dit vlees niet durfden eten werden geminacht. Dit soort kennis is nutteloos, het leidt tot hoogmoed. Werkelijke kennis is niet de juiste informatie over de dingen van God hebben, maar iets heel anders.

			Vers 3

			maar als iemand God liefheeft, dan is hij door Hem gekend) – 

			Het moet niet beginnen met informatieve kennis van het verstand, zelfs niet met de kennis van God (theologie); het startpunt moet zijn liefde tot God, een onvoorwaardelijk gericht zijn van het diepe wezen van de mens op God. Daarmee begint ware kennis, en dat is een kennen in een liefdesrelatie, waarbij al onze kennis van God volledig in het niet valt bij Gods kennis van ons. 

			De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis, dwazen verachten wijsheid en vermaning. Sp1:7

			God kent de zijnen, niet alleen in de zin dat Hij weet wie Hem toebehoren, maar Hij erkent hen, ziet hen in liefde aan’ in de Geliefde’ (Ef1:6)! Dit is de kennis die liefde voortbrengt want dan worden we klein voor Hem.

			Vers 4

			wat dan het eten van de afgodenoffers betreft, wij weten dat een afgod niets is in de wereld, en dat er geen God is dan Eén. 

			Na deze inleiding over de verhouding tussen kennis en liefde, begint Paulus met het onderwerp ‘eten van afgodenoffers’. Hij stelt gelijk in alle duidelijkheid dat een afgod (Gr. eidoolon=’iets dat schijn bezit in de wereld’, dit wil zeggen dat zij geen macht hebben.) niets is in de wereld en dat er maar één ware God is (Dt4:35; 6:4). Achter deze afgoden gaan weliswaar demonen schuil, maar werkelijke macht of invloed hebben zij niet.

			Wat wil ik hiermee dan zeggen? Dat een afgodenoffer iets is of dat een afgod iets is? Nee, maar dat wat de volken offeren, zij dat aan de demonen offeren en niet aan God; en ik wil niet, dat u gemeenschap hebt met de demonen. 1Ko10-19-20

			Vers 5

			Want al zijn er ook die goden genoemd worden, hetzij in de hemel, hetzij op aarde (zoals er vele goden en vele heren zijn), 

			Paulus wijst nog op het feit dat er wel degelijk ‘goden’ zijn die schuilgaan achter de fysieke ‘genoemde’ afgoden. Men aanbidt de zon, de maan of bepaalde voorwerpen zoals houten of stenen beelden. Het Hindoeïsme kent duizenden goden. Er bestaan daarnaast ook vele demonische machten en gevallen engelen. Het heidendom vereert deze via hun afgoden zonder het zelf in de gaten te hebben. Ondanks dat, is er natuurlijk maar één echte God. Er is dus enerzijds geen afgod, want wij accepteren maar één God. Anderzijds zijn er wel reële, onzichtbare machten die schuilgaan achter de aardse, zichtbare afgoden.

			Vers 6

			dan is er toch voor ons maar één God, de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij voor Hem; en één Heer, Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn, en wij door Hem.

			‘Voor ons’, de gelovigen is er maar één God en dat is de Vader. Christenen hebben de Vader (niet Adonai of Jahweh) als de ene ware God. Uit Hem zijn alle dingen. Hij is de Ontwerper van alle geschapen dingen. Wij zijn er voor Hem, geschikt gemaakt voor Hem, naar Zijn welbehagen (Ef1:5-6). Hoewel er maar één God is voor christenen, erkennen zij ook de Heer Jezus als God. 

			…en uit hen is naar het vlees de Christus, die God is over alles, gezegend tot in eeuwigheid. Amen. Rm9:5

			in de verwachting van de gelukkige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Jezus Christus, Tt2:13

			Door de Heer Jezus zijn alle dingen. Hij is de Uitvoerder van de plannen van de Vader. Wij zijn dus door Hem geschapen en door Hem tot een nieuwe schepping gemaakt (2Ko5:17). 

			Alle dingen zijn door Hem geworden, en zonder Hem is niet een ding geworden dat geworden is. Jh1:3

			Hij is dan ook ‘Heer’ voor de christenen, Degene die het gezag over hen heeft. God is één God, bestaande uit drie personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

			Vers 7

			Maar de kennis is niet in allen; maar sommigen, tot nu toe in hun geweten niet vrij van de afgod, eten het als afgodenoffer, en hun geweten, omdat het zwak is, wordt bevlekt. 

			Hoewel allen kennis hadden, was deze kennis niet in allen. Vers 1 zegt dat allen (algemeen gesproken) kennis hebben, maar op dit specifieke punt toch niet. Niet iedereen is in zijn/haar geweten namelijk vrij van de afgoden. Ze eten dan het vlees ‘als een afgodenoffer’ Er zijn talloze gebieden die sommige gelovigen in hun geweten als gevaarlijk terrein beschouwen (denk aan alcoholverslaving, wettisch gedrag, bioscoopbezoek, andere godsdiensten), terwijl anderen er geen moeite mee hebben. Deze uitleg die ik vond op een website:  

			Maar er waren christenen, die niet zo sterk stonden. Als zij in die hal vlees zouden eten, zouden ze voor hun geweten toch weer contact hebben met de afgoderij. Ze zijn ‘niet vrij van de afgod’. Ze zien niet dat die hele afgoderij niets te betekenen heeft, omdat er geen afgoden bestaan. Ze zijn in dat punt zwak (jaapfijnvandraat.nl). 

			Vers 8

			Voedsel maakt ons echter niet aangenaam bij God; eten wij niet, wij zijn er niet minder om; en eten wij wel, wij zijn er niet beter om. 

			Het gebruik maken van de dingen van deze wereld (uitgezonderd de zondige dingen) heeft geen invloed op onze positie voor God. De ‘sterken’ moesten dus leren dat het wel eten van offervlees (of wat dan ook) ze niet belangrijker maakte voor God. Het niet-eten maakt ons ook niet onbelangrijker voor God, een les voor de ‘zwakken’. Niet wat wij doen, geeft ons een belangrijker positie voor Hem, want deze is alleen door en in de Zoon. 

			De één gelooft alles te mogen eten, maar wie zwak is, eet alleen groenten. Rm14:2 

			Vers 9

			Maar kijkt u uit, dat dit recht van u niet misschien een struikelblok wordt voor de zwakken. 

			Paulus spreekt de sterken aan, zij die in hun geweten vrij zijn van offervlees. Zij hebben inderdaad het recht dit te eten, maar zodra dit recht een struikelblok wordt voor de zwakken, wordt dit recht op een verkeerde manier gebruikt, want dan leeft men niet naar de liefde. De apostel erkent dus de bevoegdheid om het vlees te eten, maar koppelt er de vraag aan of men wel van deze bevoegdheid gebruik moet maken. Welke gevolgen heeft ons gedrag voor een medebroeder- of zuster? In dit hoofdstuk is het omdat de broeder of zuster die ‘zwak’ is, zou komen te struikelen, in hoofdstuk 10 is het omdat Paulus niet wil dat men in gemeenschap komt met demonen. Het vrije gedrag van de sterken, zou uiteindelijk een aanleiding tot ‘vallen’ worden voor de zwakke. 

			Vers 10

			Want als iemand u, die kennis hebt, in een afgodstempel ziet aanzitten, zal zijn geweten, daar hij zwak is, niet aangespoord worden om de afgodenoffers te eten? 

			Paulus komt nu met een concreet voorbeeld: Iemand die zwak is t.o.v. dit punt van offervlees, ziet een sterke aanliggen in een afgodentempel. Nog een citaat van Fijnvandraat: 

			Als nu zo’n zwakke broeder jou als sterke broeder in een tempel vlees ziet eten dan kan hij ten val komen. Hij denkt dan: ‘O br. Zo en Zo zit daar in de tempel vlees te eten. Nou als hij dat mag en kan, dan mag en kan ik dat ook wel’. Als deze zwakke broeder dan ook de tempel ingaat en vlees gaat eten wordt zijn geweten bevlekt. Hij doet namelijk iets waarvan hij innerlijk niet echt overtuigd is dat het niet iets verkeerds inhoudt. Zo iemand zondigt dan tegen zijn geweten. En als je je geweten in de ene zaak op een laag pitje zet, doe je dat in een andere kwestie ook heel gemakkelijk. Het geestelijk leven van zo’n broeder gaat dan in de vernieling. Door mijn gedrag heb ik hem geërgerd, dat wil zeggen een struikelblok voorgelegd. 

			Vers 11

			Want de zwakke, de broeder om wie Christus gestorven is, gaat door uw kennis verloren. 

			Paulus drukt zich expres overdreven sterk uit. De zwakke broeder gaat verloren vanwege het gedrag van de sterke! Christus gaf Zijn leven voor die broeder en nu is hij door jouw gedrag verloren. Uiteraard kan een ware gelovige nooit verloren gaan (Jh10:28-29), maar Paulus bedrijft hier geen theologie, maar een krachtige waarschuwing zoals wij ook zouden doe tegen onze kinderen die te dicht bij het water komen: ‘Pas, op anders verdrink je’, terwijl dit uiteraard niet zou gebeuren. De sterke broeder bouwt dus uiteindelijk niet op, maar breekt af! 

			Richt door uw eten niet hem te gronde voor wie Christus gestorven is. Rm14:15b

			Vers 12

			Maar door zo tegen de broeders te zondigen en hun zwak geweten te kwetsen, zondigt u tegen Christus. 

			Wees je er wel van bewust dat dus door jouw kennis, beste ‘sterke’ christen, je tegen Christus zondigt doordat je één van zijn kostbare schapen verloren laat gaan door jouw liefdeloze gedrag! Als er dus iemand in de gemeente is die vanwege diens verleden een zwak heeft in zijn geweten voor bijv. alcohol, dan zal ik in zijn nabijheid geen gebruik willen maken van mijn vrijheid om wijn te drinken.

			Vers 13

			Daarom, als voedsel mijn broeder een aanleiding tot vallen geeft, zal ik in eeuwigheid geen vlees eten, om mijn broeder geen aanleiding tot vallen te geven.

			Paulus ziet dus af van iedere vrijheid die hij heeft in Christus als deze een oorzaak zou zijn voor de val van een broeder of zuster. Dit is het handelen naar de liefde, terwijl men kennis heeft. Zo is het de wil van God, dat wij de broeders en zusters zó liefhebben.

			Breek ter wille van voedsel het werk van God niet af. Alle dingen zijn wel rein, maar het is kwaad voor de mens die door zijn eten een struikelblok vormt. Rm14:21

			…en ieder die liefheeft Hem die deed geboren worden, heeft ook lief hem die uit Hem geboren is. 1Jh5:1

		

	
		
			1 Korinthiërs 9:1-14

			Aan het begin van de brief (1Ko1:2) geeft Paulus aan voor wie deze brief bedoeld is:

			
					Aan de gemeente van God die te Korinthe is

					Aan de geheiligden in Christus Jezus

					De geroepen heiligen

					Allen, in elke plaats, die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen.

			

			Hij schrijft deze brief als apostel, gezaghebbend namens de Heer Jezus (zie 1Ts4:2). Dit betekent dat alles wat er in deze brief staat, bestemd is voor allen die zich christenen noemen, van alle tijden. In het vorige hoofdstuk zagen we dat vrijheid inhoudt dat we soms niet van deze vrijheid gebruik maken omwille van de liefde tot de broeders. Paulus was hierin zelf een voorbeeld want hij zou het liefst afzien van zijn bevoegdheden as apostel als hij hierdoor anderen zou kunnen winnen. Dit leek inconsequent en daarom keek men kritisch naar hem. In de eerste verzen van ons hoofdstuk gaat Paulus daarom in op argumenten van zijn critici. Dienstknechten van de Heer hebben weliswaar vrijheden en rechten, maar deze worden alleen gebruikt tot het bewerkstelligen van de kennis van de Heer en niet tot het verheerlijken van zichzelf (2Ko11:9-12). 

			Vers 1

			Ben ik niet vrij? Ben ik geen apostel? Heb ik niet Jezus onze Heer gezien? Bent u niet mijn werk in de Heer? 

			Paulus stelt vier vragen aan de Korinthiërs om deze critici de wind uit de zeilen te halen. Was hij niet vrij van de wet en mensen? Christus was zijn Heer en aan Hem was hij verantwoording schuldig. Een kenmerk van een apostel is dat hij Jezus (met de toevoeging ‘onze Heer’ om aan te geven dat zowel Paulus als de lezers onder dezelfde autoriteit staan) moet hebben gezien (Hd1:22; 4:33). Wij hebben Christus niet gezien (1Pt1:8), maar een apostel juist wel (Hd9). Paulus had Hem in zijn heerlijkheid in de hemel gezien en dat kenmerkte gelijk de bediening van de apostel Paulus: deze hemelse positie en heerlijkheid wordt aan de gelovigen overgedragen. Een tweede bewijs van het apostelschap van Paulus was de gemeente in Korinthe. Zij waren uit het heidendom overgegaan naar het christendom. Een apostel legt in een bepaald gebied een fundament (Ef2:20) van de gemeente van God. Anderen bouwen daar dan op verder (1Ko3). Een apostel doet dit met tekenen en wonderen (2Ko12:12 ‘de tekenen van een apostel’) zodat als dit fundament eenmaal is gelegd dit niet meer nodig is. We kunnen dus met zekerheid zeggen dat er vandaag geen apostelen meer zijn.

			Vers 2

			Als ik voor anderen geen apostel ben, dan ben ik het toch voor u, want het zegel van mijn apostelschap bent u in de Heer. 

			Anderen ontkenden het apostelschap van Paulus of twijfelden daaraan, maar dat kon toch niet van de Korinthiërs worden gezegd? Alles wat zij waren en hadden ontvangen, kwam door de bediening van Paulus. Zij waren het ‘zegel’, het bewijs van zijn apostelschap. Natuurlijk was dit ‘in de Heer’, door zijn genade.

			Vers 3

			Mijn verantwoording aan hen die mij beoordelen, is deze: 

			Er waren mensen die een oordeel over Paulus hadden dat hij geen echte apostel zou zijn. Paulus gaat zich verdedigen tegen een dergelijk oordeel.

			Vers 4

			Hebben wij niet het recht te eten en te drinken? 

			Paulus en de overige dienstknechten van de Heer die ook het evangelie brachten hadden het recht eten en drinken wat in 1Ko8 is besproken. Bovendien hadden zij het recht dit te ontvangen van de Korinthiërs. Dat Paulus geen gebruik maakte van dit recht (zie vs12), wil niet zeggen dat hij dit recht niet bezat. 

			En laat hij die in het woord wordt onderwezen, hem die onderwijst van alle goede dingen meedelen. Gl6:6

			Vers 5

			Hebben wij niet het recht een zuster als vrouw mee te nemen, evenals de andere apostelen en de broers van de Heer en Kefas? 

			De apostelen hadden ook de vrijheid om hun vrouwen mee te nemen en hen te onderhouden door de giften van gelovigen. De andere apostelen deden dit ook, evenals de broers van Jezus en Petrus (Kefas). Paulus noemt hem specifiek, omdat sommigen in Korinthe hem zeer hoog achtten (1Ko1:12).

			Vers 6

			Of hebben alleen ik en Barnabas niet het recht niet te werken? 

			Paulus en Barnabas hadden het recht, de bevoegdheid om te leven van giften, hoewel Paulus een beroep had (Hd18:3). Ze hadden het recht, maar maakten er geen gebruik van (vs12) vanwege het gevaar op een voetstuk gezet te worden of te worden beschuldigd van een geldzuchtig motief. Als farizeeër kende Paulus het gebruik dat men werkte en gratis onderwijs gaf. De Grieken vonden zoiets maar niets, ze minachtten handenarbeid. Misschien wilde Paulus voorkomen dat de Grieken hem zagen als één van hun wijsgerige leraars, die wel ondersteuning kregen voor hun onderwijs. Het is wel opvallend dat Paulus Barnabas hier noemt, aangezien hij met Silas in Korinthe was geweest en niet met Barnabas. Er was immers een verwijdering tussen hen ontstaan (Hd15:36-39). Misschien is de reden dat Barnabas erg bekend was en net zo te werk ging als Paulus.

			Vers 7

			Wie doet ooit dienst als soldaat op eigen kosten? Wie plant een wijngaard en eet niet zijn vrucht? Of wie hoedt een kudde en eet niet van de melk van de kudde? 

			Paulus noemt een aantal voorbeelden uit het gewone leven om aan te geven hoe normaal het is dat iemand financieel wordt ondersteund die rondreist om het evangelie te brengen. Het eerste voorbeeld is die van een soldaat. Deze draait niet op voor zijn eigen kosten, maar ontvangt soldij. Het werk voor de Heer heeft te maken met strijd (2Tm2:3-4). Het tweede voorbeeld is die van een wijngaard. Wij zijn ‘werkers in de wijngaard’ (Mt20:1-6) en genieten hiervan voordat de uiteindelijke beloning komt. Het derde voorbeeld is die van een kudde. De gemeente behoort aan de goede Herder, maar wij als ‘schapen’ dragen ook zorg voor elkaar.

			Vers 8

			Spreek ik dit naar de mens, of zegt ook de wet dit niet? 

			Iemand zou kunnen tegenwerpen dat Paulus hier alleen maar op een menselijke manier redeneert. Daarom gaat hij ook de Schrift laten spreken, vanuit de ‘wet’ (Oude Testament).

			Vers 9

			Want in de wet van Mozes staat geschreven: ’U zult een dorsende os niet muilbanden’. Zorgt God voor de ossen? 

			Hoe belangrijk is het te weten ‘wat er geschreven staat’! Paulus gebruikt een heel gewoon vers uit Dt25:4 om een geestelijk principe uit te halen. Zorgt God voor de ossen? Zeker wel, maar wat betekent dit voorschrift? Iemand die leeft om het evangelie te verkondigen, moet ook worden voorzien van noden door de mensen aan wie hij het evangelie heeft verkondigd. 

			Vers 10

			Of zegt hij dit eigenlijk ter wille van ons? Want ter wille van ons is dit geschreven, dat de ploeger op hoop moet ploegen, en de dorser op hoop zijn deel te ontvangen. 

			Het is wel heel treffend dat Paulus een citaat hiervoor uit Dt25:4 aanhaalt over ossen om zijn punt te maken. Dit zegt toch wel iets over de toepassing van het Oude Testament! Het is ter wille van ons geschreven! Een os verricht zwaar ploegwerk, waarbij het kaf van het koren wordt gescheiden, een treffend voorbeeld van het werk van de apostelen. Zij ‘ploegen’ en ‘dorsen’ in de verwachting dat er geestelijke vrucht zal ontspruiten. Mogen zij dan ook rekenen op de stoffelijke vrucht in de zin van materiele ondersteuning?

			Vers 11

			Als wij voor u het geestelijke hebben gezaaid, is het iets groots, als wij het stoffelijke van u zullen maaien? 

			De apostelen hebben het geestelijke gezaaid door hen het Woord van God te brengen. Is het dan niet logisch dat zij ondersteund zouden worden in het stoffelijke daarvoor?

			Vers 12

			Als anderen dit recht op u bezitten, wij niet nog meer? Maar wij hebben dit recht niet gebruikt, maar verdragen alles, opdat wij voor het evangelie van Christus geen enkele belemmering vormen. 

			Paulus maakte, zoals gezegd, geen gebruik van zijn ‘bevoegdheid’ om financieel ondersteund te worden door de Korinthiërs. Hoewel anderen dat wel deden, en hij er het meeste ‘recht’ op had als geestelijk vader, had hij zijn redenen het toch niet te doen. Hij wilde geen hindernis opwerpen voor het evangelie. Daarom verdroeg hij ‘alles’ in de zin van het werken voor eigen inkomen en afzien van zijn rechten omwille van de eer van Christus bij de Korinthiërs. Daarom zegt hij: ‘Ik heb geen van deze dingen gebruikt’ (vs15).

			Vers 13

			Weet u niet, dat zij die het heilige bedienen, van de offers in de tempel eten; dat zij die steeds bij het altaar zijn, met het altaar delen? 

			Door weer met ‘weet u niet’ (zie hoofdstuk 6) te beginnen appelleert de apostel op de kennis van de Korinthiërs. Er volgt een belangrijk argument: Wie priesterdienst verricht, mag eten van de offers (Nm18:8v.; Lv6:26; 10:12vv.) en de Levieten kregen wat hen toekwamen (Dy18:2), daar zorgde Jahweh voor. In de dienst van de Heer zit een priesterlijk element. Het gaat er niet in de eerste plaats om, om zondaars tot bekering te brengen, maar dat er aanbidders zullen zijn voor God.

			Vers 14

			Zo heeft de Heer ook verordend voor hen die het evangelie verkondigen, dat zij van het evangelie leven. 

			Net zoals de priesters in het Oude Testament aten van het altaar, zo zijn de ‘priesters’ en ‘Levieten’ van het Nieuwe Testament bevoegd van het evangelie te kunnen leven. De algemene regel is: Zo heeft de Heer ook voor de verkondigers van het evangelie de regel gesteld, dat zij van het evangelie leven. Zie ook Mt10:10; Lk10:7; Gl6:6. 

		

	
		
			1 Korinthiërs 9:15-27

			Paulus is de apostel (1Ko9:1-3) die de ‘hele raad van God’ (Hd20:27) ontvouwt en namens de verheerlijkte Heer Jezus bevelen geeft aan de gemeenten (zie 1Ts4:2; 1Ko4:16). Dit is de goede, gezonde leer waardoor wij opgroeien in de waarheid. De Bijbel spreekt over gezonde woorden (1Tm6:3; 2Tm1:13), een gezond woord (Tt2:8), gezond in het geloof (Tt1:13; Tt2:2), de gezonde leer (1Tm1:10; 2Tm4:3; Tt1:9; Tt2:1) en de goede leer (1Tm4:6). Maar Paulus was in zijn leven ook een voorbeeld van deze gezonde leer. 

			Maar jij hebt nauwkeurig nagevolgd mijn leer, mijn wijze van doen, mijn bedoeling, mijn geloof, mijn lankmoedigheid, mijn liefde, mijn volharding, mijn vervolgingen, mijn lijden, zoals mij is overkomen in Antiochië, in Iconium, in Lystra, zulke vervolgingen als ik heb verdragen, en uit alle heeft de Heer mij gered. 2Tm3:10-11

			Christus leefde in Hem (Gl2:20) en ook dit is voor ons belangrijk om te leren wie Paulus was om zo te zien of onze levens overeenkomen met dat van Hem. We hebben in de eerste helft van dit hoofdstuk gezien hoe hij bepaalde rechten, zoals het ontvangen van giften, had geweigerd om zo de naam van de Heer Jezus geen oneer aan te doen (vs12). 

			Vers 15

			Maar ik heb geen van deze dingen gebruikt. Maar ik heb dit niet geschreven, opdat het zo met mij zou gebeuren; want het is voor mij beter te sterven, dan - niemand zal mijn roem verijdelen! 

			Paulus is eerlijk over zijn levensonderhoud. Nu zouden de Korinthiërs alsnog kunnen denken dat dit een slim maniertje was van de apostel om medelijden op te wekken en alsnog financiële hulp uit te lokken. Maar de apostel benadrukt met gemeende emotie dat dit absoluut niet zijn bedoeling is. Sommigen dachten dat hij predikte voor eigen gewin, maar Paulus zou liever sterven dan dat hij dit zou doen. Velen vragen vandaag geld voor hun ‘dienst’ van het woord, maar prediken uiteindelijk, vanwege hun financiële zekerheid, wat de mensen willen horen. Dat was bij Paulus zeker niet het geval. Deze zin wordt halverwege onderbroken. Dit laat de hevige emoties zien die er bij Paulus speelde. Hij wil uitleggen hoe ernstig hij dit alles neemt, maar onderbreekt zichzelf. 

			Vers 16

			Want als ik het evangelie verkondig, strekt het mij niet tot roem, want de noodzaak is mij opgelegd; want wee mij, als ik het evangelie niet verkondig! 

			Paulus zoekt geen eer voor zichzelf als hij Christus predikt. Het is namelijk een noodzaak, niet een plicht of een opdracht, maar de Goddelijke zending van Paulus. Hij kan en wil zich daar niet aan onttrekken, omdat het de Heilige Geest is die deze aandrang in zijn hart heeft gelegd (zie ook Jr20:9; Am3:8). Het kwam van binnenuit. Dit negeren zou zelfs een oordeel van God inhouden.

			Vers 17

			Want als ik het vrijwillig doe, heb ik loon; maar als ik het onvrijwillig doe, mij is een rentmeesterschap toevertrouwd. 

			Paulus is ook geen ‘vrijwilliger’ in de verkondiging van het evangelie. Dan zou er nog ‘loon’ zijn in de vorm van waardering van mensen. Het was echter het hem toevertrouwde rentmeesterschap door de Heer (Hd26:16-18), van de verborgenheden van God (zie 1Ko4:1; Ef3:2-3). 

			Vers 18

			Wat is dan mijn loon? Dat ik bij mijn evangelieprediking het evangelie kosteloos stel, zodat ik van mijn recht in het evangelie geen gebruik maak. 

			Zijn loon was de goedkeuring van de Heer. Hij vroeg geen geld en accepteerde dit ook niet van de Korinthiërs. Van dit ‘recht’ maakte hij geen gebruik, zo was hij vrij van allen. 

			Vers 19

			Want terwijl ik vrij ben van allen, heb ik mij allen tot slaaf gemaakt om er zoveel mogelijk te winnen. 

			Hoewel vrij in zijn werk, wenste hij de slaaf van allen te zijn om zoveel mogelijk mensen te winnen voor de Heer Jezus. 

			Hem verkondigen wij, terwijl wij iedere mens terechtwijzen en iedere mens leren in alle wijsheid, om iedere mens volmaakt te stellen in Christus. Hiervoor arbeid ik ook onder strijd naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. Ko1:28

			Vers 20

			En ik ben de Joden geworden als een Jood, om de Joden te winnen; hun die onder de wet zijn, als onder de wet (hoewel ik zelf niet onder de wet ben), om hen die onder de wet zijn te winnen; 

			Paulus paste zich ‘als een slaaf’ aan zijn gehoor aan om er zoveel mogelijk te winnen. Maar dit betekent niet dat hij zich aanpaste aan de wereld om zo de aanstoot van het kruis te vermijden, zoals dat vandaag de dag wel heel vaak gebeurt. Hij paste zich in de prediking van het kruis aan bij de (godsdienstige) gebruiken van de hoorders, om zo toegang te krijgen voor de waarheid in hun geest. Onder de Joden gedroeg hij zich als een Jood, bijv. in het niet eten van varkensvlees (zie Hd16:3; 18:18). Paulus was dus geen Jood meer maar gedroeg zich onder Joden als een Jood, en zo ook onder de heidenen. Hij was onder de Joden ‘als onder de wet’, want hij was persoonlijk daar niet onder, maar leefde door het geloof in Christus, en leefde zo door de Geest (Gl2:20; 5:16). Dit betekent dat zij die vandaag zoveel waarde hechten aan het Jodendom in dit vers hun ongelijk krijgen. God heeft het Jodendom aan de kant gezet en er iets volkomen nieuws voor in de plaats gebracht, het christendom. 

			Want de zonde zal over u niet heersen; want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Rm6:14

			Dus bent ook u, mijn broeders, voor de wet gedood door het lichaam van Christus, opdat u aan een ander toebehoort, aan Hem die uit de doden is opgewekt, opdat wij voor God vrucht dragen. Rm7:4

			Vers 21

			hun die zonder wet zijn, als zonder wet (hoewel ik niet zonder wet voor God ben, maar aan Christus wettelijk onderworpen), om hen die zonder wet zijn te winnen. 

			De heidenen zijn zonder de wet en dus was Paulus bij hen ‘als zonder wet’. Hij gedroeg zich onder hen dus niet als een Jood, hij was het namelijk niet meer (zie Fp3:7-8). Dit betekent uiteraard niet dat hij zonder Gods normen leefde, want hij was ‘aan Christus wettelijk onderworpen’ en dus niet zonder de wet van God. De eisen van de wet blijven altijd staan en Paulus vervulde die eisen, niet door zich onder de wet te plaatsen, maar door de kracht van de Heilige Geest (Rm8:4). Een voorbeeld hiervan vinden we in Hd17:16-34 als Paulus in Athéne is en de afgodsbeelden op de Areópagus ziet en waar hij afdaalt naar hun niveau van denken. Zo kunnen wij naaste de ongelovigen staan als oprecht geïnteresseerden terwijl wij niet met hun manier van leven meegaan. 

			Vers 22

			Ik ben de zwakken een zwakke geworden, om de zwakken te winnen; allen ben ik alles geworden, om in elk geval enigen te behouden. 

			Het doel van Paulus is Christus. De ‘zwakken’ (zie 1Ko8:7; Rm14:1) wilde hij bij Hem brengen zodat ook zij voor Hem zouden leven en voor dit doel werd hij als een ‘zwakke’ en dus paste hij zich aan bij hun uiterlijke gewoonten. Hij was ‘allen alles’ geworden, stelde zijn eigen belangen hierin opzij opdat enigen behouden zouden worden. Het gaat altijd om een paar zielen die t.o.v. de meerderheid worden behouden. Ook wij moeten leren niet aan onszelf te denken of met onszelf bezig te zijn als wij willen dat anderen Christus leren kennen.  

			Vers 23

			En ik doe alles ter wille van het evangelie, om er mededeelgenoot van te zijn. 

			Paulus had alles over om zijn doel te bereiken. Hij stelt het evangelie voor als een persoon, om er zelf mededeelgenoot van te zijn. 

			Vers 24

			Weet u niet, dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar één de prijs ontvangt? Loopt zo, dat u die verkrijgt. 

			Dit is de tiende keer dat Paulus aan de Korinthiërs vraagt: ‘Weet u niet’? Zijn conclusie uit vers 23 wordt in de komende verzen verder uitgewerkt in de vergelijking met de discipline van een atleet. Het leven van een gelovige is namelijk een wedloop. 

			…maar een ding doe ik: terwijl ik vergeet wat achter is en mij uitstrek naar wat voor is, jaag ik in de richting van het doel naar de prijs van de hemelse roeping van God in Christus Jezus. Fp3:14

			Daarom dan ook, daar wij zo’n grote wolk van getuigen rondom ons hebben, laten ook wij alle last en de zonde die ons licht omstrikt, afleggen en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, Hb12:1

			In Korinthe werden de Istmische spelen gehouden. Misschien was Paulus daar in het voorjaar van het jaar 51 tijdens deze spelen. Vele bezoekers woonden in tenten, zodat Paulus genoeg werk had. Bovendien legde hij zo vele contacten voor het evangelie. De eerste sport die Paulus als illustratie gebruikt is het hardlopen. ‘Denken jullie dat iedereen een prijs ontvangt? Slecht één; de winnaar zal deze verkrijgen’. Het betekent niet dat er maar één gelovige behouden wordt, maar dat we moeten leven alsof er maar één winnaar is. De training, discipline die een atleet hiervoor aan de dag legt is daarbij een voorbeeld voor ons. Zetten wij ons ook zo in om de wedloop te lopen? 

			Vers 25

			En ieder die aan een wedstrijd deelneemt, onthoudt zich in alles; dezen dan, opdat zij een vergankelijke kroon ontvangen, maar wij een onvergankelijke. 

			Een sporter zet alles opzij voor die ene prijs. Tien maanden voor de spelen moesten de atleten onder ede beloven zich aan een streng regime te onderwerpen. Zo moet ook onze instelling zijn. Onze ‘prijs’ is niet het eeuwige leven, maar het einde van de geloofsweg. Dan ontvangen wij een kroon (of ‘krans’ zoals de sporters op hun hoofd kregen). Dit zal een onvergankelijke kroon zijn, in tegenstelling tot de vergankelijke kroon (krans) van de aardse sporters). De Bijbel onderscheidt vijf kronen:

			
					De Kroon van het leven.  Jk1:12, Op2:10

					De onvergankelijke kroon. 1 Ko9:24-26

					De Kroon van de roem.  1Ts2:19: 

					De Kroon van de heerlijkheid.  1Pt5:4

					De kroon van de gerechtigheid.  2Tm4:8

			

			Uiteindelijk gaat alle eer naar Christus als we onze kronen voor zijn voeten neerwerpen (Op4:10).

			Vers 26

			Ik loop daarom zo, niet als in onzekerheid; zo boks ik, niet alsof ik in de lucht sla; 

			Paulus ‘loopt’ in de renbaan met een duidelijk doel: de eindstreep. Hier gebruikt Paulus ook het beeld van de boksers. Hij onderwierp zich aan zware training, slaat niet zomaar wat in de lucht, verspilt geen energie, maar is gefocust, heeft één doel en dat is Christus. 

			Want te leven is voor mij Christus en te sterven is winst. Fp1:21

			Vers 27

			maar ik kastijd mijn lichaam en breng het tot slavernij, om niet, nadat ik anderen heb gepredikt, zelf verwerpelijk te worden. 

			Paulus stelde zijn hele bestaan onder ‘kastijding’ waardoor hij zich niet liet afleiden van dit ene doel. Dit hield in zich onthouden van rechten, zoals het ontvangen van inkomsten, vanwege de ander. Hij wilde niet verwerpelijk worden, nadat hij anderen had verteld wat het evangelie inhield. Dit ‘verwerpen’ is ‘gediskwalificeerd in de beeldspraak van de sport. Het gaat hier om de waarde van zijn dienst voor de eeuwigheid. Paulus wilde niet dat hij zelf ongeloofwaardig was door een gemakzuchtig leventje te leiden en niet deed wat hij anderen opdroeg, namelijk alles prijs te geven voor de Heer. Er zit een waarschuwing is, die gelijk wordt doorgetrokken naar het volgende hoofdstuk.

			 

		

	
		
			1 Korinthiërs 10:1-13

			Paulus schrijft aan de gemeente in Korinthe als aan ‘geheiligden in Christus’ (1Ko1:2). Zij waren allen ‘door één Geest tot één lichaam gedoopt’ (1Ko12:13). Hij schrijft ook: ‘U bent het lichaam van Christus’ (1Ko12:27). Dit is de christelijke positie, door de genade van God de Vader. Deze positie, gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus Jezus (Ef1:3) is onveranderlijk en staat eeuwig vast. Wij zijn immers tot een nieuwe schepping gemaakt (2Ko5:17), waarbij wij met Christus zijn verenigd als de nieuwe mens (zie Ef2:15). Naast deze kant van Gods genade is er ook de kant van de menselijke verantwoordelijkheid. We behoren vast te houden aan het woord (1Ko15:2), te blijven in het geloof en in de hoop (Ko1:23). Paulus schrijft in 1Ko9:27 dat hij zijn lichaam kastijdt om niet zelf verwerpelijk te worden. In dit hoofdstuk gaat hij hier verder op in en stelt hij ons voor de realiteit van onze verantwoordelijkheid om bij de Heer te blijven (zie ook Hd11:23).

			Vers 1

			Want ik wil niet, broeders, dat u onbekend is, dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee zijn heengegaan, 

			Paulus sloot het vorige hoofdstuk af met de waarschuwing dat meedoen met de wedstrijd niet uitsluit dat je gediskwalificeerd zou kunnen worden als blijkt dat je enkel uiterlijk meedoet, zonder de innerlijke motivatie om God te dienen. Dit is geen theorie, want Israël heeft dit ondervonden. Hij noemt hun uiterlijke zegen waar zij allen deel aan hadden:

			
					Dat onze vaderen allen onder de wolk waren

					Allen door de zee heengingen

					Allen tot Mozes lieten gedoopt waren in de wolk en in de zee

					Allen hetzelfde geestelijke voedsel aten

			

			5. Allen dezelfde geestelijke drank dronken

			Uiterlijk gezien bevond Israël zich in dus een gezegende positie: ze waren onder de wolk en gingen allen door de zee heen. Ze waren dus als volk uiterlijk bevrijd. Dit wil alleen nog niet automatisch zeggen dat er ook innerlijk iets was veranderd! Paulus past deze situatie nu toe op de gelovigen. Zo is er vandaag een grote groep mensen die wel zegt christen te zijn (zie 1Jh1:5), maar dit innerlijk helemaal niet is. Ze zijn gedoopt en vieren avondmaal, maar hebben geen deel aan het leven in Christus. 

			Vers 2

			allen tot Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, 

			Paulus zinspeelt hier op de waterdoop. Dit is een uiterlijke handeling en plaatst mensen dan ook, naar hun eigen getuigenis, op ‘christelijke bodem’. Israël liet zich tot Mozes dopen, d.w.z. dat hij de leidsman was die zij volgden door de zee heen, Ex14:21-22. De wolk was de atmosfeer waarin ze werden gedoopt, de aanwezigheid van de HEERE, Ex13:21-22. De Rode zee maakte voor hen een einde aan de verbinding met Egypte, zoals de doop ons onder het gezag van Christus plaatst op aarde en wij hierin erkennen het oude leven op te geven (zie Hd2:40). Wij worden ‘tot Christus’ gedoopt, om in nieuwheid van leven te wandelen (zie Rm6:3-4). Helaas zijn er binnen de christenheid velen die denken dat de doop eeuwige redding en leven geeft. Hierdoor zijn er ook velen die deze handeling (ook als baby) hebben ondergaan om zo verzekerd te zijn van het eeuwige leven, terwijl er geen sprake is van bekering en zij dus alsnog voor eeuwig verloren gaan.

			Vers 3

			allen hetzelfde geestelijke voedsel aten 

			Israël had als volk hetzelfde voedsel dat uit de hemel kwam, het manna, zie Ex16:13-15. 

			Hij liet manna op hen regenen om te eten en gaf hun hemels koren. Eenieder at het brood van de machtigen; Hij zond hun proviand tot verzadiging toe. Ps78:24-25

			Hiervan zegt de Heer Jezus in Jh6:35,48,51 dat Hij dit ‘brood van het leven’ is. Dit uiterlijke letterlijke voedsel symboliseert dus het geestelijke, innerlijke voedsel. Maar men kan uiterlijk verbonden zijn aan dit geestelijke voedsel door onder de prediking en geestelijk onderwijs te zijn. Het betekent niet automatisch dat het hart er vreugde in vindt om gevoed te worden met de persoon van Christus. Israël zei: ‘Onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood’ (Nm21:5). Zo zitten zondag aan zondag velen onder Gods woord, hebben ‘van de hemelse gave geproefd’ (Hb6:4) terwijl zij in de duisternis leven en de Heer Jezus verwerpen. 

			Vers 4

			en allen dezelfde geestelijke drank dronken. (Want zij dronken uit een geestelijke steenrots die volgde; de steenrots nu was Christus.) 

			God voorzag het volk ook van drank door water uit de rots te laten stromen (Ex17:6, Nm20:11). De Heer Jezus spreekt ook van ‘stromen van levend water’ in Jh7:38 en dan staat er dat Hij sprak over de Heilige Geest. Merkwaardig is dat Paulus hier stelt dat deze rots Christus was, ‘die volgde’. Dit is natuurlijk niet van toepassing op de letterlijke rots destijds. Hieruit kunnen we zien dat de letterlijke zaken in de geschiedenis van Israël typologisch kunnen worden toegepast op onze geestelijke zegeningen. Bovendien kon God dit zondige volk voorzien van voedsel en water doordat Hij vooruitzag op Christus. 

			Vers 5

			Maar in de meesten van hen had God geen welgevallen, want zij zijn neergeveld in de woestijn. 

			Ondanks al hun uiterlijke voorrechten heeft God in de meesten van hen geen welgevallen gehad en gingen alleen Jozua en Kaleb het beloofde land binnen (Nm14:30). 

			Omdat de HEERE dit volk niet in het land kon brengen dat Hij hun gezworen had, daarom heeft Hij hen in de woestijn afgeslacht. Nm14:16

			Er was bij de meesten geen innerlijke eerbied en ontzag voor de HEERE. Hij noemt hen ‘deze boosaardige gemeenschap’ (Nm14:27) en veertig jaar heeft Hij van hen gewalgd (Ps95:10). 

			Zij versmaadden het begerenswaardige land, zij geloofden Zijn woord niet, maar zij morden in hun tenten; naar de stem van de HEERE luisterden zij niet. Ps106:24-25

			Vers 6

			en deze dingen gebeurden tot voorbeelden voor ons, opdat wij geen begeerte in het kwade zouden hebben, zoals zij er begeerte in hadden. 

			Zo is de ongehoorzaamheid van Israël een waarschuwing voor ons. Zie Hb3:7-19 waar het ook gaat om de afval van (schijn)gelovigen. Er staat daar:

			Kijkt u uit, broeders, dat niet misschien in iemand van u een boos, ongelovig hart is, om af te vallen van de levende God, maar vermaan elkaar elke dag. Hb3:12

			De ‘begeerte in het kwade’ is hetzelfde als een boos en ongelovig hart hebben (zie ook Hb3:13). We kunnen wel zeggen dat we ‘metgezellen van Christus’ zijn (Hb3:14), maar waar blijkt dat dan uit? Uiteindelijk zal iedere ware gelovige volhouden tot het einde, de schijngelovige zal het niet volhouden. Paulus waarschuwt daarom voor een aantal zonden. Als wij niet blijven bij de Heer Jezus en aan Hem genoeg hebben vallen wij terug in de begeerte naar de dingen van de wereld. 

			Vers 7

			Wordt ook geen afgodendienaars zoals sommigen van hen, zoals geschreven staat: ’Het volk ging zitten om te eten en te drinken, en zij stonden op om te spelen’. 

			Paulus noemt sommige Israëlieten afgodendienaars. Hier denkt Paulus aan de zonde met het gouden kalf uit Ex32. Hij citeert vers 6 van dat hoofdstuk. Mozes bleef lang op de berg en het volk ‘ging zitten om te eten en te drinken, en zij stonden op om te spelen’. Christus is al tweeduizend jaar ‘op de berg’ bij de Vader. De verleiding om dan te nestelen in de dingen van de wereld is aanwezig en Paulus waarschuwt ons hiervoor. Een afgod is iets dat onze eerste liefde naast Christus ontvangt. Johannes schrijft: ‘kinderen, wacht u voor de afgoden’, 1Jh5:21

			Vers 8

			Laten wij ook niet hoereren, zoals sommigen van hen hoereerden, en er vielen er op één dag drieëntwintigduizend. 

			Ze pleegden ook hoererij, seksuele zonden buiten het huwelijk. Iedere keer noemt de apostel ‘sommigen’ terwijl het in feite de meerderheid was. Hier denkt Paulus aan de geschiedenis in Nm25:1-2 waar de Israëlieten zich vermengden de dochters van Moab. Als wij vriendschap met de wereld zoeken, is dit ‘overspel’. Er stierven 23.000 die dag. 

			Overspeligen, weet u niet dat de vriendschap jegens de wereld vijandschap is jegens God? Wie dus een vriend van de wereld wil zijn, maakt zich tot een vijand van God. Jk4:4

			Vers 9

			Laten wij ook Christus niet verzoeken, zoals sommigen van hen Hem verzochten en door de slangen omkwamen. 

			Ze verzochten Christus. Dit wordt verwoord in Ps95:9:

			Daar stelden uw vaderen mij op de proef, daar beproefden zij Mij, hoewel zij Mijn werk zagen.

			Hier doelt Paulus op de geschiedenis met de koperen slang uit Nm21. Zoals het volk destijds Christus verzochten zo verachtten de Korinthiërs de eenvoudige boodschap van Christus en gingen ze vanwege hun gaven Paulus, Apollos en Kefas meer waarderen dan Christus. Daarbij achtten zij de spectaculaire gaven zoals talen en gaven van genezingen hoger dan de profetische opbouwing (zie hoofdstuk 12-14). Christus Zelf is een volmaakte voorziening voor onze behoeftige ziel. De slangen doodden het volk en er was ontsnapping door de verhoogde, koperen slang. Zo bracht Paulus ook weer aan hen de boodschap van het kruis van Christus (1Ko2:1,2). Laten wij niet twijfelen aan Gods woord en zijn beloften en ons blijven verheugen in Christus.

			Vers 10

			Moppert ook niet, zoals sommigen van hen mopperden en door de verderver omkwamen. 

			Het morren en mopperen was een voortdurende houding van Israël in de woestijn (Nm14:1-3) en leidde tot oordeel (Nm14:45). Wij zijn geroepen tot blijdschap en dankbaarheid (Fp4:4-6). Laten we dus waken voor een geest van ontevredenheid en zuurheid. 

			Doet alles zonder mopperen en tegenspreken, opdat u onberispelijk en rein bent, onbesproken kinderen van God temidden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, Fp2:14-15

			Vers 11

			Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, op wie de einden van de eeuwen zijn gekomen. 

			Israëls geschiedenis is opgenomen in Gods woord tot waarschuwing en als een voorbeeld voor ons. Over ons is het einde der eeuwen (einde van de perioden, de tijdperken, zie ook Hb9:26; 1Jh2:18; 1Pt1:20) gekomen, de wederkomst van Christus staat voor de deur. 

			Vers 12

			Daarom, laat hij die meent te staan, uitkijken dat hij niet valt. 

			De komst van de Heer moet des temeer een aansporing zijn voor ons om niet te vallen terwijl wij menen te staan. Ieder vertrouwen in een christelijke religie zonder de liefde tot Christus is gevaarlijk, want we zijn geen haar beter dan de Israëlieten destijds. De wereld en haar aantrekkingskracht is alleen te overwinnen door het geloof in de Heer Jezus (1Jh5:4).

			Vers 13

			U heeft geen verzoeking getroffen dan menselijke; en God is getrouw, die niet zal toelaten dat u verzocht wordt boven wat u kunt verdragen; maar met de verzoeking zal Hij ook de uitkomst geven, zodat u ze kunt verdragen.

			Zij die wel de Heer liefhebben krijgen ook te maken met allerlei verzoekingen, maar dit hoort bij het mens-zijn. God is getrouw en zal het niet toestaan dat wij verzocht worden boven dat wat we aankunnen. Verzoeking is de druk die op ons wordt uitgeoefend om de moeilijke weg van het volgen van Jezus, te verlaten en een gemakkelijker weg te kiezen. God geeft in de verzoekingen ook de uitkomst, zicht op zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus. 

			Maar de Heer heeft mij bijgestaan en mij gesterkt, opdat de prediking door mij ten volle vervuld zou worden en al de volken haar zouden horen; en ik ben uit de leeuwenmuil gered. De Heer zal mij redden van elk boos werk en behouden voor zijn hemels koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid! Amen. 2Tm4:17-18

		

	
		
			1 Korinthiërs 10:14-24

			Als we de Heer Jezus hebben aangenomen als onze Heer en Heiland behoren we ook ‘de Heer waardig te wandelen, tot al zijn welbehagen’ (Ko1:10). We zijn weliswaar vrij in de Heer om te eten en te drinken zonder gewetensbezwaren (1Ko8:8), toch was er bij de Korinthiërs een gevaar bij het eten van afgodenoffers en dat was dat sommige ’zwakken in het geloof’ hierdoor terug werden getrokken in de afgodendienst. Paulus haalt daarom het voorbeeld aan van het volk Israël. Ook zij waren bevrijd en ook zij waren gedoopt. Ook zij waren ‘onder de wolk’. Ook zij hadden Christus als het ware in het manna uit de hemel en in het water dat uit de steenrots kwam (1Ko10:1-4). Maar al deze uiterlijke zegeningen voorkwamen niet dat zij in afgodendienst vervielen en werden neergeveld in de woestijn (1Ko10:5,7). Deze dingen zijn voorbeelden voor ons (1Ko10:6) opdat wij gewaarschuwd zijn niet net zoals zij te vallen terwijl we menen te staan (1Ko10:11-12). 

			Vers 14

			Daarom, mijn geliefden, ontvlucht de afgodendienst.

			 Er zijn bepaalde zaken waarin we stand moeten houden (Ef6:11) en zaken waarvan we moeten vluchten, zoals de hoererij (1Ko6:18), de geldzucht (1Tm6:11) en de begeerten van de jeugd (2Tm2:22). Tegen deze zaken strijden zal tot onze nederlaag leiden dus is vluchten de enige optie. Hier voegt de apostel er afgodendienst aan toe. Johannes schrijft:

			Kinderen, wacht u voor de afgoden. 1Jh5:21

			We moeten ervoor waken niet meegesleept te worden in onze ‘aanbidding’ van zaken buiten Christus. Paulus sluit hiermee het voorafgaande gedeelte af en leidt met deze opmerking een nieuw onderwerp in, de gemeenschap die wij hebben aan de tafel van de Heer bij de viering van het avondmaal. 

			Vers 15

			Ik spreek als tot verstandigen; beoordeelt u wat ik zeg. 

			Wij hebben door de Heilige Geest een verlicht verstand gekregen en dus zijn we in staat de dingen die Paulus schrijft geestelijk te beoordelen. Het gaan naar een afgodstempel, terwijl men dacht dat een afgod ‘toch niets is’, was zeer onverstandig. Onder ‘verstandigen’ kunnen geen kleine kinderen worden gerangschikt, vandaar ook dat er wel sprake moet zijn van enig vermogen tot geestelijk onderscheid als het gaat om het avondmaal.

			Vers 16

			De drinkbeker der zegening die wij zegenen, is die niet de gemeenschap van het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap van het lichaam van Christus? 

			In de afgodentempels in Korinthe werden offermaaltijden gehouden. Maar in de gemeente te Korinthe werd ook een ‘maaltijd’ gehouden en wel ‘’s Heren avondmaal’ (1Ko11:20). Dit is door de Heer zelf ingesteld tot zijn gedachtenis (zie Mt26:26-28; Mk14:22-24; Lk22:19-20). Men combineerde dit, op de eerste dag van de week (Hd20:7; 1Ko11:19) met een uitgebreide maaltijd waar ieder aan deelnam (zie 1Ko11:21). De beker en het brood spreken van een gemeenschap, een gezamenlijke geestelijke focus, het samen beleven van deze kostbare zaken. De beker der zegening (of: ‘de drinkbeker der lofzegging waarvoor wij loven’.) spreekt namelijk van onze gemeenschap van (niet: ‘met’) het bloed van Christus. Allemaal samen laten wij zien dat wij alleen voor God kunnen bestaan o.g.v. het volbrachte werk van Christus. Samen denken we aan Christus. Dit kenmerkt onze gemeenschap met elkaar. De sfeer van de gemeenschap is het gezamenlijke besef van de waarde van het bloed van de Heer. Doordat wij allen ook eten van het brood, drukken we uit dat wij samen geestelijk deelhebben aan de resultaten van zijn overgegeven lichaam (Hb10:5) aan het kruis. De sfeer van de gemeenschap is het besef van zijn overgave. Dit is ook de ‘gemeenschap van de Geest’ (Fp3:2). 

			Vers 17

			Want wij, de velen, zijn één brood, een lichaam; want wij allen nemen deel aan het ene brood. 

			Naast het belangrijke feit van onze gemeenschap die wordt uitgedrukt in het avondmaal, is er ook nog een ander aspect. Het brood stelt niet alleen het lichaam van de Heer voor, maar ook de gemeente, ‘die zijn lichaam is’ (Ef1:23, zie ook Ko1:18). Zoals Adam zei:

			Deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees! Deze zal Mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Gn2:23

			Zo is de gemeente uit Christus genomen en werden de gelovigen van de gemeente ‘christenen’ genoemd (Hd11:26). Er zijn vele gelovigen die deelnemen aan het ene brood tijdens het avondmaal, maar zij zijn één lichaam (zie 1Ko12:27). Ieder die behoort tot het ene lichaam mag deelnemen aan het avondmaal, ze zijn immers ‘verstandig’ (vs15). Kinderen kunnen niet deelnemen want pas na bekering en geloof in ‘het evangelie van onze behoudenis’ (Ef1:13) wordt iemand door de Geest in het ene lichaam gedoopt (1Ko12:13). Verderop zullen we zien dat leven in zonde dat niet is geoordeeld betekent dat we uitgesloten worden van deelname aan de tafel van de Heer. 

			Vers 18

			Kijkt u naar Israël naar het vlees. Hebben niet zij die offers eten, gemeenschap met het altaar? 

			Paulus gebruikt het voorbeeld van het natuurlijke volk Israël om het begrip ‘gemeenschap’ duidelijk te maken. In Lv3 en 7 vinden we het dank- of vredeoffer waar de priesters en het volk van mochten eten (Lv7:15-16), terwijl het ook ‘voedsel voor de HEERE’ was (Lv3:11). Zodoende was dit een gemeenschap die het volk beleefde met de HEERE. Het altaar was dan een ontmoetingsplek voor God en zijn volk. Zodra men at van de offers, was men verbonden met het hele stelsel van eredienst waarvan het altaar het middelpunt was. Zodra men offers at, gaf men daarmee aan deel te hebben aan de symbolische waarde van het altaar. Zo beleven wij gemeenschap met God in onze gezamenlijke vreugde in het kruis, ons ‘altaar’ daar waar het offer ‘in rook opging’ (Lv3:5) in het vuur van Gods oordeel zoals dat op Christus kwam op het kruis. We genieten tijdens het avondmaal samen met God niet alleen van het volmaakte werk op het kruis, maar ook van de Heer Jezus Zelf ‘Die door de eeuwige Geest Zichzelf vlekkeloos aan God geofferd heeft’ (Hb9:14).

			Vers 19

			Wat wil ik hiermee dan zeggen? Dat een afgodenoffer iets is of dat een afgod iets is? 

			Paulus wil nadrukkelijk de noodzaak uitleggen van het belang van een reine, zuivere gemeenschap in de viering van het avondmaal. Zijn punt is niet dat een afgodenoffer of een afgod in zichzelf iets is. Het is gewoon maar vlees en het zijn gewoon maar houten of stenen beelden (1Ko8:4). 

			Vers 20

			Nee, maar dat wat de volken offeren, zij dat aan de demonen offeren en niet aan God; en ik wil niet, dat u gemeenschap hebt met de demonen. 

			De volken dienen de afgoden en zij offeren aan hen. Terwijl dit ogenschijnlijk gewoon maar houten of stenen beelden zijn, gaan er werkelijke geestelijke machten achter schuil. De volken offeren daarmee aan demonen en deze nemen de aanbidding graag in ontvangst. Hierdoor worden demonen vereerd en niet God de Schepper van hemel en aarde. Paulus wil niet dat gelovigen gemeenschap hebben met de demonen door deel te nemen aan afgodendienst zoals Israël toch deel ging nemen aan het offeren aan demonen.

			Zij hebben geofferd aan de demonen, niet aan God; aan goden die zij niet kenden. Dt32:17

			Zij vaagden de volken niet weg, zoals de HEERE hun bevolen had; maar zij vermengden zich met de heidenvolken en leerden hun gebruiken. Zij dienden hun afgoden, die hun tot een valstrik werden. Bovendien offerden zij hun zonen en hun dochters aan de demonen. Ps106:34-37

			Vers 21

			U kunt niet de drinkbeker van de Heer drinken en de drinkbeker van de demonen; u kunt niet deelnemen aan de tafel van de Heer en aan de tafel van de demonen. 

			Wij kunnen dus niet met deze twee tegengestelde machten, het licht en de duisternis tegelijkertijd gemeenschap hebben. De drinkbeker van de Heer kunnen wij niet drinken terwijl wij ook de drinkbeker van de demonen drinken. We kunnen niet deelnemen aan de tafel van de Heer en ook aan de tafel van de demonen. Deze uitdrukking ‘de tafel van de Heer’ is afkomstig uit Ez41:22:

			De hoogte van het houten altaar was drie el en de lengte ervan twee el. En de hoeken eraan, de lengte ervan en de zijwanden ervan, waren van hout. Toen sprak Hij tot mij: Dit is de tafel die voor het aangezicht van de HEERE zal zijn. 

			In Ml1:7 en 12 wordt het altaar ‘de tafel van de HEERE’ genoemd. Dit betekent dat de offers op het brandofferaltaar het voedsel van de HEERE waren (zie Lv21:6,8,17,21 en 22), omdat deze spreken van het offer van de Heer Jezus waar Hij zijn vreugde in vindt. Afgodendienst is offeren aan demonen en dus hun ‘voedsel’. Omdat Paulus hier spreekt over ‘de Heer’ betekent het dat ieder die deelneemt aan het avondmaal zich bewust onder zijn gezag heeft gesteld in gehoorzaamheid aan zijn geboden. 

			Vers 22

			Of willen wij de Heer tot jaloersheid verwekken? Zijn wij soms sterker dan Hij? 

			Zoals in een gezin tijdens de maaltijd aan tafel gemeenschap wordt beleefd, zo is dat ook tijdens het avondmaal. Wij zijn, als het goed is, de hele week bezig geweest met de Heer Jezus op verschillende momenten in onze ‘binnenkamer’ (Mt6:6). Als we bij elkaar zijn op de zondag mogen wij aan de Vader vertellen wie de Heer Jezus voor ons is. De Vader zoekt immers ‘zulke personen’ die Hem aanbidden in geest en in waarheid (Jh4:23-24). 

			 Laten wij dan door Hem voortdurend een lofoffer brengen aan God, dat is de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. Hb13:15

			We beleven dan een gemeenschap met elkaar als we horen hoe broeders (zusters zwijgen in profeteren, maar zingen wel mee en leren dus elkaar, 1Ko14:34; Ef5:19; Ko3:13) over de Heer Jezus vertellen tegen de Vader. Wat zou het dan zijn als diezelfde broeders op andere momenten afgodendienst bedrijven? Willen zij de Heer tot jaloersheid wekken? We kunnen en mogen niet het avondmaal vieren op manieren die we zelf goed achten. Het behoort te gaan volgens het geschreven woord. Denken we dat wij zijn tucht kunnen vermijden door sterker te zijn dan Hij?

			Vers 23

			Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig; alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op. 

			Paulus herhaalt wat hij in 1Ko6:12 ook schreef, maar hier staat ‘mij’ er niet bij. Samengevat:

			
					Een afgod in zichzelf is niets; dus mag je rustig eten van offervlees. (1Ko8:1-13)

					Je mag ook rustig offervlees kopen en thuis opeten.

					Je mag ook bij een ongelovige thuis alles eten wat hij je voorzet. (1Ko8:27)

					Als je daarmee het geweten van een broeder of zuster verwart, doe het dan niet. (1Ko8:28,29)

					Zie dus af van een bevoegdheid omwille van de liefde.

					De offerdienst zelf (waarvan het vlees afkomstig is) is zeer gevaarlijk. Er gaan demonen achter schuil.

					Je mag op geen enkele wijze gemeenschap hebben met demonen.

					Alles is geoorloofd; je mag alles eten.

					Niet alles is echter nuttig of bouwt anderen op.

					Handel naar de liefde, want dit is de christelijke deugd.

					Denk niet eerst aan je eigen recht, maar aan dat wat de ander opbouwt.

					Zelf ben je vrij, maar denk eerst aan de ander voordat je van dit recht gebruik maakt.

			

			Vers 24

			Laat niemand het zijne zoeken, maar dat van de ander. 

			Later schrijft Paulus dat de liefde niet haar eigen belang zoekt (1Ko13:5). Het zoeken naar het belang van de ander is hét kenmerk van de goddelijke liefde (Rm15:2; Fp2:4).

		

	
		
			1 Korinthiërs 10:25-11:7

			Paulus schrijft deze brief om de gemeente in Korinthe te wortelen in de gedachten van God over hoe het eraan toe zou moeten gaan in zijn huis, dat is de gemeente (1Tm3:15). Aangezien de Korinthiërs de neiging hadden om te doen wat goed was in hun eigen ogen, en zo voorbij gingen aan het apostolisch onderwijs, moest Paulus hen corrigeren in hun huidige praktijken. Eén van deze praktijken was dat zij afgodstempels bezochten vanwege het vlees dat zij aten dat hier werd gebruikt en later te koop werd aangeboden. Dit eten van ‘afgodenoffers’ (1Ko8:1,7) werd dus een struikelblok voor velen die hierdoor weer innerlijk werden aangetrokken tot de afgodendienst die hieraan gekoppeld was (1Ko8:7-10). Paulus waarschuwt hen ernstig voor de afgodendienst die in werkelijkheid een aanbidding van demonen is (1Ko10:20) en dat deze gemeenschap met demonen haaks staat op de gemeenschap van het bloed en van het lichaam van de Heer aan zijn tafel (1Ko10:21). 

			Vers 25

			Eet alles wat op de vleesmarkt wordt verkocht, zonder te onderzoeken om het geweten. 

			Hoewel alles is geoorloofd voor een christen, is niet alles nuttig als dit een ander niet opbouwt (1Ko10:23). Betekent dit nu dat een christen ‘bang’ moet zijn om vlees te eten dat is gebruikt in afgodendienst? Welnee, alles kunnen wij rustig eten, zonder dat we dit hoeven te onderzoeken om het geweten. 

			Want al het door God geschapene is goed en niets is verwerpelijk als het met dankzegging wordt genomen, want het wordt geheiligd door Gods woord en door gebed. 1Tm4:4-5

			Het eten van ‘het verstikte’ en ‘bloed’ (Hd15:20,29), is de uitzondering. Als er in Hd15:29 staat: ‘u te onthouden van wat aan de afgoden is geofferd’, wil dit zeggen dat de gelovige uit de heidenen zich ver moet houden van wat met afgodendienst te maken heeft.

			Vers 26

			Want ’de aarde en de volheid is van de Heer’. 

			Dit is een citaat van Ps24:1. Daar gaat het over het vrederijk waar de gelovigen mogen genieten van de volheid des Heren. Paulus gebruikt vaker de beginselen van het vrederijk om het gedrag van de gelovigen van nu te vermanen. Alles wat de aarde voortbrengt als voedsel is goed om te gebruiken, er bestaat geen voedsel dat rein of onrein maakt voor God.

			Vers 27

			Als iemand van de ongelovigen u uitnodigt en u wilt er heengaan, eet dan alles wat u wordt voorgezet, zonder te onderzoeken om het geweten. 

			Een volgend voorbeeld moet het helder maken. Als een ongelovige je uitnodigt en je wenst te gaan (dat is dus per geval verschillend), dan kun je gewoon alles eten wat er wordt voorgeschoteld. Weer hoef je niet bezorgd te zijn voor geestelijke ‘besmetting’ vanwege het vlees. Omgang met ongelovigen is dus niet verkeerd mits in overleg met de Heer.

			Vers 28

			Maar als iemand tot u zegt: Dit is godenoffer, eet het dan niet ter wille van hem die u dat te kennen geeft en van het geweten. 

			Als een ongelovige te kennen geeft dat het vlees een afgodenoffer is, dan moeten we dat beslist niet eten om niet hem de indruk te geven dat wij meegaan in deze afgoderij.

			Vers 29

			Ik bedoel echter niet uw eigen geweten, maar dat van de ander; want waarom wordt mijn vrijheid door het geweten van een ander geoordeeld? 

			Het weigeren van afgodenoffers is niet vanwege ons eigen geweten, want wij eten immers alles zonder gewetensbezwaren. Het gaat om het geweten van de ander. Onze vrijheid wordt niet geoordeeld door de ander. 

			Vers 30

			Als ik met dankzegging deelneem, waarom word ik gelasterd om datgene waarvoor ik dankzeg? 

			Als ik dank voor het voedsel hoef ik niet gelasterd te worden als ik eet.

			Vers 31

			Hetzij dan dat u eet, hetzij dat u drinkt, hetzij dat u iets anders doet, doet het alles tot heerlijkheid van God. 

			De gouden regel voor het christelijke leven is: alles wat wij eten of drinken of wat het ook is moet zijn tot heerlijkheid van God. Alles in ons leven mag met Hem gedeeld worden en mag zijn tot Zijn eer. 

			Wat u ook doet, doet het van harte, als voor de Heer en niet voor mensen. Ko3:23

			Vers 32

			Weest geen struikelblok voor Joden en voor Grieken en voor de gemeente van God; 

			Tot heerlijkheid van de Heer leven betekent geen struikelblok vormen door ons gedrag aan de drie groepen mensen die nu in de wereld zijn: Joden, Grieken (de volken) en de gemeente van God. Met Joden eten we geen varkensvlees, met de volken geen afgodenvlees en in de gemeente van God moet mijn gedrag tot opbouw zijn (vs23). 

			Vers 33

			evenals ook ik in alles allen behaag, niet om mijn eigen voordeel te zoeken, maar dat van de velen, opdat zij behouden worden. 

			Paulus herhaalt wat hij heeft gezegd in 1Ko9:20. Hij was gericht op het heil van de ander. Dit is de liefde, dat wij de ander dienen en ons eigen voordeel daarvoor aan de kant zetten.

			Hoofdstuk 11, vers 1 

			Weest mijn navolgers, zoals ook ik van Christus. 

			Eigenlijk hoort dit vers nog bij het vorige hoofdstuk. Paulus is niet alleen de leraar, maar ook het voorbeeld voor de Korinthiërs en voor ons. Hij volgde Christus na, die niet Zichzelf heeft behaagd (Rm15:3), maar anderen diende.

			Ik echter ben in uw midden als Degene die dient. Lk22:27

			Vers 2

			En ik prijs u, dat u in alles aan mij denkt en de inzettingen vasthoudt, zoals ik ze u heb overgeleverd. 

			De houding van de Korinthiërs wordt door Paulus geprezen. Ze dachten ‘in alles’ aan hem en stonden open voor correctie. Ze hadden een ‘ijver’ voor hem (2Ko7:7). Hoe anders is dit vandaag. Men negeert de apostolische bevelen (1Ts4:2) die door hem schriftelijk zijn overgeleverd (denk aan de vrouwelijke voorgangers, oudsten, goedkeuren van homoseksuele relaties, etc.). De gemeente in Korinthe hield vast aan zijn overgeleverde inzettingen, hoewel hij ze wel moest corrigeren in hun invulling daarvan. Wij hebben de brieven van Paulus, de leraar van de gemeente (2Tm1:11), om zijn inzettingen te onderhouden zoals ze zijn geschreven in het woord van God. 

			Vers 3

			Maar ik wil dat u weet, dat Christus het hoofd is van iedere man, en de man het hoofd van de vrouw, en God het hoofd van Christus. 

			Eén van de inzettingen die Paulus doorgeeft is de verhouding man-vrouw in de gemeente. Deze verhouding is gebaseerd op de scheppingsorde. Iedere gelovige dient te weten dat Christus het hoofd is van iedere man, want de man is aan Hem verantwoording schuldig als de eerstgeborene van de hele schepping (Ko1:15) en als het Hoofd ook van de gemeente. De man, de eerst geschapen mens, is het hoofd van de vrouw. God is het hoofd van Christus, want Christus is aan Hem onderworpen als mens. De rangorde is dus: God-Christus-man-vrouw. Deze orde is in gezag en in zorg. 

			Vers 4

			Iedere man die bidt of profeteert met iets op zijn hoofd, onteert zijn hoofd; 

			De rangorde die er in de schepping is, moet zichtbaar worden in de gemeente. Dit gebeurt als vrouwen gedekte hoofden hebben en mannen ongedekte hoofden tijdens het bidden en profeteren. De reden hiervoor is dat alleen de heerlijkheid van de Heer Jezus mag worden gezien in de samenkomsten (door de engelen, zie vs10, Ef3:10) van de gemeente. De Joodse mannen hadden een bedekking op het hoofd (Keppel), want Christus was nog niet openbaar in het Jodendom, maar in de gemeente moet de man een ongedekt hoofd hebben want zijn hoofd is Christus en die moet niet ‘bedekt’ zijn (want dit onteert zijn hoofd Christus, die juist ‘gezien’ moet worden). Zijn hoofdbedekking suggereert nog een ander hoofd naast Christus en dat onteert Hem. 

			Vers 5

			en iedere vrouw die bidt of profeteert met ongedekt hoofd, onteert haar hoofd; want het is een en hetzelfde alsof zij geschoren was. 

			Doordat de vrouw haar hoofd wel bedekt (als teken van onderwerping aan de man) als zij bidt of profeteert (niet in de samenkomst want daar behoort zij te zwijgen, 1Ko14:34) wordt symbolisch de ‘heerlijkheid’ van de man verborgen zodat er alleen plaats is voor de heerlijkheid van Christus. Als zij (hardop) bidt of profeteert terwijl er geen mannen aanwezig zijn, dan ‘zegt’ haar bedekking dat zij iets doet wat eigenlijk aan de mannen is voorbehouden.

			Ik wil dan dat mannen in elke plaats bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en twist. 1Tm2:8

			De bedekking op haar hoofd betekent dat zij haar plaats onder de man niet prijsgeeft. De ‘macht’ op haar hoofd is een teken van gezag (de man) waaronder zij staat. Hoewel zij tijdens de samenkomsten niet bidt of profeteert, wel ‘amen’ zegt en ‘meedoet’ aan de eredienst is het toch wel nodig ook daar zich ter dekken. 

			Vers 6

			Want als een vrouw niet gedekt is, laat zij zich ook maar het haar laten afknippen; maar als het voor een vrouw een schande is zich het haar te laten afknippen of zich te laten scheren, laat zij zich dan dekken. 

			Zonder de bedekking geeft de vrouw openlijk aan niet haar plaats in te nemen en dat staat gelijk aan een vrouw met afgeknipte haren of een kaalgeschoren hoofd (Dt21:12) wat een schande was voor een vrouw. Wil zij niet tot schande zijn, moet zij zich dus dekken. 

			Vers 7

			Want de man behoort zijn hoofd niet te dekken, daar hij het beeld en de heerlijkheid van God is; maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. 

			Paulus herhaalt voor alle duidelijkheid wat hij in vs4 heeft gezegd, dat een man zijn hoofd niet behoort te dekken als hij bidt of profeteert. Hier legt hij uit waarom niet. De man is het beeld en de heerlijkheid van God. God schiep eerst de man die daarmee de vertegenwoordiger is van de onzichtbare God, diens heerlijkheid. Hij is geschapen naar het beeld van God (Gn1:27), terwijl de vrouw uit de man is (zie vs8 en Gn2:21-22).

			Want Adam is eerst geformeerd, daarna Eva; 1Tm2:13

			De vrouw is dus de heerlijkheid van de man omdat zij uit de man is voortgekomen. Zij is hem tot een hulp gegeven en hierin is zij zijn kroon (Sp12:4). Daarom is zij de afhankelijke en de onderdanige (1Ko14:34), wat tot eer van de man is. De man weet dat hij is ondergeschikt aan God en dit houdt hem klein en nederig. Zo is hij de heerlijkheid van God, tot zijn eer. Het lange haar van de vrouw, dat haar door de natuur als een sluier is gegeven (vs15) is een aanwijzing, niet dat zij daardoor gedekt is, maar juist dat zij zich behoort te dekken. Dit dekken gebeurt door ‘iets dat naar beneden hangt’ (Gr: kata kefales, vs4), een sluier of een sjaal.

		

	
		
			1 Korinthiërs 11:8-16

			De hoofdstukken 11 t/m 14 van deze brief van Paulus aan de Korinthiërs zijn voor ons van het grootste belang. Ze geven instructies voor het samenkomen van gelovigen ‘in elke plaats’ (vs2). Het onderwijs in dit hoofdstuk is dus niet tijd- of cultuurgebonden. In deze laatste dagen, waar de verwarring en verdeeldheid groot zijn binnen de christenheid, is het bijzonder waardevol om Gods gedachten te bestuderen die zijn orde weergeven voor de gemeenten. Als wij bereid zijn de menselijke verdraaiing van deze orde, die overal zichtbaar is geworden, te weerstaan is het nog steeds mogelijk om, gehoorzaam aan de instructies van de apostel, in nederige eenvoudigheid aan Gods woord, deze eenvoudige goddelijke orde na te volgen die via de apostel tot ons komt. Paulus schrijft:

			
					…en de inzettingen vasthoudt, zoals ik ze u heb overgeleverd. 1Ko11:2

					Want ik heb van de Heer ontvangen, wat ik u ook heb overgegeven…1Ko11:23

					…laat hij erkennen, dat wat ik u schrijf een gebod van de Heer is. 1Ko14:37

			

			De instructies in deze brief komen dus rechtstreeks van de Heer Zelf. 1Ko11:17-18,20,33,34; 14:24,26,28,34-35 laten duidelijk zien dat het hierbij gaat om de samenkomsten van de gelovigen. 

			
					In 1Ko11:2-16 leren we eerst onze noodzakelijke plaats in te nemen als mannen en vrouwen overeenkomstig de scheppingsorde.

					In 1Ko11:17-34 leren we dat de Heer Jezus het centrum van de samenkomsten behoort te zijn.

					In 1Ko12 leren we dat wij als lichaam van Christus samenkomen en dat de Heilige Geest gaven uitdeelt tot opbouw van dit lichaam.

					In 1Ko13 leren we dat liefde de ware geest is in welke we samenkomen.

					In 1Ko14 leren we de orde van God in het uitoefenen van de gaven in liefde, tot opbouw van de ander in de samenkomsten.

			

			Het samenkomen als gemeente, of het nu is in een lokaal voor broodbreking, woorddienst, bidstond of Bijbelbespreking, of gebeurt in een woning, is ook zichtbaar in de hemelse gewesten. De veelvoudige wijsheid van God wordt daarin bekendgemaakt (Ef3:10). 

			Paulus stelt daarom de orde van Gods schepping van man en vrouw duidelijk in vs3:

			Maar ik wil dat u weet, dat Christus het hoofd is van iedere man, en de man het hoofd van de vrouw, en God het hoofd van Christus. 

			Hij betoogt vervolgens in de verzen 4-7 dat de vrouw tijdens het bidden en profeteren haar hoofd behoort te dekken als een uiterlijk teken dat zij ondergeschikt is aan de man, hij is haar hoofd. We lezen bijv. in Hd21:9 dat de vier dochters van Filippus profeteerden. Zij dekten toen volgens deze orde hun hoofd. Dit was in de huiselijke kring, niet in de samenkomsten, waar de vrouwen behoren te zwijgen (1Ko14:34). De vrouw is aan haar eigen man onderdanig (Ef5:22), maar ondergeschikt aan de man in het algemeen in de schepping. In de huwelijken behoort de onderlinge liefde openbaar te worden, in de gemeente de onderlinge verhouding. 

			De man behoort niet zijn hoofd te dekken, want zijn hoofd is Christus en door met ongedekt hoofd te bidden en te profeteren toont hij dat hij niet onder een ander gezag staat op aarde, maar aan Christus zijn hemelse hoofd. Deze aanwijzingen gelden m.i. tijdens het bidden of profeteren in het openbaar, maar sommige uitleggers denken dat het ook geldt voor het persoonlijke gebed, daarom zal ieder zichzelf voor de Heer moeten beproeven in deze zaak. 

			Vers 8

			Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man; 

			De reden van deze orde in hoofdschap heeft te maken met hoe de mens geschapen is. De man werd eerst geschapen, rechtstreeks door God. Hierin is hij het beeld en de heerlijkheid van God (vs7), uit God afkomstig, wat in zijn onbedekte hoofd wordt uitgebeeld. De schepping van Adam is ook niet gebeurd uit een ander, de vrouw, wat andersom wel zo is. De vrouw werd als tweede geschapen, maar dat gebeurde toen zij uit de man werd gevormd (Gn2:21-23). 

			Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Gn2:23

			‘Mannin’ is het Hebreeuwse ‘Isha’ (vrouw), afgeleid van ‘Ish’(man). Het gaat hier niet om het huwelijk (waar deze eenheid wordt uitgebeeld, zie Gn2:24), maar om de orde in de schepping tussen de man en de vrouw waarin verschil is. De vrouw is hierin de heerlijkheid van de man (vs7) want zij het beste dat uit de man is voortgekomen. 

			Vers 9

			want de man is ook niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. 

			Paulus wijst op nog een verschil, namelijk de reden dat God de vrouw schiep. Adam was eerst alleen, als enige mens maar vond in alle geschapen wezens ‘geen hulp als iemand tegenover hem’ (Gn2:20). God schiep vervolgens de vrouw uit Adam, om hem een hulp te geven, ‘en Hij bracht haar bij Adam’ (Gn2:22). In geestelijk opzicht is daarom ook de gemeente, die de bruid is van het Lam, ‘om’ Christus er gekomen, tot zijn eer en heerlijkheid.

			Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. ‘Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn’. Deze verborgenheid is groot, maar ik doel op Christus en op de gemeente. Ef5:30-32

			Vers 10

			Daarom behoort de vrouw een macht op haar hoofd te hebben terwille van de engelen. 

			De heerlijkheid van de man mag niet door de engelen gezien worden als de vrouw bidt of profeteert. Deze heerlijkheid van de man is de vrouw en dus moet zij zichzelf, haar hoofd, een symbool van haar hoofd in de scheppingsorde (de man) bedekken. Door haar hoofd te bedekken en hiermee dus de man niet te willen eren maar alleen God, neemt zij als de bedekte heerlijkheid van de man een plaats in die de engelen kunnen waarderen. Zij waren immers aanwezig bij de schepping van de man en de vrouw (Jb38:7). De ‘macht’ op haar hoofd is het teken van gezag waaronder zij staat en de bedekking van zichzelf als de heerlijkheid van de man. 

			Vers 11

			Evenwel is noch de vrouw zonder de man, noch de man zonder de vrouw, in de Heer. 

			Paulus haast zich te zegen dat door dit onderwijs de mannen niet moeten denken onafhankelijk te kunnen gaan leven van de vrouwen of dat de vrouwen moeten denken dat zij niets hebben in te brengen in de levens van de mannen. De vrouw en de man zijn aan elkaar gegeven en vullen elkaar aan. ‘In de Heer’ hebben zij elk hun plaats in het lichaam van Christus. 

			Want u allen die tot Christus bent gedoopt, hebt Christus aangedaan. Daar is geen Jood of Griek, daar is geen slaaf of vrije, daar is geen man of vrouw; want u bent allen een in Christus Jezus. Gl3:27-28

			Vers 12

			Want zoals de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw; maar alle dingen zijn uit God. 

			Deze wederzijdse afhankelijkheid laat de apostel zien door te stellen dat zoals de vrouw is uit de man, ook iedere man vervolgens ‘door de vrouw’ in de wereld is gekomen. Iedere man na Adam heeft immers een moeder. Al deze zaken zijn echter uit God, de Ontwerper van man en vrouw. 

			Vers 13

			Oordeelt bij uzelf: is het gepast dat een vrouw ongedekt tot God bidt? 

			Nu voert Paulus nog een extra reden aan voor de bedekking van de vrouw in het bidden en profeteren. Hij vraagt aan de Korinthiërs om het zelf te beoordelen. Zegt hun eigen onderscheidingsvermogen niet dat het ongepast is dat een vrouw ongedekt tot God bidt? Deze geestelijke manier van denken zal er alleen zijn als wij ons onderwerpen aan het gezag van de Heer en van zijn woord en deze zaken biddend overdenken.  

			Vers 14

			Leert ook de natuur zelf u niet, dat als een man lang haar draagt het een oneer voor hem is? 

			Tenslotte komt Paulus met zijn laatste argument, de natuur. Iedere vrouw draagt in principe lang haar terwijl de man dat niet doet. Het dragen van lang haar is tot oneer van de man. Er zijn allerlei uitzonderingen op deze regel (soms kunnen vrouwen geen lang haar dragen of willen ze dit niet), maar de algemene les van de natuur is duidelijk.

			Vers 15

			Maar als een vrouw lang haar draagt, is het een eer voor haar, omdat haar het lange haar tot een sluier gegeven is. 

			Het lange haar is voor de vrouw zelf een eer haar eigen heerlijkheid. Er wordt nu een nieuwe term geïntroduceerd: ‘sluier’. We hebben dus ‘hoofdschap’, ‘bedekking’, ‘heerlijkheid’ en hier ‘sluier’. Het lange haar is de sluier voor de vrouw die naast haar heerlijkheid ook een bedekking is van zichzelf als de heerlijkheid van de man. De hoofdbedekking van de vrouw is dus een dubbele dekking, namelijk 

			
					Haar eigen haar welke een bedekking is van zichzelf, tevens ook teken van afhankelijkheid en 

					De macht op haar hoofd die de heerlijkheid van de mens, man en vrouw bedekt opdat alleen de heerlijkheid van Christus zichtbaar is. 

			

			Door de zondeval werd de autoriteit van God door de mens omvergeworpen. In de gemeente wordt deze autoriteit weer erkend en getoond in de hemelse gewesten (Ef3:10) door de zusters die hun hoofd bedekken, een bijzondere bediening! Zo is de hoofdbedekking een verkondiging van de heerlijkheid van God in de hemelse gewesten waar het avondmaal de verkondiging is van de dood van de Heer op aarde (1Ko11:26). Er is hierbij sprake van een aantal symbolen, in de persoonlijke sfeer dus de bedekking van het hoofd door de zusters en in de gemeente het brood en de beker. 

			Vers 16

			Maar als iemand meent te moeten twisten wij hebben zo’n gewoonte niet, en evenmin de gemeenten van God. 

			Vers 16 wordt vaak gelezen in de zin van: men moet er niet over twisten, laat ieder zijn eigen geweten volgen. Dit is niet de goede uitleg van dit vers. Als er onder de Korinthiërs namelijk mensen zouden zijn die hierover ruzie wilde maken, dan zegt Paulus dat de apostelen deze gewoonte niet hebben en ook de gemeenten van God niet. Als andere gemeenten de inzettingen van de apostelen gehoorzaam volgden, dan moesten de Korinthiërs hierop geen uitzondering vormen door te twisten over deze zaken. Zij moesten Paulus navolgen die op zijn beurt Christus navolgde (1Ko11:1).

		

	
		
			1 Korinthiërs 11:17-29

			Door de genade van God zijn allen die geloven in het evangelie van de behoudenis (Ef1:13) door één Geest tot één lichaam gedoopt (1Ko13:13). Zij vormen met elkaar het lichaam van Christus op aarde en iedere plaatselijke gemeente vormt hier de uitdrukking van (zie 1Ko12:27). De eenheid die voor God geldt moet ook in de gemeente praktisch worden vormgegeven. De gemeente is ook het huis van God op aarde (Ef2:22; 1Tm1:15). Bij een huis horen huisregels of de orde van dat huis. Paulus is de apostel die de orde van dit huis van God ons schriftelijk heeft overgeleverd (zie 1Ko4:16). Bij de Korinthiërs werd deze orde niet gerespecteerd vanwege hun vleselijke houding (1Ko3:1-3). Zij hadden niet goed begrepen wat het kruis van Christus precies betekent en hierdoor wilden ze zelf belangrijk gevonden worden. Hierdoor waren veel dingen mis in de gemeente en Paulus corrigeert hen via deze brief. Zij waren bijv. niet op de hoogte van de orde die God heeft ingesteld tussen mannen en vrouwen (zie het eerste deel van dit hoofdstuk). 

			Vers 17

			Nu ik dit beveel, prijs ik u niet, omdat u niet ten goede, maar ten kwade samenkomt. 

			Paulus schrijft aan de Korinthiërs een aantal ‘bevelen’. Deze zijn hem opgedragen door de verheerlijkte Heer Jezus.

			Overigens nu, broeders, vragen en vermanen wij u in de Heer Jezus Christus, dat, zoals u van ons hebt ontvangen hoe u moet wandelen en God behagen, zoals u ook wandelt, u daarin nog meer zult toenemen. Want u weet welke bevelen wij u hebben gegeven door de Heer Jezus. 1Ts4:1-2

			Paulus kon de Korinthiërs niet prijzen als het de orde van God betrof. In hun samenkomsten werd deze orde geweld aangedaan doordat zij ‘ten kwade’ samenkwamen en niet ‘ten goede’ zoals God het heeft bedoeld. In het vervolg zal blijken waar Paulus op doelt. 

			Vers 18

			Want ten eerste hoor ik, dat er, wanneer u als gemeente samenkomt, scheuringen onder u zijn, en ten dele geloof ik het. 

			Het eerste dat Paulus moet veroordelen is dat er kennelijk scheuringen onder hen zijn. Dit zijn verschillende groepen binnen de gemeente die zich geestelijk verzamelen rondom een bepaald onderdeel van de leer of een gedachte of rondom een bepaalde leraar. 

			Maar ik vermaan u, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u allen hetzelfde spreekt en dat er onder u geen scheuringen zijn; maar dat u vast aaneengesloten bent, één van denken en één van bedoeling. 

			Want mij is over u bekend gemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloe, dat er twisten onder u zijn. 1Ko1:10-11

			De geest van verdeeldheid was in Korinthe tijdens het avondmaal zichtbaar tussen de rijken en de armen. Ten dele geloofde Paulus wat hij had gehoord hierover. Als een gemeente uiterlijk gezien nog één is, maar men komt niet meer met één verlangen samen, dan is er sprake van scheuringen. Dit moet worden beleden en weggedaan. Het ene verlangen moet altijd de Heer Jezus zijn.

			Als er dan enige vertroosting in Christus, als er enige troost van de liefde, als er enige gemeenschap van de Geest, als er enige genegenheid en ontferming is, maakt dan mijn blijdschap volkomen door hetzelfde te bedenken, terwijl u dezelfde liefde hebt, eenstemmig bent, het ene bedenkt. Fp2:1-2

			Vers 19

			Want er moeten ook sekten onder u zijn, opdat ook de beproefden onder u openbaar worden. 

			Waar een scheuring duidt op verschillende verlangens en meningen binnen de gemeente, duidt ‘sekten’ meer op groepen die zich hebben gevormd rondom een bepaald persoon of een bepaalde leer en zich van anderen hierdoor afscheiden. De sektarische groep gaat dan openlijk een andere weg dan de rest. Een sekte is een geloofsgemeenschap die naast de eenheid van gelovigen nog een andere eenheid belangrijk vindt als voorwaarde om erbij te horen, zoals visie op de doop, het verbond, de bedelingen etc. Zodra men een opgestelde belijdenis (hoe goed ook) moet onderschrijven om lid te kunnen worden van een gemeente, spreken we van een sekte. Als een scheuring niet wordt veroordeeld, leidt dit tot sekten en valt een gemeente helemaal uit elkaar. Maar God laat deze zaken toe opdat de ‘beproefden’, zij die dit als kwaad zien en zich ervoor verootmoedigen, openbaar worden. 

			Vers 20

			Wanneer u nu op één plaats samenkomt, is dat niet ‘s Heren avondmaal eten; 

			Het samenkomen op één plaats gebeurt op de zondag (Hd20:7) en heeft als doel het eten van het avondmaal van de Heer (Hd2:42). Dit doel was in Korinthe volledig uit het oog verloren. Uiterlijk gezien braken zij brood en dronken zij wijn, maar in de praktijk was dit verworden tot een eetfestijn waarbij men elkaar uit het oog was verloren en op zichzelf gericht was. Maar het is de maaltijd van de Heer, niet van onszelf. 

			Vers 21

			want bij het eten neemt ieder vooraf zijn eigen avondmaal, en de één is hongerig en de ander dronken. 

			Voorafgaand aan het eten van het avondmaal hadden zij een ‘liefdesmaaltijd’ (Jd:12). Tijdens deze maaltijd kwam de verdeeldheid tot uiting in het feit dat sommigen zichzelf volpropten, zelfs dronken waren terwijl anderen hongerig en dorstig waren en niets te eten of te drinken kregen van de rest. 

			Vers 22

			Hebt u dan soms geen huizen om te eten en te drinken? Of veracht u de gemeente van God en beschaamt u hen die niets hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? Hierin prijs ik u niet. 

			Als ze zich tegoed willen doen en op die manier deze maaltijd willen misbruiken kunnen ze beter thuis zich volstoppen. De gemeente van God wordt veracht door zo te handelen. Het getuigt van grote liefdeloosheid als men niet voor de armen zorgdraagt. Paulus kan hen dus niet prijzen. Later schrijft hij in hoofdstuk 13 over de liefde. 

			Vers 23

			Want ik heb van de Heer ontvangen, wat ik u ook heb overgegeven, dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij overgeleverd werd, brood nam; 

			Om de Korinthiërs goed te laten beseffen waar ze mee bezig waren, schrijft Paulus een aantal zeer belangrijke zaken op over wat het avondmaal nu precies is. Hij had een aantal daarvan rechtstreeks van de Heer ontvangen. Door deze dingen aan hen voor te stellen laat zien dat er nog herstel mogelijk was voor de gemeente in Korinthe, hetgeen vandaag voor veel gemeenten en kerken niet meer geldt. De Heer nam in de nacht dat Hij werd overgeleverd (terwijl Hij oog had voor zijn discipelen i.p.v. zijn eigen lijden, een waarschuwend voorbeeld voor de Korinthiërs) voor onze overtredingen een brood (Mt26:26-29; Mk14:22-25; Lk22:14-20). Er is vaak verschil van mening over wel soort brood er zou moeten worden gebuikt bij het avondmaal. Was het ongezuurd brood dat de Heer nam, dat zijn zondeloze leven symboliseert? Of moeten we toch juist gezuurd brood eten omdat wij hieraan weten dat wijzelf (het brood stelt het lichaam van Christus, de gemeente voor) niet zonder zonde zijn? (2Ko5:21). Ik denk niet dat we hier een punt van discussie van zouden moeten maken. 

			Vers 24

			en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: ’Dit is mijn lichaam, dat voor u is; doet dit tot mijn gedachtenis’. 

			Het eenvoudige van het avondmaal is dat wij dit doen tot de gedachtenis aan de Heer. Het is niet bedoeld om ons geloof te versterken, maar om aan Hem te denken.

			Toen wij nu op de eerste dag van de week vergaderd waren om brood te breken, sprak Paulus, die de volgende dag zou vertrekken, hen toe en rekte zijn rede tot middernacht. Hd20:7

			Het brood stelt symbolisch het lichaam van de Heer voor dat voor ons is overgegeven in de dood. Als we avondmaal vieren, vult dankbaarheid onze harten. 

			Vers 25

			Evenzo ook de drinkbeker na de maaltijd, en Hij zei: ’Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed; doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis’. 

			Na de maaltijd waar zij het Pascha aten (Lk22:7) nam de Heer een drinkbeker. Deze stelt symbolisch het bloed van de Heer voor dat voor ons is vergoten. Paulus voegt aan de woorden van de Heer die wij kennen uit de evangeliën toe: ‘doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis’. ‘Dikwijls’ lijkt te duiden op iedere zondag aangezien ‘het avondmaal van de Heer’ een uitdrukking is die overeenkomt met ‘de dag van de Heer’ uit Op1:10 welke de zondag is. Nadat de eerste gemeente het iedere dag vierde (Hd2:46), lijkt het erop dat er later iedere zondag brood werd gebroken. 

			Vers 26

			Want zo dikwijls u dit brood eet en de drinkbeker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt. 

			Iedere keer als wij avondmaal vieren verkondigen wij de dood van de Heer. Zijn dood was nodig om ons te behouden van de toorn van God en ons met Hem te verzoenen. Het avondmaal is dus ingesteld om ons iedere keer weer aan deze dood te herinneren. We doen dit ‘totdat Hij komt’, dus het avondmaal wordt op aarde niet afgeschaft voor die tijd zoals sommigen ‘ultra-bedelingenleer’-aanhangers verkondigen. 

			Vers 27

			Daarom, wie op onwaardige wijze het brood eet of de drinkbeker van de Heer drinkt, zal schuldig zijn aan het lichaam en het bloed van de Heer. 

			De Heer heeft ons opgedragen aan Hem te denken, zijn dood te verkondigen dat spreekt van zijn overgave voor ons. Dat bij zoiets heiligs men op ‘onwaardige’ wijze het brood eet of de drinkbeker van de Heer drinkt, maakt zich schuldig aan zijn lichaam en zijn bloed. Het gaat hier niet om het zelf onwaardig zijn, maar om het onwaardig gebruiken van het avondmaal, zonder dat de betekenis ervan doordringt of dat er niet beleden zonden zijn (zie hoofdstuk 5). 

			Wanneer u dan uw gave offert op het altaar en u daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat daar uw gave voor het altaar en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder, en kom dan en offer uw gave. Mt5:23-24

			Als er onkunde is t.a.v. het avondmaal kan de Heer dit verdragen maar misbruik ervan niet. Dan zal Hij komen met zijn tuchtigende maatregelen (zie vs30-32). 

			Vers 28

			Maar laat men zichzelf beproeven en zo eten van het brood en drinken van de drinkbeker. 

			Deelnemen aan het avondmaal en op die manier de dood van de Heer verkondigen is een heilige bezigheid. We gedenken de Heer die heilig is, die als de Levende in ons midden is. Daarom willen we graag onszelf beproeven, of er bij ons ‘een heilloze weg is’. 

			Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Ps139:23-24

			Er staat in deze tekst niet dat wij dan niet moeten deelnemen aan het avondmaal, maar juist wel; ‘en zo eten (na beproeving van onszelf) van het brood en drinken van de drinkbeker’. 

			Vers 29

			Want wie eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, als hij niet het lichaam van de Heer onderscheidt. 

			Als men ‘eet en drinkt’ van het avondmaal en men heeft geen geestelijk onderscheid in wat de betekenis ervan nu werkelijk is, dan eet en drinkt men zichzelf een oordeel. Wat dat inhoudt, volgt in de verzen hierna. ‘Van de Heer’ ontbreekt in een aantal handschriften waardoor de betekenis m.i. eerder is dat de Korinthiërs geen idee hadden van de eenheid van het lichaam (zie 1Ko12:27). Deze tekst is mede ook belangrijk in de discussie of we kinderen kunnen toelaten tot het avondmaal. De voorwaarde is toch wel enig geestelijk onderscheid in de betekenis ervan en dat kunnen we van jonge kinderen nog niet zeggen. 

		

	
		
			1 Korinthiërs 11:30-12:7

			Zij die geloven in de Heer Jezus hebben in de Bijbel verschillende benamingen. Er wordt bijv. gesproken over ‘geroepen heiligen’ (1Ko1:2), ‘broeders’ (1Ko1:10), ‘discipelen’ (Hd6:1), maar ook over de ‘tempel van God’ (1Ko3:16), ‘huis van God’ (1Tm3:15) en ‘lichaam van Christus’ (1Ko12:27). De laatste drie benamingen benadrukken het collectief van de gemeente van God. Ieder van deze benamingen vraagt om een bepaalde verantwoordelijkheid. Als het huis van God, de tempel die heilig is (1Ko3:17) wordt van ons gevraagd te leven naar de orde van dat huis. Paulus beschrijft in deze brief o.a. hoe deze orde eruitziet en wat er van ons wordt gevraagd om zo een waardig en heilige tempel op aarde te zijn. In hoofdstuk 11 beschrijft Paulus de orde tussen man en vrouw (vs2-16) en hoe om te gaan met het avondmaal (vs17-34). De Korinthiërs hadden deze orde niet gerespecteerd waardoor Paulus hen corrigeert. 

			Vers 30

			Daarom zijn er onder u vele zwakken en zieken en nogal velen zijn ontslapen. 

			Als er op een onwaardige en nonchalante wijze wordt omgegaan met de heilige zaken over de Zoon van God, zal God een oordeel brengen. Petrus schrijft dat het oordeel begint bij het huis van God (1Pt4:17). In de tijd van Maleachi verachtte Israël de tafel van de HEERE, het altaar. Dit altaar is vandaag de Heer Jezus (Hb13:10), waarvan wij geestelijk gezien ‘eten’. Israël bracht onrein ‘brood’, het ‘voedsel van God’ op het altaar waardoor zij het onrein maakten.

			En u zegt: Waardoor maken wij U onrein? Doordat u zegt: De tafel van de HEERE, die is verachtelijk. En als u een blind dier ten offer brengt: Dat is niet erg! En als u een kreupel of ziek dier ten offer brengt: Dat is niet erg! Ml2:7-8a

			Het oordeel dat God in zijn tuchtiging over de Korinthiërs bracht was dat er vele zwakken en zieken onder hen waren en velen overleden. Niet iedere ziekte of overlijden is uiteraard vanwege oordeel, maar in dit geval was dit wel zo. 

			Vers 31

			Als wij echter onszelf beoordeelden, zouden wij niet geoordeeld worden; 

			Het is dus nodig onszelf te beoordelen. Wat zijn mijn motieven? Waarom vier ik avondmaal? Wat betekent de Heer Jezus in deze dingen voor mij? Doen we dit niet, volgt het oordeel van God die waakt over de eer van zijn Zoon. 

			Vers 32

			maar als wij geoordeeld worden, dan worden wij door de Heer getuchtigd, opdat wij niet met de wereld veroordeeld worden. 

			Mocht er een tuchtiging nodig zijn in de gemeente, dan is dat voor ons eigen bestwil. De Vader houdt te veel van ons om ons maar onze gang te laten gaan. We worden niet met de wereld veroordeeld straks en we hebben een waarschuwing om met deze zaken ernst te maken en de orde van Gods huis te respecteren. 

			Vers 33

			Daarom, mijn broeders, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar. 

			Zodra men samenkwam als gemeente, moest men op elkaar wachten en zo samen deelnemen. Vandaag is het avondmaal verworden tot een middel van genade, om de gelovige te stichten i.p.v. dat het een gedachtenis aan de Heer is.

			Vers 34

			Als iemand honger heeft, laat hij thuis eten, opdat u niet tot een oordeel samenkomt. - De overige dingen nu zal ik ordenen als ik kom. 

			De Korinthiërs moesten zich thuis voorbereiden op het avondmaal door daar genoeg te eten. Zodra men het avondmaal in de gemeente gebruikt om de honger te stillen zal Gods oordeel daarover komen. Paulus had nog wel meer te zeggen, maar deze zou hij ordenen bij zijn bezoek aan hen. 

			Hoofdstuk 12, Vers 1

			Wat nu de geestelijke uitingen betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. 

			Een ander belangrijk onderwerp m.b.t. de orde in Gods huis zijn de geestelijke uitingen. Als men samenkomt rondom de Heer en avondmaal viert, is elkaar opbouwen erg belangrijk. Paulus gaat daarom het belang laten zien van het lichaam van Christus. Ieder lid heeft van de Heilige Geest hiertoe één of meerder genadegaven ontvangen. Daarom volgt in dit hoofdstuk het onderwerp van de geestelijke gaven van genade. Als er ergens vandaag verwarring en verdeeldheid over is, dan is het wel over dit onderwerp. Laten we daarom nauwkeurig kijken hoe Paulus zijn betoog hierover opbouwt, waarom hij dit zo doet en wat zijn conclusies zijn.

			In dit vers staat pneumatika (pneumatika=’geestelijk uitingen’, dus niet ‘geestelijk gaven’). Dit zijn uitingen vanuit de geestelijke wereld door mensen heen, of deze nu van God komen of van de demonen. 

			Geliefden, gelooft niet iedere geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. 1Jh4:1

			Paulus wilde niet dat zij onwetend waren op dit gebied want in Korinthe was men dit inmiddels wel. Helaas is er zoals gezegd ontzettend veel verwarring over dit onderwerp ontstaan, dat de meeste christenen hierover ook onwetend zijn. Het aanwezig zijn van deze pneumatika, uitingen vanuit de geestenwereld, was namelijk op zichzelf geen bewijs van de werking van de Heilige Geest. Paulus vervolgt namelijk:

			Vers 2

			U weet dat toen u van de volken was, u tot de stomme afgoden werd heengedreven, al naar u geleid werd. 

			Toen zij ‘van de volken waren’ (nu niet meer, want nu waren zij van Christus), hadden zij ook ervaringen met pneumatika. Geleid door de valse geesten (waardoor zij uitingen aan de demonen verrichtten) aanbaden zij afgoden die zelf niet konden spreken (Ps135:15-16) waardoor zij volkomen verdwaald waren. Een voorbeeld hiervan vinden we in 1Kn18:26:

			Zij namen de jonge stier die hij hun had gegeven, en maakten [die] klaar. Ze riepen de naam van de Baäl aan, van de morgen tot de middag: O Baäl, antwoord ons! Maar er kwam geen stem en er was niemand die antwoordde. Zij sprongen tegen het altaar aan, dat men gemaakt had.

			Ooit leefden de Korinthiërs ook zo. Ze moesten nu leren dat de geestelijke uitingen destijds vanuit een totaal andere bron kwamen en een totaal ander doel dienden. 

			Vers 3

			Daarom maak ik u bekend, dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Vervloekt zij Jezus, en niemand kan zeggen: Heer Jezus, dan door de Heilige Geest. 

			Paulus maakt hen bekend dat de geestelijke uitingen die afkomstig zijn van de Heilige Geest nooit Jezus vervloeken (zoals zij die afgoden dienen wel doen) en altijd de HEER Jezus in het middelpunt zetten. In de tijd dat Paulus deze brief schreef, was de openbaring van God nog niet compleet. Er waren profeten die daarom openbaringen gaven (zie 1Ko14:26). Maar satan was erop uit om via valse apostelen en leraars (zie ook 2Ts2:2-3) de gemeenten te misleiden. 

			Want zulke mensen zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van de gerechtigheid; hun einde zal zijn naar hun werken. 2Ko11:13-15

			De test die Paulus hier geeft is: let op iemands houding t.o.v. Christus. Zo kun je onderscheiden via welke ‘geest’ iemand spreekt. Vandaag zijn er vele misleidende geesten (1Tm4:1; 1Jh4:1-6). Ook wij moeten de geesten beproeven ‘of zij uit God zijn’. Als iemand anderen onder de heerschappij van Christus brengt en Hem als onderwerp van zijn onderwijs heeft, is het een geestelijke uiting door middel van de Heilige Geest. Als er personen zijn die beweren namens God te spreken, maar door hun onderwijs anderen tot oneer van de Heer laten leven, is het niet uit God, maar een geestelijke uiting vanuit de demonen. Een voorbeeld is deze uitspraak van een ‘christelijke’ leraar op internet:

			‘Als homoseksuele christenen God willen dienen, en hun leven aan Christus toevertrouwen, blijken deze teksten (die deze leefwijze veroordelen, DJJ) niet van toepassing te zijn op hen. Het wegvallen van deze schijnbare glasheldere grond voor afwijzing zal onherroepelijk leiden tot het volledig accepteren van homoseksualiteit’.

			Vers 4

			Nu is er verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest; 

			Het doel is Christus verheerlijken en dienen. De Heilige Geest geeft hiertoe aan de gemeente verschillende gaven van genade (charismata). ‘Daar wij nu verschillende genadegaven hebben, naar de genade die ons gegeven is’ (Rm12:6). We hebben dus allemaal uitdelingen van genade (dus niet ‘gaven van de Geest’) ontvangen om dit ene doel te bereiken, dat Christus in de harten van de anderen als Heer wordt geheiligd (1Pt3:15). Paulus legt de nadruk op het feit dat er ondanks de verschillende gaven, maar één Geest is. Deze Geest is gekomen om Christus te verheerlijken.

			Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Jh16:14

			In de wereld van de demonen is er sprake van vele geesten, zoals in Mk5:9 waar de demon in de man zegt: ‘Wij zijn met velen’.  

			Vers 5

			en er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heer; 

			De gemeente is de plaats van bedieningen (diakonai), verschillende dienende gaven die mensen hebben ontvangen. Deze dienen tot opbouw van de anderen. 

			En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, anderen als evangelisten, anderen als herders en leraars, om de heiligen te volmaken, tot het werk van de bediening, tot de opbouwing van het lichaam van Christus; totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de volgroeidheid van de volheid van Christus, Ef4:11-13

			Paulus benadrukt dat al deze bedieningen afkomstig zijn van één en dezelfde Heer in de hemel. Als er één bron is, is er ook één doel.

			Vers 6

			en er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. 

			De Korinthiërs waren nogal gericht op de ‘spectaculaire’ gaven. Paulus benadrukt dat als het niet tot opbouw van anderen is, het een nutteloos gebruik van de gaven is. Er zijn verschillende werkingen (energèmata), effecten of resultaten van Gods Geest in de gemeente, maar het is alles afkomstig van dezelfde God die ervoor zorgt dat alles in allen werkt tot opbouw van het lichaam van Christus. We vinden hier de drie-ene God, betrokken bij het welzijn van de gemeente. 

			Vers 7

			Maar aan ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is. 

			Het is goed te bedenken dat Paulus dit hoofdstuk schrijft om de situatie in Korinthe te corrigeren. Hun omgaan met de gaven van genade die hen rijkelijk waren toebedeeld (1Ko1:4) was zelfgericht. Zo waren ze erg bezig met het spreken in talen. Hierdoor misten ze het doel van de gaven en wat het niet tot nut van de gemeente. Daarom schrijft Paulus hier dat de ‘openbaring’ van de Geest (dat wat Hij door mensen heen bekend maakt) is gegeven ‘tot wat nuttig is’. Hiermee bedoelt Paulus dat het doel van de gaven is dat Christus in de ander groter wordt, opdat er vrucht is. 

			Zo ook u, omdat u streeft naar geestelijke gaven, tracht overvloedig te zijn tot opbouwing van de gemeente. 1Ko14:12

			Iedereen in de gemeente heeft één of meerdere gaven ontvangen, maar zodra deze niet worden gebruikt in liefde (1Ko13) tot opbouw van de gemeente, tot meer zicht op de Heer Jezus, dan is het nutteloos. 

			…maar terwijl wij de waarheid vasthouden in liefde, in alles opgroeien tot Hem die het hoofd is, Christus, uit Wie het hele lichaam, samengevoegd en verbonden door elk gewricht dat de ondersteuning verleent naar de werking die elk deel is toegemeten, de groei van het lichaam bewerkt tot opbouwing van zichzelf in liefde. Ef4:15-16

		

	
		
			1 Korinthiërs 12:8-20

			Het is Gods wil en verlangen dat een gelovige ‘volmaakt’ in Christus gesteld wordt (zie Ko1:28). Dit betekent dat hij/zij in het leven als christen genoeg heeft aan Hem. Het is niet nodig om ervaringen of religieuze oefeningen te zoeken maar door het geloof wordt alles gevonden in de verheerlijkte Heer in wie alle schatten van de wijsheid en kennis verborgen zijn (Ko2:2). Dit gebeurt door het opgroeien in de genade en kennis van Hem (2Pt3:18). Hiervoor heeft God ons de Heilige Geest gegeven, die in alles altijd Christus verheerlijkt (zie Jh16:13-14). Daarnaast heeft God ons door die ene Geest tot één lichaam gedoopt (1Ko12:13). We zijn leden van elkaar en mogen elkaar door de gaven die ons door de Geest zijn gegeven versterken in het geloof in de Heer Jezus opdat zijn heerschappij ons leven bepaalt (zie vs3). Ieder heeft hiervoor verschillende geestelijke gaven ontvangen.

			Vers 8

			Want aan de één wordt door de Geest gegeven een woord van wijsheid; en aan een volgende een woord van kennis volgens dezelfde Geest; 

			De Korinthiërs waren dol op de ‘versierende’ gaven, vooral de talen. Paulus corrigeert dit vleselijke denken en legt uit dat ieder een andere gave heeft. Deze gaven liggen vaak op het vlak van onze natuurlijke bekwaamheden. Paulus somt er een paar (niet alle) op, te beginnen met de belangrijkste gaven die de ander opbouwen in het zicht op Christus. Hij begint met ‘een woord van wijsheid’. Dit is niet persé dat iemand wijs is, maar een woord van wijsheid spreekt door de Heilige Geest. Dit is een situatie bekijken in het licht van Gods gedachten opdat men weet hoe te handelen. Aan een volgende wordt door diezelfde Geest een woord van kennis gegeven. Dit is een bijzonder inzicht in het woord van God opdat de waarheid van God op de juiste manier wordt gecommuniceerd. Deze beide gaven ontbraken schromelijk bij de Korinthiërs, zie 1Ko4:10; 6:5 en het voortdurend herhaalde ‘weet u niet’ (1Ko3:16; 5:6; 6:2,3,9,15,16,19; 9:13,24; 11:3).

			Vers 9

			aan een ander geloof door dezelfde Geest; en aan een volgende genadegaven van genezing door de ene Geest; 

			Aan weer een ander schenkt de Geest de gave van geloof. Dit is niet het geloof in de Heer voor de behoudenis maar een geloof dat bergen verzet en zo anderen ondersteunt in het overwinnen van moeilijke omstandigheden, lastige tegenstand of ingewikkelde problemen (Mt17:20;21:21; Mk11:22v.). Dan noemt Paulus de genadegaven van genezing (let op het meervoud). Dit zijn genezingen die op verschillende momenten door de Heilige Geest worden verricht via een gelovige. We vinden dat deze gaven functioneerden tijdens het begin van de vorming van de gemeente als een bevestiging van het woord dat werd gepredikt en dit voornamelijk door de apostelen. 

			En zij gingen uit en predikten overal, terwijl de Heer meewerkte en het woord bevestigde door de tekenen die daarop volgden. Mk16:20

			…terwijl God bovendien meegetuigde zowel door tekenen als wonderen en allerlei krachten en uit- delingen van de Heilige Geest naar zijn wil. Hb2:4

			Genadegaven van genezing zorgen altijd direct voor een onmiddellijke en volledige genezing (zie bijv. Hd14:9-10). De Bijbel kent geen mislukkingen op dit gebied zoals we wel vaak zien in zogenaamde genezingsdiensten. Ook moeten genadegaven van genezing worden onderscheiden van het bidden voor de zieken. Dit laatste is de opdracht voor alle gelovigen (Jk5:16) en soms voor de oudsten (Jk5:14). God geneest niet iedereen op het gebed, maar wel als de genadegaven van genezing werkzaam zijn.

			Vers 10

			en aan een volgende werkingen van krachten; en aan een volgende profetie; en aan een volgende onderscheidingen van geesten; aan een ander allerlei talen; en aan een volgende uitlegging van talen. 

			De werking van krachten is een gave die betrekking heeft op wonderen. Zo lezen we in Hd8:13 en 19:11 dat Filippus en Paulus deze werkingen van krachten verrichtten (zie ook Rm15:19 en Gl3:5). Dan noemt Paulus de gave van profetie. Dit betrof het doorgeven van openbaringen van God aan de gemeente (zie 1Ko14:30). Men had immers nog niet de beschikking over het complete woord van God. Profetie is vandaag het doorgeven van Gods gedachten over heden of toekomst aan de hand van het geschreven woord van God. Paulus schrijft: ‘Veracht de profetieën niet’ in 1Ts5:19. De onderscheiding van geesten is een gave die ervoor zorgt dat iemand vanuit Gods Geest doorheeft uit welke bron iemand spreekt, de Geest van God of een boze geest (Hd16:16-18). Deze gave hadden de Korinthiërs niet benut.

			Want als degene die komt een andere Jezus predikt die wij niet gepredikt hebben, of als u een andersoortige geest ontvangt die u niet hebt ontvangen, of een andersoortig evangelie dat u niet hebt aangenomen, dan zou u het heel goed verdragen. 2Ko11:4

			De gave van de talen en de uitlegging ervan noemt Paulus bewust als laatste aangezien de Korinthiërs hier de hoogste waarde aan gaven. Deze gave bestond uit het spreken in een niet geleerde taal om zo een teken van oordeel te zijn voor de ongelovige Joden (1Ko14:21-22, zie de uitleg daar). De uitlegger legt woorden uit die gesproken zijn in een taal die hij/zij zelf ook niet geleerd heeft. De uitlegger kan dezelfde zijn als de tongenspreker (1Ko14:5,13), of een ander (vs27v.). In geen enkele andere brief schrijft Paulus over de gave van talen, het is daarom ook aannemelijk dat deze gave is opgehouden, hoewel we Gods soevereiniteit hierin niet moeten beperken (1Ko13:8).

			Vers 11

			Maar al deze dingen werkt één en dezelfde Geest, die aan ieder afzonderlijk toedeelt zoals Hij wil. 

			Paulus blijft benadrukken dat alles gebeurt vanuit de ene Geest, om de Korinthiërs duidelijk te maken dat er één doel is en dat is niet om jezelf te stichten maar om elkaar op te bouwen in Christus. De Heilige Geest deelt aan iedereen in de gemeente uit zoals Hij dit wil en niet zoals wij denken dat het zou moeten. Doordat mensen ‘functies’, ‘inwijdingen’, ‘aanstellingen’, ‘theologie’, etc. de gemeente hebben binnengebracht is dit feit genegeerd. Let op dat wat hier van de Geest staat in vs18 op God wordt toegepast wat betekent dat de Heilige Geest God is!

			Vers 12

			Want zoals het lichaam één is en vele leden heeft, en alle leden van het lichaam, hoewel vele, één lichaam zijn, zo ook Christus. 

			Zoals een menselijk lichaam een eenheid is, hoewel er vele leden in dat lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Christus is dat ene lichaam, verbonden met de gelovigen van de gemeente. Zo vormen Hij en zij de nieuwe mens, een onverbrekelijke eenheid. Toch is het één lichaam, een functionerend geheel. Hij is één Persoon, verbonden met zijn lichaam. Dit lichaam verschilt in doel en mentaliteit niet van het Hoofd. Het is alles één! 

			Vers 13

			Immers, wij allen zijn door één Geest tot een lichaam gedoopt, hetzij Joden hetzij Grieken, hetzij slaven hetzij vrijen, en ons allen is van één Geest te drinken gegeven. 

			De Geest heeft alle gelovigen ‘tot één lichaam gedoopt’ (zie Hd1:5; 2:4). In de kracht van zijn werking is iedere gelovige een onderdeel van het lichaam van Christus. Paulus schrijft ‘wij’, dus hijzelf en de Korinthiërs vormden het ene lichaam. De waarheid van dit ene lichaam is aan Paulus gegeven te openbaren (Ef3:2-6). Dit zien we ook als Saulus de christenen vervolgt en te horen krijgt dat hij in werkelijkheid Christus Zelf vervolgt. 

			Terwijl hij echter reisde, gebeurde het dat hij Damaskus naderde; en plotseling omstraalde hem een licht uit de hemel; en hij viel op de grond en hoorde een stem die tot hem zei: Saul, Saul, waarom vervolg je Mij? En hij zei: Wie bent U, Heer? En hij zei: Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Hd9:3-5

			Of men nu een Jood of een Griek is, ieder krijgt te drinken van dezelfde Geest. Alles in het lichaam van Christus heeft hetzelfde doel, dat wordt gewerkt door de Heilige Geest: Christus moet verheerlijkt worden in het ene lichaam, doordat Hij in iedereen gestalte krijgt (zie Gl4:19).

			Vers 14

			Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid maar uit vele leden. 

			Hier springt Paulus weer over, net als in vs12 naar de vergelijking met het aardse lichaam. Dat bestaat toch ook niet uit één enkel lid, zoals een hoofd, of een voet? Nee, het bestaat uit vele verschillende leden. Toch is het één lichaam. Zo is het lichaam van Christus er op aarde om Hem te vertegenwoordigen via de verschillende leden. 

			Vers 15

			Als de voet zegt: Omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, - is hij daarom niet van het lichaam? 

			Nu bestaan er twee gevaren, of iemand denkt te gemakzuchtig over zijn inbreng of te overschattend. Omdat je tot dat ene lichaam bent gedoopt kun je niet meer zeggen: ‘Ik ben niet nodig.’ Elk lid van een lichaam is nodig. Niet iedereen heeft een in het oog springende gave, maar dat wil niet zeggen dat die leden niet nodig zijn. Iedere gelovige heeft een taak binnen het lichaam. God heeft ieder een specifieke plaats gegeven, als leraar, evangelist, bidder, leider, organisator, ondersteuner, gever, of wat dan ook. We vinden in Rm12 een ander overzicht van de verschillende gaven in het lichaam van Christus. 

			Daar wij nu verschillende genadegaven hebben, naar de genade die ons gegeven is, hetzij profetie, laat het zijn naar gelang van het geloof; hetzij dienst, in het dienen; hetzij wie leert, in het leren; hetzij wie vermaant, in het vermanen; wie meedeelt, in eenvoudigheid; wie leidinggeeft, in ijver; wie barmhartigheid bewijst, in blijmoedigheid. Rm12:6-8

			Vers 16

			En als het oor zegt: Omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, - is het daarom niet van lichaam? 

			Zowel in vers 15 als hier begeert een lid een andere vergelijkbare functie; dus een voet en een hand en hier een oor en een oog. Meestal benijden wij hen die weinig meer zijn dan wij, in plaats van hen die ver boven ons uitsteken.

			Vers 17

			Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het geheel gehoor was, waar zou de reuk zijn? 

			Paulus maakt duidelijk dat de verscheidenheid van de leden van het lichaam elkaar aanvullen. Als we alleen maar broeders en zusters hadden die konden ‘zien’, zouden we niet kunnen ‘horen’ als gemeente. Alleen maar leraars in de gemeente betekent veel kennis maar een tekort aan zorg, geen praktische hulp, geen bidders etc. Het zou voor een enorme scheefgroei zorgen.

			Vers 18

			Maar nu heeft God de leden, elk van hen, in het lichaam gesteld zoals Hij heeft gewild. 

			Zoals God in ons natuurlijke lichaam alle leden hun specifiek plaats heeft gegeven met ieder hun eigen functie, zo is dat ook met het lichaam van Christus. Ieder behoort dan ook tevreden te zijn met de plaats die hem/haar door God in dat lichaam is gegeven. Hij heeft dit immers zo gewild met het oog op de verheerlijking van zijn Zoon. 

			Vers 19

			Waren zij alle één lid, waar zou het lichaam zijn? 

			De Korinthiërs waren vooral bezig met de talen en de andere tekengaven, wat Paulus in deze hoofdstukken wil corrigeren. Als allen dan met dezelfde gave bezig zijn, dus allen als het ware één lid waren, wat blijft er dan over van het lichaam? Niets. 

			Vers 20

			Maar nu zijn er vele leden, maar het lichaam is één

			Er is in werkelijkheid een enorme verscheidenheid aan leden in een menselijk lichaam en zo ook in de gemeente. Al die verschillende gaven maakt echter dat het ene lichaam gezien wordt, dit is Christus (vs12). Op deze wijze veroordeelt Paulus het eenzijdige gebruik van de gave van talen in de gemeente van Korinthe. Christus werd niet in hen gezien, want ze waren met zichzelf bezig in plaats van elkaar te dienen. 

			Naarmate ieder een genadegave heeft ontvangen, dient elkaar daarmee als goede rentmeesters van de veelvoudige genade van God. Als iemand spreekt, laat het zijn als uitspraken van God; als iemand dient, laat het zijn als uit sterkte die God verleent, opdat in alles God verheerlijkt wordt door Jezus Christus, aan Wie de heerlijkheid en de kracht is tot in alle eeuwigheid! Amen. 1Pt4:10-11

			Deze uiteenzetting van de waarheid van het lichaam en zijn leden ondermijnt volkomen de aanstelling van predikanten, dominees en anderen met bepaalde ‘titels’. Het is God die door de gelovigen heen werkt via de Geest in hun verscheidene functies.  

		

	
		
			1 Korinthiërs 12:21-31

			Zij die geloven in de Heer Jezus en het evangelie van de behoudenis (Ef1:13) hebben deel gekregen aan de rijkdom van Gods genade. Hij heeft hen in Zijn Zoon een volmaakte positie voor Zijn heilige aangezicht gegeven.

			Uit Hem toch bent u in Christus Jezus, die ons geworden is: wijsheid van Godswege, gerechtigheid, heiliging en verlossing; 1Ko1:30

			De Heilige Geest is in de gelovigen komen wonen om hen te leren welke zegeningen zij hebben ontvangen in Christus (1Ko2:12) en om Hemzelf te leren kennen. Hij stelt ons iedere keer weer Christus voor hun geloofsoog als zij in afhankelijkheid van Hem de Bijbel lezen. 

			Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Jh16:14

			Dit verheerlijken van de Heer Jezus gebeurt in de gemeente. Hiervoor zijn verschillende gaven van genade door de Geest uitgedeeld aan de gelovigen (1Ko12:11). Iedere gave heeft als doel het opbouwen van de gemeente (1Ko14:12), tot dat wat nuttig is (1Ko12:7), namelijk het opgroeien in de genade en kennis van de Heer Jezus (2Pt3:18). Er waren zogenaamde ‘tekengaven’ om aan de ongelovigen het woord van de Heer te bevestigen. Dit waren de gaven van genezingen, de talen en de werkingen van krachten. Deze zijn niet voor de gelovigen, want voor hen zijn de ‘opbouwende’ gaven zoals profetie, woorden van wijsheid en kennis, de gave van onderscheiding van geesten, geloof etc.

			De talen zijn dus tot een teken, niet voor gelovigen, maar voor de ongelovigen; en de profetie is niet voor de ongelovigen, maar voor de gelovigen.  1Ko14:22

			Omdat de Korinthiërs ‘kinderen’ waren in hun overleggingen wat betreft deze gaven (1Ko14:20), moest Paulus hen duidelijk maken dat hun focus op vooral de talen, de verkeerde was. Door het functioneren van de gaven in de gemeente te vergelijken met een menselijk lichaam, verduidelijkt hij dit. 

			Vers 21

			Het oog nu kan niet zeggen tot de hand: Ik heb je niet nodig; of ook het hoofd tot de voeten: Ik heb jullie niet nodig. 

			We hebben gezien dat Paulus duidelijk maakt dat ieder lid van het lichaam zijn eigen unieke plaats en functie heeft. Het kan niet zo zijn dat iemand denkt dat hij/zij niet nodig is voor het functioneren van het geheel (vs15). De Geest gebruikt iedere gelovige om iets bij te dragen van de Heer Jezus voor de rest. Andersom mag er ook geen plaats zijn voor zelfoverschatting door te denken dat wij de andere gelovigen niet nodig hebben om meer van de Heer Jezus te gaan zien. Toen Barnabas in Antiochië door de Heilige Geest werd gebruikt als ‘zoon van de vertroosting’ (Hd4:36) toen hij de gemeente vermaande met het voornemen van hun harten bij de Heer te blijven (Hd11:23), haalde hij Saulus op om onderwijs te geven (Hd11:25). Hij kende zijn plaats en wist dat hij hier niet de gave voor had, maar Saulus wel. Andersom gebruikte de Geest niet Saulus, maar Barnabas om de gemeente te vermanen. Het gaat God niet om de ‘grootte’ van de gave, maar om de trouw waarmee met de gegeven genadegave wordt omgegaan (Mt25:21). 

			Vers 22

			Integendeel, de leden van het lichaam die de zwakkere schijnen te zijn, zijn des te noodzakelijker; 

			Het is zelfs zo dat de, in onze ogen ‘zwakkere’ leden van het lichaam des te noodzakelijker zijn. Denk aan longen, hart en nieren. Deze zijn voor onze ogen verborgen maar zijn onmisbaar in tegenstelling tot de meer zichtbare leden zoals oren, ogen etc. Mensen kunnen leven zonder ogen of oren, maar niet zonder hart of longen. Dus laten we niet opkijken tegen de broeders met die gaven die meer in het oog springen. Voor de Heer is een zuster die trouw bidt voor haar buren even belangrijk als een evangelist die voor duizenden het evangelie brengt. 

			Vers 23

			en die ons de minder geëerde van het lichaam toeschijnen, deze bekleden wij met overvloediger eer; en onze onaantrekkelijke leden hebben overvloediger versiering; 

			De zichtbare, minder belangrijke delen ontvangen meer eer doordat ze versierd worden, denk aan oorbellen. De tongentaal werd in Korinthe belangrijk geacht, maar Paulus geeft hier al een aanzet om deze gedachte de kop in te drukken. Wat openlijk gezien en geëerd wordt, is niet belangrijker. Dit geldt voor alle openbare bedieningen. Zij zijn belangrijk, maar het niet waard verheven te worden als het allerbelangrijkst.

			Vers 24

			maar onze aantrekkelijke hebben die niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld, dat Hij aan het mindere overvloediger eer gegeven heeft, 

			Het menselijke lichaam is een voorbeeld van hoe de gemeente functioneert. Dat wat wij minder vinden, krijgt van God grotere eer. De onzichtbare delen zijn door Hem het belangrijkst gemaakt. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan (1Sm6:7). 

			Vers 25

			opdat er geen verdeeldheid in het lichaam is, maar de leden voor elkaar gelijke zorg dragen. 

			In het lichaam is dus geen verdeeldheid, maar een volmaakte eenheid. Alles werkt samen en geen één lid is onmisbaar hierin. Zo zou het ook moeten zijn in de gemeente. Niemand mag denken overbodig te zijn of de ander niet nodig te hebben. De Korinthiërs deden dit wel, aangezien allen streefden naar de ‘spectaculaire’ gaven. Helaas is het evenwicht in veel plaatselijke gemeenten zoek. Eén man is vaak zowel leraar, als herder, als evangelist etc.   

			Vers 26

			En als één lid lijdt, lijden alle leden mee; en als één lid wordt verheerlijkt, verblijden alle leden zich mee. 

			Nog steeds preekt Paulus over het menselijke lichaam. Als er ergens een lid lijdt, dan heeft dit gevolgen voor het hele lichaam. Is mijn teen gebroken, dan is mijn hele lichaam uit balans. Als een lid prima functioneert, dan heeft het hele lichaam er voordeel van. Een gezond hart of gezonde longen bevorderen het functioneren van de overige leden. Zo is het ook met het functioneren van de gaven. Als er iemand niet functioneert, heeft dit gevolgen voor de rest en als iemand goed functioneert ook, maar dan ten positieve. Als een dominee geacht wordt alles te doen, kan een ‘gewoon’ gemeentelid niet functioneren zoals God het heeft bedoeld. 

			Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Ef4:7

			Als de Korinthiërs alleen geïnteresseerd zijn in de ‘spectaculaire’ gaven, dan lijdt de rest van het lichaam, want er wordt niemand door opgebouwd. 

			Vers 27

			En u bent het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk leden. 

			Paulus zegt tegen de plaatselijke gemeente in Korinthe dat zij het lichaam van Christus zijn. Zij drukken het wezen van dit ene lichaam uit in hun plaatselijke gemeente, terwijl zij allen afzonderlijk leden van dit lichaam zijn. Het lichaam van Christus wordt in de Bijbel dus bezien vanuit meerdere kanten:

			
					Alle gelovigen van alle tijden, het universele lichaam van Christus, Ef1:23

					Alle gelovigen die op aarde leven op een bepaald moment, Rm12:5

					Alle gelovigen van de plaatselijke gemeente, dit vers.

			

			Iedere stad of plaats kent maar één gemeente wat God betreft die het lichaam van Christus tot uitdrukking brengt. Vanwege de verdeeldheid is dit niet zichtbaar meer, maar als er twee of drie gelovigen op basis van dit ene lichaam samenkomen, is er de eenheid van de Geest (Ef4:3). Zij accepteren geen ‘muren’ van scheiding, maar erkennen iedere broeder en zuster als lid van dit ene lichaam. 

			Vers 28a

			En God heeft sommigen in de gemeente gesteld: ten eerste apostelen, 

			Hier spreekt Paulus over ‘de gemeente’ als het universele lichaam van Christus. God heeft bepaalde personen gesteld in bepaalde bedieningen. 

			En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, anderen als evangelisten, anderen als herders en leraars, Ef4:11

			Als eerste heeft hij apostelen in de gemeente gesteld. Deze hebben het fundament gelegd van de gemeente, samen met de profeten (Ef2:20). Wij hebben de geschreven Schriften van hen, opdat wij mogen volharden in de ‘leer van de apostelen’ (Hd2:42). Apostelen zijn uitgezonden broeders met een autoriteit waardoor zij gezaghebbend onderwijs brachten, terwijl zij ooggetuigen zijn geweest van het leven, sterven en opstanding van de Heer. Paulus neemt een bijzondere plaats hierin, aangezien hij getuige was van de verheerlijkte Heer. Alle apostelen vertoonden de ‘tekenen van een apostel’ (2Ko12:12), zodat Paulus hier duidelijk maakt dat het streven naar ‘gaven van genezingen’ door de Korinthiërs niet juist was. Deze waren immers voorbehouden aan de apostelen (zie Hd5:12) en de Korinthiërs waren geen van allen apostelen. 

			Vers 28b

			ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, vervolgens genadegaven van genezingen, hulpbetoningen, besturingen, allerlei talen. 

			Profeten zijn zij die van God openbaringen kregen om door te geven toe het woord van God nog niet voltooid was. In Antiochië waren profeten (Hd13:1), we lezen over Judas en Silas die profeten waren (Hd15:32) en Agabus (Hd21:20). Apostelen en profeten worden vaak samen genoemd (zie ook Ef3:5). Ten derde zijn leraars gesteld in de gemeente, zijn onderwijzen vanuit het woord van God. Nadat Paulus drie soorten personen heeft genoemd, gaat hij over op de gaven die via personen werken. Hij noemt krachten, genadegaven van genezingen, hulpbetoningen, besturingen en allerlei talen. Zowel besturen als talen staan aan het einde van de lijst, daar waar de Korinthiërs ze bovenaan hadden gezet. 

			Vers 29

			Zijn allen soms apostelen? Zijn allen soms profeten? Zijn allen soms leraars? Hebben allen soms krachten? 

			Als God de gemeente zo heeft samengesteld, zijn dan alle gelovigen apostelen? Natuurlijk niet! Zijn ze dan allemaal profeten? We weten wel beter. Dit geldt dan uiteraard ook voor de leraars en die mensen door wie God krachten uitoefent. Op deze manier zet Paulus de Korinthiërs die streefden naar genezingen en talen op hun plaats. Ze zijn toch niet allemaal apostelen? Toch streefden ze naar datgene wat aan apostelen was voorbehouden (2Ko12:12).

			Vers 30

			Hebben allen soms genadegaven van genezingen? Spreken allen soms in talen? Zijn allen soms uitleggers? 

			Er waren slechts sommigen aan wie de genadegaven van genezing werd gegeven, niet aan allen. We zien dit in het boek Handelingen heel duidelijk. Hetzelfde geldt voor de gave van de talen. Niet alle gelovigen spreken in talen (hoewel dit vandaag wel door een aantal wordt geleerd). Dit moet toch wel wat te zeggen hebben voor diegenen die menen dat ‘tongentaal’ een gave is waardoor de relatie met de HEERE God verdiept wordt. Dan zouden dus sommigen in staat zijn zichzelf op die manier op te bouwen. Maar de talen zijn een teken voor de ongelovigen (Mk16:18; 1Ko14:21-22) en slechts sommigen spraken in talen, een pijnlijke en confronterende waarheid voor de Korinthiërs die dachten dat het spreken in talen de hoogste gave was. 

			Vers 31

			Streeft echter naar de grootste genadegaven. En ik wijs u een nog uitnemender weg. 

			Wat bedoelt Paulus hier mee? Zijn er dan gaven die groter zijn dan anderen? Hij heeft toch net gezegd dat we de Geest uitdeelt aan wie Hij wil (vs11)? Hoe kun je dan ‘streven’ naar grootste genadegaven? Afgezien van onze individuele verantwoordelijkheid om de gaven die we hebben ontvangen goed te gebruiken (Ko4:17), gaat het hier om het collectieve streven als gemeente. De gemeente moet in alle nuchterheid streven naar die uitingen die de ander opbouwt. Allen die behoren tot de gemeente moeten zich gedragen naar het feit dat ze één lichaam zijn. De leden zijn in het lichaam gegeven voor elkaar. Niet de tongentaal is dan belangrijk, maar profetie (1Ko14:1). Dan sluit Paulus dit hoofdstuk af met de aanloop naar de ware motivatie om gaven te gebruiken en dat is de liefde. Alleen als ik mijn broeder en zuster het allerbeste gun, dat is de kennis van de Heer Jezus, dan bewijs ik hiermee te wandelen in de liefde. Dit is de uitnemender weg tegenover het zelfgerichte gebruik van het spreken in talen in Korinthe. 

		

	
		
			1 Korinthiërs 13

			Voordat we dit prachtige hoofdstuk gaan bestuderen, is het wel goed om in herinnering te roepen in welke context dit geschreven is. In hoofdstuk 12 heeft Paulus orde op zaken gesteld wat betreft de gaven van genade. In Korinthe hadden de ‘zichtbare’ gaven de belangrijkste plek, vooral de talen. Paulus stelt dat, hoewel er vele gaven zijn door de Geest, er maar één doel is en dat is de stichting van de gemeente, opdat zij groeit in de heerschappij van de Heer Jezus (1Ko12:3). In hoofdstuk 14 beschrijft hij hoe dat zou moeten functioneren als de gemeente samenkomt. Hier schrijft hij over het motief waarin dit alles gebeuren moet en dat is de liefde, de agape, de liefde uit God. God is liefde (1Jh4:6,18) en gaf Zijn Zoon aan een vijandige wereld.

			Hierin is de liefde van God ten aanzien van ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon in de wereld heeft gezonden, opdat wij zouden leven door Hem. 1Jh4:9

			Wij hebben deel aan de goddelijke natuur gekregen (2Pt1:4). De liefde van God is in ons, omdat de Zoon ons leven is geworden (1Jh5:12). De liefde zou het motief moeten zijn voor de uitoefening van de geestelijke gaven die we hebben ontvangen, opdat er groei is van het lichaam van Christus ‘tot opbouwing van zichzelf in liefde’ (Ef4:16). Daar hebben wij zelf de verantwoordelijkheid voor (zie 1Ko14:1). De Korintiërs zochten meer de extatische ervaringen dan het goede voor de ander. Dit de bevrediging van het vlees, de liefde tot zichzelf.

			Vers 1

			Als ik in de talen van de mensen en van de engelen spreek, maar ik heb geen liefde, dan ben ik klinkend koper of een schelle cimbaal geworden. 

			De gaven van de Geest kunnen nog zo overweldigend in ons leven aanwezig zijn, zonder de liefde heeft het geen enkele zin! Spreken in vreemde talen zonder liefde betekent niets, een prediker zonder liefde is niets en een zelfopofferend mens zonder liefde wint niets. Paulus spreekt repeterend hypothetisch: ‘al was het’. Sommige uitleggers hebben uit dit vers geconcludeerd dat mensen zelfs in engelentalen zouden kunnen spreken. Dit is niet waar, Paulus spreekt licht ironisch de Korinthiërs aan, die met de talen zichzelf verhieven boven de ander. ‘Als je zelfs in een engelentaal zou spreken’ prikkelt hun zucht naar het meest spectaculaire. Zonder dat men een ander wil opbouwen vanuit de liefde van God, maak je wel geluid, maar dat is dan ook echt alles.

			Vers 2

			En als ik profetie heb, en ik weet alle verborgenheden en alle kennis, en als ik al het geloof heb, zodat ik bergen verzet, maar ik heb geen liefde, dan ben ik niets. 

			De Korinthiërs pronkten met hun kennis (1Ko8:1-2), konden door het geloof bijzondere dingen verrichten. Maar zonder de liefde tot de ander is zo iemand niets. Hij zegt niet dat de gaven op zichzelf niets zijn, maar degene zelf is niets en bereikt niets zodra hij dit zonder de liefde gebruikt. 

			Vers 3

			En als ik al mijn bezittingen uitdeel, en als ik mijn lichaam overgeef om mij te beroemen, maar ik heb geen liefde, dan baat het mij niets. 

			Al gaf iemand alles (lett: ‘uitdeel in brokken voedsel’) weg aan de armen, al gaf hij zijn lichaam om te worden verbrand, zonder de liefde uit God wint zo iemand niets bij God. Dit soort zaken gebeurt dan voor het eigen geweten. Bij het uitdelen denkt Paulus wellicht ook aan een woord van Jezus (zie Mt19:21; Lk12:33). Het ‘verbranden van mijn lichaam’ is een wat moeilijker te begrijpen uitdrukking. Of Paulus het heeft over een executie-methode of deze uitdrukking is later door een overschrijver ingevoegd. Het is niet helemaal duidelijk. Er kan ook gekozen worden voor de vertaling: ‘als ik mijn lichaam overgeef om mij te beroemen’. 

			Vers 4a

			De liefde is lankmoedig, is goedertieren; 

			Nu geeft Paulus (vs4-7) een aantal eigenschappen weer van de goddelijke liefde, niet zozeer wat liefde doet, maar wat het is. Hij stelt de liefde voor als een persoon. Je zou daarom rustig overal waar het woord ‘liefde’ staat ‘Jezus’ kunnen invullen. Tot en met vers 5a is de liefde een contrast met de boze dingen in ons eigen hart, vervolgens met de boze dingen die we bij anderen aantreffen. Eerst volgen 2 positieve uitingen van de liefde:

			1. De liefde is lankmoedig (geduldig, verdraagzaam). Dit is een passieve eigenschap. Zoals God geduldig de vijandschap verdraagt van zijn schepselen (Rm2:4), zo moeten wij in de uitoefening van de gaven verdraagzaam zijn naar elkaar. Het Griekse woord makrothumeoo duidt vooral op geduld met mensen, niet zozeer met de omstandigheden. 

			2. De liefde is goedertieren (vriendelijk, vol van goedheid). Zo moet onze houding zijn: vriendelijk en het goede zoekend voor de ander in de gemeente. Nu volgen 8 werkwoorden die zeggen wat de liefde niet doet: Wij zijn zo onbekend met deze liefde en juist zo bekend met de contrasten dat de apostel het contrast acht keer gebruikt.

			Vers 4b

			de liefde is niet jaloers; de liefde praalt niet, is niet opgeblazen, 

			3. Zij is niet jaloers. Het gaat er niet om dat mijn gave schittert of dat ik opkijk tegen andere bedieningen, maar dat ik de ander gun wat God hem/haar geeft. 

			4. De liefde praalt niet (te koop lopen met jezelf). Het Griekse woord perpereumai betekent letterlijk: ‘een show opvoeren’. Het is niet de bedoeling dat je te koop loopt met je gaven, of een show maakt van je bediening. 

			5. Zij is niet opgeblazen. Dit betekent dat er absoluut geen uiterlijke schijn mag zijn. Jezelf geweldig belangrijk gaan vinden is niet wat de liefde doet; zij zoekt het belang van de ander. 

			Vers 5

			handelt niet onwelvoeglijk, zoekt niet haar eigen belang, wordt niet verbitterd, rekent het kwade niet toe, 

			6. Zij handelt niet onwelvoeglijk (onfatsoenlijk, grof). De Korintiërs behandelde de armen onfatsoenlijk (1Ko11:22).

			7. Zij zoekt niet haar eigen belang. Zie Rm15:3 over de Heer Jezus:

			Want ook Christus heeft Zichzelf niet behaagd, maar zoals geschreven staat: De smaadheden van hen die U smaden, zijn op mij gevallen.

			Het gaat niet om de eigen belangen, maar om het belang van de ander. In Korinthe was er partijzucht, waren juridische twisten en mensen die wilde schitteren door hun gaven. 

			8. Zij wordt niet verbitterd. Het zoeken van eigen belang zorgde in Korinthe voor heel wat irritatie. De ware liefde wordt niet verbitterd. Verbittering ontstaat doordat het ego wordt gekwetst. 

			9. Zij rekent het kwade niet toe. Als je tekortgedaan wordt, houd je dat niet bij als de liefde van God je hart regeert. In Korinthe sleepten ze elkaar rustig voor de rechter (H6).  

			Vers 6

			verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verblijdt zich met de waarheid; 

			10. Zij verblijdt zich niet over ongerechtigheid, maar verblijdt zich met de waarheid. De liefde gaat altijd gepaard met gerechtigheid en waarheid. Alles wat in overeenstemming is met Gods waarheid verblijdt degene die door de liefde van God wordt geleid. Alles wat hiermee niet in overeenstemming is, kan geen blijde instemming vinden van de liefde. Ware liefde ontwijkt de ongerechtigheid en zoekt waarheid en waarachtigheid. Wereldse liefde vindt alles goed, zodra het ‘goed’ voelt, ook al is het in Gods ogen ongerechtigheid. 

			Vers 7

			alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verduurt zij. 

			Nu volgen 4 werkwoorden met ‘alles’ (let op ‘geloof’ en ‘hoop’ die in het midden staan, terwijl de 1e en de 4e elkaars synoniemen zijn):

			11. Alles verdraagt zij. De liefde kan dingen over haar kant laten gaan. Zo verdedigde de apostel Paulus, als het om zijn eigen rechten ging, zichzelf niet. 

			12. Alles gelooft zij. De liefde is niet blind, maar niet wantrouwend. De liefde vertrouwt iemand totdat het tegendeel is bewezen.

			13. Alles hoopt zij. De liefde is niet naïef, maar blijft een goede verwachting koesteren, ondanks de omstandigheden. Zij ziet uit naar de voleinding in Christus. 

			14. Alles verduurt zij. De liefde houdt vol als de hoop nog niet in vervulling is gegaan. Ook als er kwade dingen gebeuren. 

			Vers 8

			De liefde vergaat nooit; maar hetzij profetieën, zij zullen te niet gedaan worden; hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden. 

			De apostel gaat nu de Korintiërs voorhouden dat de liefde boven de gaven staat omdat zij tot in eeuwigheid blijft, het is immers de liefde uit God. Dit terwijl gaven ooit zullen ophouden, evenals kennis die nodig zijn voor het leven door geloof op aarde. De liefde blijft, terwijl al die andere dingen niet meer nodig zijn als de volmaakte toestand gekomen is. Paulus zegt dat zowel profetieën als kennis ‘te niet gedaan worden’, duidend op een in één keer verdwijnen ervan bij de komst van de Heer. Maar de talen zegt hij dat zij ‘zullen ophouden’. Deze laatste gave zal dus niet tenietgedaan worden bij de komst van het volmaakte (vs10), maar langzaam maar zeker ophouden. Dit is ook gebeurd aangezien dit teken niet meer nodig was na verloop van tijd. 

			Vers 9

			Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele, 

			Nu kennen we nog maar ten dele, en profeteren we nog maar ten dele (zie vs12). Het is alles onvolmaakt, hoewel nodig. Het is alles tijdelijk in tegenstelling tot de liefde die eeuwig is. 

			Vers 10

			maar wanneer het volmaakte is gekomen, zal wat ten dele is, te niet gedaan worden. 

			Er is veel te doen om dit vers. Een aantal uitleggers wil in ‘het volmaakte’ de volkomen godsopenbaring van de Bijbel zien. Toen het Nieuwe Testament compleet was, was ‘het volmaakte’ gekomen en dus is dan de conclusie, zijn er sindsdien geen talen en profetieën meer. Op grond van vers 12 denk ik dat dit niet juist kan zijn. Het ‘volmaakte’ is de komst van Christus waar we ‘van aangezicht tot aangezicht’ Hem zullen zien. Dan is het niet meer nodig over Hem te leren via de gaven van kennis en profetie. 

			Vers 11

			Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind; nu ik een man geworden ben, heb ik afgedaan met wat van het kind was. 

			Door nog twee illustraties te noemen (het kind en de spiegel) verduidelijkt de apostel zijn betoog. Zoals een kind anders spreekt en denkt dan een volwassene zo is er groei in Christus. Het spreken in talen was het ‘kind stadium’, maar wat echt belangrijk is voor de gemeente is volwassenheid. De Korinthiërs waren nog kinderlijk in hun overleggingen (1Ko14:20).

			Vers 12

			Want wij kijken nu door een spiegel, wazig, maar dan van aangezicht tot aangezicht, nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik ook gekend ben. 

			Zowel het kind als het spiegelbeeld zien de werkelijkheid net even wat anders. De stad Korinthe was beroemd om haar spiegels. Paulus wil aangeven dat het kijken in de spiegel wat anders is dan de werkelijkheid. Ons huidige kennen is onvolmaakt. Straks, als het volmaakte komt, zullen we het zien zoals het is en is de liefde nog steeds belangrijk. Als ik bij Hem ben, heb ik geen kennis en profetie meer nodig, dan is er alleen de liefde nog. We zien dan ‘van aangezicht tot aangezicht’, zie Nm12:8.

			Vers 13

			En nu blijft geloof, hoop, liefde, deze drie; maar de meeste van deze is de liefde. 

			Geloof, hoop en liefde blijven hier op aarde, maar de meeste is de liefde want die is eeuwig.

		

	
		
			1 Korinthiërs 14:1-12

			In dit hoofdstuk vervolgt Paulus zijn betoog van hoofdstuk 12 over het functioneren van de geestelijke gaven. Na een ‘scharnier-hoofdstuk’ over de liefde, welke immers het motief is voor de uitoefening van de geestelijke gaven (wat bij de Korinthiërs grotendeels ontbrak), gaat hij nu de conclusie trekken t.a.v. zowel talen als profetie, voor ons heel belangrijk. Waar draait het uiteindelijk om? Wat is een geestelijk gebruik van de geestelijke gaven? We moeten daarbij steeds helder voor ogen houden dat de apostel de situatie die destijds in Korinthe gold, corrigeert. Hij geeft geen direct onderwijs over de gaven van genade, maar sluit aan bij de ontspoorde situatie in Korinthe. Dit wil hij rechtzetten. Men zag daar de gave van de talen als iets waar men naar moest streven, vanwege het spectaculaire element. Maar het hebben of gebruiken van een geestelijke gave zegt nog niet of de persoon werkelijk door de Heilige Geest gebruikt wordt! De Heilige Geest is immers gekomen om de Heer Jezus aan de harten van de gelovigen te verheerlijken opdat zij ‘voor God vrucht’ dragen (Rm7:4; Jh15:8).

			Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Jh16:14

			Daarom zal ieder die door de Heilige Geest een gave beoefent, ‘Jezus is Heer’ belijden en dát doel voor de ander zoeken (1Ko12:3). Het gaat er dus om dat als iemand een gave tot uiting wil brengen, hij dit geestelijk moet doen, tot wat nuttig is voor de ander (1Ko12:7). Paulus probeert in dit hoofdstuk de gemeente te leren om, als zij op één plaats samenkomt (vs26), het ‘profeteren’ bovenaan te stellen omdat dit anderen geestelijk sticht (zie vs3). 

			Vers 1

			Jaagt naar de liefde en streeft naar de geestelijke uitingen, maar vooral, dat u mag profeteren. 

			De gemeente in Korinthe was zoals herhaaldelijk gezegd, erg ijverig in het streven naar de geestelijke uitingen (zie vs12). Men vond dat reuze interessant, vooral vanwege de indruk die men daarmee kon maken. In feite was dit kinderlijk gedrag (vs20). Paulus gaat hen, door de Heilige Geest, laten zien wat Gods gedachten hierover zijn. Dit is allereerst dat alles moet gebeuren vanuit de liefde tot elkaar (zie Jh13:34; 1Jh2:10; 3:11; 5:1-2). Hoewel de liefde een vrucht is van de Geest (Gl5:22) hebben we de verantwoordelijkheid ernaar te ‘jagen’. Dus daar waar de liefde tot elkaar niet regeert, moeten we optreden en oordelen wat zelfliefde is. Het streven naar geestelijke gaven voor eigen belang moet daarom worden afgekeurd. Paulus geeft de opdracht aan de gemeente om te streven naar geestelijke uitingen. Er staat hier: pneumatikos, dus ‘geestelijke’. In het kader van hoofdstuk 13 moet worden gestreefd naar dat wat geestelijk is: wat de liefde stimuleert en de gemeente opbouwt. Dat kan trouwens alleen maar als er wordt uitgedeeld van de rijkdommen in Christus (zie Ef4:11-13). Vandaar: streef vooral naar het profeteren. Dit is het woord van God spreken, uitleggen, leren aan de gemeente en dit op een verstandelijke, nuchtere en begrijpelijke wijze. Steeds moeten we in ons achterhoofd houden wat de hoofdvragen in dit hoofdstuk zijn:

			
					Wat is de functie van de geestelijke uitingen in de samenkomst?

					Hoe sticht ik met mijn gave de ander?

					Gebeurt mijn bijdrage in goede orde?

			

			Vers 2

			Want wie in een taal spreekt, spreekt niet voor mensen, maar voor God; want niemand verstaat het, maar in de geest spreekt hij verborgenheden. 

			Waarom moet de samengekomen gemeente streven naar het profeteren en niet naar het spreken in talen? Omdat niemand het verstaat. Men sprak immers in een andere, niet te begrijpen taal en verheerlijkte God daarmee. Men sprak dus tot God en niet tot mensen. Er staat: ‘in [de] geest spreekt hij verborgenheden’. Omdat niemand het verstaat, zijn het ‘verborgenheden’. De spreker spreekt ‘in geest’, dus niet verstaanbaar. Persoonlijk geloof ik dat de gaven van talen vrij snel zijn opgehouden. Het waren immers tekenen aan de Joden van het nieuwe wat God was begonnen dat zich uitstrekte tot alle volken (zie vs21-22). 

			Hen nu die geloven, zullen deze tekenen volgen: in mijn naam zullen zij demonen uitdrijven, in nieuwe talen zullen zij spreken, Mk16:17

			Het was een teken voor de ongelovigen (zie ook Mk16:20), dit zijn de Joden (zie de uitleg bij vs21-22). Korinthe had een grote Joodse kolonie. Men sprak dus in talen, wat we verder nergens in de brieven van het Nieuwe Testament zien. Spreken in talen komt verder voor in Hd2:3-4,11; 10:46 en 19:6. Dit was iedere keer als er een nieuwe fase kwam in de bedeling van de genade, in Jeruzalem, bij de heidenen en naar het uiterste deel van de wereld tot teken van oordeel voor de ongelovige Joden. In geen enkele andere brief schrijft Paulus over het spreken in talen. 

			Vers 3

			Maar wie profeteert, spreekt voor mensen tot opbouwing, vermaning en vertroosting. 

			‘Maar’, dus hier volgt wat Paulus wel wil en dat is dat men profeteert. Dit is niet iets over een ander ‘uitspreken’ over wat God gaat doen in de toekomst met die persoon, maar het profetisch verkondigen van Gods woord, de Bijbel. Een gemeente ontvangt alleen opbouw als Gods woord wordt verkondigd dat tot het geweten spreekt. Profeteren is spreken namens God tot mensen (1Pt4:11). Men wordt hierin aangemoedigd om te zien op de Onzienlijke. ‘De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof’ (Hd16:5). Het geloof is door het woord van Christus (Rm10:17). Zie ook Jd:20

			Maar u, geliefden, terwijl u zichzelf opbouwt op uw allerheiligst geloof en bidt in de Heilige Geest…

			Iemand die dus spreekt vanuit Gods Woord, spreekt stichtend ‘opdat in alles God verheerlijkt wordt door Jezus Christus’ (1Pt4:11b). Dat bouwt op. Daarnaast is het ook vermanend, want onze gedachten zijn anders dan die van God. Wie profeteert spreekt tot de gewetens. Tenslotte is het ook bemoedigend, of ‘vertroostend’ omdat het ons laat uitzien naar dat wat gaat komen. Zo leren we zien op de onzichtbare dingen (2Ko4:18). Zie ook 1Ts5:11: ‘Bouwt elkaar op’. 

			Vers 4

			Wie in een taal spreekt, bouwt zichzelf op; maar wie profeteert, bouwt de gemeente op. 

			Iemand die puur voor zichzelf een gave uitoefent, is op zichzelf gericht en bouwt alleen zichzelf op. Ondanks al het voorgaande (ook 1Ko13) zijn er toch nog veel mensen die dit als iets positiefs zien. Maar hoe kan iemand zichzelf geestelijk opbouwen door iets dat hij zelf niet verstaat? Paulus bedoelt het dan ook ironisch: ‘je oogst bewondering van de anderen, dus word je opgebouwd.’ Het is dus een zelfgerichte manier van het gebruik van een geestelijke gave. Als Paulus het over ‘stichten’ heeft, benadrukt hij steeds het verstand (vs14,15,19), het verstaanbaar zijn (vs9), weten (vs9,16) en kennen (vs11). Jezelf stichten is in dit verband juist on-geestelijk gedrag. Zodra men als gemeente samenkomt, is het stichten van de anderen het gedrag dat Paulus aanmoedigt. 

			Vers 5

			En ik wilde wel dat u allen in talen sprak, maar nog meer dat u profeteerde. En wie profeteert, is meer dan wie in talen spreekt, tenzij hij het uitlegt, opdat de gemeente opbouwing ontvangt. 

			De gave van het spreken in talen is hiermee natuurlijk niet afgekeurd, het staat in het rijtje van 1Ko12. Paulus is niet tegen het spreken in andere talen (vs39), maar het moest wel de juiste plaats en toepassing hebben. Het had in die tijd, zoals gezegd de plaats van een teken. Tekenen zijn nooit voor de gemeente (deze heeft immers met het geloof te maken, 2Ko5:7), maar voor de ongelovigen (vs22). Als iemand begrijpelijke woorden van God spreekt, dan is zo iemand, in de gemeente, meer dan iemand die onverstaanbare klanken ten gehore brengt. Er is één uitzondering en dat is als degene die in talen spreekt uitlegt wat hij zegt opdat de gemeente stichting ontvangt. De verzen 5 t/m 11 worden door de apostel gebruikt om het principe van opbouwen uit te leggen aan de hand van voorbeelden. Hij gebruikt eerst zichzelf als voorbeeld (vs6), dan muziekinstrumenten (vs7) en dan de bazuin voor het leger (vs8). 

			Vers 6

			En nu, broeders, als ik tot u kom en in talen spreek, welk nut zal ik u doen, als ik niet tot u spreek of in openbaring, of in kennis, of in profetie, of in leer? 

			Paulus zegt: ‘Als ik tot jullie kom en deelneem aan jullie samenkomsten, dan zou ik graag tot nut willen zijn voor jullie geestelijke opbouwing. Ik zou graag een openbaring delen, of een woord van kennis, of een profetie of leer. Maar stel dat ik in onverstaanbare talen zou spreken, welk nut zal ik jullie doen? Geen enkele toch?’ In de tijd dat Paulus dit schreef waren er nog openbaringen, dingen die men nog niet kon weten omdat Gods woord nog niet voltooid was. Nu kan een openbaring iets zijn dat nieuw voor ons is, maar al wel geschreven staat in de Bijbel. Kennis is Bijbelkennis, profetie een opbouwend, vermanend of vertroostend woord en de leer vinden we bijv. in de brief aan de Romeinen. Al deze bijdragen zouden de gemeente in Korinthe, in tegenstelling tot een overstaanbare taal, hebben bevestigd in het geloof. 

			Vers 7

			Zelfs de onbezielde dingen die geluid geven, hetzij fluit, hetzij harp, als zij geen onderscheid in de tonen geven, hoe zal men weten wat op de fluit of wat op de harp gespeeld wordt? 

			Zelf bij de onbezielde, ‘dode’ dingen die geluid geven geldt toch dit eenvoudige principe: er moet een begrijpelijke boodschap worden uitgedragen. Als een muziekinstrument geluid maakt zonder samenhang ‘communiceert’ dit niets. Het is een losse klank. Er is geen melodie.

			Vers 8

			Immers, als de bazuin een onduidelijk geluid geeft, wie zal zich voor de oorlog gereed maken? 

			Een bazuin geeft, door de soort klanken die het voortbrengt, aan wat het leger behoort te doen. Als dit signaal onduidelijk is, weet het leger niet wat er van hen wordt verwacht. Ze maken zich niet gereed voor de strijd en er zal ergernis ontstaan. Overigens is deze bazuin degene waar Paulus ook over schrijft in 1Ts4:15-17, het commando om te vertrekken naar de Heer. 

			Vers 9

			Evenzo ook u, als u door de taal geen verstaanbaar woord geeft, hoe zal men weten wat gesproken wordt? Want u zult in de lucht spreken. 

			Paulus past zijn voorbeelden toe op de Korinthiërs. Het is eigenlijk allemaal heel erg vanzelfsprekend. Als men door de taal geen verstaanbare woorden spreekt, hoe kunnen de luisteraars dan begrijpen wat er uit de mond van de spreker komt? Als men alleen maar onbegrijpelijke klanken uitstoot, spreekt men in de lucht. Het heeft volstrekt geen zin. Paulus neemt veel tijd om dit punt duidelijk te maken. Het gaat in de gemeente om de eer van de Heer Jezus. Hij moet het onderwerp zijn waar de anderen naartoe getrokken moeten worden. 

			Vers 10

			Er zijn wie weet hoeveel soorten geluiden in de wereld, en geen is zonder eigen klank. 

			Dit vers spreekt voor zich. Er zijn vele geluiden en klanken in de wereld. Ieder geluid wordt gekenmerkt door een eigen klank. Er is daarin zeer veel variatie.

			Vers 11

			Als ik nu de betekenis van het geluid niet ken, zal ik voor hem die spreekt, een vreemdeling zijn, en hij die spreekt, zal voor mij een vreemdeling zijn. 

			Letterlijk staat er: ‘Als ik nu de betekenis van de kracht van het geluid niet ken, zal ik voor hem die spreekt een barbaar zijn, en hij die spreekt, zal voor mij een barbaar zijn. Een barbaar was voor de Grieken iemand die onverstaanbaar praatte (Hd28:2). Het heeft hier dus niet een negatieve betekenis, maar toont de afstand aan tussen spreker en hoorder. 

			Vers 12

			Zo ook u, omdat u streeft naar geestelijke gaven, tracht overvloedig te zijn tot opbouwing van de gemeente. 

			De Korinthiërs streefden naar de uitingen van de Geest, maar op een verkeerde manier. Paulus zet ze weer op het Bijbelse spoor. Het woord voor ‘geestelijke gaven’ is hier letterlijk: ‘geesten’, dat is, de werkingen van een geest in hen. Een ander woord dan in vers 1, waar Paulus hen instrueert om het ‘geestelijke’ te zoeken. Hier is het dus ‘geesten’ omdat zij een vleselijke motivatie hadden. Als men dan naar deze uitingen streeft, probeer dan overvloedig te zijn tot opbouwing van de gemeente, dan ben je ook daadwerkelijk geestelijk gezind. Hoewel er vandaag op vele plaatsen erg veel aandacht is voor ‘tongentaal’ en sommigen zelfs beweren dat het bij iedere gelovige zou moeten horen of dat men zelfs geen christen is als men niet in talen spreekt, weerlegt dit hoofdstuk al deze gedachten.

		

	
		
			1 Korinthiërs 14:13-25

			Hoofdstuk 14 van deze brief heeft altijd voor veel discussie gezorgd. Dit is mede te danken aan de charismatische benadering van de gave van het spreken in talen. Deze uitleg hecht grote waarde hieraan en leert dat het onmisbaar is voor iedere gelovige. Toch leert dit hoofdstuk dit niet. In het eerste deel van dit hoofdstuk hebben we gelezen dat het de bedoeling is van Paulus dat, als men samenkomt als gemeente, het opbouwen of stichten van elkaar in het geloof (Hd16:5; Jd:20) het belangrijkste doel is van de werkingen van de Heilige Geest. Omdat de Korinthiërs gevoelig waren voor de uiterlijke, meer spectaculaire uitingen streefden ze vooral naar het spreken in vreemde talen. ‘Tongentaal’ is niet het spreken in een soort ‘taal van de Geest’, maar een bestaande taal. Paulus corrigeert deze gang van zaken en wil hen met nadruk wijzen op het belang van het spreken van verstaanbare, begrijpelijke woorden zodat allen die samenkomen tot ‘de gemeenschap van Gods Zoon’ (1Ko1:9) opgebouwd worden. 

			Vers 13

			Daarom moet hij die in een taal spreekt, bidden dat hij het mag uitleggen. 

			Omdat de gemeente door Paulus geïnstrueerd wordt om te streven naar de opbouw van de gemeente (vs12), is degene die in een taal spreekt die de rest niet verstaat verplicht om te bidden dat hij het ook mag uitleggen, anders worden de anderen immers niet opgebouwd in hun geloof. 

			Vers 14

			Want als ik in een taal bid, dan bidt mijn geest, maar mijn verstand is onvruchtbaar. 

			Paulus neemt zichzelf tot voorbeeld. Als hij in een vreemde taal bidt, dan bidt zijn eigen geest. Door de werking van de Heilige Geest wordt zijn eigen geest actief. Hij spreekt door de Geest in zijn eigen geest woorden uit die hij zelf niet verstaat. Het zijn ‘verborgenheden’ in de geest. Dus is zijn verstand onvruchtbaar wat in feite nutteloos is. Dit is in tegenspraak met hen die beweren dat het spreken in een ‘hemelse’ taal jezelf opbouwt. 

			Vers 15

			Hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden, maar ik zal ook met mijn verstand bidden; ik zal met mijn geest lofzingen, maar ik zal ook met mijn verstand lofzingen. 

			Paulus stelt de dingen nu heel duidelijk. Iedere activiteit van de geest behoort ook met het verstand te gebeuren. Een gelovige kan nooit ‘bevlogen’ worden door een impuls zoals dit wel in het heidendom gebeurt (1Kn18:28-29) waarbij men onder invloed van een boze geest zichzelf niet meer onder controle heeft. Zowel bidden als lofzingen is een geestelijke activiteit, aangestuurd door de Heilige Geest, maar volledig onder de controle van ons verstand. Iedere geestelijke uiting behoort dus altijd met het verstand te gebeuren! Hiermee bedoelt Paulus niet het natuurlijke intellect, maar het door de Heilige Geest verlichte verstand, de ‘geest van wijsheid’ en ‘verlichte ogen van het hart’ (Ef1:17-18). 

			Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden. Lk24:45

			Vers 16

			Anders, als u looft met de geest, hoe zal hij die de plaats van de onkundige inneemt, Amen zeggen op uw dankzegging? Hij weet immers niet wat u zegt? 

			Welk nut heeft het als iemand iets onverstaanbaars zegt en niemand het verstaat? Hij kan er dus geen ‘amen’ op zeggen (een instemming met het gesprokene) en blijft ‘onkundig’. 

			Vers 17

			Want u dankt wel goed, maar de ander wordt niet opgebouwd. 

			Er is niets mis met de dankzegging, maar wel met de manier waarop deze wordt uitgesproken, namelijk in een onverstaanbare taal. Hierdoor mist de uiting van de Geest zijn uitwerking omdat de ander er niet door wordt opgebouwd.

			Verblijdt u altijd. Bidt onophoudelijk. Dankt in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus jegens u. 1Ts5:16-18 

			Vers 18

			Ik dank God, dat ik meer dan u allen in talen spreek; 

			Over dit vers bestaan twee uitleggingen: Paulus sprak meer in talen omdat hij veel geestelijke strijd had en dus zichzelf veel moest opbouwen. Dit lijkt me niet juist, aangezien het spreken in talen niet wordt genoemd in het verband van geestelijke strijd. De andere uitleg, die ik voorsta, is dat hij meer in talen sprak dan de Korinthiërs omdat het paste in zijn bediening als apostel die het evangelie verbreidde onder vele volken. Onder vers 21-22 meer over de betekenis van de talen in dit werk. 

			Vers 19

			maar in de gemeente wil ik liever vijf woorden spreken met mijn verstand, om ook anderen te onderwijzen, dan tienduizend woorden in een taal. 

			De bediening binnen de gemeente is heel anders dan die erbuiten. Daar zijn het ongelovigen tot wie Paulus sprak en daar waren de tekenen zoals de talen op zijn plaats. Maar in de kring van gelovigen gelden hele andere prioriteiten. Daar sprak hij liever vijf woorden met zijn verstand om met die vijf woorden de anderen op te bouwen, dan tienduizend onverstaanbare woorden waar niemand wat aan had. Een korte bijdrage in de samenkomst is dus mooi en goed, als het maar tot opbouw is. 

			Vers 20

			Broeders, weest geen kinderen in uw overleggingen, maar weest kleine kinderen in de boosheid, en wordt in uw overleggingen volwassenen. 

			Als het gaat om de dingen van God, moeten wij geen kinderen zijn in onze overleggingen. Niet zomaar klakkeloos iets aannemen, zoals een kind doet, maar proberen de geestelijke waarde van iets in te schatten. De talen waren bestaande talen.

			Hoe horen wij hen dan ieder van ons in zijn eigen taal waarin wij geboren zijn? Hd2:8

			De Korinthiërs misten het overleg in waarom ze iets wel of niet deden. Het ontbrak aan inzicht. Paulus moedigt hen aan in hen aan om in hun overleggingen volwassen te worden. Als je dan toch kinderen wilt zijn, wees het dan in de boosheid, de slechte dingen van deze wereld. Daar kunnen we maar het best onwetend in zijn, want het brengt geen zegen, maar een bezoedeling van onze geest. Paulus leidt de Korinthiërs liefdevol en geduldig op de weg van het verstand door hen mee te nemen naar ‘wat er staat geschreven’ zodat hun overleggingen bijgestuurd worden. 

			Vers 21

			In de wet staat geschreven: ’Ik zal in andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken, en ook zo zullen zij Mij niet horen, zegt de Heer’. 

			Paulus gaat citeren uit de wet, het Oude Testament, hier Jesaja 28:11 en 12 om aan te geven dat de talen een teken waren voor de ongelovigen (en profetie is geen teken, maar een boodschap, zie vs22b). Deze ‘ongelovigen’ zijn de ongelovige Joden die de Heer Jezus verwierpen. In het verband van Jesaja gaat het over vreemde volken die in andere talen spreken tot het Joodse volk over en namens God. Dit zou gebeuren als het volk in ballingschap werd weggevoerd naar Babel. Daar, onder de onderdrukking van de Chaldeeën, hoorden zij hen in een vreemde taal tot hen spreken. Dit was een oordeel over hun ongehoorzaamheid. ‘En ook zo zullen zij Mij niet horen, zegt de Heer.’ Het teken van de talen in Hd2 was een teken van oordeel (tongen van vuur) voor de Joden, omdat de tijd was gekomen dat de volken nu God gingen loven en dat dus betekende dat hun bevoorrechte positie ten einde was. Dat Israël na ontrouw zou worden getuchtigd door vreemde volken heeft God voorspeld in Dt28:49:

			De HEERE zal een volk van ver weg tegen u doen opkomen, van het einde van de aarde, zoals een arend aan komt zweven: een volk, waarvan u de taal niet verstaat,

			Zie ook Jr5:15. Voor de Joden was het feit dat zij hun God hoorden grootmaken in de talen van die verachtelijke heidenen als een vloek. Het gros van de Joden zou zich afkeren van Christus en het evangelie (Hd28:25-28).

			Vers 22

			De talen zijn dus tot een teken, niet voor gelovigen, maar voor de ongelovigen; en de profetie is niet voor de ongelovigen, maar voor de gelovigen. 

			De talen waren dus bedoeld als een teken, niet voor de gemeente, maar voor de ongelovigen. Een teken is iets zichtbaars, terwijl de gelovigen leven door het geloof in het onzichtbare (2Ko5:7; Hb11:1). In dit geval waren de talen dit zichtbare teken voor de ongelovige Joden tot een oordeel. Profetie, en dat is spreken vanuit de geopenbaarde waarheid van God, is ‘voor de gelovigen’. Men spreekt vanuit Gods aanwezigheid over de onzichtbare dingen. Er staat niet bij ‘een teken’ voor de gelovigen. Profetie is dus niet het uitspreken van allerlei onverstaanbare boodschappen vanuit de Geest, maar het ‘verstandige’ meedelen van het woord van God zodat de gemeente wordt opgebouwd, vertroost, vermaand etc. In de tijd dat deze brief werd geschreven was het woord van God nog niet compleet, vandaar dat er ook ‘openbaringen’ waren, die zijn er vandaag niet meer

			Vers 23

			Als dan de hele gemeente op één plaats samenkomt en allen spreken in talen, en er komen onkundigen of ongelovigen binnen, zullen zij niet zeggen dat u wartaal spreekt? 

			Het is eigenlijk heel logisch. Als er onwetenden van het evangelie binnenkomen en men spreekt daar in onverstaanbare klanken, dan zullen zij tot de conclusie komen dat er wartaal wordt gesproken. ‘Allen’ lijkt in tegenspraak met wat we geleerd hebben in 1Ko12:30 (‘Spreken soms allen in talen’?) waar het antwoord duidelijk ‘nee’ was. Hier bedoelt de apostel dat de hele gemeente bij wijze van spreken alleen maar bezig is met het spreken in vreemde talen. Andere uitingen, zoals profeteren, gebeurde dan niet.

			Vers 24

			Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of een onkundige binnen, dan wordt hij door allen overtuigd, door allen beoordeeld; 

			Maar als men ‘één voor één’ (vs31) profeteert en dus het verstand aanspreekt, dan wordt zo’n persoon weerlegd en komt zo’n persoon tot geloof. Paulus spreekt hypothetisch, dus niet overal waar men profeteert vallen ongelovigen op hun aangezicht (wat niets te maken heeft met ‘vallen in de Geest’ trouwens), maar het is wel mogelijk als er wordt geprofeteerd en onmogelijk als er wartaal wordt gesproken. Dit woord ‘wartaal’ wordt ook gebruikt om religieuze extase of demonische bezetenheid aan te duiden. De ongelovige wordt ‘door allen overtuigd, door allen beoordeeld’. Wat in zijn binnenste is, zijn zondige toestand, wordt aan het licht gebracht doordat er mensen spreken met woorden ‘als van God’ (1Pt4:11).

			Vers 25

			het verborgene van zijn hart wordt openbaar, en dus zal hij op zijn aangezicht neervallen en God aanbidden en verkondigen dat God werkelijk onder u is. 

			‘Het verborgene van zijn hart’ is zijn zondige leven. We zien dit bij de Heer Jezus in zijn gesprek met de Samaritaanse vrouw.

			Hij zei tot haar: Ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tot Hem: Ik heb geen man. Jezus zei tot haar: U hebt terecht gezegd: Ik heb geen man; want vijf mannen hebt u gehad, en die u nu hebt is uw man niet; dit hebt u naar waarheid gezegd. Jh4:16-18

			Haar conclusie is dan dat Hij een Profeet moet zijn (Jh4:19). Door het spreken van de Heer werd haar hart openbaar, wat haar voor God tot een zondaar maakte. Vergelijk dit eens met wat men vandaag verkondigt over het ‘geaccepteerd worden door God zoals je bent’, ‘je mag komen zoals je bent’ etc. er wordt nauwelijks meer gesproken over zonde, bekering en oordeel. Als iemand ziet wie hij is in het licht van God ‘werpt hij zich ter aarde’. Dit heeft niets te maken met ‘vallen in de Geest’, maar met een bewust buigen voor de heilige God. Hij zal erkennen dat God in het midden van de gemeente is. Let op dat dit dus te maken heeft met het verkondigen van zonde, bekering en genade. God kan niet spreken tot onkundigen als er veel opgeklopte emotie is of veel blijdschap. Als God werkelijk onder ons is, zal er worden gesproken vanuit zijn tegenwoordigheid waar wij in zouden moeten leven.

		

	
		
			1 Korinthiërs 14:26-40

			We zijn aangekomen bij het laatste gedeelte van dit hoofdstuk. Paulus neemt ruim de tijd om de gelovigen in Korinthe erop te wijzen hoe de openbare samenkomsten dienen te verlopen. Hij spoort hen aan het profeteren als belangrijkste uiting van de Geest te gebruiken. Dit profeteren is het verkondigen van wat God geopenbaard heeft aan de gewetens van de aanwezigen. Het is namelijk nodig om elkaar te versterken in het geloof (Hd14:22; 15:32; 18:23). In de tijd dat Paulus deze brief schreef gebeurde dat ook door nieuwe openbaringen, maar in onze tijd is het Woord van God compleet. Zodra iemand vandaag profeteert deelt hij mee uit Gods Woord zodat mensen worden opgebouwd en nieuwe dingen leren die zij als openbaring beschouwen. Dit profeteren moet in begrijpelijke, verstaanbare woorden gebeuren, zodat allen stichting ontvangen. Het spreken in onverstaanbare talen keurt Paulus dan ook af, tenzij er een uitleg gegeven wordt. 

			Vers 26

			Hoe is het dan, broeders? Wanneer u samenkomt, heeft ieder een psalm, heeft een leer, heeft een openbaring, heeft een taal, heeft een uitlegging; laat alles gebeuren tot opbouwing. 

			Paulus geeft hier een beschrijving van de samenkomst in Korinthe zoals die eraan toe ging. Ieder had iets om de ander op te bouwen. Er was niemand die ‘met lege handen kwam’, maar iedere gelovige had wel iets van de Heer Jezus ‘bij zich’, in zijn/haar hart. 

			Drie keer per jaar moet alles wat mannelijk is onder u, verschijnen voor het aangezicht van de HEERE, uw God, op de plaats die Hij zal uitkiezen: op het Feest van de ongezuurde [broden], op het Wekenfeest en op het Loofhuttenfeest. Men mag echter niet [met] lege [handen] voor het aangezicht van de HEERE verschijnen. Dt16:16

			Iets van bewondering voor de Heer Jezus hebben, is ‘iets’ hebben. Zodra men dit uit, worden de anderen opgebouwd. Dit kan d.m.v. een ‘psalm’ (dit is niet een berijmde psalm, maar een ‘lofzang’), een leer, een openbaring of een uitlegging van de Bijbel. Paulus spoort hen aan dat alles wat er gezegd wordt, dient tot opbouwing.

			Daarom, vermaant elkaar en bouwt elkaar op, zoals u ook doet. 1Ts5:11

			Vers 27

			Als iemand in een taal spreekt, dan door twee of ten hoogste drie, en ieder op zijn beurt, en laat een het uitleggen. 

			Hoewel ieder iets had in Korinthe, was er geen orde. Dit gaat Paulus nu rechtzetten. Als er eventueel gelovigen waren die in een taal spreken, dan mogen dit er niet meer zijn dan drie. Het moet wel om de beurt en er moet uitleg zijn, hetzij door de preker zelf, hetzij door een ander. Als het anders gebeurt, is het een wanordelijke janboel en dat past niet bij God. 

			Vers 28

			Maar als er geen uitlegger is, laat hij zwijgen in de gemeente en laat hij tot zichzelf spreken en tot God. 

			Weer is het principe van stichting van de gemeente bindend. Als er geen uitlegger is, dan moet de talenspreker zwijgen in het openbaar. Hij moet dan in stilte tot zichzelf en tot God spreken. 

			Vers 29

			En laten twee of drie profeten spreken en laten de anderen het beoordelen. 

			Het is ook wanordelijk als er te veel profeten tegelijk of na elkaar spreken. Twee of drie is maximaal en de anderen dienen te beoordelen aan de hand van de Bijbel of dat wat er gezegd wordt klopt. 

			Veracht de profetieën niet, maar beproeft alles, behoudt het goede. 1Ts5:20-21

			Vers 30

			En als aan een ander die daar zit, iets geopenbaard wordt, laat de eerste zwijgen. 

			Een profeet moet niet denken dat hij alle tijd kan innemen. Als er nog iemand is met een openbaring, moet hij zwijgen en die ander de ruimte geven. Dat is in onze tijd van één spreker per samenkomst niet meer terug te zien. 

			Vers 31

			Want u kunt allen, één voor één, profeteren, opdat allen leren en allen vertroost worden. 

			Hoewel niet iedereen de gave van profetie heeft (zie 1Ko12:10), kunnen toch allen profeteren. Dit is het spreken voor mensen tot opbouwing, vermaning of vertroosting (1Ko14:3). In vs26 laat Paulus zien met welke inbreng dit mogelijk is. Niet iedereen is een evangelist (Ef4:11), toch kan iedereen het werk van een evangelist doen (2Tm4:5). 

			Vers 32

			En de geesten van de profeten zijn aan de profeten onderworpen. 

			Iemand die profeteert heeft niet een soort ‘extatische’ ervaring of een onbeheersbare neiging iets te moeten zeggen. Nooit is de werking van de Heilige Geest dusdanig dat de gelovige zichzelf niet in de hand heeft. Er behoort een belangrijk element aanwezig te zijn van zelfbeheersing en nuchtere inschatting. Iemand behoort zijn geest te onderwerpen aan zijn eigen handelen. De verantwoordelijkheid van de spreker is of hij werkelijk het verlangen heeft de anderen op te bouwen of dat hij voor zijn eigen eer profeteert.

			Vers 33

			Want God is niet een God van verwarring maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen.

			God wordt vertegenwoordigd tijdens de samenkomsten. Daarom moet het verloop niet wanordelijk zijn. Er staat dat God een God is, niet van orde, maar van vrede. Als alle gaven functioneren zoals de apostel heeft uitgelegd in het voorafgaande, zal er een atmosfeer van vrede zijn. Er is een harmonie en een wijze zelfbeperking aanwezig. ‘Zoals in alle gemeenten der heiligen’ soms ingevoegd bij vers 34, hoort waarschijnlijk bij dit vers 33. Anders zou Paulus twee keer ‘in de gemeenten’ gebruiken, wat erg vreemd zou zijn.  

			Vers 34

			Laten de vrouwen zwijgen in de gemeenten; want het is hun niet geoorloofd te spreken, maar laten zij onderdanig zijn, zoals ook de wet zegt. 

			Er was wanorde in de gemeente van Korinthe. Zo voerden ook de vrouwen soms het woord tijdens de samenkomsten. Dit is niet naar de orde van God en dus moet Paulus ook hier een correctie aanbrengen. Over dit vers is enorm veel te doen geweest. Dit komt omdat de moderne mens het eenvoudigweg niet kan accepteren wat er simpelweg staat: de vrouwen behoren te zwijgen in de gemeenten. Dit is dus niet tijdgebonden, zoals velen het willen doen geloven. Er staat immers; ‘in de gemeenten’. Paulus voegt eraan toe: ‘het is hun niet geoorloofd te spreken’. De publieke uiting is voorbehouden aan de mannen. Zie ook 1Tm2:11-12:

			Een vrouw moet zich stil, in alle onderdanigheid laten leren; maar ik sta aan een vrouw niet toe dat zij leert of over de man heerst, maar zij moet stil zijn. 

			De toevoeging ‘maar laten zij onderdanig (hetzelfde woord als ‘onderworpen’ in vers 32) zijn, zoals ook de wet zegt’ wil zeggen, dat het Oude Testament ook leert dat de vrouw een onderdanige positie inneemt t.o.v. de man (Gn3:16). Het gaat niet om een mindere positie, want in Christus is ‘man noch vrouw (Gl3:28)’, maar om een ondergeschikte rol als het gaat om de uitoefening van bepaalde taken. Hier is dat het spreken in de openbare samenkomsten. Dit spreken is niet ‘babbelen’ of ‘kletsen’ (want dit is ook voor mannen niet toegestaan), maar spreken tot opbouwing. Paulus staat aan een vrouw niet toe dat zij Bijbeluitleg geeft aan mannen. Er zijn allerlei andere gelegenheden waarbij de vrouw kan leren (zie Titus 2:3-4) en spreken, als ze maar niet dit doet aan de broeders. Denk aan werk als zendingswerk, kinderwerk, catechese, ziekenzorg, etc. Het bidden en profeteren op deze plaatsen is zeker toegestaan voor een vrouw (zie 1Ko11:4vv.), maar dan wel ‘met gedekt hoofd’. Zie de uitleg aldaar. 

			Vers 35

			En als zij iets willen leren, laten zij thuis hun eigen mannen vragen; want het is schandelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente. 

			Zelfs het stellen van een vraag door een vrouw tijdens de samenkomst staat de apostel niet toe. Paulus zegt hier zelfs dat het schandelijk is voor een vrouw te spreken in de gemeente. 

			Vers 36

			Of is het woord van God van u uitgegaan? Of is het alleen tot u gekomen? 

			Hier spreekt Paulus tegen de gemeente in Korinthe en niet tegen de vrouwen. Zijn jullie de oorsprong van Gods Woord, of heeft het alleen jullie bereikt? Zijn jullie de enigen die dit Woord hebben ontvangen zodat jullie je eigen mening erover kunnen vormen? Dit is een pijnlijk vers dat wel van toepassing lijkt op onze tijd. De genade vinden we allemaal heerlijk, maar het ‘zout’ willen we liever niet. Vandaar dat op talloze manieren is geprobeerd het verbod om te spreken voor de zusters te ontkrachten. De Korinthiërs moesten leren dat zij deel uitmaakten van een wereldwijde gemeente en dat zij niet het recht hadden met de orde van God om te gaan zoals zij zelf dat goed dachten. 

			Vers 37

			Als iemand meent een profeet te zijn of geestelijk, laat hij erkennen, dat wat ik u schrijf een gebod van de Heer is. 

			Sommigen in Korinthe dachten op een hoger profetisch ‘niveau’ te staan dan de rest. Ze vonden zichzelf heel geestelijk. Paulus schrijft hun dat ze dan ook moeten beseffen dat wat hij schrijft in deze brief, een ‘gebod van de Heer is’. Vandaag zijn er vele gelovigen die niet uit de voeten kunnen met Paulus. Maar wat hij schrijft is ‘gebod’ rechtstreeks afkomstig van de Heer (1Ts4:2). Hij heeft deze dingen niet zelf bedacht maar van de Heer ontvangen. Een geestelijk mens (1Ko2:14) zal daarom gehoorzaam zijn aan wat Paulus heeft geschreven.

			Vers 38

			Maar is iemand onwetend, hij zij onwetend. 

			Er zit een woordspeling in dit vers: ‘Als hij hiervan niets wil weten, moet hij het zelf maar weten’. ‘Is iemand onwetend’. Zie 1Ko12:1 waar Paulus dit woord ook gebruikt. Na drie hoofdstukken apostolisch onderwijs over de orde van God heeft toch niemand meer een excuus om onwetend te zijn? Maar als men eigenwijs blijft? Het gevolg is dat zo iemand niet wordt erkend in de gemeenten van God. Hij is onwetend en het niet waard om nog langer energie in te steken. 

			Vers 39

			Daarom, mijn broeders, streeft ernaar te profeteren, en verhindert het spreken in talen niet. 

			Paulus vat ‘het gebod van de Heer’ van dit hoofdstuk samen en noemt hen weer ‘mijn broeders’. Het beste voor de gemeente is de profetie, maar zorg dat het spreken in talen niet wordt belemmerd. Er moet niet naar worden gestreefd, maar ook niet worden tegengehouden als er uitleg is tot opbouw van de anderen. 

			Vers 40

			Maar laat alles welvoeglijk en met orde gebeuren. 

			Alles wat er in de samenkomsten plaatsvindt moet zo gebeuren dat het past bij de God van de vrede. Er mag geen sprake zijn van chaos zijn of van extatische toestanden, maar er moet orde, overzicht, vrede en opbouwing zijn. Dit is passend voor de gemeenschap waarin de liefde van God zichtbaar wordt door rekening te houden met zijn geboden en met elkaars noden. De verantwoordelijkheid van de aanwezige gelovigen om geleid te worden door de Geest en het woord is het enige dat nodig is. We zien in dit hoofdstuk dan ook niet dat Paulus over de Heilige Geest schrijft. Alles komt neer op onze verantwoordelijkheid. Helaas zijn in onze tijd de samenkomsten meestal van tevoren helemaal vastgelegd. Op die manier wordt de Geest uitgeblust (1Ts5:19) en is er ook meestal weinig over de Heer Jezus te horen.

		

	
		
			1 Korinthiërs 15:1-11

			Paulus noemt zichzelf in Ef3:2 en 9 de ‘rentmeester van de genade van God en van de verborgenheid’. Als apostel en dienaar van de gemeente gaf hij de geboden van de verhoogde Heer door aan de gemeenten (zie ook 1Ko4:17; 1Th4:2). Maar al snel weken de gemeenten af van het hemelse patroon dat door hem en zijn medewerkers werd voorgehouden. Zodoende overviel Paulus ‘dagelijks de bezorgdheid over al de gemeenten (2Ko11:28)’. De tegenstander van God, satan doet zich voor als een engel van het licht (2Ko11:14) en voerde overal, via ‘bedrieglijke arbeiders’ (2Ko11:15) allerlei verkeerde leringen binnen. Zo ook in Korinthe, waar hun vleselijke praktijken een goede voedingsbodem waren voor deze verkeerde invloeden. In dit lange hoofdstuk gaat Paulus in op de leer die onder de Korinthiërs ingang had gevonden dat er niet een lichamelijke opstanding van de doden zal zijn (vs12), maar dat deze slechts geestelijk moet worden verstaan.

			Vers 1

			Ik nu maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u heb verkondigd, dat u ook hebt aangenomen, waarin u ook staat, 

			Paulus zegt, niet zonder ironie (zie ook 1Ko14:38) dat hij aan hen bekend maakt het evangelie dat hij hen heeft verkondigd. Hiermee zegt hij dat ze al hadden gehoord van de opstanding, toen hij hen het evangelie verkondigd had. Ze hielden het echter niet vast zoals hij het had overgebracht en dwaalden af van de waarheid. Het woord ‘verkondigd’ betekent: ‘een goede boodschap gebracht’. Een mens kan dit aannemen of verwerpen. Zij hadden het ontvangen. Maar als men het evangelie heeft ontvangen, moet men er ook in blijven staan! Dwaling over de Persoon en het werk van de Heer Jezus voor waarheid aannemen betekent dat je niet meer ‘staat’ in het evangelie.

			Vers 2

			waardoor u ook behouden wordt (als u vasthoudt aan het woord dat ik u heb  verkondigd), tenzij u tevergeefs hebt geloofd. 

			Het evangelie geloven betekent dat men behouden is (Hd16:30-31). Maar men moet wel bewijzen dat men écht dit evangelie gelooft door eraan vast te houden. Dit doen wij door aan de leer van Paulus (2Tm3:10) vast te houden, niet af te dwalen naar andere leringen. Iemand is wat God betreft ‘eens gered, altijd gered’, maar naar onze verantwoordelijkheid behoren wij wel deze belijdenis vast te houden, dát bewijst of ons geloof echt is.

			Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt; staat dan vast en laat u niet weer onder een slavenjuk binden. Gl5:1

			En u, die er vroeger vreemd aan was en vijandig gezind was door uw boze werken, heeft Hij echter nu verzoend in het lichaam van zijn vlees door de dood, om u heilig, onberispelijk en onstraffelijk voor Zich te stellen; als u namelijk blijft in het geloof, gegrond en vast, en zich niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt. Ko1:22-23

			Want wij zijn metgezellen van Christus geworden, als wij tenminste het begin van het vertrouwen tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Hb3:14

			Als men niet tot het einde toe vasthoudt aan het evangelie, is men ‘tevergeefs tot geloof gekomen’. In Korinthe zou dat gebeuren als men de lichamelijke opstanding zou loslaten.

			Vers 3

			Want ik heb u in de eerste plaats overgegeven wat ik ook ontvangen heb: dat Christus voor onze zonden gestorven is, naar de Schriften; 

			Paulus maakt duidelijk dat hij de waarheden van het evangelie zelf eerst ontvangen heeft én dat hij een ontmoeting heeft gehad met de opgestane Heer zelf. 

			Want ik maak u bekend broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Gl1:11-12

			Christus heeft aan Paulus het evangelie geopenbaard dat hij later verkondigde. Dit evangelie is niet precies hetzelfde als wat de twaalf apostelen verkondigde, want anders had Paulus het wel van hen kunnen leren, hoewel er maar één evangelie is uiteraard. Paulus verkondigde een hemelse Christus met wie de gelovige is geïdentificeerd en bracht zo zijn eigen specifieke kenmerken in het evangelie opdat het woord van God voleindigd zou zijn (Ko1:25). Paulus noemt vervolgens vier onderdelen van zijn evangelie:

			
					Christus is gestorven voor onze zonden naar de Schriften.

					Christus is begraven naar de Schriften, dus werkelijk lichamelijk gestorven.

					Christus is ten derde dage opgewekt naar de Schriften.

					Christus is aan velen verschenen.

			

			Hij is gestorven voor onze zonden en opgewekt uit de dood, zoals de Schriften van het Oude Testament leerde (o.a. in Js53:8-9; Ps16:10). ‘Schriften’ is ook het totale getuigenis van het Oude Testament.  

			Vers 4

			en dat Hij is begraven, en dat Hij op de derde dag is opgewekt, naar de Schriften; 

			Het evangelie bestaat uit twee grote heilsfeiten. De eerste is dat Christus voor onze zonden is gestorven en begraven. Het tweede is dat Hij op de derde dag is opgewekt (Hs6:2; Jn1:17). 

			Vers 5

			en dat Hij aan Kefas is verschenen, daarna aan de twaalf. 

			Niet alleen de Schriften getuigen van de opwekking van Christus uit de dood, maar Hij is ook verschenen aan vele getuigen van wie de meesten nog in leven waren ten tijde van het schrijven van deze brief. Hierdoor is het een historisch feit. Eerst noemt Paulus ‘Kefas’ ofwel Petrus (Lk24:34). Dit was destijds de belangrijkste apostel, dus Paulus noemt hem als eerste. Na deze verschijning verscheen de opgestane Heer aan de ‘twaalf’ (wat in feite tien mannen waren, zonder Judas en Thomas als Jh20:19v. deze gebeurtenis beschrijft). Toch is de term de ‘twaalf’ een aanduiding voor de groep oorspronkelijke discipelen van Christus, ook al zijn het niet altijd letterlijk twaalf mannen (zie Mt11:1; Lk8:1; Hd6:2). 

			Vers 6

			Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten tot nu toe in leven, maar sommigen ontslapen zijn. 

			Van deze verschijning aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk weten we verder niets buiten dit vers om. Omdat dit, toen Paulus dit schreef, ongeveer vijfentwintig jaar geleden was, waren sommigen ontslapen, maar het merendeel was nog in leven. Men kon het hen als het ware rechtstreeks vragen. Ze waren levende ooggetuigen.

			Vers 7

			Daarna is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen. 

			Daarna verscheen de Heer aan Jakobus, de halfbroer van Jezus. Hij geloofde eerst niet (Jh7:2-9), maar werd (misschien door deze verschijning?) een belangrijke leidersfiguur, een ‘steunpilaar’ (Gl1:19; 2:9,12) in de gemeente van Jeruzalem (Hd12:17). Daarna verscheen Hij aan ‘alle apostelen’. Hd1:2-3 spreekt hierover:

			…nadat Hij door de Heilige Geest zijn opdrachten had gegeven aan de apostelen die Hij had uitverkoren; aan wie Hij Zich ook, nadat Hij had geleden, levend heeft vertoond met vele duidelijke bewijzen, terwijl Hij gedurende veertig dagen door hen werd gezien en met hen sprak over de dingen die het koninkrijk van God betreffen.

			In vers 13 van Hd1 worden de elf namen genoemd van hen over wie dit vers gaat.

			Vers 8

			En het allerlaatst is Hij ook aan mij, als aan een misgeboorte, verschenen. 

			In dit rijtje verscheen de opgestane Heer als laatste aan Paulus (Hd9:3-6). Het verschil met alle andere verschijningen is wel dat Hij aan Paulus verscheen nadat Hij was verheerlijkt in de hemel. Paulus noemt zich een ‘misgeboorte’. Hij was nog niet tot geloof in de Heer gekomen toen de opgestane Heer aan de anderen verscheen. 

			Vers 9

			Want ik ben de geringste van de apostelen, ik, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God heb vervolgd. 

			Paulus noemt zich ‘de geringste van de apostelen, niet waard een apostel genoemd te worden’. Hij heeft de gemeente van God vervolgd, haar ‘verwoest’ (zie Gl1:13; 1Tm1:13-15). Dit vers is niet alleen een bewijs dat de leer niet klopt dat de gemeente pas ontstond na de bekering van Paulus, het toont ons ook hoe Paulus nooit is vergeten wat zijn daden waren. Dit heeft hem tot een zeer nederig mens gemaakt. De genade van God was in zijn leven een diep doorleefde waarheid. Hierdoor verwachtte hij helemaal niets meer van zichzelf, maar alles van God opdat de Heer Jezus de eer zou krijgen. 

			Maar mij is daarom barmhartigheid bewezen, opdat Christus Jezus aan mij, de voornaamste, al zijn lankmoedigheid bewees tot een voorbeeld voor hen die in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven. 1Tm1:16

			Als wij dezelfde gezindheid hebben, ‘Hij moet meer, ik moet minder worden’, kan de Heer in ons leven veel doen. 

			Vers 10

			Maar door de genade van God ben ik wat ik ben; en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen; maar niet ik, maar de genade van God met mij. 

			De verheerlijkte Heer Jezus heeft Paulus uitgekozen als apostel. Zie Hd26:16-18. Een apostel (‘gezondene’) is iemand die Christus predikte in de kracht van tekenen en wonderen (2Ko12:12), anderen over Hem leerde en die Christus in levenden lijve had gezien (zie aantekeningen bij 1Ko9:1). Vandaag zijn er dus geen apostelen meer, wat mensen ook van zichzelf beweren. Paulus kon bovendien door de genade van God zeggen ‘meer gearbeid’ te hebben dan alle andere apostelen. 

			Zijn zij dienaars van Christus? – ik spreek als een onzinnige – ik bovenmate. In arbeid zeer overvloedig, in gevangenissen zeer overvloedig, in slagen bovenmate veel, dikwijls in doosgevaren. 2Ko11:23

			Gods genade was overvloedig in het leven van Paulus, omdat hij, meer dan alle anderen, heeft gearbeid en geleden voor de naam van Jezus. Hij voegt er snel aan toe dat dit alleen mogelijk was door de genade van God met hem. Het is niet uit eigen kracht of tot eigen eer. 

			Vers 11

			Hetzij dan ik of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloofd. 

			Het maakt niet uit over welke apostelen we het hebben, ze prediken hetzelfde thema: Christus en die gestorven en weer opgestaan. Er is hierin geen verschil tussen de prediking van de twaalf en die van Paulus (hoewel Paulus er elementen aan heeft toegevoegd). Er is immers maar één evangelie dat aan de wereld gebracht behoort te worden. 

			Laat men ons zo beschouwen: als dienaren van Christus en rentmeesters van de verborgenheden van God. 1Ko4:1

			 Hem verkondigen wij, terwijl wij iedere mens terechtwijzen en iedere mens leren in alle wijsheid, om iedere mens volmaakt te stellen in Christus. Ko1:28

			Dit is ook het fundament waarop de Korinthiërs zijn geplaatst toen zij het evangelie geloofden. Zie 1Ts1:5; 2:13. Mochten er dus onder hen mensen zijn die de opstanding ontkennen, hebben zij het hele apostolische getuigenis tegen zich. De Korinthiërs moesten weer beseffen, dat ze niet zelfstandig, onafhankelijk opereerden, maar deel uitmaakten van een groter geheel; de gemeente van God in de wereld (zie 1Ts2:14). Als zij onder invloed van sommige dwaalleraars het fundament van het evangelie zouden loslaten, zouden zij, naar de mens gesproken struikelen in hun wedloop en het einde van hun behoudenis zeker niet halen.

			…maar Christus als Zoon over zijn huis, Wiens huis wij zijn, als wij de vrijmoedigheid en het roemen in de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Hb3:6

		

	
		
			1 Korinthiërs 15:12-25

			Het evangelie dat Paulus bracht was gefundeerd op de dood van de Heer Jezus Christus. Hij kwam bij de Korinthiërs en wilde niets anders onder hen weten dat Christus en die gekruisigd (1Ko2:2). Dit betekende het einde van het oude leven van de gelovigen in Korinthe en het einde van de wijsheid van de wereld. Het vlees, de oude natuur is geoordeeld in de dood van Christus en mag niet meer gezien worden in de gelovigen. 

			Maar zo hebt u Christus niet geleerd, waar u Hem immers hebt gehoord en in Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is: dat u, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens hebt afgelegd, die ten verderve gaat overeenkomstig zijn bedrieglijke begeerten, Ef4:20-22

			In vers 2 van dit hoofdstuk waarschuwt de apostel hen daarom om vast te blijven staan en te blijven bij dit evangelie. Er zijn namelijk altijd invloeden in de gemeente van God, die de gelovigen willen aftrekken van de Zoon van God in de hemel, in Wie wij alle geestelijke zegeningen hebben ontvangen (zie Ef1:3). In Korinthe kreeg het vlees weer de ruimte (1Ko3:3) en ook verkeerde leer kreeg daarom ingang. In Korinthe waren sommigen die beweerden dat er geen letterlijke opstanding van de doden is. Paulus grijpt dit aan om uitgebreid het belang van de opstanding van Jezus aan te tonen.

			Vers 12

			Als nu Christus gepredikt wordt dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe zeggen dan sommigen onder u, dat er geen opstanding van doden is? 

			Het was in het Griekse denken normaal om niet te geloven in een opstanding van doden. ‘Dood is dood’. Er staat in Hd17:32 dat sommigen onder de Grieken in Athene ‘spotten’ toen ze van de opstanding hoorden. Vandaag de dag horen we dit ook om ons heen. Maar als deze gedachte heeft postgevat onder gelovigen, dan is dat een abnormale situatie! Er is immers gepredikt dat Christus uit de doden is opgewekt. Als we naar het boek Handelingen kijken zien we dat de opstanding het centrale thema is van de prediking:

			Hem heeft God opgewekt door de weeën van de dood te ontbinden, aangezien het niet mogelijk was dat Hij door deze werd vastgehouden. Hd2:24

			…die u hebt gekruisigd, die God uit de doden heeft opgewekt. Hd4:10

			De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, die u hebt omgebracht. Hd5:30

			Hem hebben zij ook gedood door Hem te hangen aan een hout. Deze heeft God op de derde dag opgewekt. Hd10:40

			God echter heeft Hem uit de doden opgewekt. Hd13:30

			Sommigen ‘zeggen’ dus nog niet ‘prediken’. Het was het begin van een verkeerde leer die vat kreeg op de gelovigen. Vandaag de dag beweert dominee Nico ter Linden dat de opstanding niet ‘het weer levend worden van een lijk’ is, maar dat Jezus geestelijk ‘in de discipelen’ weer opstond, in hun geloof. Hier een citaat van hem:

			‘Hoeveel vreemdelingen in Jeruzalem zijn er niet, die bij Pasen alleen maar kunnen denken aan het weer levend worden van een lijk? En omdat ze zich daar niets meer bij kunnen voorstellen, verdwijnt het verhaal uit hun leven. Het verhaalkarakter van het vertelde ontgaat hun te enen male, en dat mogen veel kerken zich aantrekken, want die gaan, alsof er niets aan de hand is, onverdroten voort met het Paasverhaal op z’n mirakels aan de man te brengen. Niet gehinderd door de ervaring dat er behalve het eigen (slinkende) kuddeke geen mens meer is die die waar nog koopt, gaat Moeder de ganse kerk door met wat in sprookjestaal, in beeldtaal geschreven is als verslaggeving te presenteren. Het verhaal van het knaagdier Paashaas is dan nog toegankelijker voor de mensen’.

			Vers 13

			Maar als er geen opstanding van doden is, dan is ook Christus niet opgewekt; 

			Dit Griekse denken (de wetenschap van tegenwoordig) betekent dat Christus dus ook niet lichamelijk door God is opgewekt. Dat zou catastrofaal zijn. 

			Vers 14

			en als Christus niet is opgewekt, dan is ook onze prediking vergeefs, en vergeefs is ook uw geloof; 

			De prediking van het evangelie staat of valt met de opwekking van Christus uit de dood. Dit is het bewijs dat God het werk op het kruis zó heeft gewaardeerd en dit betekent weer dat ieder die gelooft in alle gevolgen van dit werk van de Heer Jezus zal delen. Geloof is gebaseerd op Bijbelse feiten en in dit geval op iets dat God heeft gedaan in het verleden. Geloof is vasthouden aan dat wat God zegt. Als God zegt dat Hij zijn Zoon heeft opgewekt, en wij geloven dat niet, maken wij Hem tot een leugenaar. 

			Wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet heeft geloofd in het getuigenis dat God heeft getuigd over zijn Zoon. 1Jh5:10b

			Het geloof is uit het horen en het horen is door het woord van God (zie Rm10:17). 

			Vers 15

			en dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn, omdat wij van God getuigd hebben dat Hij Christus heeft opgewekt, die Hij niet heeft opgewekt als er inderdaad geen doden worden opgewekt. 

			De twaalf apostelen waren getuigen van de opstanding (zie Hd1:22). Paulus had de verheerlijkte Heer in de hemel ontmoet (Hd9:3-8). De apostelen waren getuigen, ze verkondigden iets wat ze hadden gezien:

			Wat wij gehoord, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd en onze handen betast hebben betreffende het woord van het leven (en het leven is geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en ons geopenbaard is); wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u…1Jh1:1-3a

			Er wordt in dit gedeelte driemaal gesproken over ‘gezien hebben’. Als er geen opstanding was van de Heer, blijken zij valse getuigen te zijn. Als er geen doden worden opgewekt, heeft God dit dus ook niet gedaan met de mens Jezus. 

			Vers 16

			Want als er geen doden worden opgewekt, dan is ook Christus niet opgewekt. 

			Dit vers lijkt erg op vs13. Daar spreekt Paulus over de opstanding van de doden, hier over de opwekking.  

			Vers 17

			En als Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof inhoudsloos, dan bent u nog in uw zonden; 

			Als dat zo zou zijn, dan is er geen resultaat van het geloof. Er staat ‘inhoudsloos’, ‘zonder resultaat’, ‘vruchteloos’. Het baseert zich immers op de opstanding van Christus die onze zonden heeft gedragen, maar juist is opgewekt zodat God liet zien dat dit offer volmaakt was. 

			Het is echter niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem werd toegerekend, maar ook ter wille van ons, wie het zal worden toegerekend, ons die geloven in Hem die Jezus heeft opgewekt, die overgegeven is om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Rm4:24-25

			Toen God Christus opwekte uit de dood, bewees dit dat Hij dit verzoenende werk heeft aanvaard. Als Christus dus niet is opgewekt, zijn we nog in onze zonden, want God heeft het bewijs niet geleverd dat Hij een volmaakt offer heeft gebracht. De dood van Christus is om onze overtredingen, maar zijn opstanding is om onze rechtvaardiging. 

			Vers 18

			dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. 

			Paulus komt met nog een argument waarom de ontkenning van een lichamelijke opstanding dwaas is. De gelovigen die zijn gestorven (ontslapen is een term die Paulus vaker gebruikt en die hier al vooruitwijst naar wat komen gaat) zijn verloren als er geen opstanding van doden is, want zij zullen immers nooit opstaan en bovendien zijn ook zij nog in hun zonden. 

			Vers 19

			Als wij alleen in dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de ellendigste van alle mensen. 

			Het evangelie is een boodschap van een levende hoop. Straks is er de vervulling van deze hoop (Rm8:24). Een gelovige bouwt niet alleen voor dit aardse leven zijn hoop op Christus. Hij bouwt zijn leven op Christus, juist omdat hij weet dat dit aardse leven niet het doel is. We zijn de meest beklagenswaardigste van alle mensen als we dit zouden doen. Nee, Christus is onze hoop (1Tm1:1). We zien uit naar Hem die zegt:

			Ik ben de eerste en de laatste, en de levende; en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid, en Ik heb de sleutels van de dood en van de hades. Op1:18

			Als Hij niet zou zijn opgestaan, zou Hij ook niet de sleutels van de hades hebben (het dodenrijk). In hem zullen alle mensen opstaan, zowel de gelovigen als de ongelovigen (Jh5:28, zie vers 22 onder).

			Vers 20

			(Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. 

			Er volgt een belangrijk ‘maar’. Christus is opgewekt uit de doden. Dit is een feit! Hij was de eerste mens die is opgewekt van tussen de doden uit en vanaf dat moment nooit meer zal sterven. Hierdoor heeft God getuigenis gegeven hoe Hij over deze mens dacht. Hij is de eerste, de enige volmaakte, de eersteling ook. Er volgen namelijk anderen die op dezelfde manier zullen worden opgewekt. De term ‘eersteling’ komt uit Lv23:9-10. De eerste vrucht is voor de HEERE. Zo is het ook met Christus. Dit is het resultaat van de heerlijkheid van zijn plan. Na de eerstelingsgarve volgde een hele oogst. Zo al er straks een oogst worden binnengehaald in al diegenen die zullen worden opgewekt op grond van de opwekking van Christus. 

			Vers 21

			Want waar de dood is door een mens, is ook de opstanding van de doden door een mens. 

			De dood is door één mens gekomen Adam. Paulus betrekt het vraagstuk van de opstanding bij de geschiedenis van de zonde. Zoals één mens verantwoordelijk was voor de dood die tot allen is doorgegaan (zie ook Rm5:12,15,17), zo is ook één mens verantwoordelijk voor de opstanding van allen. Iedere keer gebruikt Paulus in dit gedeelte het woord ‘allen’, om aan te geven dat Gods raadsbesluiten ieder mens betreffen. Christus heeft de dood overwonnen en daardoor macht gekregen om ieder mens uit de dood op te wekken. Hij heeft de dood ‘te niet’ gedaan.

			Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deelhebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deelgenomen, opdat Hij door de dood te niet zou doen hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, Hb2:14

			Vers 22

			Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 

			De dood is het gevolg van de zonde (Rm5:12). De mensen sterven ‘in Adam’, als gevolg van zijn daad. Hij is immers de eerste, het hoofd van het mensengeslacht. De mensheid zondigde als het ware in Adam (Rm3:23). Zo zullen ook allen in Christus worden opgewekt. Hij is de Heer van allen geworden (Hd10:37) en heeft alle mensen ‘gekocht’, ook al zijn zij gestorven (2Pt2:1). Dit is niet hetzelfde als in Christus ontslapen zijn, want die uitdrukking wordt alleen gebruikt voor gelovigen. 

			Verwondert u hierover niet, want er komt een uur dat allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan: zij die het goede hebben gedaan tot de opstanding van het leven, en zij die het kwade hebben bedreven tot de opstanding van het oordeel. Jh5:28-29

			Hoewel Christus spreekt over ‘een uur’ zullen we in de volgende verzen zien dat de opstanding van de gelovigen op een ander moment plaatsvindt dan de opstanding van de ongelovigen.

			Vers 23

			Maar ieder in zijn eigen orde: Christus als eersteling, daarna die van Christus zijn, bij zijn komst. 

			De opstanding vindt zo plaats dat ieder in zijn eigen ‘orde’, ‘legerafdeling’ wordt opgewekt. God brengt zijn eigen legers stuk voor stuk op het toneel. Eerst is uiteraard Christus opgewekt zoals we uitgebreid hebben overdacht. Daarna volgt de eerste opstanding, dat zijn zij die bij zij ‘komst’ worden opgewekt. Allen die ‘van Christus zijn’ horen daarbij, dus ook de gelovigen uit het Oude Testament. Alle gelovigen die worden opgewekt voordat de ongelovigen worden opgewekt, behoren tot de ‘eerste opstanding’:

			Gelukkig en heilig is hij die aan de eerste opstanding deelheeft; over dezen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en met Hem de duizend jaren regeren. Op20:6

			De ‘komst’ van Christus is het woord is parousia, wat ‘aanwezigheid’ betekent. Deze komst bestaat, net als de eerste opstanding, uit meerdere fasen:

			
					De komst om de zijnen, levenden en doden tot Zich op te nemen in de lucht.Want dit zeggen wij u door het woord van de Heer, dat wij de levenden die overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen geenszins zullen vóórgaan. Want de Heer Zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel; en de doden in Christus zullen eerste opstaan; daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht; en zó zullen wij altijd met de Heer zijn. 1Ts4:15-17


					De versluierde ‘aanwezigheid’ tijdens de grote verdrukking, waarin de twee getuigen worden opgenomen (Op11).

					De verschijning van Christus uit de hemel met alle heiligen (1Ts3:13) waarna de martelaren uit de grote verdrukking worden opgewekt (Op20:4). Ook zij hebben als laatste deel aan de eerste opstanding.

					Het duizendjarig rijk, met punt 3 de zichtbare aanwezigheid voor de wereld en Israël.

					De opstanding van de ongelovige mensen, de ‘doden’ (Op20:11-15).

			

			Vers 24

			Daarna is het einde, wanneer Hij het koninkrijk aan God de Vader overgeeft, wanneer Hij alle overheid en alle gezag en kracht te niet gedaan heeft. 

			Aan het einde van het duizendjarig rijk, wanneer Christus alle vijanden heeft onttroond, draagt Hij dit gezag over aan de Vader. Tijdens de regering van Christus zijn er diverse vijanden, zowel aan het begin van dit rijk (Gog en Magog, zie Ez38) als aan het einde als satan wordt losgelaten en vanuit alle hoeken van de aarde een opstand ontketent (Op20:7-10). 

			Vers 25

			Want Hij moet regeren, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. 

			Vandaag heerst Christus nog niet als Koning, dat komt straks, in het Messiaanse koninkrijk. Hier citeert Paulus Psalm 110:1. Als alle vijanden gelegd zijn aan de voeten van Christus, maar de gelovigen zouden niet zijn opgewekt, dan zou de dood toch als laatste vijand niet verslagen zijn?

		

	
		
			1 Korinthiërs 15:26-44

			Er was in de gemeente van Korinthe een verkeerde leer binnengeslopen die inhield dat er geen opstanding is van de doden. Men geloofde, geheel volgens het Griekse denken, dat men ‘geestelijk’ zou voortleven, en dat het lichaam iets was dat inferieur was aan de geest. Paulus betrekt in zijn reactie op deze leer de opstanding van Christus erbij, zoals we in het vorige gedeelte hebben gezien. Hij treedt de onjuiste visie op de opstanding op drie manieren tegemoet:

			
					In vs13-19 laat hij zien dat het geloof dan geen inhoud meer heeft. De apostelen zijn dan valse getuigen van God (vs15) en degene die in Christus ontslapen zijn, gaan dan verloren (vs18). 

					Vanaf vers 20 somt hij de schitterende gevolgen op van de opstanding: allen zullen levend gemaakt worden (vs22), hoewel in eigen rangorde. Tenslotte is de heerlijkheid van God zelf pas zichtbaar na de opstanding (vs24,28), na de verheerlijking van Christus over alle dingen (vs25-27).

					Ten derde beklemtoont Paulus de gevolgen voor het dagelijkse leven vanaf vers 29. De apostelen zelf zijn in gevaar door deze prediking (vs30vv.) en ze verdroegen dit alles met het vooruitzicht van de opstanding (vs32). 

			

			Vers 26

			Als laatste vijand wordt de dood te niet gedaan. 

			Als Christus straks alle vijanden heeft verslagen, zal de laatste vijand, de dood, ‘de koning van de verschrikkingen’ (Jb818:14) worden onttroond. Niet alleen worden de dood en het dodenrijk geworpen in de poel van het vuur (Op20:14), maar door de macht van de Heer Jezus zullen alle doden weer levend worden gemaakt en voor de grote witte troon worden gesteld (Op20:11-15).

			Vers 27

			Want ’Hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen’. Wanneer Hij nu zegt dat alles Hem onderworpen is, is het duidelijk dat Hij wordt uitgezonderd die Hem alles onderworpen heeft. 

			Paulus citeert hier Psalm 8:7. ‘Hij zegt’ slaat op Gods woord in Psalm 8. In deze Psalm gaat het over de mens als de kroon van de schepping. Het wordt in het Nieuwe Testament duidelijk (Ef1:22; Hb2:6-8) dat het hier gaat om de Heer Jezus als de Zoon des mensen aan Wie alles onderworpen zal zijn. Dit moment zal aanbreken aan het einde van het vrederijk. De Vader zal uiteraard niet onderworpen worden aan Christus, net zomin als de gemeente trouwens (zie Ef1:20-22). 

			Vers 28

			Maar wanneer Hem alles onderworpen is, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen zijn aan Hem die Hem alles onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn.) 

			Het grote plan van God is om alle dingen onder de voeten te leggen van een mens. 

			…door Hij ons de verborgenheid van zijn wil bekend heeft gemaakt, naar zijn welbehagen, dat Hij Zich had voorgenomen in Zichzelf, om, aangaande de bedeling van de volheid der tijden, om alles wat in de hemelen en op de aarde onder één hoofd samen te brengen in Christus. Ef1:9-10

			De Zoon zal zich aan de Vader onderwerpen. Dit betekent niet dat Christus ‘minder’ is dan de Vader, maar dat Hij in zijn mens-zijn het koningschap overgeeft aan de Vader. De eeuwige Zoon is gelijk aan de eeuwige Vader. ‘Ik en de Vader zijn één’ (Jh10:30). Uiteindelijk zal God zijn ‘alles in allen’ (of ‘alles’). Deze tekst wordt vaak misbruikt om de ‘alverzoening’ te bewijzen (alle mensen worden gered). ‘Allen’ betekent bij Paulus niet automatisch ‘alle mensen’, maar hier: ‘alle gelovigen’. Omdat er een opstanding is, zal God tot zijn doel en eer komen in alle gelovigen.

			Vers 29

			Wat zullen anders zij doen die voor de doden worden gedoopt, als doden helemaal niet opgewekt worden? Waarom worden zij dan voor hen gedoopt? 

			De strijd is nu nog in hevige staat gaande. Er vallen doden, martelaren om de naam van Christus. Maar er treden weer nieuwe gelovigen in hun voetsporen die zich ‘voor de doden’ laten dopen. Hierdoor vullen zij de opengevallen plekken in, zodat het ‘leger’ als het ware weer wordt aangevuld. Door de doop begraven zij zich tot de dood van Christus (Rm6:3-4) en volgen zij een op aarde verworpen Heer. Als er geen opstanding van de doden zou zijn, is dit een nutteloos gebeuren. Maar omdat er wel een opstanding is van doden, laten dezen zich niet voor niets dopen. Zij verwachten na de strijd rust met en bij Hem. 

			Vers 30

			Waarom zijn ook wij ieder uur in gevaar? 

			Het apostelschap, zo hebben wij ook gezien in hoofdstuk 4, was geen erebaantje. Het betekende ieder uur in gevaar zijn voor aanslagen, bedreigingen, vervolgingen, etc. Dit hielden zij vol met het oog op de opstanding. 

			Vers 31

			Ik sterf dagelijks, zoals ik betuig bij uw roem, broeders, die ik heb in Christus Jezus onze Heer! 

			Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen wat Paulus en de zijnen hebben geleden voor de naam van de Heer Jezus. Hij omschrijft het in 2Ko4:10 als volgt:

			…altijd het sterven van Jezus in het lichaam omdragend.

			Hij beroept zich op de roem die de Korinthiërs dankzij hem hadden. Zij waren het levende bewijs van de vrucht van zijn ‘sterven’. De dood werkte in hem zodat het leven in hen kon werken (zie 2Ko4:12). Zie ook de indrukwekkende opsomming in 2Ko11:23-33. 

			Vers 32

			Als ik, naar de mens gesproken, in Efeze tegen wilde dieren heb gevochten, wat baat het mij? Als er geen doden worden opgewekt, laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij. 

			Paulus schreef dit in Efeze, waar hij ‘met wilde dieren gevochten heeft’. In 1Ko16:8 spreekt hij over de vele tegenstanders in Efeze. In Hd19:23-41 zien we dat een woedende massa het op hem gemunt had. Hij schrijft in 2Tm4:17 dat hij uit ‘de leeuwenmuil’ is gered. ‘Naar de mens gesproken’ wil zeggen: Als het alleen op menselijk niveau was, en er zou geen opstanding van de doden zijn, dan zou dit geen zin hebben. Houd je dan maar bezig met eten en drinken, want dit leven is dan het enige. ‘Laten we eten en drinken, want morgen sterven wij’. Paulus citeert Js22:13 waar de ongelovige Israëlieten dit uitspreken. Zij weigerden de bekering en richtten zich op het hier en nu. 

			Vers 33

			Dwaalt niet! Verkeerde omgang bederft goede zeden. 

			Omgaan met mensen met een dergelijke opvatting in de gemeente, bederft de zuivere, Bijbelse wandel. Hieruit blijkt dat verkeerde leer leidt tot een verkeerde levenswandel. Ga dus niet met zulke mensen om, voordat je zelf in dit soort denken wordt meegesleept. 

			Vers 34

			Wordt nuchter zoals het behoort en zondigt niet; want sommigen zijn onwetend aangaande God; ik zeg het tot uw beschaming. 

			Dit soort gedrag is zonde. Hoewel de gemeente zo pochte vanwege hun kennis, moet de apostel zeggen dat sommigen onwetend zijn aangaande God. Dit was toch tot hun beschaming! Hoeveel zijn er vandaag niet die op het gebied van geloofszaken ‘onwetend’ zijn? Laten we dan nuchter zijn en ons niet laten beïnvloeden door werelds denken. 

			Vers 35

			Maar, zal iemand zeggen: Hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij? 

			Paulus reageert op iemand die zegt: ‘Hoe kan dat nou’? ‘Welk ‘soort’ lichaam is dat opstandingslichaam’? Dit zijn kennelijk ‘dwaze’ vragen (vs36). Want zoals het in de natuur gaat, een zaadje sterft en er komt een plant uit, zo gaat het ook in het geestelijke. Bovendien is de hele schepping een getuigenis van de rijke variatie die God weet aan te brengen. Zou Hij dan niet nog meer variatie kunnen brengen, bijvoorbeeld een lichaam wat wij nog niet kennen? 

			Vers 36

			Dwaas! Wat u zaait, wordt niet levend, tenzij het sterft; 

			Een dergelijke ongelovige houding kan alleen maar van een dwaas komen. Paulus gebruikt een voorbeeld dat iedereen kent, het zaaien en het oogsten van gewas. Zodra men iets zaait, sterft het eerst, waarna er vervolgens leven uit de gestorven korrel voortkomt.

			Vers 37-38

			en wat u zaait, niet het lichaam dat zal worden zaait u, maar slechts een korrel, hetzij van tarwe of van een van de andere granen. Maar God geeft er een lichaam aan zoals Hij heeft gewild, en aan elk van de zaden een eigen lichaam. 

			Hetgeen gezaaid wordt lijkt in de verste verte niet op dat wat geoogst wordt. Er wordt een korrel gezaaid en er wordt bijv. koren geoogst. Dit laat al zien dat in de schepping dit principe al zichtbaar is, namelijk dat wat de grond ingaat is totaal anders dan wat er later de grond uitkomt. Zoals we kunnen lezen in Gn1:11 heeft God het gewas en de vruchtbomen zo geschapen die ‘naar hun soort vrucht draagt’. Ieder zaad heeft een eigen ‘lichaam’, of vrucht, gewas. God is hierin actief, hoewel mensen het ‘natuurlijke processen’ noemen.

			Vers 39

			Alle vlees is niet hetzelfde vlees, maar een ander is dat van mensen, en een ander is het vlees van dieren, en een ander is het vlees van vogels, en een ander dat van vissen. 

			De rijke variatie in de eerste schepping geeft aan hoe God is. Mensen, dieren, vogels, vissen, ze hebben allemaal een ander soort ‘vlees’. Het is opgebouwd op talloze verschillende manieren. Als dit al geldt voor de eerste schepping, hoeveel temeer niet voor de nieuwe schepping?

			Vers 40

			En er zijn hemelse lichamen en aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de hemelse lichamen is verschillend, en die van de aardse is verschillend. 

			Er zijn ook hemelse lichamen; de zon, de maan, de sterren. Er is ook daar, net als tussen de aardse lichamen, een rijke variëteit. Er is ook daarin verscheidenheid in heerlijkheid. 

			Vers 41

			Er is een andere heerlijkheid van de zon, en een andere heerlijkheid van de maan, en een andere heerlijkheid van de sterren; want de ene ster verschilt van de andere ster in heerlijkheid. 

			Iedere planeet heeft weer aan andere heerlijkheid, datzelfde geldt voor de sterren. De zon, de maan, de sterren onderling, overal is diversiteit, het stempel van Gods heerlijkheid. 

			Vers 42

			Zo is ook de opstanding van de doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, er wordt opgewekt in onvergankelijkheid; 

			Nu komt Paulus tot zijn punt. Deze voorbeelden uit de eerste schepping illustreren hoe het met de opstanding van de doden zal gaan als de nieuwe schepping er zal zijn. In deze eerste schepping is er het zaaien in vergankelijkheid, een dood lichaam. In de opstanding is er onvergankelijkheid, een nieuw, geestelijk lichaam. Daar zullen ook verschillen zijn in de opstanding. Sommigen hebben een lichaam dat een aardse heerlijkheid bezit en sommigen zullen een lichaam hebben dat een hemelse heerlijkheid bezit. 

			Vers 43

			er wordt gezaaid in oneer, er wordt opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, er wordt opgewekt in kracht; 

			Het zaaien is in oneer, als we de gestorvenen begraven, het opwekken is in heerlijkheid. Aan deze ‘kant’ van het bestaan is er vergankelijkheid, sterfelijkheid, zwakheid en oneer. In het leven van de nieuwe schepping is er onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht. 

			Want ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als Heiland verwachten, die het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid, naar de werking van de macht die Hij heeft om ook alles aan Zich te onderwerpen. Fp3:20-21

			Vers 44

			er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, er wordt een geestelijk lichaam opgewekt. Als er een natuurlijk lichaam is, dan is er ook een geestelijk lichaam. 

			Wat we zaaien is een natuurlijk lichaam (letterlijk: een lichaam beheerst door de ziel, het natuurlijke leven), van deze schepping. Sterker nog: het hele leven hier is ‘zaaien’ (zie Gl6:8). Wat er wordt opgewekt is een geestelijk lichaam, zoals dat van de Heer Jezus na zijn opstanding. Hij at voedsel, maar kon ook zo weer verdwijnen (Lk24:39v.) of door gesloten deuren binnengaan (Jh20:19). Het wordt beheerst door het hemelse opstandingsleven. Wat de schepping bewijst is dit: als er ‘zaad’ is, dan ook een ‘oogst’. Is er een natuurlijk lichaam, dan ook een geestelijk lichaam.

			Want wij weten, dat als onze aardse tent waarin wij wonen, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, een eeuwig huis in de hemelen. Immers, in deze tent zuchten wij, terwijl wij vurig verlangen met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden. 2Ko5:1-2

		

	
		
			1 Korinthiërs 15:45-58

			De gemeente van Korinthe liep groot gevaar door een dwaalleer te worden beïnvloed die ‘sommigen’ onder hen al aanhingen (vs12), namelijk dat een letterlijke lichamelijke opstanding van de doden niet zou plaatsvinden. Deze mensen beweerden dat de gelovigen ‘spiritueel’ zouden voortleven omdat men het fysieke lichaam als iets beschouwde dat lager stond dan de geest. Paulus treedt hiertegen op door te stellen dat dit niet het evangelie is dat hij verkondigde. Daarin staat de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus immers centraal (vs4-8). Bovendien is zijn lichamelijke opstanding uit de doden de garantie dat ook wij lichamelijk zullen worden opgewekt, Hij is immers de ‘eersteling’ (vs20). Onze huidige lichamen zijn echter als een zaad dat wordt gezaaid als wij ontslapen, en er zal een geestelijk lichaam worden opgewekt (vs44). Dit is weliswaar een lichaam zoals wij dat nu kennen, maar toch van een andere, hemelse orde. Eerst dragen wij het beeld van de stoffelijke Adam en straks dat van de hemelse Christus (vs48-49). 

			Vers 45

			Zo staat er ook geschreven: ’De eerste mens, Adam, werd tot een levende ziel’; de laatste Adam tot een levendmakende geest. 

			Paulus verwijst naar wat er staat geschreven, naar het woord van God. We lezen daar in Gn2:7 dat God de levensadem in de neus van Adam blies. Deze werd zo een ‘levende ziel’ waardoor hij op aarde kon leven, in de stoffelijke wereld, terwijl daarin omgang kende met God op aarde. Van de laatste Adam staat hier dat Hij, de Heer Jezus tot een ‘levendmakende geest’ werd. Hij maakte de zijnen geschikt voor de hemel, door het leven dat door de Heilige Geest in hen werd ‘geblazen’. 

			En toen Hij dit had gezegd, blies Hij in hen en zei tot hen: Ontvangt de Heilige Geest. Jh20:22

			Vers 46

			Maar niet het geestelijke is eerst, maar het natuurlijke; daarna het geestelijke. 

			De orde van God is dat altijd eerst het natuurlijke is en daarna pas het geestelijke. Eerst leven wij op aarde, straks in de hemel. Eerst hebben wij een natuurlijk lichaam, dan pas een geestelijk lichaam. Eerst denkt een mens aan natuurlijk voedsel, als hij opnieuw geboren is, pas aan geestelijk voedsel. 

			Vers 47

			De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. 

			Weer een contrast: de oorsprong van beide ‘Adams’ is tegengesteld. De eerste was ‘uit de aarde’, stoffelijk. Gemaakt van het stof van de aarde is zijn hele wezen gericht op de aarde. Na de zondeval werd dit ‘aardsgericht’ om de eigen begeerten te bevredigen. De tweede mens is uit de hemel. Christus was in alles gericht op de hemel, waar zijn Vader was.

			Hij die van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Hij die uit de hemel komt, is boven allen. Jh3:31

			En Hij zei tot hen: U bent van beneden, Ik ben van boven; u bent van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld. Jh8:23

			Vers 48

			Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijken; en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelsen. 

			De ‘stoffelijken’ zijn de mensen die bij de eerste Adam, de ‘stoffelijke’ horen. Het zijn ‘hen die op de aarde wonen’ (Op3:10, 13:12). De ‘hemelsen’ zijn zij die bij de laatste Adam horen.

			Maar wij behoren God altijd te danken voor u, door de Heer geliefde broeders, dat God u als eerstelingen heeft verkoren tot behoudenis, in heiliging van de Geest en geloof van de waarheid, waartoe Hij u door ons evangelie ook geroepen heeft, tot verkrijging van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. 2Ts2:13-14

			Vers 49

			En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen. 

			De gelovigen die ‘hemelsen’ zijn in hun positie, dragen weliswaar nog het beeld van de stoffelijke Adam, maar zij zullen straks het beeld dragen van de Hemelse (Rm8:29; 1Jh3:2). 

			Vers 50

			Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed Gods koninkrijk niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. 

			Er begint nu een belangrijk thema in dit hele betoog over de opstanding, het moment waarop de gelovigen dit nieuwe, hemelse lichaam zullen ontvangen. Het onvergankelijke, hemelse koninkrijk Gods is niet een koninkrijk van deze aarde. Wij kunnen er dan ook niet binnengaan met onze aardse, vergankelijke lichamen van vlees en bloed. 

			Vers 51

			Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, 

			Paulus deelt een verborgenheid mee. Een waarheid die in het Oude Testament niet is geopenbaard en nu door Paulus bekendgemaakt wordt. Niet de lichamelijke opstanding van de doden was een verborgenheid maar de verandering van alle levende gelovigen wel. Niet alle gelovigen zullen namelijk ontslapen, maar ze zullen wel allemaal worden veranderd opdat zij, met de ontslapenen in een oogwenk de onvergankelijkheid zullen ‘aandoen’.

			…daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen wij altijd met de Heer zijn. 1Ts4:17

			Vers 52

			in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin; want de bazuin zal klinken, en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt en wij zullen veranderd worden. 

			Dit alles zal gebeuren ‘in een oogwenk’ (Gr. ‘atomos’) bij de ‘laatste bazuin’. Deze bazuin is niet de bazuin uit het boek Openbaring, want dat zijn bazuinen ten oordeel. Hier is het de bazuin van het leger, waarbij er wordt aangespoord tot ‘op de plaatsen’ en ‘voorwaarts mars’. Als de Heer Jezus komt dan:

			
					Worden de gestorven gelovigen lichamelijk opgewekt en 

					Worden de nog levenden veranderd zodat levenden én gestorvenen samen in een ondeelbaar ogenblik het opstandingslichaam zullen ‘aandoen’. 

			

			De komst van de Heer zal dus gepaard gaan met de verandering van alle gelovigen, gestorven en levend, zodat we allen ‘geschikt zijn’ in onvergankelijkheid om met Hem mee te gaan.

			Vers 53

			Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke onsterfelijkheid aandoen. 

			In Gods raadsbesluiten ‘moet’ het stoffelijke worden ‘overkleed’ met het hemelse. Stoffelijke lichamen zijn vergankelijk, sterfelijk het hemelse lichaam is onvergankelijk, onsterfelijk. Dit is wat Paulus ook aanduidt in 2Ko5:2 en Fp3:20-21:

			Immers, in deze tent zuchten wij, terwijl wij vurig verlangen met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden…

			Want ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als Heiland verwachten, die het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid, naar de werking van de macht die Hij heeft om ook alles aan Zich te onderwerpen.

			Vers 54

			En wanneer dit vergankelijke onvergankelijkheid zal aandoen, en dit sterfelijke onsterfelijkheid zal aandoen, dan zal het woord uitkomen dat geschreven staat: ’De dood is verslonden tot overwinning’. 

			Als dit moment aanbreekt en er mensen worden bekleed met hemelse heerlijkheid, dan zal de dood worden verslagen omdat de dan nog levenden niet meer zullen sterven. Het sterfelijke lichaam heeft immers onsterfelijkheid aangedaan. Deelhebben aan de eerste opstandig zal na de grote verdrukking worden voltooid, zie Op20:4. Dat zal dan het moment zijn waarop deze woorden in vervulling gaan. Eerst citeert Paulus Js25:8 waar staat:

			Hij zal de dood voor altijd verslinden. 

			Met nog een citaat uit Hosea 13:14 zegt de apostel:

			Vers 55

			‘Waar is, dood, uw prikkel? Waar is, dood, uw overwinning?’ 

			De tekst uit Hosea luidt:

			Dood, waar zijn uw pestziekten? Graf, waar is uw verderf?

			Paulus citeert over het algemeen vrij uit de hem beschikbare handschriften van het Oude Testament, waarbij de Heilige Geest hem hiertoe inspireert. De dood heeft zijn overwinning verloren omdat alle gelovigen uit zijn machtsgebied zijn bevrijd. Het definitieve vonnis over de dood lezen we in Op20:14

			En de dood en de hades werden geworpen in de poel van vuur. Dit is de tweede dood: de poel van vuur. 

			Vers 56

			De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. 

			Door de zonde is de dood in de wereld gekomen en het loon van de zonde is de dood (Rm5:12; 6:23). Zonde wordt door de wet openbaar gemaakt omdat de wet van de krachteloze mens eist en deze bewijst deze wet niet te kunnen houden vanwege de zonde.

			Maar de wet is daarbij gekomen, opdat de overtreding zou toenemen; maar waar de zonde toenam, is de genade veel overvloediger geworden; Rm5:20

			Vers 57

			Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus! 

			Paulus prijst God die ons de overwinning geeft door de Heer Jezus. We zijn door Hem bevrijd van de macht van de zonde (Rm6:6-7) en hebben uitzicht op de opstandig uit de doden. 

			Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad. Rm8:37

			Vers 58

			Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig in het werk van de Heer, daar u weet, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heer. 

			Paulus besluit dit betoog met ‘daarom, mijn geliefde broeders’. Hij wil dat deze waarheden onze praktische levens dusdanig beïnvloeden dat wij standvastig en onbeweeglijk zullen zijn als het gaat om verkeerde leringen. Ook wenst hij dat wij ‘altijd overvloedig in het werk van de Heer’ zullen zijn. Het is zijn werk niet ons werk. Welke taak of verantwoordelijkheid we ook hebben, laat het diepe besef er bij ons zijn dat het niet tevergeefs is ‘in de Heer’. Dit is niet alleen ‘geestelijk’ werk, maar alles wat we doen in ons dagelijks werk, het gezin en in de maatschappij. We zaaien nu in deze lichamen wat straks wordt geoogst in heerlijkheid. 

			Wat u ook doet, doet het van harte, als voor de Heer en niet voor mensen, daar u weet dat u van de Heer als vergelding de erfenis zult ontvangen: u dient de Heer Christus. Ko3:23-24

		

	
		
			1 Korinthiërs 16

			We zijn aan het einde gekomen van deze brief. Paulus begon niet positief; hij schreef over ‘heiligen’ die leefden in ruzie en twist. Hij eindigt deze brief met het noemen van de namen van zeven rechtvaardigen: Timotheüs (vs10), Apollos (vs12), Stefanas (vs15, 17), Fortunatus (vs17), Achaïkus (vs17), Aquila (vs19) en Prisca (vs19). Dit is vergelijkbaar met het zestiende hoofdstuk van de brief aan de Romeinen, waarin Paulus een groot aantal rechtvaardigen bij name noemt en hen prijst voor hun goede werken. God vergeet niet één rechtvaardige, ook al doet hij/zij in onze ogen onbeduidend werk. Hoofdstuk 15 eindigde met een bemoediging om in het werk van de Heer te blijven volharden. In dit hoofdstuk krijgt dit werk ‘gezichten’. 

			Vers 1

			Wat nu de inzameling voor de heiligen betreft, doet ook u zoals ik verordend heb aan de gemeenten van Galatië. 

			‘Wat…betreft’ hebben we vaker gezien in deze brief en leidt een nieuw onderwerp in. Er moet een collecte gehouden worden voor de heiligen in Jeruzalem. Bij de apostolische taak van Paulus hoorde ook de zorg voor de armen:

			…alleen moesten wij de armen gedenken, wat ik mij daarom ook beijverd heb te doen. Gl2:10

			Het ging daarbij niet om de armen in het algemeen, maar vooral om de ‘heiligen’ in Jeruzalem. Uit 2Kor8 en 9 leren we dat ze daar arm waren. Uit Hd11:28 blijkt namelijk dat er een hongersnood was geweest. Paulus spreekt over de ‘dienst aan de heiligen’ (2Ko8:4; 9:1). Hierover lezen we ook in het boek Handelingen:

			En de discipelen besloten, dat elk van hen naar draagkracht iets zenden zou tot ondersteuning van de broeders, die in Judea woonden; dit deden zij ook en zij zonden het aan de oudsten door de hand van Barnabas en Saulus. Hd11:29-30

			En Barnabas en Saulus keerden terug nadat zij in Jeruzalem hun dienst hadden volbracht. Hd12:25 

			Paulus neemt de Galaten als voorbeeld. Later neemt hij de Korinthiërs weer als voorbeeld voor de Macedoniërs (2Ko9:2) om tenslotte hen samen met de Macedoniërs weer ten voorbeeld te stellen aan de gemeente in Rome (Rm15:16). Wij zijn ver afgedwaald van dit model. De gemeenten waren tot voorbeeld voor elkaar, terwijl wij hopeloos verdeeld zijn geraakt. Er was eenheid onderling en men was ook onder de leer van de apostelen gesteld. Ook had men oudsten in een stad, terwijl wij nu in iedere gemeente oudsten hebben.

			Vers 2

			Laat ieder van u op de eerste dag van de week bij zichzelf iets terzijde leggen en opsparen naardat hij welvaart heeft, opdat de inzamelingen niet pas gebeuren wanneer ik kom. 

			Geven in christelijke zin moet een weloverwogen zaak zijn, geen emotionele opwelling onder invloed van een bewogen oproep. Paulus droeg de gemeenten op om de methode te hanteren die hier staat. Iedere eerste dag van de week moest iets apart worden gelegd, zodat ieder een bedrag opspaarde. Paulus voorkwam hiermee dat men een inzameling moest houden als hij kwam. 

			Hier wordt de eerste dag van de week genoemd, de zondag, de dag van de opstanding. De inzameling ging als volgt te werk:

			
					Regelmatig; op de eerste dag van de week

					Individueel; ieder van u

					Naar vermogen; naar de mogelijkheid van bezit

			

			Wat we vaak horen over ‘tienden geven’ is vreemd aan het Nieuwe Testament. Men gaf vanuit vermogen, vanuit een blijmoedig hart. Dit betrof de ‘armen’, maar ook de geestelijk werkers (zie Gl6:6).  

			Vers 3-4

			En wanneer ik aankom, zal ik hen die u beproefd acht, met brieven zenden om uw liefdegave naar Jeruzalem over te brengen; en als het gepast is dat ik ook daarheen reis, dan zullen zij met mij reizen. 

			Paulus stuurde de mensen die de Korinthiërs daarvoor ‘beproefd’ werden geacht ‘met brieven’ en de ‘liefdegave’ naar Jeruzalem. Het was de gewoonte om ‘aanbevelingsbrieven’ mee te geven, waarin de mensen die het geld bij zich hadden werden aanbevolen. Zie ook Hd15:23-29; 18:27; Rm16:1,2; 2Ko3:1; 8:16-24. Mensen die zich bezighouden met geld behoren geestelijk betrouwbaar en beproefd te zijn (Hd6:3; 1Tm3:8-13).

			Vers 5-6

			En ik zal naar u toe komen wanneer ik Macedonië heb doorreisd, want ik doorreis Macedonië; maar wellicht zal ik mij bij u langer ophouden of zelfs overwinteren, opdat u mij voorthelpt, waar ik ook heenreis.

			Paulus acht de kans aanwezig dat hij ook met hen mee zal reizen, maar in elk geval zal hij naar hen toekomen als hij Macedonië heeft doorreisd, waar hij gemeenten zal bezoeken. Het ging anders. In Hd20:1-3 en 2Ko2:13 zien we hoe de reis uiteindelijk verliep. Wij kunnen plannen maken, maar daarin moeten we ons ervan bewust zijn dat de Heer de leiding heeft.

			Vers 7

			Want ik wil u nu niet zien in het voorbijgaan, want ik hoop enige tijd bij u te blijven, als de Heer het vergunt. 

			Paulus wilde uitgebreid de tijd nemen bij hen te zijn, ook gezien alle problemen. Hij hoopte dat de Heer het zou toestaan, de taal van geloof. 

			Vers 8-9

			Maar ik zal in Efeze blijven tot pinksteren; want een grote en krachtige deur is mij geopend en er zijn vele tegenstanders. 

			Paulus bleef in Efeze tot het Pinksterfeest. Het Pinksterfeest dat hier wordt bedoeld is het Joodse feest uit Lv23:15vv.; Hd20:16. Als Jood vond hij het bijwonen van deze feesten belangrijk (hij haastte zich om erbij te zijn, Hd20:16). Wij als christenen hebben niet één feest, sterker nog, we zijn burgers van een rijk in de hemelen (Fp3:20) zie Ko2:16. In Hd19 lezen we over de geestelijk strijd in Efeze. Er was een machtig werk van de Geest gaande, en er was een deur geopend om de mensen daar te bereiken want hun harten waren ontvankelijk voor de Heer, zie ook 2Ko2:12. Zodra er een deur is geopend, zijn er altijd ook veel tegenstanders zo herken je het werk van de Heer ergens. Er ontstond een oproer (Hd19:23vv.), waarna de periode in Efeze eindigde.

			Vers 10

			Wanneer nu Timotheüs komt, let erop dat hij zonder vrees bij u is, want hij werkt het werk van de Heer evenals ik. 

			Timotheüs was een verlegen persoon, vandaar dat Paulus hier zegt tegen de Korinthiërs dat ze hem niet moeten afschrikken (zie ook 2Tm1:7). In 1Ko4:17 werd aangekondigd dat hij naar Korinthe zou komen om hen Paulus’ leer en leven in Christus in herinnering te brengen. Dat zou eventueel wat vijandigheid teweeg kunnen brengen, maar hij werkte ook het werk van de Heer net als Paulus. Of hij ooit in Korinthe geweest is, is niet duidelijk.

			Vers 11

			Laat dus niemand hem minachten; maar helpt hem in vrede voort, opdat hij tot mij komt, want ik verwacht hem met de broeders. 

			Het risico zou ook kunnen zijn dat ze op hem zouden neerkijken, omdat hij toch met minder prettige bedoelingen kwam, namelijk dingen in orde maken. Voor de Korinthiërs die gevoelig waren voor machtige redenaars (2Ko10:7) was de timide Timotheüs toch andere koek. Paulus vraagt hen ook om hem te helpen om zijn verdere reis ondernemen als hij hen weer zou verlaten om met andere broeders naar Paulus te reizen.

			Vers 12

			Wat nu broeder Apollos aangaat, ik heb hem dringend gevraagd met de broeders naar u toe te komen; en het was helemaal zijn wil niet nu te komen, maar hij zal komen wanneer hij gelegenheid heeft. 

			Apollos kennen we uit Hd18:24-28. Hij was ‘machtig in de Schriften’. Paulus achtte het goed als hij naar Korinthe zou komen, maar na meerdere dringende verzoeken besloot Apollos dit niet te doen. Wellicht zou dit te maken kunnen hebben met zijn onwil om Paulus daar in diskrediet te brengen, omdat zij die Paulus in een kwaad daglicht wilde stellen hierin konden concluderen dat Paulus zelf niet durfde te komen en dat zou zijn apostelschap in twijfel trekken. Apollos had zijn eigen verantwoordelijkheid voor de Heer en ook wij moeten deze ontwikkelen en niet altijd met anderen meegaan omdat zij nu eenmaal ‘verder’ zijn.  

			Vers 13-14

			Waakt, staat vast in het geloof, weest mannelijk, weest sterk! Laat alles bij u in liefde gebeuren. 

			Voordat hij zelf komt schrijft hij: ‘Waakt’, want er dreigde gevaar. We moeten waakzaam zijn, want de duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. We moeten sterk zijn als dappere mannen in het geloof. Het geloof is hier wederom de sleutel tot de overwinning, evenals bijv. in 1Jh5:4. Denk ook aan de wapenrusting uit Ef6, waar staat:

			Terwijl u bovenal het schild van het geloof hebt opgenomen, waarmee u al de brandende pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Ef6:16 

			‘Wees sterk’ doet denken aan ‘wees zeer sterk en moedig’ uit Jz1:6,7 en 9. Het duidt op het ‘sterk’ zijn in God in vertrouwen in Hem, gericht op het woord. Alleen als er liefde is en geen jaloersheid zal de gemeente waakzaam blijven. 

			Vers 15-16

			En ik vermaan u, broeders (u kent het huis van Stefanas, dat het de eersteling van Achaje is en dat zij zich ten dienste van de heiligen hebben gesteld), weest ook u aan zulke personen onderdanig, en aan ieder die meewerkt en arbeidt.

			Paulus noemt het huis van Stefanas. Zij waren de ‘eerstelingen’ in Achaje. Ze waren gedoopt door Paulus (1Ko1:16). Het kenmerk van dit gezin was dat ze zich in dienst stelde van de heiligen. Dit bewijst overigens dat als een ‘huis’ gedoopt werd, men echt tot geloof was gekomen. Ieder die zich zo aan de Heer toewijdt, moet erkend worden en daar moet naar geluisterd worden. Zo behoren wij onderdanig te zijn aan dergelijke broeders, die ‘oudsten’ zijn. 

			Vers 17

			En ik verblijd mij over de komst van Stefanas en Fortunatus en Achaïcus, want zij hebben aangevuld wat van uw kant ontbrak. 

			Paulus noemt nu nog twee namen van rechtvaardigen: eerst Fortunatus (Romeins: ‘Gelukkige’). Hij was, samen met Stefanas en Achaïcus, naar Korinthe gekomen, vermoedelijk om de brief van Paulus mee te brengen. Zij hadden eerder de brief vanuit Korinthe meegenomen naar Paulus. Dan wordt Achaïcus (Grieks: ‘man uit Achaje’) genoemd. Deze mannen hadden aangevuld wat ontbrak van de kant van de Korinthiërs. Bedoelt Paulus hier, met ironie, dat vanwege de inhoud van de brief die de Korinthiërs hadden meegegeven, deze mannen in ieder geval nog iets positiefs hadden bewerkt voor de apostel?

			Vers 18

			Want zij hebben mijn geest verkwikt en de uwe. Erkent dan zulke broeders. 

			De zorgen om de gemeente in Korinthe waren groot bij Paulus maar deze broeders verkwikten zijn geest zoals ze ook dat bij de gelovigen in Korinthe hadden gedaan. Zulke broeders moeten we erkennen en koesteren die ons in de Heer Jezus verkwikken.

			Want ik had veel blijdschap en troost wegens uw liefde, omdat de harten van de heiligen door u, broeder, verkwikt zijn. Fm:7

			Ja broeder, laat mij voordeel van u hebben in de Heer; verkwik mijn hart in Christus. Fm:20 

			Vers 19-20

			U groeten de gemeenten van Asia. U groeten zeer in de Heer Aquila en Prisca, met de gemeente in hun huis. U groeten al de broeders. Groet elkaar met een heilige kus. 

			De gemeenten in Asia groeten de Korinthiërs zodat zij zich met hen verbonden weten. Paulus noemt nu Aquila. Deze was getrouwd met Prisca of Priscilla, beiden, afkomstig uit Korinthe, waren goed onderlegd in de weg van God (Hd18:26). Zij waren het die Paulus ontvingen in hun huis in Korinthe (Hd18:2,18,26). Nu woonden ze in Efeze. Uit Rm16:3 blijkt dat de gemeente in Rome in hun huis samenkwam. Hier blijkt dit ook in Efeze zo te zijn. 

			Vers 21

			De groet van mij, Paulus, met mijn eigen hand. 

			Waarschijnlijk was Sosthenes de eigenlijke schrijver van de brief die Paulus aan hem gedicteerd had. Nu voegt Paulus zijn eigen groet daarbij zoals hij dat wel vaker deed om het apostolische gezag van de brief te benadrukken (zie 2ts2:1; 3:17).

			Vers 22-24

			Als iemand de Heer niet liefheeft, die zij vervloekt; Maranatha! De genade van de Heer Jezus zij met u. Mijn liefde zij met u allen in Christus Jezus. Amen

			Er volgen nog ernstige woorden. Het gaat er bij alles wat in deze brief geschreven is om maar één doel, liefde tot de Heer Jezus. Deze zal blijken uit de gehoorzaamheid aan zijn geboden (Jh14:21) en dus ook aan wat Paulus in deze brief schrijft. Wie de Heer niet liefheeft en zich toch in de gemeente begeeft, is vervloekt. Werkelijke liefde tot de Heer Jezus, lost alle problemen op den duur op (zie Ef6:23). ‘Maranatha’ is een Aramese uitdrukking die kan worden opgevat als ‘De Heer komt’ (marana tha) of als ‘De Heer is gekomen’ (maran atha). Waarschijnlijker is de betekenis ‘Heer kom! Zij die de Heer werkelijk liefhebben zullen vertroost worden bij zijn komst, maar zij die dat niet doen zullen dan oordeel ontmoeten. De brief begint met genade die we zo hard nodig hebben (1Ko1:3) en eindigt ermee. 

			Hoewel vele dingen die Paulus aan hen heeft geschreven misschien anders doen denken, is zijn liefde in Christus met hen allen. De brief sluit af met de naam boven alle namen: Christus Jezus. In Hem is iedere gunst van God voor de gemeente beloofd en gegeven. Richt je oog op Hem. ‘Amen’ is de afsluiting, voor alles wat Paulus heeft geschreven geldt: ‘Het zij zo’. 
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